
 

 
VAN DE REDACTIE 

 
 
Het kerstnummer van Rond de Limmer Toren ligt voor u. Veel mooie vieringen, waar hard voor 
gerepeteerd wordt door alle koren, kunt u meevieren. Voor jong en oud zijn er beide kerstdagen 
momenten om te vieren. De gebedsviering voor iedereen op oudjaarsavond en ook in het nieuwe jaar 
zijn er mooie vieringen gepland. U kunt het allemaal in óliturgie voor de komende maandenô lezen. 
Aandacht, speciaal in de decembermaand, voor de medemens. Dichtbij, een mooie bestemming voor 
uw kerstpakket, inzameling voor de kloof in Amsterdam en verder weg, de adventsactie. In het nieuwe 
jaar de informatie over de eerste communie en het vormsel. In januari start de actie Kerkbalans en  
19 januari is er de vrijwilligersfeestavond, noteert u vast de datum. De vaste rubrieken ontbreken ook 
niet, weer een volledig blad.  
 
De redactie wenst u fijne kerstdagen en een goede start van het nieuwe jaar.  
 

 
  

 
MEDEWERKERS  
 
De redactionele medewerkers zijn:  
Pastor J.Olling, Dusseldorperweg 74  
Mevr. R.Nijman (lay-out) De Wieken 55 
 
Hebt u vragen, op- en/of 
aanmerkingen, richt u dan tot de 
redactie 
 
UITVOERING/VERSPREIDING 
De óRond de Limmer Torenô wordt door 
vrijwilligers gedrukt, geniet en 
gebundeld in een oplage van circa 
3000 stuks. Er wordt gebruik gemaakt 
van apparatuur van de parochie.  
 
De heer Joop Koppes organiseert de 
verspreiding van óRond de Limmer 
Torenô door huis aan huis aanreiking 
door vrijwilligers. Elk adres in Limmen 
krijgt een exemplaar, ongeacht of u wel 
of niet tot de parochie behoort. Hebt u 
óRond de Limmer Torenô niet 
ontvangen richt u dan tot :  
 
De heer Joop Koppes 
Kerkweg 48  
1906 AW Limmen 
Tel 0725051717 of e-mail: 
joopkoppes@gmail.com 

 
VERSCHIJNINGSDATA 
 
óRond de Limmer Torenô verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de óRond de Limmer 
Torenô bij voorkeur aanleveren per 
e-mail: limmertoren@corneliuskerk-
limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan óRond de 
Limmer Torenôp/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 23 januari 2018 
 
Zij verschijnt omstreeks  
11 februari 2018 

 
Indien u óRond de Limmer Torenôniet (meer) wilt ontvangen neem dan ook contact op 
met de heer J.Koppes, joopkoppes@gmail.com  
 
De ñRond de Limmer Torenôis digitaal te lezen op www.corneliuskerk-limmen.nl 
 

mailto:joopkoppes@gmail.com
mailto:limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:joopkoppes@gmail.com


 
 
 
 
 
 
óPUT JESUS IN YOUR CHRISTMASô 
Er is het grapje van een man en een vrouw die met kerst in Amerika 
door een drukke winkelstraat lopen. Boven de straat hangt een 
spandoek met de tekst: óPut Jesus in your Christmasô (vertaald: óBetrek 
Jezus ook bij je kerstfeestô). Waarop de vrouw haar man aanstoot en 
zegt: ñZe halen die Jezus tegenwoordig toch ook overal bij.ò  
 

EEN GASTVRIJE KERK 
Juist omdat kerst in de wereld en in de kerk zo uitbundig wordt gevierd, 
liggen er volgens mij vele kansen. Ik ken voorgangers die na afloop van 
de kerstnacht trots vertellen hoe vol het was in de kerstnacht of dat er 
op last van de brandweer zelfs mensen naar huis moesten of erger nog, 
dat bezoekers vooraf kaartjes konden reserveren. Maar overvolle kerken 
waarbij de laatste bezoekers in de gangpaden achteraf op gammele 
stoelen plaatsnemen of beamerverbindingen naar een naastgelegen zaal, 
het heeft volgens mij weinig met een uitnodigend kerk-zijn te maken. 
Daarom organiseren we in de kerstnacht in de Corneliusparochie al 
jarenlang meerdere vieringen achter elkaar. Om 16.00 uur het ókindje 
wiegenô voor de kleuters en hun ouders. Om 17.30 uur en 19.15 uur is er 
twee keer een gezinsviering waar het kinderkoor een kerstmusical zingt 
en speelt. Om 21.30 uur is het de plechtige kerstviering m.m.v. het Neva 
Ensemble uit St. Petersburg. En om 23.30 is de feestelijke thema-
kerstnachtviering die wordt verzorgd door het liturgisch koor. De 
kerstnacht wordt afgesloten met glühwein.  

 
ZONDER JEZUS IS KERST GEEN BAL AAN 
Met kerst liggen er kansen. Op één of andere manier zoeken mensen 
naar voedsel voor de ziel. Natuurlijk is er de sfeer, de nostalgie, de 
samenzang en het mooie meerstemmige koorgezang. Maar is niet 
iedereen ï op één of andere manier ï ergens op zoek om iets van God 
op het spoor te komen. Zonder Jezus is kerst geen bal aan, las ik op een 
poster; Een grappige uitspraak. Maar zo is het wel. Zonder het evangelie 
blijft het buitenkant. Gezellig, maar het verv liegt zo weer, omdat de ziel 
niet is gevoed. We voeden ons met kerst met oude verhalen. Over een 
lang verwachte vredevorst. En over een kind in de kribbe. We dompelen 
ons onder in het warme bad van de saamhorigheid, de warmte van de 
zang en het samen toezingen van God die mens werd. Het lijkt alsof we 
iemand bezingen die buiten ons is; ja, die we zelfs hoog in de hemel 
projecteren. Maar is de boodschap van kerst juist niet dat God zich met 
ons en met de aarde verbonden heeft. Daarom hoop en wens ik u allen 
toe, dat er in de komende kerstdagen samen met allen die ons dierbaar 
zijn, iets van die Goddelijke Liefde in ons geboren mag worden. 
 
pastor Johan Olling  



 
 
Nieuws van de parochieraad 
 

 
Het laatste nummer van de Rond de Limmertoren van 2017 ligt voor u. Er is veel 
gebeurd na de laatste nieuwsberichten vanuit de parochieraad. 
 
Recordopbrengst kerkenveiling 
Wat niemand voor mogelijk achtte is toch gebeurd: een recordopbrengst van de 
kerkenveiling 2017 van maar liefst ú 42.660,00. Een geweldige opbrengst! 
De weken voorafgaand aan deze veiling is door velen de handen uit de mouwen 
gestoken om kavels te verzamelen, te rubriceren in een catalogus, uit te stallen etc. 
etc. Voor een ieder die deze veiling mogelijk heeft gemaakt, maar ook voor alle 
kopers een groot woord van dank. 
 
Allerzielen 
Een prachtige viering in een overvolle kerk, met veel mooie, troostende teksten en 
liederen. Honderden lichtjes, aangestoken door de aanwezigen, maakte dat deze 
Allerzielenviering een lichtpuntje en een grote steun was voor al diegenen die een 
dierbare verloren hebben. Dank aan allen voor de voorbereidingen en de 
medewerking. 
 
St. Ceaciliafeest 
Als van ouds worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de jubilarissen van 
de diverse koren gehuldigd. Een mooie en feestelijke viering met 4 jubilarissen. 
Ria Verduin en Robert Welboren 25 jaar verbonden aan het Liturgisch koor.  
Voor Piet Admiraal was het een heel speciaal moment. Maar liefst 50 jaar verbonden 
aan het Liturgisch Koor. En niet alleen zijn koorlidmaatschap, maar ook zijn 
solopartijen hebben in al die jaren veel ontroering bezorgd bij de parochianen. 
Voor de trouw en toewijding waarmee hij zich al die jaren heeft ingezet voor de 
koorzang in onze parochie heeft de parochieraad dan ook gemeend Piet te moeten  
onderscheiden met het ereteken van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. 
Tot slot de heer Siem Koot. Een kerkkoorcarrière van maar liefst 70 jaar. De heer 
Siem Koot is de eerste in onze parochie die zo een lange staat van dienst heeft. De 
heer Koot is al diverse malen onderscheiden. Hij ontving op zijn Gregoriusspeld een 
aanvulling met een speldje ñ70ò. 
Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie voor alle jubilarissen. 
 
Overleg parochieraad Corneliuskerk en locatieraden Bron van Levend Water 
Dinsdag 21 november heeft de parochieraad het halfjaarlijks overleg gehad met de 
parochie Bron van levend Water. Voor deze avond was de heer Marius van der 
Knaap van het Bisdom Haarlem-Amsterdam uitgenodigd die ons heeft meegenomen 
door de gespreksnotitie ñKerk in een verander(en)de samenlevingò. Voor ons allen 
was het een zeer inspirerende avond waarin met name de financiën, het kerkbezoek, 
de kerkelijke betrokkenheid, het aandeel katholieken in onze samenleving ter sprake 
kwam. Al deze aspecten laten ons zien dat er de komende jaren veel gaat 
veranderen. Niet alleen het bestuur van de parochies ñBron van Levend Waterò en de 
Corneliusparochie, maar ook wij als parochieraad zullen ons de komende jaren 
moeten buigen over deze veranderende samenleving. 



 
Cabaretavond 
Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Johan Olling als pastor en het 35-jarig 
jubileum van pastor Helsloot als priester hebben veel parochianen en 
buitenstaanders zaterdag 2 december kunnen genieten van de door de jubilarissen 
aangeboden voorstelling óAlleenzaamheidô. Een geweldige avond in de 
Willibrorduskerk verzorgd door cabaretier Robbert Jan Proos. Een voorstelling die 
volledig aansloot bij het jaarthema: óOmzien naar de anderô. 
 
Op weg naar Kerstmis 
We staan aan het begin van de Adventstijd, een periode van bezinning en 
voorbereiding op Kerstmis. 
De adventstijd is gestart met een regioviering. De parochies Bron van Levend Water 
en de Corneliusparochie maken op deze manier hun verbondenheid zichtbaar. 
Waar het vorig seizoen nog om een regioviering ging, zullen er dit seizoen twee 
gezamenlijke vieringen zijn en wellicht wordt dit uitgebouwd naar vier maal per jaar.  
Voor de diverse koren een drukke, maar gezellige tijd. De repetities voor de 
kerstmusical door het kinderkoor zijn in volle gang. Kerstavond zullen de diverse 
vieringen verzorgd worden door het kinderkoor, het Neva Ensemble en het liturgisch 
koor. Eerste kerstdag zal het gemengd koor de viering van 10.30 uur muzikaal 
ondersteunen.  
Tweede kerstdag kunnen we tijdens de viering als vanouds genieten van Harmonie-
Excelsior en ôs middags staan de óValkeringzingersô weer klaar met hun prachtige 
gezang. Het belooft een mooie en muzikale kerst te worden.  
 
Vrijwilligersavond 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zo ook in onze parochie. En de Corneliusparochie kent er 
veel. Ruim 250 vrijwilligers dragen ieder op zijn of haar eigen wijze hun steentje bij 
aan onze bloeiende parochie. Zonder al die mensen kunnen we niet wat nu kunnen. 
Vrijdagavond 19 januari willen wij als parochieraad een ñDank-je-welò tegen deze 
mensen zeggen op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. De vrijwilligers krijgen hiervoor 
een uitnodiging. 
 
Namens het parochiebestuur en pastor Johan Olling wens ik u allen een mooie en 
inspirerende kerst toe en alle goeds voor 2018. 
 
Gerardine Vahl-Res 
 

COLLECTE OPBRENGSTEN 
 
De collecte wereldmissiezondag in het weekend van 21 en 22 oktober 
wordt besteed aan verschillende projecten in Burkina Faso, een van de 
armste landen in Afrika. Door deze landelijke collecte hopen we deze 
mensen een steuntje in de rug te geven. De collecte heeft ú 122,- 
opgebracht. 
 
De collecte van de werkgroep Caritas, gehouden in het weekend van 11 
en 12 november, heeft ú 344.70 opgebracht.  
 
Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage  
 
Werkgroep MOV-HALE 
 



 

LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 

 

Liturgisch kalender 
 
WEEKEND 23 en 24 december ï vierde weekend van de Advent 
Zaterdag 19 00 uur Meditatieve boeteviering met Corneliuskoor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 

Liturgisch kalender voor de kerstdagen 
 
Zondag 24 december 
 
Kerstviering in ñde Camerenò 
 11.00 uur Kerst Woord- en Communieviering met muzikale begeleiding 
  van dhr. Jan Mooij en fam. 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Kleuterkerst in de kerk 
 16.00 uur Kerstverhaal voor de kleuters met liederen 
 
Kerstavond en kerstnacht 
 17.30 uur 1e Kerst Gezins- Woord- en Communieviering  
  met kinderkoor en kerstmusical 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en musical werkgroep 
 
 19.15 uur 2e Kerst Gezins- Woord- en Communieviering 
  met kinderkoor en kerstmusical 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en musical werkgroep 
 
 21.30 uur Plechtige kerstviering 

 Woord- en Communieviering met Neva Ensemble 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
 23.30 uur Feestelijke kerstviering 
  Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor K.Kint 
 
Eerste kerstdag maandag 25 december 
 10.30 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Tweede kerstdag dinsdag 26 december 
 10.30 uur Woord- en Communieviering met Harmonie Excelsior 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
 14.00 uur ï 16.00 uur staan de kerkdeuren open om de kerststal te bekijken 
 
 15.00  Kerstliederen zingen samen met de familie Valkering  



WEEKEND 30 en 31 december 
Zaterdag  geen viering 
 

Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor J Olling 
 

BIJ DE JAARWISSELING 
 
OUDEJAARSAVOND zondag 31 december 
 19.00 uur Gebedsviering voor iedereen in Limmen met liturgisch koor 
  Voorgangers: Pastor J.Olling, Corrie Noom, Nel Koppes en 
  afvaardiging PKN kerk Margreet Denekamp en Toos v.d.Berg 
 

NIEUWJAARSDAG maandag 1 januari 
 10.30 uur Woord- en Communieviering met gemengd/spontaan koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

WEEKEND 6 en 7 januari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor J.Oling 
 

Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

WEEKEND 13 en 14 januari 
Zaterdag 19.00 uur Jaarthema viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

WEEKEND 20 en 21 januari 
Zaterdag 19.00 uur Gezins- Woord- en Communieviering met Jambo koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

WEEKEND 27 en 28 januari 
Zaterdag 19.00 uur Viering van orgel, zang, beeld en Schrift met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
WEEKEND 3 en 4 februari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 

Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 

WEEKEND 10 en 11 februari 
Zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering met kinderkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor B.v.Schie 



LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie 
 

Datum 
Tijd 

H. Willibrordus 
Heiloo 

 
Zondag   10.00  

H. Jacobus 
Major 

Akersloot 
 

Zondag   10.00  

H. Adelbertus 
Egmond 
Binnen 

Zaterdag 19.00 
of 

Zondag   11.00 

H.M.M. 
Alacoque 

Egmond a. d. 
Hoef 

Zaterdag 19.00 
of 

Zondag   11.00 

O.L.V. Onb. 
Ontv.  

Egmond aan  
Zee 

 
Zondag   09.30 

H. Cornelius 
Limmen 

Zaterdag 19.00 
Zondag   10.00 

Ma 18-12 
maandag 
voor kerst 

19.30 Boetev. 
H. Helsloot 
Spont. Koor 

     

Za 23-12 
4

e
 Advent 

  Eucharistie 
N. Mantje 

 

  Med. Boetev. 
K. Kint 

Corneliuskoor 

Zo 24-12 
4

e
 Advent 

 

Ochtendgebed 
H. Helsloot 
Herenkoor 

  Eucharistie 
N. Mantje 

Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

 

Zo 24-12 
Kerstavond 

18.30 
Familieviering 

H. Helsloot 
WiKiKo 

 
21.00 

Eucharistie 
H. Helsloot 

De Brug 

19.00 
Familieviering 
H. Hudepohl 
Kinderkoor+ 
Herenkoor 

22.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 

Aquarius 

19.00 
Gezinsviering 

Br. Thijs 
New Voice 

19.00 
Gezinsviering 

N. Mantje  
Hoeverture 

 
 
 
 
 

21.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

16.00 
Kleuterkerst 
17.30+19.15 
Gezinsviering 

J. Olling 
21.30 

J. Olling 
Neva 

ensemble 
23.30 

J. Olling+K.Kint 
Lit. Koor 

Ma 25-12 
1

e
 Kerstdag 

10.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 

15.00 
Kindje Wiegen 

10.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
Dameskoor 

07.00  
Adelb. Akker 
Eucharistie 
N. Mantje 

11.00 
Eucharistie 
N. Mantje 

Soli Deo Gloria 

09.30 
Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

10.30 
W&C-viering 

J. Olling 
Gemengd Koor 

Di 26-12 
2

e
 Kerstdag 

 

10.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
Herenkoor 

10.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
Amivocalis 

11.00 
Kindje Wiegen 

  10.30 
W&C-viering 

J. Olling 
Harmonie 

Za 30-12 geen viering geen viering geen viering geen viering geen viering geen viering 

Zo 31-12 
Oudjaar 

10.00 
geen viering 

 
 
 

19.00 
Geb. dienst 
H. Helsloot 

WiKiKo 

10.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
Samenzang 

 

 
 
 
 
 

19.00 
Oudejaarsv. 
parochianen 
New Voice 

 
 
 
 
 

19.00  
Eucharistie 
N. Mantje 

Hoeverture 

09.30 
Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

10.00 
W&C-viering 

J. Olling 
Spontaan Koor 

 
19.30 

Oec. Gebedsd. 
J. Olling 
Lit. Koor 

Ma 1-1-18 
Nieuwjaar 

10.30 
Eucharistie 
H. Helsloot 
Dameskoor 

 11.00  
Eucharistie 
N. Mantje 
Fanfare  

 09.30 
Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

10.30 
W&C-viering 

J. Olling 
Spontaan Koor 



 
 RK Parochie Bron van Levend Water  
Westerweg 267  
1852 AG Heiloo  
072-532 41 43  
info@rk-bronvanlevendwater.nl  

 
Heiloo, december 2017  
 
 
AAN ALLE PAROCHIANEN  
I 
 
n dit extra bericht willen wij ingaan op de toekomst van de parochiegemeenschap Bron van 
Levend Water in zijn algemeen en de geloofsgemeenschappen in de Egmonden in het 
bijzonder. U zult lezen dat wij als parochiebestuur, na intensief overleg, hebben besloten de 
geloofsgemeenschappen in de Egmonden samen te voegen tot één geloofsgemeenschap 
met één kerk in Egmond aan den Hoef, de Heilige Margaretha Maria Alacoque kerk. De 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk in Egmond aan Zee en de Heilige Adelbertus 
kerk in Egmond-Binnen zullen gaan sluiten. Voor ons als Parochiebestuur is dit een moeilijke 
beslissing en wij realiseren ons dat het velen binnen onze parochie pijn zal doen. Maar wij 
zijn er van overtuigd dat door het verminderen van het aantal kerkgebouwen onze parochie 
zo goed als mogelijk op de toekomst wordt voorbereid.  
 
 
óKerk in een verander(en)de samenlevingô  
 
Eind 2016 verscheen vanuit het Bisdom de gespreksnotitie óKerk in een verander(en)de 
samenlevingô. In deze gespreksnotitie zijn gedachten neergelegd met betrekking tot de 
voortgang van het pastoraat in de komende jaren. Hoe er wordt aangekeken tegen de 
huidige stand van zaken in kerkelijk Nederland en in ons bisdom en vooral hoe we naar de 
toekomst toe moeten gaan bewegen.  
 
Uit een kortgeleden verschenen rapport 'God in Nederland' blijkt dat ongeveer een derde van 
de Nederlanders gedoopt is, katholiek of protestant. Ongeveer 5 % van deze gedoopten 
bezoekt (on)regelmatig een kerkdienst.  
Onze eigen parochie Bron van Levend Water telt ruim 14.000 geregistreerde parochianen. In 
de Egmonden tellen wij 2.800 geregistreerde parochianen, waarvan zo'n 140 gelovigen 
regelmatig participeren in een weekendviering in één van de drie kerken. Dat is nog slechts 
5% van het totaal aantal geregistreerde parochianen. Naar verwachting zal dit aantal door de 
vergrijzing in de komende jaren nog verder afnemen.  
 
Vanuit de overtuiging dat een geloofsgemeenschap een gebouw nodig heeft, maar geen 
gebouw is, hebben wij ons de vraag gesteld: hoe kunnen we onze gemeenschappen 
enerzijds ruimtes bieden voor kleine groepen om samen te komen voor schriftlezing en 
gebed, voor catechese, caritas, ouderenzorg etc. en anderzijds een kerkruimte om te vieren.  
Hoe kunnen onze betrokken parochianen worden gemotiveerd om samen met andere lokale 
geloofsgroepen te vieren en kerk te zijn, al is het af en toe?  



Aansluiten bij elkaar  
 
Het is al vaker gezegd: het samenkomen om Eucharistie te vieren is het hart van ons 
kerkzijn, zowel theologisch als historisch. We hebben ons als parochiebestuur ten doel 
gesteld om van de steeds kleiner wordende lokale geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk 
kerkgangers te motiveren om in het weekend bij een centrale viering aan te sluiten. Voor de 
overblijvende parochianen van wie niet meer verwacht kan worden dat ze zich elders 
aansluiten zullen wij ons inspannen om, zolang het pastorale team daartoe uitgerust is, op 
een doordeweekse dag samen te komen en te vieren. Maar ook de koren, waar een grote 
mate van sociale verbondenheid bij aanwezig is, willen wij hierbij zo veel als mogelijk dichtbij 
blijven faciliteren.  
 
Bron van de toekomst  
 
Samengevat betekent het besluit van het parochiebestuur voor onze parochianen in de 
Egmonden:  

 Vanaf 1 april 2018 zullen de drie verschillende locatieraden verenigd worden in een 
samenwerkingsverband.  

 Vanaf 1 juli 2018 zal de frequentie van de weekendvieringen in Egmond-Binnen en 
Egmond aan Zee worden verminderd tot eens per twee weken. In Egmond aan den Hoef 
blijft wekelijks een weekendviering.  

 De frequentie van gezamenlijke vieringen binnen het samenwerkingsverband Bron van 
Levend Water (tot het samenwerkingsverband behoort ook Limmen) willen we gaan 
verhogen naar 4 keer per jaar en dit aantal verder laten groeien.  

 Het bestuur zal zich inspannen om de koren te enthousiasmeren om aansluiting bij elkaar 
te zoeken. Wij onderkennen dat de koren binnen de geloofsgemeenschap een belangrijke 
bindende rol vervullen met hun kring van familie en vrienden. Ons streven is dat vanuit de 
koren een eigen initiatief en plan komt voor verdergaande samenwerking.  

 Als parochiebestuur zullen wij ons sterk maken voor zogeheten steunpunten in Egmond 
aan Zee en Egmond-Binnen. Hier kan een doordeweekse viering worden gehouden, waar 
nodig administratie worden gevoerd en kunnen ook de koren repeteren. Een dergelijk 
steunpunt willen wij in stand houden zolang het huidige pastorale team op sterkte blijft.  

 Vanaf september 2019 zullen er alleen nog weekendvieringen worden gehouden in de 
kerken te Egmond aan den Hoef, Heiloo en Akersloot alsmede in Limmen. De kerken in 
Egmond-Binnen en Egmond aan Zee zullen in september 2019 worden gesloten.  
 
De komende periode zullen we met alle betrokkenen bekijken hoe we gezamenlijk het 
proces kunnen vormgeven om te komen tot één levendige samengevoegde 
geloofsgemeenschap, centraal in de Egmonden.  
 
Over een eventuele herbestemming van de te sluiten kerken is nog geen concrete gedachte 
gevormd. In de loop van volgend jaar zullen wij in overleg met de gemeente gaan bezien 
welke mogelijkheden hiervoor zijn.  
 
Tot slot zij nog vermeld dat er voor de begraafplaatsen in Egmond aan den Hoef en 
Rinnegom niets wijzigt.  
 
Namens het parochiebestuur Parochie Bron van Levend Water,  

 
Pastoor H.G.I. Helsloot, voorzitter  
M.G.M. den Blanken, vicevoorzitter 



Vervolg liturgisch rooster parochies óBron van Levend Water + Corneliusparochie 

Za 06-01 
Openbarin

g 
des Heren 

   Eucharistie 
N. Mantje 

Hoeverture 

 Med. viering 
J. Olling 

Samenzang 

Zo 07-01 
Openbarin

g 
des Heren 

W&C-viering 
B. Leurink 
D+H koor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
D+H koor en 

Aquarius 

Eucharistie 
N. Mantje 

 

 Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

W&C-viering 
J. Olling 

Spontaan Koor 

Za 13-01 
2

e
 zondag 
d.h.j. 

  Eucharistie 
N. Mantje 

 

  Jaarth. viering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zo 14-01 
2

e
 zondag 
d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Herenkoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
dameskoor 

 Eucharistie 
N. Mantje 

Soli Deo Gloria 

geen viering W&C-viering 
J. Olling 

Gem. Koor 

Za 20-01 
3

e
 zondag 
d.h.j. 

     W&C-viering 
J. Olling 

Jambokoor 

Zo 21-01 
3

e
 zondag 
d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 

De Brug 

Oecum. 
Viering 

H. Hudepohl 
en E. Plaisier 
Cantorij PKN 

10.00 
Oecumenische Viering OKK 

Week van Gebed voor de Eenheid 
 

W&C-viering 
J. Olling 

Gem. Koor 

Za 27-01 
4

e
 zondag 
d.h.j. 

  Eucharistie 
N. Mantje 
New Voice 

  Orgelviering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zo 28-01 
4

e
 zondag 
d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Dameskoor 

W&C-viering 
parochianen 
Herenkoor 

 Eucharistie 
N. Mantje 

Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

W&C-viering 
J.Olling 

Gem. Koor 

Za 03-02 
5

e
 zondag 
d.h.j. 

   Eucharistie 
N. Manje 

Hoeverture 

 Med. viering 
K. Kint 

Samenzang 

Zo 04-02 
5

e
 zondag 
d.h.j. 

W&C-viering 
parochianen 
Herenkoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 

Aquarius 

Eucharistie 
N. Mantje 

 Eucharistie 
N. Mantje 
St. Caecilia 

Eucharistie 
K.Kint 

Spontaan Koor 

Za 10-02 
6

e
 zondag 
d.h.j. 

  W&C-viering 
parochianen 

 

  Gezinsviering 
J. Olling 

Kinderkoor 

Zo 11-02 
6

e
 zondag 
d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 

WiKiKo 

Familieviering 
H. Hudepohl 
Kinderkoor 

 W&C-viering 
parochianen 

Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
parochianen 
St. Caecilia 

W&C-viering 
W. van Schie 
Gem. Koor 

       

 

Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
23 december  Joop Koppes 
25 december  Gre Snel en Ria Valkering 
26 december Tineke Schijf en Jan Stad 
31 december Yvonne Valkering en  Ans Winder 
  1 januari  Gitta Duyn en Gerie Koot 
  6 januari  Joop Koppes 
  7 januari  Gre en Jos Henselmans 
14 januari  Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
21 januari  Gre Snel en Ria Valkering 
28 januari  Tineke Schijf en Jan Stad 
  3 februari Joop Koppes 
  4 februari Yvonne Valkering en Ans Winder 
 

 



ELKE DONDERDAGMIDDAG: 17.00 UUR VIERING VAN GEBED EN STILTE 
 
Elke week is er op donderdag de viering van óGebed en Stilteô in de 
Mariakapel. De kerkdeuren staan vanaf 16.45 uur open. Om precies 
17.00 uur beginnen we met de viering. De viering duurt een klein half 
uur. We luiden ook altijd even een minuutje de klok om 16.45 uur. En 
het werkt. Een weldaad. Samen bidden en stil worden. Probeer het 
maar eens en kom meebidden. 
 

VIERING IN DE CAMEREN 
 

Elke dinsdagochtend is er in óDe Camerenô om 10.00 uur een viering in de 
óVita Novaô op de eerste verdieping. Er is een lift aanwezig. 
Na de viering is er koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. De Cameren is 
voor iedereen toegankelijk.  

 
KERSTVIERING IN DE CAMEREN 
 

Op zondagmorgen 24 december om 11.00 uur zal er een oecumenische 
kerstviering worden gehouden in óDe Camerenó.  
Dhr. Jan Mooij en enkele leden van de familie Mooij zullen de samenzang 
muzikaal begeleiden. Na de viering is er ook nog een gezellig samenzijn. 
 

MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 
 

De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open. Van 10.00 uur tot 
14.00 uur kunt u de dagkapel in om een kaarsje aan te steken, een gebed 
of gedachte op te schrijven, of om onze dierbare overledenen te 
gedenken, of om gewoon even stil te zijn. Elke week op vrijdag is de 
Mariakapel tot 16.00 uur open. U kunt de kapel betreden via de 
hoofdingang van de kerk. 

 
ELKE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND WORDT ER  
COMMUNIE ROND GEBRACHT 
 

Iedere eerste vrijdag van de maand brengt de pastor de communie rond 
bij zieken en ouderen die niet zelf naar de kerk kunnen komen. 
Wilt u communie ontvangen, neem dan contact op met de pastor. 

 
ROOSTER GEZINS-/JEUGDVIERINGEN 
 

Data onder voorbehoud, raadpleeg de laatste óRond de Limmer Torenô 
 
Zon 24 december 17.30 + 19.15 uur kerst musical-gezinsvieringen 
Zat 20 januari 19.00 uur   Afrikaanse muziek met Jambokoor  
zat. 10 februari 19.00 uur   Carnaval gezinsviering 
zat. 24 maart 19.00 uur   Palmpasenviering   
vrij. 30 maart   9.00 + 10.30 uur  Goede Vrijdag school-parochieviering 
zat. 31 maart 19.00 uur   Pasen-presentatieviering 1e Com.. 
zat. 14 april 19.00 uur   met jeugdkoor 
zon 22 april 10.00 uur   Eerste Communieviering 
vrij. 25 mei 19.30 uur   Vormselviering 
zon. 24 juni   10.00 uur   Dankzondag 



MEDITATIEVE VIERINGEN  
 
RUST EN RUIMTE 
De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte. We 
willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij hun gevoel 
kunnen komen. We zitten vaak zo vol met gedachten en dagelijkse 
zorgen, dat we maar moeilijk tot gebed komen. We willen tijdens deze 
meditatieve vieringen doormiddel van een rustgevende sfeer, stilte en 
meditatieve Taizé-muziek, ruimte maken voor onszelf en God. Er branden 
waxinelichtjes en bij de opstandingicoon kunnen kaarsjes aangestoken 
worden. De volgorde van de viering is voor vaste kerkgangers zo 
herkenbaar mogelijk gehouden. Er is geen tafeldienst maar er is wel (net 
zoals in Taizé) gelegenheid communie te ontvangen. Er zijn momenten 
van stilte, meditatieve orgelmuziek en liederen.  
Een vorm van liturgievieren waar we u allen uitnodigen bij aanwezig te zijn. 
 
23 december    4e Advent-boeteviering  28 april 
  6 januari 2018      5 mei 
  3 februari      12 mei 
24 februari      19 mei Pinksteren(projectkoor) 
  4 maart 3e 40-dagentijd    26 mei 
10 maart 4e 40-dagentijd      9 juni 
17 maart 5e 40-dagentijd-boeteviering   16 juni 
  7 april  
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het verstandig 
zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, stil te worden en mee te zingen. Na 
de viering is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 

 
MEDITATIEVE BOETEVIERING IN DE ADVENT  
 
Op zaterdagavond 23 december, tijdens de meditatieve viering van  
19.00 uur zal de boeteviering ter voorbereiding op het kerstfeest een 
onderdeel van de viering zijn. We staan zo vlak voor het kerstfeest op de 
drempel van een nieuw jaar. Het is goed dan rond de Adventskrans, 
Schrift, en Doopwater stil te worden en samen te komen en ons te 
verzoenen met onszelf, de ander en met God.  

 
KLEUTERKERST OP 24 DECEMBER 16.00 UUR 
 

KINDJE WIEGEN 
Op zondagmiddag 24 december om 16.00 uur is er een kleuterkerstviering 
in onze kerk. Kindje wiegen, met kinderen die Jozef, Maria, herders, 
engelen en koningen spelen. En ook een echt babyôtje zal niet ontbreken. 
Een traditioneel kerstspel met en voor de kinderen. We hopen dan ook dat 
de ouders met kleuters naar deze viering komen. 
 

KERSTLIEDEREN ZINGEN 
De ouders van de kleuters vormen tijdens deze kleuterkerst viering het 
grote koor. Onder begeleiding zal het spel van de kleuters ondersteund 
worden met kerstliederen. Het is elk jaar een feestelijk kerstspel dat 
helemaal is afgestemd op de kleuters. Aan het eind van de viering mogen 
de kleuters het kerstkindje komen bewonderen. 



HET DOOPBLAD MAG MEEGENOMEN WORDEN  
 

Achter in de kerk staat een doopboom bij de doopkapel. Er zijn tijdens de 
doopvieringen binnen onze parochie bladeren met de namen van de 
dopelingen in deze levensboom gehangen. We nodigen alle ouders met 
hun kinderen uit naar de kleuterkerstviering te komen op 24 december om 
16.00 uur in de Corneliuskerk. Na deze kleuterdienst kunt u het doopblad 
van uw kind ophalen bij de doopkapel. Een aandenken van de parochie. 
 

KERST GEZINSVIERING MET KERSTMUSICAL  
De kerstmusicals om 17.30 uur en 19.15 uur zijn echte kerstvieringen 
met daarin een tafeldienst met communie uitreiken. Daar hopen we 
vooral de kinderen met hun ouders uit de midden- en bovenbouw van 
de basisscholen te mogen verwelkomen. Ook volwassenen zijn 
natuurlijk van harte welkom in deze sfeervolle vieringen. 
 

 

 

 

            
  KERSTMUSICAL:òHET MOOISTE GESCHENKò 
 
Regie, muzikale leiding: Mia Ploegaert 
Assistente: Saskia Glas 
PowerPoint: Rina Ploegaert. 
Filmbeelden: Jos Henselmans 
Dekor:  Adrie Mooij. 
Pianobegeleiding: Peter Rijs 
M.m.v. Het jeugdkoor en kinderkoor 
 
 
Ook dit jaar hebben we weer een kerstmusical met het kinderkoor ingestudeerd: 
 ñHet mooiste geschenk?ò 
 
Koning Balthasar ziet een hele bijzondere ster aan de hemel. Die vertelt dat er een 
koning van vrede op aarde is gekomen. Hij gaat op zoek naar die koning. 
Zijn 2 dochters willen ook heel graag mee, maar dat mag niet. Dan besluiten ze met 
zôn twee±n zelf maar op zoek te gaan. Ze nemen wat spullen mee voor onderweg en 
als geschenk voor de koning. Maar dan loopt het allemaal heel anders aféééé. 
Hoe? Dat kunt U zien tijdens de gezinskerstvieringen. 
 
De kerst gezinsvieringen zijn op zondag 24 december om 18.30 en 19.15 uur. 
Ik nodig U van harte uit. 
 
Vriendelijke groet Mia Ploegaert. 
 

 



KERSTNACHTVIERING SAMEN MET  
NEVA-ENSEMBLE OM 21.30 UUR 
 
Op kerstavond zal het Neva-Ensemble de kerstnachtviering van 21.30 uur in de 
Corneliuskerk te Limmen met zang opluisteren. Vijf top zangers en een pianiste die 
samen het Neva-ensemble vormen, zijn voor het 26ste seizoen (vanaf 1992) in ons 
land. Het belooft een bijzondere viering te worden met naast de Slavisch-Byzantijnse 
kerkmuziek ook beroemde kerstliederen. Eenzaam helder klinkt het klokje, gevolgd 
door werken van bekende componisten. Een streling van het oor, als ook voor het 
oog. De kerstnachtviering samen met het Neva-Ensemble in de Corneliuskerk te 
Limmen is vrij toegankelijk en is op 24 december om 21.30 uur.  
 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 
 

HET LITURGISCH KOOR VULT KERSTNACHTVIERING IN ROND HET 
JAARTHEMA: OMZIEN NAAR DE ANDERô  
 
Tijdens de kerstnachtviering op zondag 24 december om 23.30 uur is het 
thema: ñOmzien naar de anderò. Vooral het actuele maatschappelijke 
probleem óeenzaamheidô ï iets wat door velen, vooral tijdens de 
kerstdagen, wordt ervaren ï krijgt aandacht. Naast eigentijdse 
kerstliederen zal ook de samenzang en traditionele kerstliederen een plek 
krijgen. Welkom in deze feestelijke viering die afgesloten zal worden met 
glühwein en een kersttoast. 
 

HARMONIE EXCELSIOR OP TWEEDE KERSTDAG 
 
De viering op tweede kerstdag wordt traditiegetrouw opgeluisterd door 
Harmonie Excelsior. Een feestelijke viering, die altijd goed bezocht wordt.  
 

GLÜHWEIN EN KERSTLIEDEREN ZINGEN OP TWEEDE KERSTDAG 
 
Op tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de kerkdeuren van 
de Corneliuskerk weer open. Vanaf 15.00 uur zal de familie Valkering bij 
de kerststal achter in de kerk de kerstsfeer naar nog hemelser hoogte 
tillen door zang en gitaarspel. Kom gerust binnen wandelen en drink een 
glas glühwein mee. U kunt meezingen of gewoon heerlijk luisteren.  
Tot ziens op tweede kerstdag in de Corneliuskerk. 
 

OUDEJAARS GEBEDSVIERING VOOR IEDEREEN IN LIMMEN 
 
Op oudejaarsavond 19.00 uur zal er een gebedsviering worden gehouden. 
Net zoals de afgelopen jaren zal het een viering zijn rond een thema, waarin 
iedereen zich thuis kan voelen. Het liturgisch koor onder leiding van Peter 
Rijs zal de viering muzikaal ondersteunen. Elk jaar weer een mooie viering 
waar goede reacties op zijn ontvangen. U bent van harte uitgenodigd. Een 
waardevol bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar. 
 
NIEUWJAARSVIERING  
 
Op Nieuwjaarsdag zingt het gemengd koor. Na de viering van 10.30 uur 
zal er gelegenheid zijn elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. 
Achter in de kerk staat de koffie klaar. 



20/21 JANUARI 2018 IS DE COLLECTE VOOR DE WERKGROEP 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LIMMEN (WOL) 

 
Tijdens het weekend van 20 en 21 januari staan we in onze parochie 
samen met de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) stil 
bij de band die we vanuit Limmen hebben met Burkina Faso. De collecte is 
dat weekend in het geheel bestemd voor het onderwijs in dit Afrikaanse 
land. Zaterdagavond 20 januari zingt daarom ook het Jambokoor 
 

HET JAMBO-KOOR TE GAST IN DE CORNELIUSKERK,  
EEN VIERING VOOR JONG EN OUD. 
 
Zaterdagavond 20 januari om 19.00 uur zal het Jambokoor uit West-
Friesland te gast zijn in onze kerk. Ze zullen Afrikaanse liederen en 
klanken ten gehore brengen. Een viering vol dans, klederdracht, jamboôs 
en muziek. Het belooft een swingende viering te worden die aansluit bij 
het werk van de WOL (Werkgroep Ontwikkelings-samenwerking Limmen) 
die zich inzet voor projecten in Burkina Faso. Je waant je weer even 
helemaal in Afrika. De collecte is bestemd voor onderwijsprojecten die 
gesteund worden door de WOL.  
Yvonne Zomerdijk zal ook tijdens de viering kort iets vertellen en laten zien 
van haar laatste bezoek aan Burkina Faso en het project in Zoodo. 
 

EEN SPECIALE ZATERDAGAVONDVIERING ROND ORGEL, 
ZANG, BEELD EN SCHRIFT: 

STEF BOS  -  óIK KAN HET NIET ALLEEN...ô 
 
Vier jaar geleden hebben we in het kader van het 50 jarig jubileum van 
organist/dirigent Peter Rijs vieringen gehouden van orgel, zang, beeld en 
Schrift. Dat doen we dit seizoen weer samen met het liturgisch koor. Nu 
rond het thema óOmzien naar de anderô met het speerpunt óeenzaamheidô. 
We hebben dit jaar gekozen voor liederen van Stef Bos. Er staan dit 
seizoen drie vieringen gepland:  
Op 14 oktober 2017 stond het lied óEenzaamheidô centraal.  
Op 27 januari 2018 staan we stil bij het lied óIk kan het niet alleenô.  
En op 2 juni is de viering rond het lied: óDe Hemelô van Stef Bos opgebouwd. 
  
Je bent welkom. Rond het lied óIk kan het niet alleenô. Dat gebeurt met 
passende beelden, teksten, liederen en een Schriftlezing. En natuurlijk zal 
Peter Rijs weer een muzikale interpretatie geven van het nummer van Stef 
Bos op het grote orgel. 
Tot zaterdag 27 januari, aanvang 19.00 uur 

 
BLASIUS-ZEGEN 
Op 3 februari wordt altijd de heilige Blasius herdacht. Vanouds is Blasius 
de patroonheilige tegen keelaandoeningen. Dinsdagmorgen 6 februari, 
aan het eind van de wekelijkse viering van 10.00 uur in De Cameren is er 
gelegenheid de Blasius-zegen te ontvangen. 



KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ(dienen) 
 
OPERATIE SCHOENENDOOS GROOT SUCCES 
 
Operatie schoenendoos is ook dit jaar weer een groot succes geworden. 
Bij elkaar zijn er 70 dozen ingeleverd tijdens de gezinsviering. De 
basisschool De Kerkuil samen ook met Conquista verleenden hun 
medewerking. Vele kinderen in Limmen hebben een doos gevuld met 
schoolspullen en speelgoed voor leeftijdgenoten in arme landen. De 
dozen zijn ondertussen op weg naar alle delen in de wereld om voor kerst 
kinderen blij te maken en te laten weten dat we aan hen denken. Alle 
kinderen en hun ouders bedankt. Ook dank aan diegenen die de actie 
georganiseerd hebben. 

 
KERSTMIS EN DE WERKGROEP CARITAS LIMMEN 

 
Kerstpakketten actie 2017 

Geef uw kerstpakket een mooie bestemming: 
 
Het diaconaal weekend van 11 en 12 november jl. is voor de werkgroep Caritas goed 
verlopen. Zaterdagavond een heel leuke gezinsviering met de schoenendoosactie. 
De werkgroep Caritas bedankt de gulle gevers. Het stelt de werkgroep mede in staat 
de minder bedeelden onder ons, de kerstdagen een feestelijk tintje te geven. 
Traditioneel wordt dit gedaan in de vorm van een bescheiden geldbedrag in een 
enveloppe. 
 
Een paar jaar geleden hebben enkele parochianen spontaan een kerstpakket bij de 
pastorie bezorgd, met de bedoeling dat dit terecht zou komen bij een minder bedeeld 
gezin. Dit bleek een schot in de roos, waar veel positieve reacties opkwamen. 
Daarom hierbij een oproep aan iedereen om een bescheiden deel van uw overvloed 
af te staan aan degenen die het minder goed hebben getroffen. Uw steun en 
medewerking in deze is onontbeerlijk. Help ons om dit weer tot een succes te maken. 
Het hoeven geen volledige pakketten te zijn, maar het is ook niet de bedoeling dat u 
alleen afdankertjes bij de pastorie bezorgt. Graag voor donderdagavond 21 
december 2017, zodat wij de gelegenheid hebben om ze nog te bezorgen.  
 
Naast deze actie hebben wij het voornemen om samen met de schooljeugd 
kerststukjes te maken, om op deze wijze wat licht en vreugde te brengen in  
de donkere dagen. 
 
Als u in uw omgeving mensen kent, waarvoor de werkgroep Caritas iets zou kunnen 
betekenen, laat het ons dan weten. U kunt ons bereiken op de volgende 
telefoonnummers: Dhr.Matthé Mooij: 072-5053054 / Mevr.Tonia vd Steen: 072-
052602 / Dhr.Johan Olling (pastor) 072-5051275 / Dhr. Jan Stad 072-5055077 / 
Mevr. Lianne Al- Pirovano 072-5051573 
 
Als u een financiële bijdrage wilt leveren, kan dat op bankrekening nummer 
NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI LImmen. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Werkgroep Caritas  



KLEDINGINZAMELING 
 
In inloophuis De Kloof aan de Kloveniersburgwal (ruim 100 bezoekers per 
dag, 35 vrijwilligers en vier parttime beroepskrachten) bestaat aan vrijwel 
alles gebrek. Niet alleen aan kleding (truien, spijkerbroeken, 
handschoenen, schoenen, T-shirts, mutsen, etc.), maar ook financiële 
middelen om spullen aan te schaffen.  
Maar dank zij de kledinginzamelingsacties met de kerst van o.a. de 
Corneliuskerk in Limmen, de Ter Coulsterkerk in Heiloo en de 
Willibrorduskerk eveneens in Heiloo, lukt het om hun leven te 
veraangenamen - Doet u weer mee? 
 
U kunt uw spullen en/of uw aanbod meenemen naar de kerk. Voor meer 
informatie: Ton Steenaert, 072 533 22 07. 
 

SAMEN ETEN - KOM ERBIJ!  
 
Er komt weer een óSamen etenó maaltijd in de Protestantse Kerk, gemaakt 
door de keukenbrigade Margreet Denekamp en Karin van Splunter. Na 
wederom een succesvolle -stamppot-avond in november, is woensdag  
24 januari geprikt als datum voor de derde gezellige maaltijd in de kerk. 
Het wordt dan een seizoensgerichte maaltijd. Vanaf 15.00 uur bent u 
welkom in de kerk aan de Zuidkerkenlaan en om 17.30 begint de maaltijd. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Margreet: 
margreetdenekamp@outlook.com of telefonisch: 5052871. Op is op, er is 
ruimte voor maximaal 35 personen. Voor de kosten staat er een mandje bij 
de uitgang voor een vrijwillige bijdrage. 
De diaconie van de Protestantse Kerk Limmen  
en de werkgroep Caritas van de Corneliusparochie 

 
TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE OP ZONDAG 18 MAART 2018 
 
SPEERPUNT 2017 
Elke jaar organiseert de werkgroep Missie Ontwikkelingssamenwerking en 
Vrede van onze gezamenlijke parochies (MOV-HALE) een speerpunt om 
ontwikkelingssamenwerking op de kaart te blijven houden. We hebben 
een keer een nacht-fietstocht gehouden rond het Markermeer, we hielden 
een kerkentocht en twee jaar terug hebben we een zesdelig doek gemaakt 
voor scholencomplex Zoodo in Burkina Faso. Vorig jaar was de actie 
óTafelen voor de Vastenactieô.  
 

DRIE GANGENDINER DOOR DE PAROCHIE 
Ook in 2018 willen we in de Veertigdagentijd óTafelen voor de Vastenactieô 
organiseren. In het volgend parochieblad zullen we er meer over 
vertellen.. Een prachtig initiatief dat naast het goede doel voor de 
Vastenactie ook de verrassende ontmoetingen met elkaar laat plaats 
vinden. Verdere informatie volgt nog, maar voor nu zijn we vooral op zoek 
naar gastgezinnen, (Het mag natuurlijk ook een gastheer of gastvrouw 
zijn) die hun tafel en kooktalenten gratis open willen stellen voor drie keer 
vier gasten. Het vindt plaats op zondag 18 maart 2017 en de opbrengst is 
voor het Vastenactieproject in Zambia. 

 
MOV-HALE 
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GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
 
LAAGDREMPELIGE BIJEENKOMSTEN 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om aan deze ochtenden mee te kunnen doen. Al lezend, vragend en 
pratend over stukjes uit het evangelie van Johannes en gaan we beginnen 
aan het boek Openbaring en komen we er achter dat die verhalen gaan 
over ons. De koffie staat klaar. Doe mee en schuif aan. De vier ochtenden 
in de pastorie zijn gepland op:  
 17 januari, 24 januari, 31 januari en 7 februari 2018,  
 van 9.30 uur tot 11.00 uur in de pastorie. 
 
De daaropvolgende serie bijeenkomsten zijn op woensdagochtenden in 
maart en mei. 
 

DE BIJBEL-SNUFFELGROEP OP DONDERDAG-AVOND  
 
E®n keer in de maand kunt u mee doen met het ósnuffelen in de bijbelô met 
de Mozesgroep. De bijeenkomsten zijn op donderdagavonden van 20.00 
uur tot 21.30 uur in de pastorie. Er wordt gelezen uit het boek Koningen. 
Na de bijeenkomst van 14 december, zijn er ook bijeenkomsten gepland 
op 11 januari en 8 februari 2018. Mocht u belangstelling hebben, kom dan 
langs of neem contact op. 
 
Pastor Johan Olling 

 
ROND DE WATERPUT SEIZOEN 2017-2018 
 
Natuurlijk gaat het programma van órond de 
waterputô na alle feestdagen weer gewoon verder! 
De hieronder vermelde activiteiten gaan in het 
begin van het nieuwe jaar van start en er zijn nog 
plaatsen vrij. Het programma staat overzichtelijk vermeld in een programmaboekje, 
dat kunt u afhalen in de kerken van onze regio en op de website 
www.ronddewaterput.nl. Aanmelden kan, zoals altijd, via het aanmeldformulier in het 
boekje en per mail secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl of telefoon 072 5330906. 
 

¶ Pastor Bill van Schie neemt u mee voor een óKerkproeverijô. Zie artikel hieronder. 

¶ In de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo, exposeert 
Marga Jelles vanaf 3 januari 2018 haar werken met thema óDe Psalmenô. 

¶ Op zondag 14 januari 2018 wordt de eerste óPreek van de Leekô van dit seizoen 
plaats in de Witte Kerk te Heiloo. De preek wordt gehouden door 
(kinderboeken)schrijver Guus Kuijer, tevens auteur van de óBijbel voor 
ongelovigenô.  Deze preek wordt muzikaal omlijst door het Oratoriumkoor Heiloo. 
De aanvang is 16.00 uur. 

¶ Op 18 januari speelt muziek- en po±ziegroep Achterom de voorstelling óDe wereld 
omgekeerdô in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo, aanvang 20.00 uur. 

¶ De oecumenische theatergroep Sowieso voert op zondag 11 februari de musical 
Ester op in de Protestante kerk in Limmen, aanvang 15.30 uur.  



KERKPROEVERIJ  
Pastor Bill van Schie nodigt belangstellenden uit om in januari 2018 
samen een drietal verschillende kerkdiensten in de regio te gaan 
bezoeken. Na de diensten is er gelegenheid om andere kerkgangers te 
ontmoeten en in gesprek te gaan. Doel van deze bezoeken is  om verder 
te kijken dan de eigen geloofsgemeenschap. En nieuwe ervaringen en 
beleving op te doen. Wellicht een verrijking! 
Het programma ziet er intussen als volgt uit: 
* Op zondag 7 januari om 12.00 uur bezoeken we de Laatdienst in de 
Lutherse kerk aan de Oude Gracht 187 in Alkmaar. De Laatdienst laat zich 
omschrijven als een oecumenische dienst met een agape-viering. De 
dienst wordt mede verzorgd door een voortreffelijk koor. 
* Op zondag 14 januari om 10.00 uur bezoeken we een dienst van de 
Citylight-kerk aan de Helderseweg 32 in Alkmaar . Een kerkdienst van de 
Pinkster- en Evangelie-gemeente, welke óvoelt als een warm badô. 
 * Tenslotte hebben we een uitnodiging gekregen  om op 21 januari om 
10.00 uur aanwezig te zijn in de Lukaskerk aan de Oude Kanaaldijk 9-11 in 
Alkmaar. Deze kerk is het thuis van de Christengemeenschap in Alkmaar, 
welke zijn wortels onder andere heeft in de ideeën van Rudolf Steiner. 
 
Heeft U belangstelling om mee te gaan ? Meldt U zich bij het 
parochiesecretariaat van de Willibrorduskerk in Heiloo. ( Tel. 072-
5330906) email-adres: secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl 
 
 

 
NAAR WAT ONGRIJPBAAR IS 
 
Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat 
licht in de duisternis, beelden als dromen 
vager dan woorden, ver als een ster 
blijven wij zoeken, zodat wij vinden 
blijven wij zoeken, tot het gegeven wordt 
 
In de warmte tussen woorden 
in de zachtheid van een blik 
in je hoofd tegen een schouder 
hand die stil de jouwe drukt, 
leeft wat ongrijpbaar is en toch bestaat. 
 
Zie, wij leven onze dromen 
zo wordt steeds de hoop herboren 
wordt de droom een daad. 
 
Overal waar mensen samen 
bondgenoot zijn in gevecht 
tegen al wat ziek en kwaad is 
wordt wat kromtrok fier en recht,  
en wat ongrijpbaar is, zal dan bestaan. 
 
Bron ´op weg naar kerstmis 2017´ 
 

 



 
VORMSEL 2018 
 
 
VORMSEL VOOR JONGEREN IN DE EERSTE EN TWEEDE BRUGKLAS 
Wanneer het nieuwe jaar aanvangt, komt ook een aantal activiteiten om de hoek 
kijken. Zo beginnen we het nieuwe jaar gewoonlijk met de voorbereidingen voor de 
1e

 communie en het vormsel. Het vormsel, één van de 7 sacramenten van onze kerk, 
zal in onze regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden) worden toegediend 
op vrijdagavond 25 mei 2018 door deken E. Moltzer.  
  

 
VORMGEVEN VAN JE GELOOF  
Het is in deze tijd een uitdaging om met jonge mensen aan het 
werk te gaan over hun geloof. Veel van oude vormen, kerkelijke 
gebruiken, riten, zeggen de jongeren niets meer. Maar dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat deze jonge mensen geen geloof 
hebben en dat jonge mensen geen dromen hebben over de 
toekomst, hun toekomst, de toekomst van je woonplaats, de 
toekomst van misschien wel heel de wereld.  

Het sacrament van het vormsel is maar één moment. Eén moment waarop jonge 
mensen aangemoedigd mogen worden om hun eigen weg te gaan, om hun weg te 
zoeken in deze wereld. Om vorm en inhoud te geven aan hun hoop, hun 
verwachting, hun geloof. Daarvoor willen we jongeren uitnodigen.  
  
VOOR WIE BEDOELD?  
We nodigen altijd de jonge mensen uit die in de eerste 
of tweede brugklas van het voortgezet onderwijs zitten. 
Wij hopen op voldoende aanmeldingen om dit jaar weer 
een Vormsel-viering te hebben. Om de avonden gezellig 
en zinvol te laten zijn is een groep van minimaal 8 
jongeren gewenst. Dus bij deze zijn alle jongeren uit ons 
midden, die in de eerste of tweede klas van het 
middelbaar onderwijs zitten, uitgenodigd om mee te 
doen.  
Maar vorming gebeurt niet alleen vanuit de kerk. Ook op school en zeker ook thuis 
krijgen jonge mensen van alles aangereikt om hun leven vorm en inhoud te geven. 
Onderwijs en opvoeding zijn ook belangrijke pijlers onder iemands vorming. 
  
INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS EN JONGEREN  
Vandaar dat we beginnen met een informatieavond voor jongeren en hun ouders 
samen op dinsdag 30 januari 2018 in de pastorie van de Corneliuskerk, 
Dusseldorperweg 74 te Limmen. Aanvang 19.00 uur. Geef ons even een berichtje als 
je komt. vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
We zien u graag op dinsdag 30 januari om 19.00 uur.  
 
Namens de werkgroep van het vormsel,  
pastor Johan Olling, 
Nelleke van der Knaap 
Carla van Zelst  072-5053636 
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Kinderpagina 
 
Hallo allemaal 
 
Het kerstfeest is altijd een hele gezellige tijd. We versieren ons 
huis met een kerstboom, sterren en kaarsen. We hebben dan 
vrij, we eten lekker, we trekken mooie kleren aan, en soms 
geven we elkaar zelfs cadeautjes. Het kerstfeest lijkt net op een 
verjaardag! Het is ook een verjaardag, de verjaardag van 
Jezus! En het wordt al 2000 jaar gevierd, door miljoenen 
mensen.  
 
De ouders Jozef en de hoogzwangere Maria gaan naar Bethlehem, omdat een keizer 
genaamd Augustus een volkstelling wil laten doen. Het is er erg druk en er is dan ook 
geen plaats in de herberg om te slapen. Maria en Jozef vinden een stalletje. Op die 
armoedige plek wordt midden in de nacht de zoon van God geboren. Ze noemen 
hem Jezus. Maria legt het kindje op het hooi in een kribbetje, dat is een voerbak voor 
de dieren. 
 
In de nacht, dat Jezus geboren wordt, gaan er engelen naar de herders in het veld. 
De engelen vertellen aan de herders dat de Redder is geboren. Allen gaan op zoek 
en vinden de stal. Zo zijn Josef en Maria niet langer alleen en zijn er mensen om hen 
heen die om hen geven en zo dus omzien naar de ander. 

 
Je weet wel dat dit ons jaarthema is?! Juist met kerst is het goed om 
eens stil te staan bij die ander. Want weet jij wel zeker dat er bij 
iedereen een kerstboom staat? Of zij ook zo lekker eten deze 
dagen?  

 
Kijk maar eens goed om je heen, je zult zien er zijn vast 
mensen die nu alleen zijn. Zij kunnen jouw aandacht goed 
gebruiken. Stuur je dit jaar een kaartje naar zo iemand? 
 
Misschien wel een zelf gemaakt kaartje ? Ik heb een hele mooie 
gevonden met een bijpassende tekst die je kunt gebruiken voor 
de binnenkant van je kaart. Je kunt deze kaart uitknippen, mooi 
inkleuren opplakken op een stukje karton en dan versturen. Of 
nog beter zelf langs brengen!  
 

 
Ik vond een sterretje voor de deur  
het had een glinsterende gele kleur 
Ik nam het voorzichtig op en zei:  
ñdit jaar krijg jij dit sterretje van mijò  
Ik wens je een jaar vol zonneschijn 
een jaar waarin verdriet en zorgen vreemden zijn. 
Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan 
en waarin geen plaats is voor een traan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek de volgende woorden in deze puzzel en vind de toepasselijke kerst boodschap! 
 
ARRESLEE  KERSTVERHAAL 
BAL   KRIBBE 
CADEAU  KUNSTSNEEUW 
DEN   PAKJES 
DENNEBOOM  PIEK 
ENGELEN  RESTAURANT 
GEZELLIGHEID SLINGER 
HEILIGEN  SNEEUW 
HULST   STAL 
JEZUS   STERREN 
KERSTBOOM  STOL  
KERSTBROOD  WINTERSPORT 
KERSTDAG   
KERSTMARKT 
KERSTMIS 
KERSTMUSICAL 
KERSTSTAL 
KERSTSTUKJE 


