
 

 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Dit is het laatste nr. van dit seizoen van óRond de Limmer Torenô. Daarom een uitgebreid liturgisch 
rooster voor de komende maanden, waarbij uw aandacht voor de aanvangstijden wordt gevraagd. Er 
zijn nog veel mooie vieringen voor de feestelijke dankviering op 24 juni. Dan wordt het jaarthema 
ñomzien naar de anderò mmv alle koren afgesloten. Op 8 juli is er de Regio viering in Akersloot als 
afsluiting van het werkjaar. Voor het ziekentriduüm, begin juli kunt u zich opgeven. Dan is er straks de 
vakantieperiode. De kinderen van het kinder- en jeugdkoor gaan samen met de misdienaars 
traditiegetrouw een dagje uit. Als u op vakantie gaat, wordt u uitgenodigd een vakantie-kerk te sturen, 
die tijdens de startzondag, 16 september, achter in de kerk zal hangen. De vaste rubrieken ontbreken 
ook niet, alsmede de familieberichten en misintenties achter in.  
De redactie wenst u alvast een goede zomer toe.  
 

 
MEDEWERKERS  
 
De redactionele medewerkers zijn:  
Pastor J.Olling, Dusseldorperweg 74  
Mevr. R.Nijman (lay-out) De Wieken 55 
 
Hebt u vragen, op- en/of 
aanmerkingen, richt u dan tot de 
redactie 
 
UITVOERING/VERSPREIDING 
De óRond de Limmer Torenô wordt door 
vrijwilligers gedrukt, geniet en 
gebundeld in een oplage van circa 
3000 stuks. Er wordt gebruik gemaakt 
van apparatuur van de parochie.  
 
De heer Joop Koppes organiseert de 
verspreiding van óRond de Limmer 
Torenô door huis aan huis aanreiking 
door vrijwilligers. Elk adres in Limmen 
krijgt een exemplaar, ongeacht of u wel 
of niet tot de parochie behoort. Hebt u 
óRond de Limmer Torenôniet ontvangen 
richt u dan tot:  
 
De heer Joop Koppes 
Kerkweg 48  
1906 AW Limmen 
Tel 0725051717 of e-mail: 
koppesjoop@gmail.com 

VERSCHIJNINGSDATA 
 
óRond de Limmer Torenô verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de óRond de Limmer 
Torenô bij voorkeur aanleveren per 
e-mail: limmertoren@corneliuskerk-
limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan óRond de 
Limmer Torenôp/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 21 augustus 2018 
 
Zij verschijnt omstreeks  
9 september 2018 

 
 
Indien u óRond de Limmer Torenô niet (meer) wilt ontvangen neem dan ook contact 
op met de heer J.Koppes, koppesjoop@gmail.com  
 
De ñRond de Limmer Torenô is digitaal te lezen op www.corneliuskerk-limmen.nl 
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MET PINKSTEREN VIEREN WE HAAR VERJAARDAG 
We kunnen het Pinksterfeest vergelijken met het bezoeken van een oude dame 
ter gelegenheid van haar verjaardag. Dit jaar is het wel geen ronde verjaardag, 
maar omdat ze al zoveel lentes achter zich heeft, is elke verjaardag heel  
bijzonder. Ze heeft haar hele familie, zeer groot en verspreid over de hele  
wereld, uitgenodigd ï maar ze komen niet allemaal. Sommigen zijn helemaal 
vergeten dat de oude dame jarig is en sommigen willen met haar helemaal 
niets meer te maken hebben. Over wie we hier spreken? Over onze 
hoogbejaarde moeder, de Heilige Kerk, natuurlijk. Met Pinksteren vieren we 
haar verjaardag en zoals op dergelijke dagen gebruikelijk, halen de gasten dan 
graag herinneringen aan vroegere tijden op. Er worden dan verhalen uit de 
vroege kindertijd  verteld. Soms zelfs nog over de geboorte zelf. Over hoe de 
leerlingen uit hun schuilplaats tevoorschijn kwamen en vol begeestering over 
Jezus vertelden. Gods Geest die hen door elkaar schudt en enthousiasmeert.  

 
BEWOGEN GEBEURTENISSEN EN MISLUKKINGEN  
Bij verjaardagen wordt echter niet alleen over indrukwekkende 
gebeurtenissen uit een gelukkig verleden gesproken. Neen, bij een zo hoge 
leeftijd komen ook de verwikkelingen, de mislukkingen en de slagen van het 
noodlot op tafel. Daar wordt verteld wat er van al die hoop uit het begin, van 
al die verlangens is terecht gekomen. En er zijn zeker heel veel bewogen 
gebeurtenissen uit het leven van onze kerk te vertellen. We zouden er uren 
naar kunnen luisteren. Maar ik zou liever vragen: hoe staat onze jarige er 
nu, vandaag, voor? We ervaren toch dagelijks, en daar kan zelfs de nieuwe 
Paus niet direct veel aan veranderen, dat haar aanzien zeer beschadigd is. 
En je merkt dan ook dat juist bij verjaardagen, de herinneringen aan 
vroeger, aan zogezegd betere tijden, naar boven worden gehaald.  

 
EEN PASSEND GESCHENK OP DE VERJAARDAG VAN DE KERK 
Nu hebben we de hele tijd over die verjaardag gepraat en het nog niet gehad 
over een passend geschenk. Jubilarissen van een dergelijke leeftijd hebben 
doorgaans immers alles ï en onze Kerk kan uit een oneindige schat aan 
geschiedenis en traditie putten. Maar opdat de Kerk toch weer zou voelen dat 
ze een heel bijzondere opdracht heeft, geef ik haar een formulering van de 
Weense kardinaal König mee: óDe Kerk van Jezus Christus moet een 
uitnodigende Kerk zijn. Een Kerk met open deuren. Ze moet een warme, 
moederlijke Kerk zijn. Een Kerk van alle generaties, van de doden, de 
levenden en ook de ongeborenen. Een Kerk van diegenen die ons vooraf zijn 
gegaan, die bij ons zijn en die na ons zullen komen. Een Kerk van begrip en 
meegevoel, van mee denken en mee lijden. Een Kerk die met de mensen mee 
lacht en mee weent. Een menselijke Kerk, voor ons allemaal. Een Kerk die, 
net zoals een moeder, op haar kinderen kan wachten. Die haar kinderen zoekt 
en hen opvolgt. Die de mensen opzoekt waar ze zijn: op de werkplek, bij hun 
ontspanning en ook bij hen thuis. Een Kerk van Heiligen, maar ook van 
zondaars. Een Kerk, niet van vrome uitspraken en formules, maar van 
helpende handenô.  
In één woord: Onze Kerk!  
In die geest kunnen we met Pinksteren allemaal verjaardag vieren!! 
 
pastor Johan Olling   



 
 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 
Het voorjaar is nu echt begonnen. De zon staat stralend aan de hemel. De 
bollenvelden staan volop in bloei. En ik schrijf alweer het laatste stukje voor ñNieuws 
van de parochieraadò van dit seizoen. Toch staat er dit seizoen nog veel te 
gebeuren, maar eerst een korte terugblik. 
 
Dinsdag 13 maart was de jaarvergadering van de Parochieraad. Een redelijk goed 
bezochte avond. Naast het financiële en het secretariële jaarverslag heeft Henk 
Brandsma ons meegenomen naar het land der heiligen. Op vorstelijke wijze vertelde 
hij de meest wonderlijke en interessante verhalen over veelal bekende, maar ook 
minder bekende heiligen. 
 
De Goede Week als vanouds bijzonder, waarin we merken dat steeds meer mensen 
van buiten Limmen ook de Corneliuskerk weten te vinden. 
 
Vanuit het bisdom kent men al jaren het automatiseringsprogramma Navision. Een 
database waarin wij onze ledenadministratie en de administratie van de 
begraafplaatsen bijhouden. Het programma is inmiddels sterk verouderd en de 
gebruiksvriendelijkheid liet ook te wensen over. Het bisdom is met een nieuw 
programma gekomen: DocBase en Exact Online. Inmiddels zijn een paar vrijwilligers 
naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest. De verwachting is dat we medio 2019 
overstappen op dit nieuwe programma. 
 
De actie kerkbalans is goed verlopen. Door een tekort aan wijklopers is de 
wijkindeling iets veranderd. Tot nu toe staat de teller op ú 37.000,00. Weliswaar iets 
minder dan vorig jaar, maar nog altijd een mooi bedrag. Heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
 
Zondag 22 april deden 11 communicantjes hun eerste Heilige Communie  
 
Toch is dit seizoen nog lang niet voorbij. Een vooruitblik van alles wat nog komen 
gaat naast de reguliere vieringen: 
- Tijdens de bloemendagen zal de kerk haar deuren weer openen. 
- Zaterdag 19 mei Pinksteren met het Taizé-projectkoor. 
- Zondag 24 juni de Dankzondag, waarin we tijdens de dankviering, muzikaal 
ondersteund door alle koren, terugkijken op het afgelopen seizoen en de vrijwilliger 
van het jaar bekend zullen maken. 
- Zondag 8 juli een regioviering in Akersloot. 
 
Tot slot wil ik u alvast namens de parochieraad een goede en zonnige vakantie 
toewensen, waarin ruimte is voor rust en bezinning. 
 
Een hartelijke groet namens Johan Olling en de Parochieraad, 
Gerardine Vahl-Res 



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 
 

Liturgisch kalender 
 
DONDERDAG 10 MEI ï HEMELVAART  

 10.00 uur  Woord- en Communieviering met gemengd koor  
 Voorganger: Dhr. K.Kroone  
 
WEEKEND 12 en 13 mei 
 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
 

  HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
 
 
WEEKEND 19 en 20 mei ï WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met Taizé projectkoor en liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
VORMSELVIERING 25 mei 
Vrijdag  19.30 uur Toediening van heilig vormsel met jeugdkoor 
  Voorgangers: Deken E. Möltzer, Pastor H.Helsloot,  
          Pastor H.Hudepohl en Pastor J.Olling. 
 
WEEKEND 26 en 27 mei 
Zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering met Harmonie Excelsior  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 2 en 3 juni 
Zaterdag 19.00 uur Viering rond Orgel, Zang, Beeld en Schrift met liturgisch koor  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Dhr.K.Kroone 



 
WEEKEND 9 en 10 juni 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang en orgel  
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: dhr.K.Kroone 
 
WEEKEND16 en 17 juni 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang en orgel  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met Corneliuskoor 
  Voorganger: Pastor W.Bakker 
 
WEEKEND 23 en 24 juni- DANKZONDAG 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met Corneliuskoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 30 juni en 1 juli 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 7 en 8 juli 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Regio viering in de Jacobuskerk in Akersloot met organist, 
  dirigent en samenzang 
  Voorgangers: Pastor H.Helsloot, Pastor H.Hudepohl  
      en Pastor J.Olling 
 

START VAKANTIE ROOSTER -  AANVANGSTIJD 9.00 uur 
 
WEEKEND 14 EN 15 juli 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 09.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 21 en 22 juli 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 09.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor B.Leurink 
 



WEEKEND 28 en 29 juli 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 09.00 uur Eucharistieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor H.Helsloot 
 
WEEKEND 4 en 5 augustus 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 09.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor H.Hudepohl 
 
WEEKEND 11 en 12 augustus 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 09.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
WEEKEND 18 en 19 augustus 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 09.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 25 en 26 augustus - MIVA 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 09.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor H.Hudepohl 
 

EINDE VAKANTIEROOSTER ï AANVANGSTIJD 10.00 UUR 
 
WEEKEND 1 en 2 september 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 8 en 9 september 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Regio viering met organist, dirigent en samenzang 
  Voorgangers: Pastor H.Helsloot, Pastor H.Hudepohl  
  en Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 15 en 16 september - STARTZONDAG 
Zaterdag  Geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met Corneliuskoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Rooster gastvrouwen/heren koffie vindt u bij `Nieuws rond de kerk 



 

LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + 
Corneliusparochie 

 

Datum 
 

H. Willibrordus 
Heiloo 
 
 
Zondag   10.00 

H. Jacobus 
Major 
Akersloot 
 
Zondag   10.00 

H. Adelbertus 
Egmond Binnen 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag   11.00 

H.M.M.Alacoque 
Egmond ad Hoef 
Zaterdag 19.00  
of 
Zondag   11.00 

O.L.V. Onbevl. 
Ontvangen  
Egmond a  Zee 
 
Zondag   09.30 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag   10.00 

Do 10-05 
Hemel-
vaartsdag 

10.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H koor 

10.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
Samenzang 

 10.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo 
Gloria 

 10.00 
W&C-viering 
parochianen 
Gem. Koor 

Za 12-05 
7e zondag 
van Pasen 

  Eucharistie 
N. Mantje 
 

  Med. viering 
J. Olling 
Samenzang 

Zo 13-05 
7e  zondag 
van Pasen 

W&C-viering 
parochianen 
Herenkoor 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Aquarius 

 Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo 
Gloria 

Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

W&C-viering 
J. Olling 
Spont. Koor 

Za 19-05 
Pinksteren 
 

   Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

 Med. viering 
J. Olling 
Taizé 
Project koor 

Zo 20-05 
Pinksteren 
 

Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H koor 

Oec. viering 
H. Hudepohl 
Recreation 

Eucharistie 
N. Mantje 

 Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

W&C viering 
J. Olling 
Gem. Koor 

Vr 25-05 
 

19.30 uur 
Viering van het H. Vormsel in de Corneliuskerk te Limmen 

Voorgangers: E. Moltzer, H. Helsloot, H. Hudepohl, J. Olling. M.m.v. het Jeugdkoor 

Za 26-05 
H. Drie-
eenheid 

  Eucharistie 
N. Mantje 
New Voice 

  W&C viering 
J. Olling 
Excelsior 

Zo 27-05 
H. Drie-
eenheid 

W&C viering 
H. Hudepohl 
De Brug 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Samenzang 

 10.00 uur 
Eucharistie in HMM 

Alacoque 
N. Mantje 

Hopmannenkoor 

W&C viering 
J. Olling 
Gem. Koor 

Za 02-06 
Sacrament
s-dag 

   W&C viering 
H. Hudepohl 
Hoeverture 

 OZBS 
viering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zo 03-06 
Sacrament
s-dag 

Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H koor 

Familievierin
g 
H. Hudepohl 
Kinderkoor 

W&C viering 
J. Olling 

 W&C viering 
J. Olling 
Herenkoor 

W&C viering 
parochianen 
Gem. Koor 

Za 09-06 
10e zondag 
d.h.j. 

  W&C viering 
parochianen 

  Med. viering 
K. Kint 
Samenzang 

Zo 10-06 
10e zondag 
d.h.j 

Familievierin
g 
H. Helsloot 
WiKiKo 

W&C viering 
K. Kint 
Aquarius 

 W&C viering 
parochianen 
Soli Deo 
Gloria 

W&C viering 
parochianen 
Herenkoor 

W&C viering 
parochianen 
Spont. Koor 

Za 16-06 
11e zondag 
d.h.j. 

   
Géén vieringen 

Med. viering 
J. Olling 
Samenzang 

Zo 17-06 
11e zondag 
d.h.j. 

W&C viering 
parochianen 
Herenkoor 

W&C viering 
J. Olling 
Dameskoor 

10.00 uur 
Gezamenlijke Eucharistieviering Egmonden 

in HMM Alacoque Voorganger: N. Mantje  

Eucharistie 
W. Bakker 
Corneliusko
or 



Za 23-06 
H. 
Johannes 
de Doper 

  Eucharistie 
N. Mantje 

   

Zo 24-06 
H. 
Johannes 
de Doper 

Eucharistie 
H. Helsloot 
De Brug 

W&C viering 
parochianen 
Samenzang 

 Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo 
Gloria 

Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

Dankviering 
J. Olling 
Corneliusko
or 

Za 30-06 
13e zondag 
d.h.j. 

   
Géén vieringen  

 

Zo 01-07 
13e zondag 
d.h.j. 

Dankviering 
H. Helsloot 
WiKiKo 

W&C viering 
W. van 
Schie 
Aquarius 

07.00 uur én 10.00 uur 
Viering op de Adelbertus Akker Egmond 

Binnen 
zie artikel elders in dit blad 

W&C viering 
J. Olling 
Gem. Koor 

Za 07-07 
14e zondag 
d.h.j. 

 
Géén vieringen 

 

Zo 08-07 
14e zondag 
d.h.j. 

10.00 uur 
Gezamenlijke viering met samenzang in de Jacobus Majorkerk te Akersloot 

Voorgangers: H. Helsloot, H. Hudepohl,  J. Olling   

Za 14-07 
53e zondag 
d.h.j. 

   Eucharistie 
N. Mantje 
ZoKo 

  

Zo 15-07 
15e zondag 
d.h.j. 

W&C viering 
H. Hudepohl 
D+H koor 

11.00 uur 
W&C viering 
J. Olling 
Dameskoor 

Eucharistie 
N. Mantje 

 

 Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

9.00 uur 
W&C viering 
J. Olling 
Spont. Koor 

 
LET OP: ZOMERROOSTER VAN KRACHT 
VIERING IN DE CORNELIUSKERK OP ZONDAGMORGEN OM 9.00 UUR 
 
Ook komende zomer is er in onze parochies een gezamenlijk vakantierooster van kracht. 
Het weekendrooster is zo gemaakt dat het in deze vakantiemaanden mogelijk is met de 
aanwezige voorgangers alle parochie-locaties draaiende te houden. 
 
Om welke periode gaat het?: 

- Het gaat om de periode  
  van 14/15 juli t/m 25/26 augustus 2018.  

De zaterdag:  
- Afwisselend in Egmond Binnen en 
  Egmond aan de Hoef om 19.00 uur.  

 - In Heiloo, Akersloot, Limmen en 
   Egmond aan Zee geen vieringen. 
De zondag:  
 - In Limmen om 9.00 uur 
 - In Egmond aan Zee 9.30 uur 
 - In Heiloo om 10.00 uur 
 - In Akersloot om 11.00 uur 

- Afwisselend in Egmond Binnen en 
  Egmond aan de Hoef om 11.00 uur.  

 
Kijk altijd even goed naar het rooster in ons parochieblad of op de website. 
 
Pastores en parochiebesturen van Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden  



ELKE DONDERDAGMIDDAG: 17.00 UUR 
VIERING VAN GEBED EN STILTE 
 
Elke week is er op donderdagmiddag de viering van óGebed en Stilteô 
in de Mariakapel. De kerkdeuren staan vanaf 16.45 uur open. Om 
precies 17.00 uur beginnen we met de viering. De viering duurt een 
half uur. We luiden om 16.45 even een minuutje de klok. Ook thuis 
kunt u dan meebidden. Stil worden. Probeer het maar. 

De laatste donderdagmiddagviering dit seizoen is op donderdag 
21 juni. Op donderdag 20 september is de eerste viering van 
óGebed en Stilteô in het nieuwe seizoen 2018-2019. 
 

VIERINGEN IN DE CAMEREN 
 
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur is er een viering in 'De 
Cameren'. Daarna is er gelegenheid koffie te drinken en elkaar te 
ontmoeten in de ontmoetingsruimte.  
De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. Er is een lift. 
 

 
ELKE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND WORDT ER COMMUNIE 
ROND GEBRACHT  
 
Elke eerste vrijdag van de maand brengt pastor Johan Olling communie 
rond bij zieken en diegenen die niet zelf meer naar de kerk kunnen 
komen. Neem contact op met de pastor als u ook communie wilt 
ontvangen. 

MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 
 
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open. Van 10.00 
uur tot 14.00 uur kunt u er een kaarsje aan steken, een gebed of 
gedachte opschrijven, of uw dierbare overledenen gedenken. Een 
rustpunt in ons dorp om gewoon even stil te worden. 
Op vrijdag is de Mariakapel tot 16.00 uur open.  
U kunt de kapel betreden via de hoofdingang van de kerk. 

 
GEZINSVIERINGEN  
 
vrij.  25 mei 2018 19.30 uur  Vormselviering 
zon. 24 juni 2018 10.00 uur  Dankzondag 

 
MEDITATIEVE VIERINGEN  
Een vorm van liturgie vieren waar we u allen uitnodigen bij aanwezig te zijn. 
 
Zaterdagen  5 mei, 12 mei, 19 mei Pinksteren(projectkoor) 
   9 juni en 16 juni   
 
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het 
verstandig zeker 10 minuten van te voren aanwezig te zijn en stil te 
worden. Er is vooraf meditatieve muziek en ook gelegenheid een kaarsje 
aan te steken bij de opstandingicoon.  
Na de viering is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 



LOPEND VUURTJE  
 
óDat gaat als een lopend vuurtjeô zeggen we wel eens als er een bericht 
rondgaat, of een roddel, want die gaan vaak sneller. óDat gaat als een 
lopend vuurtjeô kun je ook zeggen over hoe het verhaal van Jezus Christus 
de hele wereld is rondgegaan. Nu hebben wij de beschikking over internet 
en het world-wide-web, maar de volgelingen van Jezus moesten het doen 
met hun mond en hun voeten. Toch is het verhaal over deze 
wereldberoemde man overal op de wereld terecht gekomen en heeft Hij 
duizenden volgelingen gekregen tot in onze dorpen aan toe.  
Om dit te gedenken wordt er tussen Hemelvaart (10 mei) en Pinksteren 
(20 mei) een soort gebedsestafette gehouden in de Parochie Bron van 
Levend Water en de Corneliusparochie, geïnspireerd door de aloude 
pinksternoveen. Elke dag komen we in één van de zes kerken om 19:00 
uur bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het 
Pinksterfeest, het geboortefeest van de kerk. Elke avond steken we één 
kaars meer aan op de 7-armige kandelaar, zodat met Pinksteren de 
volheid van het licht in ons midden brandt en wij als het ware het licht van 
Pasen zelf uitstralen. Hieronder vindt u de data en de locatie. 
 
Vrijdag 11 mei 19:00 uur Adelbertusakker 
maandag  14 mei  19:00 uur O.L.V.O.O. kerk Egmond a/Zee  
dinsdag  15 mei 19:00 uur Willibrorduskerk Heiloo 
woensdag  16 mei 19:00 uur M. M. Alacoque kerk Egm. a/d H. 
donderdag 17 mei 19:00 uur Jacobuskerk Akersloot 
vrijdag  18 mei 19:00 uur Corneliuskerk te Limmen 
 
Met vriendelijke groeten, 
pastores van de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius 
 
 
 

TAIZÉ-PROJECT-KOOR 
 
Op weg naar Pinksteren zal er ook dit jaar weer een Taizé-project-koor 
gehouden worden. Het zingen en instuderen van nieuwe vierstemmige 
Taizé-acclamaties wordt erg gewaardeerd De repetities zijn bedoeld voor 
zowel koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden.  
 
Op maandag 14 mei van 20.00 uur tot 21.00 uur wordt er een repetitie 
gehouden en op zaterdagavond 19 mei tijdens de Pinksterviering om 
19.00 uur wordt het gerepeteerde in praktijk gebracht. 
 
Het projectkoor staat onder leiding van de dirigent-organist/pianist van de 
Corneliusparochie: Peter Rijs. Tijdens de repetitieavond in de 
Corneliuskerk te Limmen zullen bassen, tenoren, alten en sopranen hun 
eigen partijen leren. Tijdens de pauze is er koffie en thee en ook 
gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
 
Deelname aan het projectkoor is gratis. Geef je naam en adres door dan 
krijg je nog een uitnodiging. pastor@corneliuskerk-limmen.nl  



PINKSTEREN: IN ZIJN GEEST 
 
Van de grote christelijke feesten is Pinksteren 
waarschijnlijk het meest onbekend. Volgens de bijbel 
wordt het joodse óWekenfeestô gevierd 50 dagen ná 
Pasen. Er moet dus een duidelijke band zijn tussen 
Pasen, het feest van de opstanding van Jezus, én het daaropvolgende Pinksteren. 
Want op dit feest vieren wij dat de geest van Jezus bezit nam van de apostelen en zij 
ó²n zijn Geestô nu de wereld in trokken, om te doen wat Hij gedaan had. 
 
Bij de voorbereiding van een doop heb ik altijd een gesprek met de ouders. Het gaat 
dan onder andere over de betekenis van water en vooral ook over de betekenis van 
het chrisma. Want na de doop met water, zalf ik ook altijd het kind met chrisma. Ik 
probeer dan uit te leggen waarom ik dat doe. Ik vertel dan altijd het volgende. Toen 
mijn vader overleden was, zou vlak daarna Sinterklaas gevierd worden. Dat deden 
wij altijd in het gezin van mijn zus. Mijn zus vroeg toen heel voorzichtig hoe het dat 
jaar nu moest gaan. Mijn moeder zei toen heel stellig: ñOok dit jaar vieren wij 
Sinterklaas met elkaar, want dat is in de geest van vaderò. Zo was zij geµnspireerd 
door de kracht van vader. Zo probeerde zij te zeggen: wij kunnen het niet meer aan 
vader vragen, hij is er niet meer, maar áls hij er was geweest dan had hij zeker ook 
gezegd dat wij gewoon sinterklaas moeten vieren; dat weet ik zeker. Zo wordt 
misschien wel heel simpel duidelijk wat de Geest van God is en vooral wat hij doet. 
 
Het meest duidelijk wordt dat in de vele liederen en gedichten die er gewijd zijn aan 
de Geest. Ik heb de gregoriaanse tussenzang voor het Evangelie van Pinksteren 
weer eens gelezen: ñVeni, Sancte Spiritusò, een bede om de gave van de Geest. Dit 
lied geeft precies weer wat de Geest nu doet. Het doet ons vragen om zijn nabijheid 
en wel zo dichtbij als echt nodig is: in ons hart, in alle facetten van ons leven, als 
zoete gast van de ziel ï dulcis hospes animae. Als ózoethoudertjeò, doch niet om ons 
af te schepen, maar om vreugde te scheppen. 
In het gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa komt die kracht van God ook naar 
voren. Dit gedicht staat afgedrukt op de achterzijde van dit blad. 
 
Van harte wens ik u allen een Zalig Pinksteren. Pastor Herman Helsloot 
 

PINKSTERVIERING 
Zowel de katholieke parochie als de Protestantse Gemeente vieren op 
20 mei hun eigen Pinksterviering. Volgend jaar hopen we de 
oecumenische draad weer op te pakken. In de Corneliuskerk is de 
viering om 10.00 uur m.m.v. het gemengd koor.   
 

 
TWEEDE PINKSTERDAG GEEN VIERING 
 
Tweede Pinksterdag, 21 mei, is er geen viering in de kerk. 
 

HARMONIE EXCELSIOR  
 
Op zaterdagavond 26 mei om 19.00 uur verzorgt Harmonie Excelsior de 
muziek tijdens de viering in de Corneliuskerk. Harmonie Excelsior luistert 
jaarlijks de 2e kerstdagviering op met haar prachtige muziek. Nu ook op 
deze zomerse zaterdagavond.  



EEN SPECIALE ZATERDAGAVONDVIERING 
ROND ORGEL, ZANG, BEELD EN SCHRIFT: OP 2 JUNI 19.00 UUR: 

STEF BOS  -  óDE HEMEL...ô 
 
Vier jaar geleden hebben we in het kader van het 50 jarig jubileum van 
organist/dirigent Peter Rijs vieringen gehouden van orgel, zang, beeld en 
Schrift. Dat doen we dit seizoen weer samen met het liturgisch koor. Nu 
rond het thema óOmzien naar de anderô met het speerpunt óeenzaamheidô. 
We hebben dit jaar gekozen voor liederen van Stef Bos. De eerste viering 
afgelopen oktober ging het om het lied óEenzaamheidô, in februari het lied: 
óIk kan het niet alleenô en op 2 juni is de viering opgebouwd rond het lied: 
óDe Hemelô van Stef Bos. Dat gebeurt met passende beelden, teksten, 
liederen en een Schriftlezing. En natuurlijk zal Peter Rijs weer een muzikale 
interpretatie geven van het nummer van Stef Bos op het grote orgel. 
 

OP ZONDAG 24 JUNI DANKVIERING CORNELIUSPAROCHIE 
 
EEN GEMEEENSCHAPSVIERING VOOR JONG EN OUD 
Op zondag 24 juni is er een gezamenlijke viering ter afsluiting van het 
seizoen. De viering is om 10.00 uur. Alle koren zullen hun medewerking 
aan deze gemeenschapsviering verlenen. Ook de Eerste Communicanten 
en vormelingen van het afgelopen seizoen zullen aanwezig zijn. Het is een 
kindvriendelijke viering waarbij wij ook op u rekenen. Jong en oud samen. 
Zo willen we gemeenschap zijn. Vier en zing mee. Een feestelijke viering 
zo aan het eind van het seizoen. Ook maken we de vrijwilliger van het jaar 
bekend. Na de viering is er (als het weer het toelaat) koffie drinken en 
gezelligheid in het pastoorsbos. Een gezellige afsluiting dus van een 
geslaagd seizoen rond het thema: óOmzien naar de anderô.  
 
Op zaterdagavond 23 juni is er daarom geen viering in de Corneliuskerk. 
We zijn allemaal zondagmorgen om 10.00 uur van harte uitgenodigd. 
 

De zaterdagavonden daarna tot na de startzondag op 16 september van 
het nieuwe seizoen zijn er ook geen zaterdagavondvieringen. Na de 
Startzondag pakken we de draad weer op en zullen er zowel op zondag 
als zaterdag weer vieringen gehouden worden in de Corneliuskerk 
 

Parochieraad Corneliusparochie 
 

 
ADELBERTUSVIERING 1 JULI 
 
Een van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van 
het Adelbertusfeest. Dit jaar op zondag 1 juli. Het zal weer een drukte van 
belang zijn op de Adelbertusakker. Vanuit de Egmonden maar ook van ver 
daar buiten komen de vereerders van Adelbert om zijn jaarlijks feest te 
vieren. Enkele honderden mensen nemen jaarlijks aan deze viering deel. 
Hoe het weer ook zal zijn: de viering gaat altijd door! Voor de vroege vogels 
is er om 7:00 uur een óstilleô mis op de Adelbertusakker. In de viering van 
10:00 uur zal New Voice de zang verzorgen.Net als andere jaren zullen er 
ook dit keer weer stoelen staan, maar u kan ook een eigen stoel meenemen. 
Weet dat u allen van harte welkom bent. 



ZIEKENDTRIDUÜM 2018 
 
Ook dit jaar wordt er een ziekentriduüm georganiseerd in de grote kapel van O.L. Vrouw 
ter Nood in Heiloo. En wel op 3, 4, en 5 juli. De deelnemers worden iedere dag om 
ongeveer 9.15 uur in de grote kapel verwacht en vanaf 15.30 uur kunnen zij weer 
worden opgehaald. Vanwege de stijging van de kosten, bedraagt deelname per 
persoon per dag ú 7,-- U kunt zich opgeven voor 1 dag, maar ook voor 2 of 3 dagen. 
Net als in de afgelopen jaren verzoek ik u om het inschrijfgeld bij inschrijving te voldoen. 
Opgeven bij Joke Kuijs Westerweg 130, 1906 EN Limmen, tel. 0725052371. 
 
Uw deelneming dient vóór 1 juni in mijn bezit te zijn. Daarna kan het secretariaat in 
Heiloo dit niet meer verwerken. Mochten er na 1 juni veranderingen zijn, dan kunt u 
zelf contact opnemen met Irma van Loon, tel. 0725336056 of 
irmavanloon@gmail.com van het secretariaat.  
 
Kunt u zelf uw vervoer niet regelen, dan kunt u dit aan mij melden. Er wordt dan voor 
vervoer gezorgd. Aangezien dit particuliere autoôs zijn kunnen we inklapbare rollators 
meenemen. Echter geen rolstoelen en boosters. Dan dient u zelf uw vervoer te 
regelen. Mocht u gebruik maken van een OV-taxi of rolstoelbus, dan is het juiste 
adres: Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo. 
      
Met vriendelijke groet, Joke Kuijs  (van 30/4 tot 11/5 ben ik afwezig) 
 
GEZAMENLIJKE REGIOVIERING BIJ DE AFSLUITING VAN HET WERKJAAR  
 
Al geruime tijd zijn we als kerkgemeenschappen met elkaar onderweg. Eerst als 
afzonderlijke parochies binnen de regio HALE en thans als twee parochies. Een 
samenwerking en uiteindelijk een samengaan die op vele manieren gestalte heeft gekregen. 
En langzaam maar zeker gaan we steeds een stapje verder. Die voortgaande samenwerking 
kun je negatief waarderen. Voortgekomen uit de terugloop van het aantal kerkgangers en 
dito aantal vrijwilligers. Minder beschikbare pastores, minder financiële armslag. 
Ik zou toch willen kiezen om de samenwerking te zien als een uitdaging! Een uitdaging om je 
te laven aan elkaar. Om eens over de schutting of in de keuken van een ander te kijken. Om 
te bezien wat men daar allemaal heeft. Om te zien of wij iets kunnen opsteken van die ander. 
Om het dure woord maar te gebruiken: of we iets kunnen overnemen van de spiritualiteit van 
de ander, de andere kerkgemeenschap. En ja, dan moeten we soms ook de moed hebben 
ook daadwerkelijk een stap richting de ander te zetten. Daartoe zijn wij binnenkort weer 
allemaal uitgenodigd. We hebben diverse momenten gehad waarop de twee 
parochiegemeenschappen bijeen zijn gekomen op zondagmorgen voor een gezamenlijke 
viering. En dat willen we ook doen aan het einde van het werkjaar. Aan het begin dus van 
het zomerreces. Niet dat we de deuren sluiten in de zomer, maar het hele vergadercircuit, de 
activiteiten van diverse werkgroepen, de catechetische programmaôs, het komt allemaal op 
een laag pitje te staan. En dan is het tijd om uit te rusten. Tijd ook om persoonlijk de accu op 
te laden. Tijd ook om alvast nieuwe ideeën te bedenken voor het nieuwe werkjaar. 
 
Maar eerst dus het werkjaar afsluiten. Dat doen we op 8 juli in de Jacobuskerk in Akersloot. 
Die zondag zullen we één gezamenlijke viering hebben in Akersloot. Deze viering vangt aan 
om 10.00 uur. Nogmaals, we willen vooral zulke momenten creëren ter inspiratie van elkaar. 
We hopen dan ook dat eenieder de moeite zal nemen op deze dag de viering in Akersloot 
mee te maken. 
 
We zien u graag. Ín de viering maar zeker ook na afloop in de ontmoeting bij het genot van 
een kop thee of koffie. 
 

Tot 8 juli in Akersloot.        Henk Hudepohl 

mailto:irmavanloon@gmail.com


KERK EN SAMENLEVING  

VERAF EN DICHTBIJ  (dienen) 
 
GELOVEN IN DE ANDER ï IEDER MENS TELT MEE 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris  
 
Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd 
gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij 
kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich 
met overgave in voor anderen. Missionarissen en missionair werkers 
geloven in de kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij 
leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen. 
 
Doneer via de collecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie 
van de WNM;  vanuit úw geloof in de ander. 
 
Steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11. Kijk op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de WNM 
Pinksteractie van 12 mei tot en met 20 Mei. 
 

MIVA: EEN LANGE TRADITIE  
 
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun roeping zien anderen te helpen. 
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen, zodat zij meer mensen kunnen helpen 
Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt 
MIVA kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. De projecten richten 
zich op verschillende ontwikkelingsthemaôs waaronder kinderrechten, 
mensenrechten, gezondheidszorg en vrouwen(rechten). 
 
Op 25 en 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 
plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto 
maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in 
Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van 
levensbelang. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening  
NL42 INGB 0000002950,t.n.v. MIVA, Breda 
 

 
VASTENACTIE COLLECTE 2018 
 
De collecte voor de Vastenactie in de veertigdagentijd op weg naar Pasen, 
heeft ú 1.024,45 opgebracht. 
Met dit bedrag steunen we de zusters van het Heilig Hart in Mbala in Zambia. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
Namens de MOV-HALE 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
https://www.miva.nl/wat-we-doen/themas-ontwikkelingshulp/
https://www.miva.nl/project/maak-zorg-bereikbaar-in-zimbabwe/
https://www.miva.nl/project/maak-zorg-bereikbaar-in-zimbabwe/


OMZIEN NAAR DE ANDER  
 
In Limmen ï binnen en buiten het parochiegebeuren ï heeft 
iedereen het begrepen. We hebben dit seizoen niet voor een 
liturgisch of catechetisch, maar voor een diaconaal jaarthema 
gekozen: ôOmzien naar de ander ó. Een jaarthema waarbij het 
speerpunt óEenzaamheidó centraal is gesteld.   
 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van 
eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisicoôs en een tekortschietend 
gevoel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in 
alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten. 
 
Mensen voelen zich eenzaam omdat het aantal sociale contacten geringer is 
dan gewenst, of omdat de kwaliteit van de contacten achterblijft bij hun wensen. 
Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn ï het kan wel samenvallen. 
Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. In lichte of sterke 
mate. Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstig 
gezondheidsverlies maar ook door verandering als verhuizen en stoppen met 
werken. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of 
langdurig voelen. 
 
Op eenzaamheid rust een taboe. Struikelblok in de bestrijding van 
eenzaamheid is dat vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, hier openlijk voor 
uitkomt. Daarom moet eenzaamheid uit de taboesfeer. Dan ontstaat er meer 
perspectief op het voorkomen of verminderen ervan. En dat is een belangrijke 
stap naar actie. 
 
Ben jij een van de inwoners, sociale professionals, vrijwilligers, ondernemers of 
zorgmedewerkers van Limmen die eenzaamheid vermoedt en daar iets aan wil 
doen ? En weet je niet goed hoe je dit aan kunt pakken of welke mogelijkheden 
er zijn ? Neem contact op met Afra Mooij, zij is in Limmen het meldpunt voor 
doorverwijzing naar de gemeente Castricum. Ook als je zelf gevoelens van 
eenzaamheid hebt kun je bij Afra Mooij terecht. 
 
Werkgroep Eenzaamheid Cornelius Parochie/PKN Limmen 
 
Meldpunt Eenzaamheid Limmen 
Afra Mooij  
Telefoon 072 5052097 
Mobiel 06 10 80 37 29  
E-mail: aframooij@gmail.com 

mailto:aframooij@gmail.com


GELOOFSVERDIEPING  (leren) 
 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
 
LAAGDREMPELINGE BIJEENKOMSTEN OP WOENSDAGMORGEN 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om aan deze ochtenden mee te kunnen doen. Al lezend, vragend en 
pratend over stukjes uit de Bijbel en komen we er achter dat die verhalen 
over ons gaan. 
De koffie staat klaar. Doe mee en schuif aan. 
 
De laatste ochtenden dit seizoen zijn: 

23  en 30 mei en 
6 en 13  juni 

Van 09.30 uur tot 11.00 uur op woensdagmorgen in de pastorie. 
 
De daaropvolgende serie bijeenkomsten zijn op woensdagochtenden in september. 
 

DONDERDAGAVONDGROEP  
 
ÉÉN KEER PER MAAND 
Op donderdagavond, één keer in de maand komen we bij elkaar om te 
ñSnuffelen in de Bijbelò. We lezen uit het 2e boek Koningen over Elia en 
Elisa.  De laatste bijeenkomsten dit seizoen zijn op donderdagen 17 mei 
en 14 juni 2018 om 20.00 uur in de pastorie.  
Mocht u belangstelling hebben, kom dan langs of neem even contact op. 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL: OOK IETS VOOR JOU. 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om mee te kunnen doen. Al lezend, vragend en pratend over stukjes uit dit 
boek komen we terecht bij ons eigen leven en geloven. U bent welkom en 
kunt zo aanschuiven. 
 
Pastor Johan Olling 

 
NIEUWS VAN DE EERSTE COMMUNIE WERKGROEP 
 
Op 22 april hebben 11 kinderen hun eerste communie ontvangen. In een 
feestelijke viering gingen de kinderen samen met pastor Johan Olling aan 
tafel. Er werd geluisterd en liedjes gezongen. Iedereen zag er weer mooi 
uit. De uitreiking van de communie werd gedaan in bijzijn van het gezin 
van het kind, voor het altaar. Hierdoor werd het gezin centraal gesteld, wat 
een onderdeel is van het project. Voor de viering werd er in de tuin van de 
kerk een groepsfoto gemaakt en na de vieringen gingen alle gezinnen ook 
op de foto. Het is een zonnige, mooie en feestelijk dag geworden. 
 
We bedanken iedereen voor de bijdrage en inzet aan het 
communieproject, maar zeker alle kinderen voor hun gezellige deelname. 
Allen van harte gefeliciteerd.  



 

Kinderpagina  
 
 

HEMELVAART en PINKSTEREN 
 
Dit jaar is Hemelvaart op 10 mei. Dan is het precies 40 dagen na Pasen. 
 
Wat is Hemelvaart eigenlijk, wat gebeurde er op die dag? 
 
Met Hemelvaart gaat Jezus naar de hemel. Maar voordat Jezus naar 
de hemel ging, zat hij vaak met zijn leerlingen en zijn moeder Maria bij 
elkaar. Ze praten samen en aten met elkaar.  
 
40 dagen hadden ze samen gewacht en toen gingen ze samen naar 
de berg. Op de berg aangekomen neemt Jezus voor altijd afscheid  
en gaat Hij naar de hemel. Maar voordat Hij naar de hemel gaat, 
vraagt Hij aan zijn leerlingen of zij alles wat zij van Hem  
geleerd hebben, aan de andere mensen door willen vertellen. 
 
Wat hadden ze dan van Jezus geleerd? 

Eerlijk zijn voor elkaar. 
Elkaar helpen en respecteren (dat betekent: iedereen mag zijn wie hij wil zijn) 
Elkaar geluk brengen. 

 
ñDat gaan we doenò, zeiden de leerlingen. En toen kwam er een wolk heel laag over 
de berg en zagen de leerlingen en Maria niets meer. Toen de wolk weer weg was,  
was Jezus ook weg. 
 

10 dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan zaten de leerlingen en 
Maria weer bij elkaar. Ze vierden Pinksteren!  
Ze vertellen tegen iedereen die het maar wil horen, wat zij van Jezus 
hebben geleerd. Veel mensen wilden graag bij Jezus horen en ook hun 
best doen om een goed mens te zijn. 
 
ñLAAT JE DAN DOPENò, zei een van de leerlingen, dan kun je helemaal 
opnieuw beginnen. En wel duizenden mensen lieten zich dopen om zo ook 
bij Jezus te horen, hun grote voorbeeld.  

 
Je ziet dat deze dagen dus meer betekenen dan een paar dagen vrij.  
Dit is alweer het laatste nummer van dit kerkelijk seizoen. We gaan op naar de 
vakantie.  
 
Maar vergeet niet ons jaarthema: ñOmzien naar de anderò. Want dit blijft natuurlijk 
altijd van belang! Overal waar je komt of gaat, ook jij kunt omzien naar die ander! 
 
In het nieuwe seizoen starten we weer met een ander thema, wat dat wordt? Dat 
vertellen we je in september!  
 
Fijne vakantie! 



fIJNE ZOMERVAKANTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERING VORMSEL 
 
In de week die aanvangt met het feest van Pinksteren, hebben we 
ook een moment waarop we speciaal de Geest afsmeken en wel 
over de jongeren in onze parochies. 13 jongeren uit de Cornelius-
parochie en de parochie óBron van Levend Waterô komen op vrijdag 
25 mei bijeen in de Corneliuskerk in Limmen om door handoplegging 
door deken E. Möltzer de gaven van de Geest te ontvangen. 
 
Ik houd me zelf al de nodige jaren bezig met de voorbereiding op dit feest en soms 
heb ik wel eens het idee dat ik er allemaal niets van begrijp. Want de Geest!?!?!?!?! 
Wie kan die Geest zien, wie kan die Geest horen. Wel lastig hoor. Of wellicht juist 
een uitdaging. Juist wanneer ik die geest niet ken, niet kan bepalen, dan kan ik die 
geest ook niet vastleggen. Ik kan niet zomaar zeggen: daar is de geest wel  
werkzaam en daar juist niet. Misschien is het wel de kunst om vooral los te durven 
laten. Vooral de ruimte willen scheppen opdat die geest haar werk kan doen. Niet 
alleen in wat ik weet, wat ik ken, wat ik kan, maar vooral die geest ontdekken in dat 
wat een ander doet. Erkennen dat die Geest vele gaven kent en dat die ook in 
andere mensen, op andere manieren werkzaam kan zijn. Kortom, de uitdaging om 
juist die geest waar te nemen in wat een ander allemaal doet. Ook dat wat een ander 
onderneemt verdient waardering en bemoediging. Niet dat je alles maar direct goed 
moet vinden, maar wel dat je altijd moet proberen om het goede in een anders 
woorden, in een andere handelen moet zien te ontdekken. En vooral, de ander 
daarin ook aan moedigen. De afgelopen weken zijn we op twee plaatsen met jonge 
mensen op weg gegaan. En die mensen verdienen het dat ze medestanders, mede-
reisgenoten hebben op hun levensweg. Daarom, we hopen dat bij de viering van de 
toediening van de gaven van de geest, kortweg het vormsel genoemd, dat er dan 
veel mensen aanwezig zullen zijn om deze jonge mensen te bemoedigen en te 
bevestigen in hun keuzes. We hopen dan ook dat vanuit beide parochies, mensen in 
grote getalen aanwezig zullen zijn bij de viering. Van deken Möltzer weten we 
ondertussen dat hij heel goed in staat is om de jonge mensen op pakkende wijze aan 
te spreken en ook voor alle andere mensen is zijn voorgaan, zijn manier van het 
houden van de overweging, een inspirerende gebeurtenis. 
Dit jaar mag de Corneliusparochie ons welkom heten. En dat doen ze graag op 
vrijdag 25 mei, om 19.30 uur in de Corneliuskerk in Limmen.  
Wij, maar vooral zij (de vormelingen) rekenen op uw komst. 
 
Henk Hudepohl. 
 

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR DE OKTOBER-REIS 
 NAAR IERLAND IS OP DONDERDAG 31 MEI 
 
Op donderdag 31 mei om 20.00 uur staat de informatiebijeenkomst 
gepland voor de Ierlandreis die we in oktober vanuit onze regio gaan 
ondernemen. Na de Ierlandreis die begin mei is gehouden en door de 
overweldigende belangstelling voor deze reis, gaan we van dinsdag 1 
16 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 nogmaals naar Ierland. Je kunt 
nog mee. Na de informatieavond op 31 mei in de ontmoetingsruimte 
achter in de Corneliuskerk kunt u zich officieel aanmelden.  
Als u belangstelling heeft, kom dan op 31 mei of mail of bel naar: 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of 072-5051275 
 
Pastor Ruud Visser, Mariette van Veen en pastor Johan Olling 



MIDDELEEUWEN  
 
Het eerste boek dat ik in handen kreeg, toen ik aan de 
theologie-studie in de 70-er jaren begon had als titel: óde 
dood van Godô. Nou, daôs een goed begin, dacht ik. 
Leuk, om een vak te kiezen, dat straks niks meer 
voorstelt! Is dat eigenlijk wel slim? Gaandeweg ben ik er 
achter gekomen ï en heel wat theologen met mij- dat 
God helemaal niet dood is. Maar dat ons gelóóf in God op sterven na dood is! Vele 
meters boeken en studie-uren later heb ik ontdekt, dat we met ons Godsgeloof 
eigenlijk in de Middeleeuwen zijn blijven steken. En dan bedoel ik: het bééld van God 
dat via ouders en kerk is overgedragen aan vele generaties vóór ons. Dit beeld 
hebben we grotendeels te danken aan de beeldmakers, de schilders, tekenaars en 
theologen, die ons God toonden als Heerser van het heelal, de Meester van het 
Universum, die het lot van ons mensen in handen heeft. God bepaalt de loop der 
geschiedenis, Hij kent de afloop en er gebeurt niets zonder dat Hij het wil. 
Ongemerkt mochten wij, gelovige mensen, zo ómeeliftenô met zijn opperste majesteit. 
Onze God kan er wat van! Niemand is machtiger dan Hij! Koningen en keizers, 
pausen en bisschoppen voerden Hem in hun vaandel. Wij zijn de besten! Waar 
hebben we dat onlangs nog meer gehoord ?  
Intussen staat de tijd niet stil. Hoe machtiger onze God wordt, hoe dringender onze 
vragen over het waarom van al het lijden en geweld in de wereld. Kan die machtige 
God (van ons)  hier echt niets aan doen? Door onderzoek en wetenschap hebben we 
bovendien ontdekt, dat de mens helemaal niet het middelpunt van Gods schepping 
is. Evolutie toont aan, dat ook wij óslechtsô een schakeltje zijn in de lange keten van 
leven op aarde. Wij vinden onszelf belangrijk. Maar zonder ons zal de wereld 
ógewoonô doorgaan met haar bestaan. Een tikje bescheidenheid ( en respect) kan 
dus geen kwaad. 
En God? Het wordt hoog tijd, dat wij God de plaats én de ruimte geven die hem 
toekomt. Dus niet langer opgesloten in het beeld van óduivelskunstenaarô, die de hele 
wereld in zijn hand houdt. En waar niets gebeurt zonder dat zijn machtige arm het 
wil. God trekt zich bescheiden terug en laat het vele werk hier op aarde aan ons 
mensen over. Niet Hij, maar wij zelf zullen de klus moeten klaren, om een wereld op 
te bouwen, zoals Hij die ï in principe- ooit heeft bedoeld. Waar het mis gaat, schieten 
wij zélf tekort. En waar vooruitgang en welzijn toenemen, mogen wij ons gesterkt 
weten door de creativiteit en geloof in het Goede, dat ons als Godsô schepselen is 
geschonken. Rest ons dus slechts dankbaarheid en goede moed om óte doen wat 
ons hoofd en onze handen te doen vindenô. Alleen z· kunnen we een 
gemeenschappelijk huis bouwen, waar God ïwie weet- onder ons wil wonen.  
 
BILL VAN SCHIE 
 

 
BEDEVAART NAAR KEVELAER 2018  
 
Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli  is de jaarlijkse bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere 
priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, 
Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee? 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: 
kevelaerbedevaart@outlook.com 



Een selectie van ñPastorale woordenò van Pastor Johan Olling die de afgelopen 
maanden zijn verschenen in de wekelijkse Nieuwsbrief die wordt verstuurd en te 
vinden zijn op de website van de Corneliusparochie : www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
VAN EEN SIMPEL óHALLOô NAAR HET GEVEN VAN EEN BIERPAKKET 
 
óOMZIEN NAAR EEN ANDERô  
Als ik heb afgerekend en voorbij de kassaôs ben, realiseer ik me dat ik 
nog steeds niet heb gedaan wat ik mezelf beloofd had. Enkele weken 
daarvoor had ik met mezelf afgesproken een cadeautje voor iemand te 
kopen die ik niet zo goed kende, maar wel regelmatig tegen kwam en 
groette. Ik wist dat hij een moeilijke tijd doormaakte. Ik wilde dat doen, 
gewoon zomaar, omdat ik dacht dat hij een opkikkertje nodig had, een 
hart onder de riem wel kon gebruiken. Maar iets in me hield me ook 
een beetje tegen. Zou hij het wel leuk vinden? Zou hij het gebaar wel 
waarderen of zou hij zich afvragen waar ik me in vredesnaam mee 
bemoeide? Was het in gedachten eerst nog een flink bierpakket, 
naarmate de tijd voorbij kroop, leek mijn cadeau steeds kleiner te 
worden tot, als ik niet uitkeek, helemaal niets. Ik vond mezelf een 
slappeling, want dit was niet wat ik met mezelf had afgesproken. En 
het zou me toch niet gebeuren, dat ik de nieuwe week in zou stappen 
zonder dat ik ook maar iets voor hem had gekocht en het hem ook 
werkelijk had gegeven. Daar stond ik dan, met lege handen, maar met 
een hand vol boodschappen. Zou ook deze keer voorbij gaan waarin ik 
niets voor hem gekocht had? Nee dat zou toch niet gebeuren! Vlak 
voor de kassa zag ik aan aanbieding van een lokale bier. Ik pakte een 
pakketje van 2 flesjes en voor ik me bedacht rekende ik af. Oké dit was 
geen groots bierpakket zoals ik in gedachten had, maar wel een begin. 
Missie geslaagd of moest ik nou nog meer kopen? Nee, ik liet het erbij. 
Van weinig contact en een enkele keer hallo naar een bierpakket was 
best een grote stap.  
 
WAT EEN KICK IEMAND BLIJ TE MAKEN 
De week daarna fietste ik regelmatig ôs avonds langs het huis van deze 
man en keek of er licht brandde. Na de zoveelste keer zag ik een zacht 
licht door de gordijnen. Ik belde aan. De man deed open en was 
lichtelijk verbaasd me te zien. Hakkelend vertelde ik de reden van mijn 
komst. Langzaam gleed een blijde lach over het gezicht van de man, 
wat hem jaren jonger maakte en zijn gezicht een vriendelijke uitstraling 
gaf. Dolblij nam hij mijn bierpakketje aan. We bleven nog even praten. 
De laatste tijd waren er allemaal mooie dingen op zijn pad gekomen en 
volgens mij was dit er één van. Ik werd helemaal warm van binnen en 
was blij dat ik het gedaan had. Wat gaf het een kick iemand blij te 
maken. Simpelweg laten weten dat je begaan bent met zijn bestaan, 
laten weten dat je ziet dat hij er is. En elke keer als we elkaar nu tegen 
komen groeten en spreken we elkaar en begin ik hem steeds beter te 
leren kennen. 
Laatst verraste hij mij. Hij had iets lekkers voor mij en mijn vrouw 
gekocht. Ik had er even geen woorden voor. Ik vond dit zo geweldig! 
Omzien naar elkaar en het gezegde óIk ben omdat wij zijnô krijgt 
ineens vaste vormen ... Wat mooi! 
 

pastor Johan Olling



 
 
 
GEWORTELD ZIJN 
 
GRAS MAAIEN EN DE TUIN OPKNAPPEN  
De lente is begonnen. Tijd om het gras te maaien en de tuin op te 
knappen. Zo moesten er bij ons in de tuin ook struiken worden 
gesnoeid en een boom met wortel en al verwijderd. Die boom 
omzagen was zo gepiept, maar wat vies tegen viel, waren die 
wortels. Hakkend, zagend en scheppend kwam ik er achter dat die 
boom daar goed geworteld had gestaan. Ik moest bij die boom - 
enkele weken na Pasen ï meteen terug denken aan Goede Vrijdag 
toen er ook een boom werd omgehakt. Die boom stond een aantal 
mensen in de weg. Ze hadden zich eraan hem geërgerd. Opruimen 
dus, omhakken die boom. Maar die boom was niet op te ruimen. 
Want vieren we met Pasen niet dat die boom opnieuw is 
uitgeschoten, groter en mooier dan tevoren? Vieren we niet dat wat 
in God geworteld is, niet kapot te krijgen is? Ja, even leek de boom 
dood te zijn, maar in zijn wortels zat Gods levenskracht en die 
stuwde nieuw leven weer naar boven. 
 
WAT IN GOD GEWORTELD IS, GAAT NOOIT VERLOREN 
In onze wereld wordt veel kapot gemaakt. Her en der worden bomen 
omgehakt, omdat ze in de weg staan. Bij oorlog, geweld, terreur lijkt 
de mens ï als je naar wereldleiders luistert - niet veel meer waard te 
zijn dan wat sprokkelhout. En her en der worden bomen aangetast 
door de zure regen van onverdraagzaamheid, discriminatie, 
egoïsme. Is Pasen niet dat je blijft geloven in het leven, dat niet de 
dood het laatste woord heeft, maar het leven? Niet het kwaad, maar 
het goede. Niet de haat maar de liefde. Is Pasen niet dat je blijft 
geloven dat er toekomst is voor leven en samenleven? Vraagt het 
paasgeloof niet van ons dat je je inzet voor het leven? Dat je water 
geeft aan levens, aan mensen die uitdrogen. Tranen droogt van 
mensen die dreigen te verdrinken. Je handen uitsteekt naar elkaar 
toe. Dat we elkaar vasthouden, beschermen, ondersteunen, want het 
leven is ook kwetsbaar en teer, en alleen samen kunnen we sterk 
staan. Het paasgeloof vraagt van ons dat we de moed niet opgeven 
ook al zie je dorre bomen om je heen, ook al zie je om je heen dat 
bomen worden omgehakt. Want leven, de mensen, wijzelf, we zijn 
geworteld in God, en wat van God komt kan niet zomaar kapot 
gemaakt worden. Wat in God geworteld is, gaat nooit verloren. 
 
pastor Johan Olling 

 



  
ROND DE WATERPUT SEIZOEN  

 
 
 
Het veertiende seizoen van órond de waterputô loopt ten einde. Hieronder vindt u 
de laatste activiteiten. We kijken terug op een succesvol jaar, met inspirerende 
bijeenkomsten. Er wordt hard gewerkt aan het programma voor het volgend 
jaar. Suggesties zijn altijd welkom! Na de vakantie komen we terug met een 
nieuw programmaboekje, voorzien van een kaft in een nieuw ontwerp. Dit 
boekje wordt op zaterdag 1 september, tijdens de markt óUit en Zoô, aan de 
Westerweg Heiloo ter hoogte van de Willibrorduskerk, gepresenteerd. 
 
FOTOEXPOSITIE óLICHTô IN WILLIBRORDUSKERK 
Vanaf 25 mei 2018 zullen enkele van mijn fotoôs ge±xposeerd worden in de 
Kerkstraat van het Willibrordushuis naast de Willibrorduskerk in Heiloo.  
In alle fotoôs probeer ik gebruik te maken van het licht. Fotografie betekent niet 
voor niets schrijven met licht. Een deel van de expositie zal fotoôs betreffen van 
licht dat door kerkramen valt. Een ander deel bevat fotoôs van zomerbloemen.
 Marja Ligterink 
 
WANDELING  AMSTERDAMïOOST OP ZATERDAG 9 JUNI 
Thema: Rituelen bij overlijden en begraven 
Elke cultuur heeft zijn eigen rituelen rond de dood en uitvaart. In een stad als 
Amsterdam leven grote groepen met verschillende culturele achtergrond. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat op de grote begraafplaats en crematorium  De 
Nieuwe Ooster aan de Kruislaan  hier speciale aan dacht aan wordt besteed.  
Er is daar tevens gevestigd het Nederlands Uitvaart Museum óTot Zover ó. Het 
behandelt in een niet al te grote, maar zeer informatieve, expositie themaôs als 
Rituelen, Het Lichaam, Rouw en Herinnering  en Memento Mori. Bijzonder 
indrukwekkend is de zaal waarin heel realistisch wordt weergegeven hoe in 
verschillende culturen de doden worden opgebaard en wat zij meekrijgen in de 
dood. Zo zijn er nog veel meer onderwerpen. Een Audiotour en eventueel een 
gids , leiden u door het museum en over het landelijke terrein van de 
begraafplaats. Een wandeling over dit terrein zit vol verassende momenten, niet 
in het minst omdat er dus inderdaad veel mensen van een andere culturele 
achtergrond hier hun laatste rustplaats vonden . Je zou hier uren kunnen 
dwalen, maar wij willen nog tijd over houden om de nabijgelegen Buitenplaats 
Frankendael te bezoeken en als de tijd het toelaat nog het een en ander.  
Om een bovenstaande toe te lichten en de reis en andere zaken te bespreken 
is dinsdag 5 juni een voor bereidingsavond. Wij willen u graag ontmoeten op 
deze avond, in het Willibrordushuis om 20.00 uur.  
 
Wie:    dhr. André Burghardt, dhr. Nico Veerkamp, pastor Herman 
Helsloot 
Voorbereiding: dinsdag 5 juni  van 20.00 tot 22.00 uur 
Waar:   Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo 
Bijdrage:  ú 3,-  per persoon 
Wandeling: zaterdag 9 juni  
Tijd:   n.o.t.k. 
Kosten:  treinreis, entree kosten, lunchkosten



NIEUWS ROND DE KERK  
(kerkopbouw) 

 
GEEF JUBILEA EN HUWELIJKEN OP TIJD DOOR 
 
Deze zomer wordt er weer een planning gemaakt voor het seizoen 2018-
2019. Het gaat dan vooral om de Eerste Communievieringen, 
gezinsvieringen, meditatieve vieringen en themavieringen. Ook data 
waarop de koren zingen worden vaak al op tijd vastgelegd. Als u uw 
huwelijk of jubileum ook in de Corneliuskerk wilt vieren, vragen we u op 
tijd contact op te nemen met de pastor en/of de parochieadministratie in 
de pastorie. Al ver van te voren worden namelijk ook de voorgangers voor 
de weekendvieringen ingeroosterd.  
Ook als u vermeld wilt hebben dat uw jubileum of huwelijk in de óRond de 
Limmer Torenô wordt afgedrukt, stellen we het op prijs dat u dat schriftelijk 
(met vermelding van roep- en achternamen) op tijd aan ons doorgeeft.  
 

JUBILEA-VIERINGEN IN DE CORNELIUSKERK 
Het beleid van onze parochie is om jubilea die in het weekend worden 
gevierd gemeenschapsvieringen te laten zijn. Op zaterdagavond 19.00 uur 
en zondagmorgen 9.00 uur/10.00 uur zijn de pastores en onze koren van 
harte bereid een jubileum met het bruidspaar samen in te vullen. Het feest 
kan daar dan mooi op aan sluiten.Op elke weekdag (behalve dus op 
zaterdag en zondag) is het ook mogelijk uw jubileum te vieren. Neem in alle 
gevallen op tijd contact op met de pastor om teleurstellingen te voorkomen. 

 
STUUR EEN KAART VAN JE VAKANTIE-KERK 
 
De afgelopen jaren was de vakantiegroet een groot succes. De 
vakantiekaarten met afbeeldingen van kerken van over de hele wereld 
werden met veel interesse gelezen en bekeken. We houden de traditie 
óvakantie-kerkô levend: stuur ons een kaart vanaf uw vakantieadres met de 
afbeelding van een kerk erop. Er is altijd wel een kaart van uw vakantie-
kerk te krijgen. Stuur naar: Corneliusparochie Limmen 
     Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 
Wij zorgen er dan voor dat al die vakantiekaarten tijdens de startzondag 
van 16 september netjes achter in de kerk hangen. Een fijne vakantietijd 
toegewenst. Ook als u niet op reis gaat en thuis geniet van de zon en uw 
vrije tijd. En degenen die wel op reis gaan, wensen we een goede reis toe 
en een behouden thuiskomst. 
 

KINDER- EN JEUGDKOOR EN MISDIENAARS EEN DAGJE UIT 
Het is binnen onze parochie een jaarlijkse happening om met het kinder- en 
jeugdkoor, samen met de misdienaars een dagje uit te gaan. Het is vanuit 
de parochie ook een gebaar van dank-je-wel zeggen voor hun grote inzet 
het afgelopen jaar. Op zaterdagmorgen 16 juni zal de bus al op tijd voor de 
kerk staan om hen naar een nog geheime attractie te brengen. Namens alle 
parochianen wensen we de kinderen een fijne en gezellige dag toe. We zijn 
trots op hen. Het voelt goed dat zoôn grote groep kinderen en jongeren 
samen met hun ouders binnen onze parochiegemeenschap actief is. 



 

 
 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
10 mei  Joop Koppes 
12 mei  Joop Koppes 
13 mei  Gre en Jos Henselmans 
19 mei Joop Koppes 
20 mei  Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
27 mei  Gre Snel en Ria Valkering 
  3 juni  Tineke Schijf en Jan Stad 
  9 juni  Joop Koppes 
10 juni  Yvonne Valkering en Ans Winder 
16 juni  Joop Koppes 
17 juni  Gitta Duyn en Gerie Koot 
24 juni  Gre en Jos Henselmans 
  1 juli  Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
15 juli  Gre Snel en Ria Valkering 
22 juli  Tineke Schijf en Jan Stad 
29 juli  Yvonne Valkering en Ans Winder 
  5 augustus Gitta Duyn en Gerie Koot 
12 augustus Gre en Jos Henselmans 
19 augustus Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
26 augustus Gre Snel en Ria Valkering 
  2 september Tineke Schijf en Jan Stad 
  9 september Yvonne Valkering en Ans Winder 
16 september Gitta Duyn en Gerie Koot 
 
 

 
 
 

MARTHA CLUB 

De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun 
onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk. 
Hieronder volgt het schema voor de komende maanden: 
 

Vrijdagmiddag  11 mei  groep 2 
Donderdagmiddag 24 mei   groep 3 
 
Dinsdagmiddag    5 juni  groep 1 
Vrijdagmiddag  22 juni  groep 2 
Donderdagmiddag   5 juli   groep 3 
 
Dinsdagmiddag  17 juli    groep 1  
Vrijdagmiddag    3 augustus  groep 2 
Donderdagmiddag 16 augustus  groep 3 
 
Dinsdagmiddag  28 augustus  groep 1 
Vrijdagmiddag  14 september groep 2 
 

De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
 



FAMILIEBERICHTEN  
 
 
Door het Heilig Doopsel is in onze gemeenschap opgenomen  
 
Op 8 april 2018  
SARA  dochter van Ronald Knuijsting  
  en Martina Kaandorp  
  zusje van Bo en Jens  
 
 
Op 15 april 2018  
JOERI zoon van Thijs Nijman en Nathalie Hollenberg  
  broertje  van Anouk  
 
 
 
 
 

VERJAARDAG 
 
Op zondag 17 juni viert Riet Bakker haar 90ste verjaardag. 
Zoon Wim Bakker zal die zondagochtend om 10.00 uur voorgaan 
in de eucharistieviering. 

 
 
 
 

HUWELIJK  
 
Op vrijdag 13 juli 2018 Kees Borst en Manon Dekker 
De zegening op deze huwelijksdag vindt plaats om 14.00 uur in de 
Corneliuskerk  
 
 
 
 

HUWELIJKS JUBILEUM  
 
Op zondag 2 september tijdens de zondagmorgenviering van 
10.00 uur vieren Jan Levering en Agnes Groentjes hun 60 jarig 
huwelijksjubileum. 

 
Op zondag 23 september tijdens de zondagmorgenviering van 
10.00 uur vieren Wim van Duin en Hannie Koning hun 50 jarig 
huwelijksjubileum. 
 


