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Een nieuw seizoen en ons blad, weer in de ver-
nieuwde vorm, ligt voor u. Wij kregen veel reacties 
op de eerste uitgave, waaruit blijkt, dat het opviel 
en goed werd bekeken. Met deze reacties gaan wij 
verder met ons mooie blad. 

Er is aandacht voor het seizoenthema “houvast” 
met de startzondag op 17 September. U wordt 
uitgenodigd over dit thema mee te denken. Maar 
u leest ook over de weken ervoor, de kermis en de 
Cash viering. In het rooster ook weer vieringen op 
de zaterdagavond. De werkgroepen laten van zich 
horen en de data voor de Bijbelgroepen staan in 
de agenda. Voor het kinderkoor een enthousiaste 
oproep uw kind mee te laten doen. Ook ontbreekt 
het pastorale woord niet, kortom genoeg te lezen. 

De redactie wenst u veel leesplezier
Voor actueel nieuws verwijzen wij u naar de web-
site:  www.corneliuskerk-limmen.nl
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Als ik dit schrijf zitten we in de laatste dagen van 
de vakantieperiode. Velen van u zullen genoten 
hebben van mooie reizen, voor andere zal het 
heerlijk thuis zijn al vakantie zijn. Een nieuw ker-
kelijk jaar ligt voor ons, maar eerst wil ik nog even 
terugblikken.

Vrijwilliger van het jaar
Zoals we gewend zijn een goed bezochte viering 
waarin de communicantjes van dit jaar en  de ko-
ren “acte de presence” gaven om het seizoen met 
het thema “Ontmoeten” af te sluiten. 

Aan het einde van de viering werd de vrijwilliger 
van het jaar bekend gemaakt. Als alle jaren weer 
moeilijk, er zijn immers zoveel vrijwilligers die zich 
inzetten voor onze Corneliusparochie. Doch dit 
jaar was de parochieraad er snel uit: Jos Hensel-
mans, de man die al jarenlang zitting heeft in de 
kerkhofcommissie, die het hele archief op orde 
heeft gebracht, die onmisbaar was bij de herbouw 
van de kerk, kortom een man die van grote waar-
de is voor onze parochie. Deze onderscheiding is 
hem van harte gegund. Ook vanaf deze plaats, Jos 
nogmaals van harte gefeliciteerd.

Bijzondere waardering
Nieuw dit jaar was de bijzondere blijk van waarde-
ring. Die ging dit jaar naar Bert Valkering. Bert is 
eigenlijk voor alle dingen wel in de kerk te vinden: 
sjouwen met stoelen, techniek voor beeld en ge-
luid en allerlei hand en spandiensten. Kortom: Bert 
is een onmisbaar deel van onze gemeenschap. 
Nogmaals veel dank en gefeliciteerd!

Koninklijke Onderscheiding
Tijdens deze viering was ook waarnemend bur-
gemeester, mevrouw Karin Heerschop aanwezig 
en niet zonder reden. Mevrouw Heerschop heeft 
namens Zijne Majesteit de Koning Adrie Mooij 
koninklijk onderscheiden. Adrie is al jarenlang een 
onmisbare spin in het “Parochieweb”, als koorlid 
en voorzitter van de koren, als de handige man 
voor het maken van decorstukken voor musicals, 
dat hij niet alleen voor de kerk doet, maar ook voor 
basisschool de Kerkuil. Ook voor het jaarlijkse Tim-
merdorp van  Conquista en Prikploeg Jan is Adrie 
een onmisbare kracht. Daarnaast wordt ook bij de 
Castricumse Rugbyclub en bij Stichting de Oude 
Keuken zijn naam geroemd. 

Om met de woorden van de burgemeester te eindi-
gen “U wordt vooral geroemd om uw humor en uw 
talent te zorgen voor een goede sfeer. Een aan-
pakker en een stille kracht. En terecht. Daar mag u 
trots op zijn, want waar zou onze lokale samenle-
ving zijn zonder mensen als u”.

Kees Kroone
Tijdens de viering van 23 juli, waarin Kees Kroone 
voorging, werd Kees overvallen met een prachtig 
boeket bloemen en een dinerbon voor meer dan 
50 jaar het verzorgen van avondwaken. Door zijn 
grote betrokkenheid en grote kennis van familie-
banden weet hij elke wake op een zeer persoon-
lijke manier te brengen, waar nabestaanden veel 
troost uit halen. Nogmaals een groot woord van 
dank.

Nieuw seizoen
Met de startzondag, 17 september, openen we een 
nieuw seizoen met het thema ‘Houvast’. 

Tot slot wens ik u namens het parochieraad en 
pastor Mike Nagtegaal een mooi en inspiratievol 
kerkelijk jaar toe, waarin we elkaar tot steun kun-
nen zijn.

Gerardine Vahl-Res

nieuWS Van de ParOcHieraad
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PaStOraal WOOrd

Een “nieuw” jaar, een nieuwe Rond de Limmerto-
ren en een nieuw jaarthema. Dit keer is er geko-
zen voor ‘houvast’. Een leuk thema dat raakt aan 
veel aspecten van ons leven! Zo raakt het direct 
aan onze tweede menselijke basisbehoefte. Na 
onze fysieke behoeften staat op de tweede plek 
‘veiligheid’. Veiligheid moet je hier ruim opvatten, 
je kunt denken aan ‘zekerheid’ in zowel materieel 
als mentaal opzicht. En wat ons in het leven een 
gevoel van veiligheid geeft, dat kun je onze ‘hou-
vast’ noemen.

Heb je jezelf weleens afgevraagd wat er voor jou 
blijft staan als alles wegvalt? Als je hele leven 
overhoop ligt? Dat kan op kleine schaal zijn door-
dat er je onrecht is aangedaan waarvan je nu lijdt 
onder de gevolgen, of doordat je zelf grote fouten 
hebt gemaakt waardoor nu alles om je heen is 
ingestort. Heb je dan nog een houvast? Of op gro-
tere schaal, bijvoorbeeld in de situatie dat een land 
als Rusland, China of een van de vele gevaarlijke 
landen in het Midden-Oosten het in de kop krijgt 
en we in een vernietigende oorlog belanden waar-
in je alles en iedereen kwijt raakt. Dat lijkt ver weg, 
maar het is dichterbij dan je denkt. Waar houd je je 
dan aan vast?

Uiteindelijk is in het leven de enige zekerheid dat 
alles continue aan het veranderen is. Echte fysie-
ke zekerheid bestaat simpelweg niet. Een gezond 
lichaam kan ziek worden, een zwaar ongeluk zit 
in een klein hoekje, en op het schadelijk handelen 
van andere mensen hebben we meestal geen in-
vloed. Wat nu vanzelfsprekend is kan van het ene 
op het andere moment ver weg lijken! Dat is een 
van de redenen dat wij altijd zoeken naar meer: 

meer bestaanszekerheid, meer regels voor 
meer veiligheid, meer alles… Maar uitein-
delijk is alles eindig, niets is blijvend en 
bestand tegen dood, of vernietiging.

Gelukkig zijn we als mensen niet alleen. 
We zijn kinderen van een eeuwige God. 
Hij  is er voor alle mensen van goede wil 
en heeft ons in Jezus opgenomen als Zijn 
uitverkoren volk: zijn familie, zijn geadop-
teerde kinderen. Hij verandert nooit, is altijd 
dezelfde en is er altijd voor ons als wij Hem 
nodig hebben. Volgens de mysticus Mees-
ter Eckhart mogen we God nooit ver van 
ons weg denken. Als we denken dat we 
Hem kwijt zijn, dan hoeven we ons alleen 
om te draaien (bekeren) om Hem te vinden 
op de plaats waar wij Hem het laatst dach-
ten te hebben. Ik hoop dat we ons daar 
iedere dag meer van bewust worden, want 
dat is pas een houvast voor het leven!

pastor Mike
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Missio Wereldmissiemaand 2023: chris-
tenen in Libanon

Met brandend hart (Lucas 24,32)
Op 22 oktober is het Missiezondag. De chris-
tenen in Libanon hebben een hart dat brandt van 
naastenliefde en van de missie daar te zijn waar 
mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land 
niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders
Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis 
beland. De Libanese munteenheid heeft 98 pro-
cent van haar waarde verloren. Een groot deel van 
de middenklasse kwam onder de armoedegrens 
terecht. De staat is nog slechts een façade, overal 
is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. 
Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. 
De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was 
de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet 
overlopen.

Drama’s en wonderen
Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 
mensen omkomen, willen de parochianen van de 
parochie St. Maron helpen. Van de overheid is 
niets te verwachten. De pastoor van de parochie, 
Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames 
et miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op 
bezoek bij de mensen, luisteren naar hun ang-
sten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en 
lachen met hen.”

Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in 
de parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn 
werk geen baan, het is een missie. Als je mensen 
ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en 
helpt.”

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Liba-
non. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te ’s-Hertogenbosch. 
Meer informatie: www.missio.nl

miSSiO

Pauselijke Missiewerken Nederland



Geef uw kind op voor het kinderkoor!
Zit uw kind op de basisschool en vind uw kind het super leuk om lekker te zingen en te dansen? Dan kan 
uw kind dit schooljaar weer meedoen met het kinderkoor. 

De repetities zijn op donderdagen, na schooltijd, van 14.45 tot 15.30 u. in de kerk. We starten met de eer-
ste repetitie na de zomervakantie op donderdag 7 september. Wij zorgen voor drinken met iets lekkers en 
zullen daarna gezellig samen zingen en zangactiviteiten doen. Ongeveer 8 keer per jaar zingen we tijdens 
een gezinsviering op zaterdag avond of zondagochtend in de kerk.

Aanmelden kan via QR-code of haal een aanmeldformulier op bij het informatiebord in de hal van 
de kerk. Uiteraard zijn jullie ook welkom om met de eerstvolgende repetitie eens mee te doen.

kinderPagina
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Dit jaar starten we een leuke WINACTIE!
Wij zouden het heel erg leuk vinden om het koor een mooie naam te geven. Daarvoor bieden we jullie 
graag de mogelijkheid om met ons mee te denken. Weten jullie met het gezin een leuke naam, laat het 
bij de aanmelding weten. Uit alle inzendingen kiezen wij een winnaar die de eer krijgt dat het koor hun 
naam draagt EN een toffe prijs ontvangt!



Bijbelstudie groepen
Snuffelen in de Bijbel

Ook de komende periode duiken we op woensdag 
ochtend weer samen de Bijbel in om ons geloof te 
verdiepen en als persoon te groeien. Dit doen we 
door telkens een passage te lezen, er over te medi-
teren en vervolgens in te brengen welke vragen of 
inzichten wij hieruit hebben opgedaan. 

Deze keer lezen we de gelijkenissen die Jezus over 
het Koninkrijk van God vertelde. Wat is dat konink-
rijk eigenlijk? Waar vinden we het? En hoe komen 
we er?

Pastor Mike begeleidt de groep en zorgt waar nodig 
voor aanvullende informatie. Aanmelden is niet no-
dig, ieder die wil is welkom.

We komen de volgende data bij elkaar:

woe. 20 sep. 9:30
woe. 27 sep. 9.30
woe. 04 okt. 9.30
woe. 11 okt. 9.30

Avondje Inhoud
Ook dit jaar komen we weer met een club mensen 
van tussen de ±18 en 30 jaar bij elkaar voor avond-
jes gezelligheid en verdieping. We denken na over 
verschillende levensbeschouwelijke onderwerpen, 
soms met een werkvorm, soms een gesprek, het 
kan van alles zijn. We beginnen met samen wat te 
eten en naderhand een borrel. Aan deze avonden 
zijn geen kosten verbonden maar geef je wel even 
op bij pastor Mike i.v.m. het eten!

De volgende avond die staat gepland is op:
vrijdag 13 oktober om 19:00 in de pastorie.

Tot dan!

VerdiePing
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Mozesgroep

Ben je ook nieuwsgierig naar het verhaal ach-
ter het verhaal in de vele geloofsverhalen uit de 
Bijbel? Dan zijn de laagdrempelige bijeenkomsten 
van de Mozesgroep misschien wel iets voor jou. 
Iedereen is welkom.

De Mozesgroep komt één keer in de maand 
op een donderdagavond in de pastorie van de 
Corneliuskerk in Limmen bij elkaar. Naast het 
geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral ook 
om de eigen verhalen. Gespreksleider is Johan 
Olling.

Mocht je belangstelling hebben, mail dan naar 
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

We komen de volgende data bij elkaar:

don. 14 sep. 20:00
don. 19 okt. 20:00
don. 16 nov. 20:00



9

Wanneer we onze nieuwe nummers van ‘Bron van 
Levend Water’ en ‘Rond de Limmertoren’ ontvan-
gen, bevinden we ons al weer in de helft van sep-
tember. Wat gaat de tijd toch snel! Gelukkig hebben 
velen van ons een welverdiende vakantie in ons 
eigen land of daar buiten achter de rug. Weer ande-
ren hebben hun ontspanning in de eigen omgeving 
gezocht en, naar ik van harte hoop, ook gevonden. 
Hoe fijn is het in de vakantieperiode om even niet 
aan de dagelijkse beslommeringen te hoeven den-
ken! Misschien hebben we, in deze rustige tijd, ook 
wel tijd vrij kunnen maken voor het genieten van 
de prachtige natuur in een ver of nabij buitenland, 
of natuurlijk ook in ons eigen mooie Nederland, of 
binnen de prachtige natuurgebieden die onze eigen 
parochies rijk zijn! 

Het genieten van de natuur kan heel dikwijls leiden 
tot een vorm van bezinning, misschien ook wel tot 
denken aan en praten met God, waar we in het jach-
tige dagelijkse leven misschien niet altijd helemaal 
aan toe komen. Het houden van vakantie is heel 
goed, gewoon om eens een keer met iets anders 
bezig te kunnen zijn. Helaas, aan alle mooie dingen 
komt een einde! Een nieuw activiteitenjaar nodigt 
ons weer uit om verder samen te gaan werken voor 
onze parochies Cornelius en Bron van Levend Wa-
ter. Als lezers van onze parochiebladen mogen we 
ons de vraag stellen: wat gaat het nieuwe jaar ons 
brengen? Waar liggen onze uitdagingen?

Allereerst wil ik alle vrijwilligers en andere betrok-
kenen heel hartelijk bedanken voor hun inzet: be-
stuursleden, leden van de caritasgroepen, vrijwilli-
gers die werken binnen onze talloze werkgroepen 
en alle anderen en - zeker niet te vergeten! - onze 
geweldige medewerksters op het secretariaat, die 
zich het afgelopen jaar enorm hebben ingezet voor 
onze parochies! Heel graag spreek ik mijn grote 

dank uit aan alle mensen die zich op een meestal 
uitstekende manier voor onze kerk hebben ingezet! 
We mogen van harte hopen en ook wel verwachten, 
dat  onze vele enthousiaste en goed gemotiveerde 
vrijwilligers en medewerkers zich ook het komen-
de jaar 2023/2024 weer op een heel positieve en 
opbouwende manier zullen gaan inzetten voor ons 
allemaal! Ik wil de goede God ook vragen of Hij dit 
prachtige werk van ons allen wil zegenen. Vanzelf-
sprekend willen wij ons als pastores ook zo goed 
mogelijk inzetten voor de vier kerkgemeenschap-
pen binnen onze regio.

Ook dit jaar zal weer voor onze regio in het teken 
gaan staan van een nieuw jaarthema. Op 13 juli zijn 
vertegenwoordigers van onze kerken in Limmen bij 
elkaar gekomen om hier samen over na te denken. 
Hier is een mooi thema uit gekomen. Het is het the-
ma ‘Houvast’. Misschien, op het eerste gezicht, niet 
opmerkelijk, maar toch… 

Heel spontaan kwamen tijdens de bijeenkomst de 
volgende beelden naar voren:
- steunpilaar, rots, (steevaste) schouder, misschien 
ook wel geborgenheid en ook ‘in balans blijven’.
Ook zijn genoemd:
- gemeenschap, liefde, geloof, bijbel, God en Jezus.

Heel veel stof tot nadenken, waar we ons als ker-
kelijke regio het komende werkjaar op mogen be-
zinnen. 

Laten wij de goede God vragen dat ook het komen-
de jaar een heel goede en positieve tijd mag gaan 
worden voor ieder van ons. Laten wij vragen dat 
wij allemaal, vrijwilligers, pastores en alle andere 
mensen, die zich met hart en ziel bij onze parochies 
betrokken voelen, mogen groeien in ons geloof en 
dat de heilige Geest ons te allen tijde mag blijven 
inspireren. Laten wij Gods Geest ook vragen om 
meer wijsheid en inzicht voor ons allen!. Dat ieder 
van ons zijn of haar steentje bij mag dragen aan het 
prachtige bouwwerk, bestaande uit de parochies 
Bron van Levend Water en Cornelius. 

Ik wens iedereen van harte toe dat het komende 
werkjaar weer een heel mooi jaar zal gaan worden, 
een jaar met heel veel prachtige uitdagingen! Ik 
wens u heel veel zegen toe.

Igno Osterhaus, pastor

Van PaStOr ignO



Met “Eetbar Lekker” en de familie Glorie zal het hele dorp onge-
twijfeld bekend zijn. Wie het er nog niet van genomen heeft om 
op donderdag Tappas te komen eten, of wie een Triple Karmeliet 
van de tap nog vreemd is: deze Limmertoren lees je een stuk 
lekkerder onder genot van een hapje uit de keuken van Caro en 
Joep of een koud bier getapt door Sanne. Gezien ondergeteken-
de nog wel eens in Eetbar Lekker te vinden is was het niet lang 
zoeken naar het tweede gesprek over Het Geloof van Limmen. 
Vandaag ga ik in gesprek met Sanne (22) en Joep (19) Glorie. 
Samen zijn zij de toekomst van dit eetcafé en ze spelen als zo-
danig een belangrijke rol in onze dorpsgemeenschap. Als pastor 
wil ik natuurlijk weten hoe zij in het leven staan, wat hun diepste 
drijfveren zijn en hoe zij tegenover de Limmense Kerk staan.

De horeca zit bij jullie in de familie. Jullie wieg heeft nage-
noeg nog net niet onder de tap gestaan. Wat maakt dat jullie 
hiermee doorgaan?
Sanne: Dat is simpel: je maakt mensen blij door wat je doet!
Joep: We willen graag dat mensen met een glimlach naar huis 
gaan, dat is wat ons werk zo leuk maakt.
Sanne: Ja, en dat kan al met kleine dingen, zoals een praatje 
aan de bar of aan de tafel tijdens het bedienen!

Dat is heel duidelijk! En volgens mij gaat dat jullie heel goed 
af. Zijn er vanuit dat oogpunt nog meer dingen die jullie vanuit 
Eetbar Lekker voor Limmen doen?
Joep: De Kermis natuurlijk!
Sanne: Ja, de kermis! Maar daarnaast ook nog best veel: de Gran 
Prix Limmen, de Bokkentocht, Keeztoernooien, pubquizzen, de 
puzzelproeverij en natuurlijk hosten wij ook feesten en partijen! 
Het draait bij ons echt om het sociale aspect van het dorp.

Dat klinkt al heel goed! Maar wat is die puzzelproeverij? Dat 
klinkt minder bekend..
Joep: Dat is heel leuk: je speelt je borrelplanken vrij. Het zijn ei-
genlijk meer raadsels in escape-room stijl dan puzzels.
Sanne: Precies. je krijgt drie gangen. Tijdens de eerste puzzel is 
dat de koude plank, tijdens de tweede een met warme hapjes en 
tot slot de desertplank.

Klinkt als iets dat ik eens moet gaan proberen! Als pastor 
ben ik natuurljk benieuwd: hebben jullie iets met de kerk van 
Limmen, nu of vroeger? Of hebben jullie mensen in de fami-
lie die bij de kerk betrokken zijn?

Sanne: Om eerlijk te zijn denk ik al-
leen oma Truus.
Joep: Dat denk ik ook. Onze vader 
(Rob) is nog gedoopt, maar wij bij-
voorbeeld al niet meer.
Sanne: Ik ging wel ter communie tij-
dens opa’s begrafenis!
Dat laatste heb ik niet gehoord 
Joop: Onze moeder is al niet meer ka-
tholiek opgevoed, en wij dus ook niet 
meer. Het komt van onze vader zijn 
kant van de familie.
Sanne: Vroeger gingen we wel vanuit 
school naar de kerk, bijvoorbeeld met 
kerst. Dan maakten we kerststukjes 
enzo. Dat was wel heel leuk: weer 
eens iets anders!

Jullie zijn zelf niet meer betrokken 
dus, maar zien jullie nog wel een be-
lang van de kerk in Limmen? En zo 
ja, wat is dat denk je dan?
Sanne: Nou, Limmen heeft heel sterk 
iets van een gemeenschap, in die zin 
hoort de kerk wel écht bij Limmen. Ik 
weet niet zo goed waar hem dat in zit. 
Misschien wel bij het beeld van Lim-
men? Wel weet ik dat er voorheen 
vooral ouderen betrokken waren, maar 
sinds jij (ondergetekende) er bent hoor 
ik een stuk meer jonge mensen er ook 
over spreken. Ondanks dat wij er niet 
mee zijn opgegroeid kan ik me goed 
voorstellen dat het voor veel mensen 
heel erg belangrijk is.
Joep: Ja, het is het middelpunt van 
Limmen. Als je aan komt rijden zie je 
de kerk en dan denk je ‘oh ja!’ Als je 
de Limmertoren ziet denk je ‘ha, thuis!’.
Sanne: Ja, dat is wel echt zo!
Joep: Je zag dat ook toen hij in de fik 
stond, wat d at met mensen deed. Dat 
was echt een ding.

Onlangs zag ik jullie nog in de kerk 
tijdens de uitvaart van jullie opa 
Frans. Hoe hebben jullie  dat be-
leefd, zo’n afscheid vanuit de kerk?
Sanne: Het was sowieso een mooi af-
scheid. Alles paste goed, de muziek, 
de teksten…
Joep: Ja het deed iedereen echt goed.
Sanne: Het had ook iets heel intiems 
en knus ofzo…
Hebben jullie zelf inspiratiebronnen 
in jullie leven? En zo ja, wie zijn 
dat?

Het gelOOf Van limmen

Sanne en Joep Glorie
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wat er is. Ik hoop dat mensen die dit lezen een voorbeeld 
aan jullie kunnen nemen!

We zeiden al even dat jullie kort geleden vanuit de kerk af-
scheid hebben genomen van jullie opa. Geloven jullie zelf 
dat er nog iets is wanneer we sterven?
Joep: Ik denk het wel; dat je een soort van iets meemaakt. Het is 
moeilijk te zeggen, maar dat je nog wel een beetje kan meema-
ken hoe het hier is enzo, dat je dingen in de gaten kunt houden. 
Uiteindelijk zul je wel vervagen, dan ga je naar boven, of verder 
of hoe je dat ook zegt. Ik zie het zo dat opa nu bij wijze van spre-
ken daar zit, en Jaapie daar. En na een paar jaar ga je gewoon 
weer.
Sanne: En dan boven een biertje drinken!

Toch boven dus!
Sanne: Haha, maar serieus: ik denk dat je voor je begraven 
wordt een beetje rondspookt en dat je na de begrefenis of cre-
matie weg bent naar de plek waar je naartoe moet. Of dat nu de 
hemel is, of niets of iets anders…
Joep: Dat zien we dan wel, als het nog maar een tijdje duurt!

Sanne: Ik denk bij alles vooral aan 
hoe mijn moeder het doet. Ik kijk naar 
haar en geef alles een eigen invulling. 
Wat betreft de horeca: daar zit zij al 
sinds haar tweede in. Haar moeder 
had vroeger café ‘Het Putje’. Ze is er 
echt in opgegroeid.
Joep: Dat geldt voor mij ook denk ik. 
Om eerlijk te zijn heb ik er nooit echt 
over nagedacht. Behalve naar mijn 
moeder, naar hoe zij het werk doet, 
haar sociale omgang in het café, kijk 
ik niet echt tegen iemand op.

Jullie werk heeft voor veel mensen 
en voor het dorp in het algemeen 
veel betekenis.Is er iets dat jullie 
persoonlijk leven betekenis geeft?
Sanne: Dat je kunt doen wat je leuk 
vindt denk ik, en dat ook echt doet. 
We hebben het goed thuis. Veel meer 
heb ik eigenlijk niet nodig.
Joep: Ja, precies dat. We hebben to-
taal niks te klagen, met werk, vrienden 
en ons gezin om ons heen.

Vooral jullie hechte gezin dus?
Joep en Sanne: ja, zéker!

Hebben jullie nog wensen voor de 
toekomst? Dingen die je wilt berei-
ken of iets dergelijks?
Sanne: Dat zijn nooit echt dingen waar 
ik over nadenk. Doorgaan zoals we nu 
bezig zijn, doen wat je wilt, gelukkig 
en gezond blijven. Dat is voor mij het 
belangrijkste.
Joep: het is natuurlijk wel de bedoe-
ling om het bedrijf over te nemen.
Sanne: ja dat en dat het goed loopt.

Ik denk dat veel mensen hier een 
voorbeeld aan kunnen nemen. Al-
tijd maar doelen in de toekomst 
stellen betekent dat je altijd ergens 
naartoe werkt. Er is dan weinig tijd 
om gewoon tevreden te zijn met 
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liturgiScH rOOSter
Datum Tijd Viering   Voorganger  Koor
Zo. 10 sep. 10:00 Woord en Communie Mike Nagtegaal Samenzang

Vr. 15 sep. 19:30 Johnny Cash Viering Mike Nagtegaal Fred Omvlee en band

Zo. 17 sep. 10:00 Startviering   Mike Nagtegaal Corneliuskoor

Za. 23 sep. 19:00 Meditatieve Viering  Kiki Kint  Samenzang

Zo. 24 sep. 10:00 Woord en Communie Kiki Kint  Liturgisch Koor

Za. 30 sep. 19:00 Themaviering - Houvast Johan Olling  Liturgisch Koor

Zo. 1 okt. 10:00 Eucharistieviering  Igno Osterhaus Ceaciliakoor

Za. 7 okt. 19:00 Meditatieve Viering  Kiki Kint  Samenzang

Zo. 8 okt. 10:00 Woord en Communie Kiki Kint  Herenzanggroep

Za. 14 okt. 19:00 Gezinsviering  Mike Nagtegaal Kinderkoor

Zo. 15 okt. 10:00 Woord en Communie Mike Nagtegaal Dameskoor

Za. 21 okt. 19:00 Meditatieve Viering  Kees Kroone  Samenzang

Zo. 22 okt. 10:00 Woord en Communie Kees Kroone  Cantoren

Za. 28 okt. 19:00 Meditatieve Viering  Johan Olling  Samenzang

Zo. 29 okt. 10:00 Eucharistieviering  Igno Osterhaus Kleinkoor

Wo. 2 nov. 19:00 Allerzielen   Mike Nagtegaal Corneliuskoor

De vieringen in de St. Corneliuskerk the Limmen kunnen worden gevolgd via de livestream op 
kerkdienstgemist.nl u kunt ook vieringen terugkijken.
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Marthagroep
derstaande data uitgenodigd om hun onmisbare vrij-
willige werk te doen in en voor onze kerk:

Don. 14 sep.  Groep 3
Din. 26 sep.  Groep 1

Vrij. 13 okt. Groep 2
Don. 26 okt. Groep 3

Din. 7 nov. Groep 1

Gastdames en heren
De komende zondagen wordt u op zondag welkom 
geheten door:

10/09 - Gitta van Diepen, Gerie Koot
17/09 - Rina Luttikhuizen, Bep Admiraal
24/09 - Bernadette Glorie, Tonia vander Steen
30/09 - Margreet Admiraal, Willemien Hekkelmans
01/10 - Gre Snel, Ria Valkering
08/10 - Monique Hoogland, Caroline Aerdenburg
15/10 - Tineke Schijf, Margo Natte
22/10 - Yvonne Vallkering, Ans Winder
29/10 - Gitta van Diepen, Gerie Koot

rOOSterS 
WerkgrOePen
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Vrijdag 15 september, 19:30

Met pastor Mike en Elvis- dominee Fred Omvlee, 
ondersteund door een (uitgebreide) gelegen-
heidsband uit Limmen!

Na het onwijze succes van de Elvis viering vorig jaar 
hebben we dit jaar gekozen om, met enkele kleine 
aanpassingen, wederom een bijzondere viering te 
organiseren voor de hele regio. Ook dit keer is de 
viering opgebouwd rondom een muzieklegende, 
namelijk de enige echte Man in Black: ‘Johnny 
Cash’!

Cash heeft zijn geloof nooit onder stoelen of bank-
en gestoken en ook in zijn muziek speelde het vaak 
een centrale rol. Wat Cash interessant maakt is dat 
hij zijn persoonlijke struggles in het licht van zijn 
geloof bezingt. Hier is niet een man die zijn pos-
itie als superster gebruikt om vanaf een hoogte te 
prediken, maar een man die laat zien hoe moeilijk 
het in het leven is om vast te houden aan idealen 
die soms onhaalbaar lijken in de wervelstorm van 
het leven. Toch komt hij telkens weer terug bij zijn 
geloof. Wil je meer weten, of wil je gewoon van de 
muziek van Cash komen genieten? Kom dan op 
vrijdag 15 september om 19:30 naar de Corne- 
liuskerk. Het belooft weer een topavond te worden!

Johnny Cash Viering 
When the Man Comes Around

Kerk op Schoot
Kerk op Schoot ochtenden zijn gezellige, belev-
ingsgerichte vieringen voor de allerkleinsten onder 
ons. Tijdens deze samenkomsten beleven baby’s, 
peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbel
verhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, 
afgewisseld met veel liedjes (op bekende peuter-
melodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met 
deze vieringen maken jonge kinderen (én hun oud-
ers) op een speelse manier kennis met de kerk 
en kunnen ouders elkaar op een informele manier 
ontmoeten. De leeftijd is van 0 tot 5, maar grotere 
kinderen van 6 kunnen natuurlijk altijd komen om 
papa’s en mama’s te helpen met hun broertjes of 
zusjes!  Opgeven is niet nodig, iedereen is wel-
kom! De begeleiders zijn pastor Mike en Anja Sloot. 
Hou voor komende data 
onze website en socials in 
de gaten!

Voor meer informatie zie
www.kerkopschoot.nl 

Themaviering ‘Houvast’ op 
30 september
De werkgroep Liturgisch Koor verzorgt op zater-
dag 30 september een themaviering. Het jaarthe-
ma van de samenwerkende parochies ‘Bron van 
Levend Water’ en de H. Cornelius is dit seizoen: 
‘Houvast’. Het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs zal 
inhoudelijk en ook met zang invulling geven aan 
dit thema. Na de viering is er gelegenheid om nog 
even na te praten en is er gelegenheid voor een 
kop koffie of thee.   

Werkgroep Themavieringen van het Liturgisch koor 
Tot zaterdag 30 september, aanvang: 19.00 uur.
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caritaS

De Caritas van de Cornelius parochie staat in 
nauw contact met de Voedselbank in Alkmaar.
Wij willen graag de functie van de voedselbank 
nog eens onder de aandacht brengen, omdat het 
heel belangrijk is dat u levensmiddelen en do-
naties blijft geven. We hebben de Voedselbank 
gevraagd nog eens een toelichting te geven.

Stichting Voedselbank Alkmaar (VBA) is gestart 
in 2006. Het verzorgingsgebied waarvoor voed-
selpakketten worden samengesteld omvat Alk-
maar, Heerhugowaard, Heiloo, Bergen, Egmond 
en Limmen. De voedselbank draait volledig op 
vrijwilligers en levert steun door wekelijks voedsel-
pakketten te verstrekken via een drietal uitgiftepunt-
en, twee in Alkmaar en één in Heerhugowaard.

In Nederland leven steeds meer mensen onder 
de armoedegrens. De voedselbanken bieden ti-
jdelijke ondersteuning door het verstrekken van 
(gratis) voedselpakketten aan burgers die mees-
tal om veelal financiële redenen niet in hun eigen 
voedselvoorziening kunnen voorzien. Het aan-
tal gezinnen, ongeveer 225, dat hiervan gebruik 
maakt, zijn van verschillende groottes, van 1- per-
soonshuishouden tot 12- persoonshuishouden.

Geen pakket zonder traject. Dat wil zeg-
gen dat de klanten via een verwijzer, bijv. 
de gemeente of Leger des Heils en ande-
re instellingen een aanvraag kunnen indienen. 
Bij de toekenning wordt ondersteuning voor drie maan-
den verstrekt. Dit kan eventueel worden verlengd. 
De ondersteuning geldt in principe voor drie jaar.

Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er vri-
jwilligers van de voedselbank actief om pak-
ketten te maken. Er worden kratten gevuld met 
houdbare levensmiddelen, brood en zuivel. Ook 
tassen met toiletartikelen en schoonmaakartike-
len worden samengesteld. Wanneer iemand is 

aangemeld, krijgt hij/zij een bevestigingsbrief 
waarmee een voedselpakket kan worden opge-
haald. Soms zit er een leuke attentie bij het pak-
ket, aangeleverd door een donerende instantie.

Om de klanten van voldoende eten te kunnen voor-
zien, is de  voedselbank afhankelijk van donaties 
van instellingen, bedrijven en particulieren. Dit kun-
nen financiële donaties zijn, maar ook donaties 
van levensmiddelen. Een mooi voorbeeld hier-
van is de Caritas die maandelijks levensmiddelen 
brengt en daarnaast een financiële donatie doet. 

Ook worden er regelmatig acties georgani-
seerd door scholen, bedrijven en andere instan-
ties. Zo zorgen we er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedseloverschotten verdwi-
jnen en het milieu hiermee minder wordt belast.

Tot slot om de zelfredzaamheid van de klanten te ver-
groten, wordt samengewerkt met lokale instanties, die 
de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. 

Werkgroep Caritas 

Stichting Voedselbank Alkmaar en omstreken (VBA) 

Werkgroep Caritas
Dusseldorperweg 74 
(pastorie H.Corneliuskerk)
1906 AL Limmen
Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25  
t.n.v. H.Corneliuskerk inz. PCI
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Leeftijd Leeftijd 47 47 Getrouwd met Getrouwd met Monique GlorieMonique Glorie
KinderenKinderen Tygo, Luuk en Ries Tygo, Luuk en Ries

Wat doe je in de gemeenschap?Wat doe je in de gemeenschap?
Ik ben begonnen in de Communiewerkgroep, samen Ik ben begonnen in de Communiewerkgroep, samen 
met Leonoor Lemmink, gevraagd door Marieke van met Leonoor Lemmink, gevraagd door Marieke van 
Zilt die dat toen al jaren deed met pastor Olling. Zij Zilt die dat toen al jaren deed met pastor Olling. Zij 
hebben er iets heel moois van gemaakt, door de hebben er iets heel moois van gemaakt, door de 
ouders erbij te betrekken. Wij zetten dat voort, nu ouders erbij te betrekken. Wij zetten dat voort, nu 
met pastor Mike en Monique Hoogland erbij. Toen met pastor Mike en Monique Hoogland erbij. Toen 
Mike een accoliet zocht melde ik mij. Ik help ook Mike een accoliet zocht melde ik mij. Ik help ook 
mee aan de opmaak van “Rond de Limmertoren”.mee aan de opmaak van “Rond de Limmertoren”.

Waarom zet je je als vrijwilliger in?Waarom zet je je als vrijwilliger in?
In Limmen wordt veel met elkaar georganiseerd, In Limmen wordt veel met elkaar georganiseerd, 
dat is prachtig. Ik ben hier opgegroeid en vond dat dat is prachtig. Ik ben hier opgegroeid en vond dat 
toen gewoon, maar het is heel bijzonder. Door de toen gewoon, maar het is heel bijzonder. Door de 
brand in de kerk ook. De kerk was vanzelfsprekend, brand in de kerk ook. De kerk was vanzelfsprekend, 
en ineens leek dat even anders. Ik realiseerde mij en ineens leek dat even anders. Ik realiseerde mij 
dat ‘zulks’ niet van zelf gaat. Mijn kinderen genieten dat ‘zulks’ niet van zelf gaat. Mijn kinderen genieten 
ook nu weer van de voetbal, timmerdorp, conquis-ook nu weer van de voetbal, timmerdorp, conquis-
ta, zijn vertrouwd met de kerk, allemaal plekken om ta, zijn vertrouwd met de kerk, allemaal plekken om 
elkaar tegen te komen. Ik draag op mijn manier een elkaar tegen te komen. Ik draag op mijn manier een 
steentje bij, een manier die goed bij mij past.steentje bij, een manier die goed bij mij past.

Hoe lang wil je nog doorgaan?Hoe lang wil je nog doorgaan?
Ik ben net begonnen. Vrijwilligerswerk is prachtig, Ik ben net begonnen. Vrijwilligerswerk is prachtig, 
altijd nuttig, hoe klein de bijdrage ook is. Het haalt altijd nuttig, hoe klein de bijdrage ook is. Het haalt 
het beste in de gemeenschap naar boven. De kerk het beste in de gemeenschap naar boven. De kerk 
is er niet alleen voor rouwen en trouwen, op deze is er niet alleen voor rouwen en trouwen, op deze 
pagina’s zie wat je in je dorp kunt doen. Ik werd pagina’s zie wat je in je dorp kunt doen. Ik werd 
gevraagd, maar als je wilt helpen, bied je aan!gevraagd, maar als je wilt helpen, bied je aan!

Rick Glorie

in Het licHt
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Meer informatie vindt u op 
www.rk-bronvanlevendwater.nl
www.corneliuskerk-limmen.nl

De aanpassingen en verbeteringen aan de 
website van de Corneliusparochie zijn af-
gerond. We zijn dan nu ook nieuwsgierig wat 
je ervan vindt. Bezoek een keer de website 
www.corneliuskerk-limmen.nl en klik eens op 
de ‘honingraatjes’, bekijk de bovenbalk op de 
homepage, de agenda en de onderwerpen 
onder het kopje ‘Actueel’. 

Mis je nog iets, of klopt de informatie niet, stu-
ur dan een berichtje naar 
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 

Werkgroep 
‘website en communicatie Corneliusparochie’

Website corneliusparochie 
is bijgewerkt

regiO kerknieuWS
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Dit jaar bestaat de kerk van de heilige Margaretha 
Maria Alacoque in Egmond aan den Hoef alweer 
100 jaar. Op zaterdag 17 juni hebben we dit met 
dorp en parochie gevierd met een barbecue voor 
de kerk. De volgende ochtend hebben we het feest 
met een eucharistieviering nog even doorgezet.

Maar we zijn nog niet klaar met feesten! Op zon-
dag 15 oktober, zo dicht mogelijk bij het feest van 
onze patroonheilige dus, zal onze bisschop Mgr. 
.J.W.M. Hendriks ons voorgaan tijdens een Pon-
tificale Hoogmis. Als vanzelfsprekend is iedereen 
uitgenodigd om deze viering bij te wonen!

Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten en na te praten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 

Namens het comité Hoeverkerk 100 jaar

Deken F. Brigitha
   

Hoeverkerk 100 jaar

Eerste H. Communie 2024
Het is nog wat vroeg maar heeft u al nage-
dacht over de eerste heilige Communie? 
De voorbereiding is bedoeld voor kinderen 
tussen de 7 en 9 jaar, maar iets ouder kan 
natuurlijk ook.
Behalve de eerste kennismakingsavond en 
de speurtocht op de daaropvolgende zondag, 
duurt de voorbereiding 6 avonden. 

Wilt u alvast meer informatie, of wilt u zich 
al aanmelden, mail dan naar pastor Mike of 
stuur een appje naar:
 pastor@corneliuskerk-limmen.nl
 06- 39142565

Kerk en jeugd veiling Limmen
Na twee jaren Covid-19 Corina perikelen hebben 
wij in november  2022 met succes weer  een echte 
veiling  kunnen  houden in “Heeren van Limmen”. 

We willen graag de traditie weer voortzetten  en zijn 
weer gestart met de voorbereidingen voor de veiling 
op vrijdag  3 november 2023.

De aanvang zal zijn als altijd vanaf 19.30 uur.. Eind 
oktober  komt er uiteraard huis-aan-huis een mooie 
catalogus met alle kavels en informatie. 

Gezien het  aanbod van de variatie  van de kavels 
is het raadzaam om op tijd aanwezig te zijn . Zoals 
gebruikelijk hebben we ook het rad van avontuur .

Om de jeugdige lotenverkopers niet teleur te stellen 
vragen wij u om hier voor wat contant geld bij u te 
hebben .
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Voor de toekomst van een kind en vooral voor een 
jongvolwassene is een goede basis belangrijk. Een 
liefdevolle omgeving binnen een gezin, een veilige 
school, sportclub of vriendengroep is daarvoor van 
wezenlijk belang. Na het verlaten van de basiss-
chool zit de “eerste etappe” van het leven erop. Ze 
ontdekken steeds meer hun vrijheden, interesses 
en persoonlijkheid. Het is een periode waarin al 
veel keuzes gemaakt moeten worden die veel inv-
loed hebben op de rest van hun leven.

Ook hierbij wil God een rol in hun leven spelen en 
hen de gaven van Zijn Geest meegeven: verstand, 
wijsheid, kracht, trouw en zelfdiscipline. Dit doet 
Hij op bijzondere wijze door het sacrament van het 
Vormsel. Dit wilt u uw kind toch zeker ook mee-
geven!?

Vanuit de regio bieden we een leuk en persoonlijk 

voorbereidingstraject aan waarbinnen de aan-
staande vormelingen elkaar kunnen ontmoeten. 
We bespreken belangrijke levensvragen die de 
jongeren bezighouden en zullen de belangrijk-
ste zaken omtrent het geloof en de persoonlijke 
ontwikkeling aan de orde laten komen. Oh, en niet 
onbelangrijk: er is nog ruimte voor namen in de 
kerktoren van Limmen, dus wat let je? ;-)

Het project is bestemd voor jongeren tussen 12 en 
14 jaar. Het zal beginnen in het voorjaar van 2024 
op één of twee plaatsen in de regio. Dit is afhanke-
lijk van het aantal aanmeldingen. De verwachting 
is dat het H. Vormsel aan degenen die dit willen, 
zal worden toegediend in juni 2024.

U kunt uw dochter of zoon opgeven (naam, adres, 
telefoonnummer) via de mail:
pastor Mike  pastor@corneliuskerk-limmen.nl

regiO kerknieuWS

Het nieuwe jaarthema voor het nieuwe seizoen 
is: ‘Houvast”

Mensen zijn, juist ook in deze tijden, op zoek 
naar houvast. Voor veel mensen hebben de oude 
instituten en verhalen geen zeggingskracht meer.  
De wereld van nieuwe digitale technieken geeft 
ook weinig houvast: wat is echt?, wat is virtueel? 
Levensechte filmpjes zijn met ‘deep fake’ in elkaar 
geknutseld. Maar je kunt het ook letterlijk nemen: 
veel mensen die ouder worden moeten houvast 
zoeken bij hun rollator of wandelstok en vaak 
wordt ook hun geestelijk houvast minder. 

Je kunt denken aan beelden: van de storm bijvo-
orbeeld, bomen verloren hun houvast en vielen 
bij bosjes en hoe angstaanjagend moet het niet 
zijn als je een aardbeving meemaakt  en de grond 
onder je voeten geen houvast meer geeft. Je kunt 
denken aan het Lied aan het Licht van Oosterhu-
is:  ‘alles zal zwichten en verwaaien’, maar ook de 
‘steevaste schouder’.  Aan het verhaal uit de bijbel 
over Jezus die over het water liep. Water,  daar 
heb je totaal  geen houvast aan en toch…  Er zijn 
mensen die groot houvast vinden in het geloof, wat 
er ook in hun leven aan tegenslag passeert. 
Ook rituelen geven houvast, zeker in tijden van 
verdriet, van afscheid en rouw.  Tenslotte kun je ie-
mand ook houvast géven  en vaak lukt dat op heel 
eenvoudige wijze of met een klein gebaar.  Soms 
geeft het idee dát er iemand is die je in geval van 
nood te hulp kunt roepen, al genoeg houvast.

Op de website en ook in de parochiebladen van 
het komend seizoen, kunnen we hopelijk wat 
verhalen rond het thema Houvast opnemen. Maar 
daarvoor hebben we ook uw hulp nodig: herkent 
u iets in het bovenstaande, of heeft u misschien 
een verhaal over houvast, een ervaring die u wilt 
delen? 

Stuur dan je bijdrage naar  pastor@corneliusk-
erk-limmen..nl  of gewoon als brief in de brieven-
bus van de pastorie van de Corneliusparochie.  
We zien uit naar uw reacties!

Voorbereiding op het H. Vormsel

Denk mee over het jaar-
thema seizoen 2023-2024: 
“Houvast”
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VREDESWEEK 2023 - 16 t/m 24 september
‘Democratie Onder Druk’
Het is een week waarin PAX bijzondere aandacht vraagt voor het Vredeswerk van mensen die overal ter 
wereld bijdragen aan vrede en verzoening. Veel mensen ervaren angst en zijn onzeker over hun toekomst. 
Hoe loopt het af met de oorlog in de Oekraïne? Kunnen we alle vluchtelingen wel een plaats geven in ons 
land?
Ook zijn er veel zorgen over de klimaatveranderingen. Blijvende vrede begint bij een samenleving waarin 
ieder mens een stem heeft en met een eerlijke verdeling van de macht. Met sterke democratische waarden 
en instituten. Juist hierover heerst veel “ONVREDE’.
 
We weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen al de machtsverhoudingen steeds verder uit 
balans raken en mensen het vertrouwen in elkaar en instanties kwijt raken. Daarom blijft PAX naast het 
internationale werk ook aan de slag in Nederland. Nu alweer 75 jaar! We blijven bouwen aan een sterke 
en weerbare democratie die oog heeft voor de belangen van alle, en vooral de kwetsbare burgers. Naast 
het werk in eigen land steunt Pax ook het vredeswerk in andere delen van de wereld. Dat kunnen we niet 
zonder uw hulp.

Draagt u ons werk een warm hart toe? Steun ons dan met een gift op 
NL03 TRIO 0390 5150 00 o.v.v. Vredescollecte
of via www.paxvoorvrede.nl/vredescollectie 

Wij danken u hartelijk voor uw hulp!

VUL DIE SCHOENENDOOS!
Aan het begin van dit schooljaar kijken we niet 
alleen uit naar de feestdagen die vanaf de vol-
gende Rond de Limmer Toren alweer beginnen, 
maar we denken ook aan alle kinderen die alleen 
maar kunnen dromen van een bestaan als het 
onze. Er kunnen dan ook weer schoenendozen 
geknutseld, gevuld en ingeleverd worden! 

Maar ik hoop natuurlijk dat we het aantal van vorig jaar 
(140 dozen uit mijn hoofd) willen overtreffen, kunnen 
de kinderen tijdens de Gezinsviering op 14 oktober 
kunnen de kinderen hun eigen, extra schoenendozen 
inleveren! Deze zullen tijdens een andere gezinsvier-
ing, op 25 november door Sinterklaas worden opge-
haald. De Sint heeft overigens de mooiste schoenen-
doos een speciaal cadeau beloofd!

O lieve Limmer- ouders: wisten jullie dat we vorig jaar maar net iets 
minder dozen hebben verzameld dan Heiloo? Ik denk dat we dat beter 
kunnen! Dus kinderen en ouders, wat let jullie nog? Vul die schoenen-
doos!

Tijdens de Schoolparochie Musical van onze helden 
en heldinnen van de Kerkuil op 6 oktober worden de 
eerste schoenendozen ingeleverd die de kinderen op 
school gemaakt hebben. 
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Pastor, hoe zit het nou met...

Vragen over geloof zijn altijd leuk en uit-
dagend. Ik heb ze zelf vroeger erg veel 
gehad. Daarom deel ik in deze Rond de 
Limmer Toren iets over mijn grootste hou-
vast in het leven: het geloof. De vraag die 
ik mijzelf altijd weer stel is 

‘waarom geloof ik dat dit waar is?’

Het eerste belangrijke inzicht waar ik in 
de loop der jaren toe ben gekomen is dat 
geloven en weten niet tegenover elkaar 
staan. Sterker nog: geloof is een vorm van 
weten. Weten gaat over het hebben van 
kennis. En kennis kun je op verschillende 
manieren opdoen. Zo is wijsheid een bron 
van kennis met betrekking tot het dageli-
jks leven. De Bijbel is een bron van kennis 
over God. 

In verschillende genres brengen de boek-
en uit de Bijbel ervaringen die mensen 
door de eeuwen heen met God hebben 
gehad ter sprake. Bijzonder is dat daarin 
een rode draad te herkennen is. Het is 
niet zo dat God soms tevoorschijn komt 
als zus, en dan weer als zo. Blijk-
baar is de ervaring van mensen gelijk 
ongeacht hun veranderende leven-
somstandigheden. Uit de evangelies 
en de geschriften van het Nieuwe 
Testament weten we vrij precies te 
reconstrueren hoe en wanneer Je-
zus geleefd heeft, en belangrijker 
nog: dat Hij is gekruisigd, gestorven 
én verrezen. Je moet jezelf in allerlei 
bochten wringen wil je deze gebeurt-
enissen ontkennen. Natuurlijk kun je 
altijd twijfelen, maar als je kijkt naar 
de bronnen (getuigen) die we hebben, 
naar hoe betrouwbaar die zijn, dan 

kom je toch al snel zonder redelijke twijfel uit bij de historic-
iteit van deze geschiedenis. Leg daarbij dat dit precies past 
in het plaatje van de ervaringen met God die in het Oude 
Testament bewaard zijn gebleven en je hebt een vorm van 
kennis: geloofskennis over God en dan met name over Wie 
Hij is. Over wat Hij is kunnen we weer vanuit de filosofie 
meer zeggen, maar dat voert voor hier te ver.

Ten tweede is geloof vertrouwen. Ik weet niet zeker of mor-
gen de zon weer opgaat, maar toch houd ik mijn agenda bij 
en plan ik afspraken vooruit. Dat ons bestaan zich voortzet 
is een soort basisvertrouwen. Het is gebaseerd op kennis 
van ervaring en observatie. Eigenlijk net als de kennis van 
God waarover we hiervoor spraken dat is. Het verschil ligt 
erin dat we vrij zijn om te zoeken, dat we soms ook dingen 
niet lijken te willen accepteren. Maar dat maakt de feiten die 
er liggen niet meer of minder waar. Dus ja: omdat de bron-
nen voor ons geloof zo betrouwbaar zijn dat we van daaruit 
iets over God kunnen zeggen én omdat mijn ervaring van 
dat God er is eigenlijk net zo reëel is als mijn ervaring dat 
morgen de zon weer opgaat, geloof ik erin dat de belofte van 
deze God óók waar is. En dat is deze: Ik zal er Zijn. Als al 
het andere instort dan is er altijd nog één Iemand die als een 
paal boven water blijft staan: Jezus. Hij is de ultieme houvast 
in ons bestaan. De eeuwige boom, waarvan wij de vruchten 
zijn, die iedere storm weerstaat.

Uit de evangelies en de geschriften van het 
Nieuwe Testament weten we vrij precies te 
reconstrueren hoe en wanneer Jezus ge-
leefd heeft, en belangrijker nog: dat Hij is 

gekruisigd, gestorven én verrezen.

...omdat de bronnen voor ons geloof zo betrouwbaar zijn dat we 
van daaruit iets over God kunnen zeggen én omdat mijn ervaring 

van dat God er is eigenlijk net zo reëel is als mijn ervaring dat 
morgen de zon weer opgaat, geloof ik erin dat de belofte van deze 

God óók waar is.

Geloven?
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in memOriam

Maria Anna Wulp werd geboren op 9 oktober 
1941 als derde kind van Freek en Annie Wulp. 
Als oudste dochter van 8 kinderen in totaal was 
zij niet alleen dochter en zus, maar ook hulp op 
het tuinbouwbedrijf van opa en het huishouden 
van oma. En een soort van tweede moeder voor 
de jongsten. Tijdens oogsttijd voor schooltijd eerst 
aardbeien plukken en de voorjaarsschoonmaak 
werd ook grondig aangepakt, wat door de jongere 
zusjes niet altijd in dankbaarheid werd afgenomen. 

Mam en pap ontmoetten elkaar in café Zwart 
tijdens een dansavond. Pap ging wekelijks op 
zijn brommer naar Bakkum om bij mam te zijn. Zij 
kregen de mogelijkheid om aan de Den Burglaan 
een stukje grond te kopen en daar werd samen 
met neef Nico van de Aar een huis gebouwd. Drie 
kinderen werden er geboren en wij groeiden op zo-
als zoveel kinderen. Wij gingen naar school en na 
schooltijd naar buiten waar altijd wel buurtkinderen 
waren om mee te spelen. Mam was thuis voor ons 
en betrokken bij allerhande activiteiten: sportda-
gen op school, coachen bij de volleybalvereniging 
en natuurlijk de Harmonie. Samen met pap zette 
zij zich vele jaren in voor de muziekvereniging, 
organiseerde feestavonden, buffetten, Koninginne-
dag in het park en was een trouwe supporter. Vele 
vriendschappen werden er opgebouwd. Wij zijn 
dan ook heel dankbaar dat de Harmonie een grote 
wens van mam in vervulling heeft laten gaan door 
de avondwake muzikaal te omlijsten. 

Naarmate wij ouder werden, kwamen er ook drie 
schoonzoons bij het gezin. Mam vond dat zij het 
erg had getroffen met hen, hoewel zij zo haar 
eigen manier had om duidelijk te maken dat de 
jongens wel hun best moesten blijven doen. In de 
keuken hing een scorebord waarop de plus- en 
minpunten werden bijgehouden (er werden overi-

gens wel meer plusjes dan minnetjes uitgedeeld). 
Onze gezinnen groeiden en er werden zes klein-
kinderen geboren. Mam was een meer dan trotse 
oma. Wanneer zij maar kon werden de kinderen 
verwend. Zij genoot ervan als wij met z’n allen bij 
elkaar waren, feestdagen, verjaardagen, maar 
zeker de familieweekenden. Met z’n allen in een 
groot groepshuis, een lunch hier, een wandeling 
daar, vissen, bonte avonden Dat alles met veel en-
thousiasme georganiseerd door Angelique. Maar 
vooral bij elkaar zijn. 

Het leven is jammer genoeg niet alleen feesten en 
partijen. Mam heeft verdrietige en moeilijke tijden 
meegemaakt. Vooral het verlies van pap en later 
Angelique heeft zijn sporen nagelaten. Hoe moei-
lijk mam het ook vond, zij heeft geprobeerd zich er 
doorheen te slaan. Met de hulp van haar gezin, de 
familie, oude maar ook nieuwe vrienden heeft zij 
nog genoten. Daar zijn wij erg dankbaar voor. Haar 
sociale agenda stond altijd vol met lunches, bridge, 
koffiedrinken met vriendinnen, helpen in de Came-
ren en alles wat er maar te doen was in Limmen. 
Zij stond midden in het leven en wilde niks missen. 
Zo konden wij haar ook nog blij verrassen met een 
lelijke eendjes rondrit en een privé rondvlucht boven 
Noord-Holland. Maar de door haar gewenste para-
chutesprong mocht zij van ons dan weer niet maken.
 
Maandag 8 mei ging mam met ogenschijnlijke 
lichte klachten naar de huisarts om vervolgens op 
de hartbewaking in het Noordwest ziekenhuis te 
belanden. Vanwege complicaties kwam zij op de 
IC terecht en kon de falende hartspier niet meer 
hersteld worden. Wij hebben niet echt afscheid 
kunnen nemen, maar in het bijzijn van haar kin-
deren en kleinkinderen is mam rustig ingeslapen. 
Dikke kus, rust zacht mam.

In memoriam: Ria Kaandorp-Wulp 
Overleden op 10 mei 2023 op de leeftijd van 81 jaar
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In memoriam: Sjaak Groot
Overleden op 22 april 2023 op de leeftijd van 88

Sjaak Groot / Opa Sjakie  ook wel bekend als 
(ome) Flip.

Sjaak is geboren op de oosterzijweg no 6 in Lim-
men op 29 april 1934.

Sjaak was de jongste telg  van in totaal 4 kin-
deren en zijn pleegbroer Janus Admiraal van 
het gezin van Jaap Groot en Anna Groot- Duijn.                                                                                                                       
Hij groeide op in een veilige en zorgeloze omge-
ving wat in de tijd van de 2e wereldoorlog 1940-
1945  niet zo vanzelfsprekend was. Het leven op 
de boerderij heeft  hem een fijne jeugd gebracht.
Op de boerderij zijn er altijd handen tekort waar-
door Sjaak als jonge Jongen al snel door vader 
Jaap werd ingezet om zijn steentje bij te dragen.                                                                                                 
Sjaak ontdekte al vrij snel hoe leuk het was om 
auto te rijden, waarna hij van vader Jaap zijn rijbe-
wijs mocht halen om vervolgens elke zondag zijn 
ouders naar de kerk te rijden. Zo ontstond  aan de 
bar bij de plaatselijke kroeg van Siempie Admiraal 
het idee om ook anderen het autorijden te leren. 
Rijschool JAC GROOT was geboren. (december 
1962)

In 1966 kreeg Sjaak wel een hele leuke leerling 
in de auto, Alie Pepping uit Heiloo. Deze leerling 
veroverde zijn hart en ze trouwden in 1970 en 
namen hun intrek op de oosterzijweg. Sjaak en 
Alie kregen samen 3 Kinderen Annemarie Jacques 
en Alice. De autorijschool liep als een trein en al 
gauw werd Alie ingezet om Sjaak bij te staan in de 
rijschool.

 Sjaak ging jarenlang  op zondagochtend met 
een vaste groep op de racefiets. De start was 
altijd op de oosterzijweg bij Sjaak thuis. Rond-
je IJsselmeer of rondje Volendam hij draaide 
zijn hand er niet voor om. In de winter werd de 
racefiets ingeruild voor de schaatsen, Sjaak kon 
niet wachten als het gevroren had om de ijzers 

om te binden en een rondje Overdie te rijden.                                                                
Marathon lopen was ook een van zijn hobby’s en 
de hond was altijd met hem mee, hij was niet altijd 
de snelste maar wel altijd net binnen de tijd over 
de eindstreep. Sjaak zag je nooit alleen meestal 
kwam er eerst een hond en ff daarna kwam Sjaak.

Op de tribune van AZ was Sjaak ook jarenlang te 
vinden. Om later alle kennis die hij had opgedaan 
tijdens het voetbal kijken aan de kleinkinderen over 
te brengen want je wist het toch wel beter te vertel-
len dan de trainer. 

Het kamperen was je lust en je leven, elk jaar ge-
zellig naar de camping of het nou in zuid Frankrijk 
was of de Belgische Ardennen, of in de winter in 
Westendorf Oostenrijk waar je samen met Alie 25 
jaar overwinterde op de camping.

Het ging het gezin van Sjaak voor de wind de kin-
deren werden groot en gingen het huis uit. Sjaak is 
later opa geworden van totaal 5 kleinkinderen.

In 2000 het millennium vonden Sjaak en Alie dat 
het genoeg was geweest en ging Jacques junior 
alleen verder met de Autorijschool.  Sjaak en Alie 
gingen van hun pensioen genieten. 

In 2012 sloeg het noodlot toe en is Alice de jongste 
dochter door ziekte op 37 jarige leeftijd overle-
den.  Dat was geen makkelijke tijd maar je vond je 
afleiding in je camper en je dagelijkse rondje op de 
elektrische vouwfiets.

In november 2022 begon je klachten te krijgen en 
na meerdere onderzoeken werd er geconstateerd 
dat je ongeneselijk ziek was. Je bleef positief en 
gaf zeker niet op je hebt tot het laatste moment 
gestreden. We zijn dankbaar voor alles wat je voor 
ons betekent heb.

Je bent nu bij Alice en weer samen.

in memOriam
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in memOriam

 
 
 
 

 

In memoriam: Frans Glorie
Overleden 4 mei 2023 op de leeftijd van 82 jaar

“Buiten gewoon”. 

In één woord omschrijven hoe pap was is heel 
bijzonder, hij was bijzonder in zijn eenvoud dus 
buitengewoon.

Pap werd geboren in Castricum in het begin van 
de tweede wereldoorlog. Op school ging pap zijn 
gang, volgde de opleiding tot timmerman en ging 
werken bij de Gebr. Tromp aan de Breedeweg in 
Castricum. Dit was zijn eerste en enige werkgever. 
Hij was nooit ziek en altijd op tijd, wat toch wel bui-
tengewoon genoemd kan worden. Pap leerde mam 
kennen, samen bouwden ze hun eigen bungalow 
aan de Westerweg in Limmen en in 1964 trouwden 
ze. Daar werden Jos Jan en Rob geboren en pap 
was hier erg trots op. Wat ook buitengewoon was 
is dat pap van lekker eten hield. Een aardappeltje, 
lekkere groenten en een stukje vlees. Buitenlands 
eten was aan pap niet besteed.

Pap stopte al rond zijn 57ste met werken en kon 
zo samen met mam buiten, gewoon leuke fiets-
tochtjes maken. Dit alles in de omtrek dus niet te 
ver van huis want pap wilde de Limmer kerkto-
ren altijd graag blijven zien. Pap kon ook heerlijk 
genieten van zijn kleinkinderen. Als vrijwilliger was 
pap aan het werk in en rond de kerk in Limmen en 
in het appartementencomplex, waarin hij samen 
met mam de laatste 15 jaar woonde, verrichte pap 
allerlei hand en spandiensten en dat vond hij maar 
heel gewoon. Maar het meest buitengewoon aan 
pap was hoe hij afscheid heeft genomen van alle 
dierbaren. Hij zat rustig in zijn bed, hoorde alle 
verhalen aan en praatte met iedereen. Hij had er 
vrede mee want het werd alleen maar slechter en 
hoop was er al een tijdje niet meer.

Bedankt dat je zo’n buitengewone lieve man, va-
der, schoonvader en opa was.

Piet is geboren op 20 mei 1951 in Oude-Tonge. 
Zoon van Jan en Lenie Luijendijk-van der Bok. 

Na de Mulo is hij op 16 jarige leeftijd het leger in 
gegaan en een opleiding gevolgd als mecanicien. 
In Ermelo zijn diensttijd als KVV beëindigd. In die  
tijd leerde hij zijn eerste vrouw Cobie kennen die 
als verpleegkundige werkte bij ’s Heerenloo. Na 
zijn diensttijd begon hij als internationaal vrachtwa-
genchauffeur bij een transportbedrijf in Ermelo. In 
1976 is dochter Anke geboren en in 1978 is doch-
ter Kim geboren. 

In 1978 ging Piet naar de politieopleiding school 
. Hierna werkte hij als politieagent in Haarlem en 
daarna in Harderwijk. Piet woonde met zijn vrouw 
Cobie in Harderwijk toen zij op 59 jarige leeftijd 
kwam te overlijden. Hij werkte toen voor een trans-
portbedrijf in Harderwijk als planner en verzorgde 
de transportbegeleidingen voor speciaal transport.
Ik leerde Piet kennen op de politieopleidings-
school. Ik zat naast hem in de schoolbanken. Er 
ontstond toen een vriendschap. 

Mijn man Gerard Pirovano is op 41 jarige leeftijd 

overleden en ik bleef achter met drie jonge kinderen. 
In 2005 kregen Piet en ik een relatie. De vriend-
schap werd liefde en wij zijn in 2011 getrouwd. 
Piet kwam in Limmen wonen. Piet is hierna zzp-er 
geworden en was de trotste eigenaar van TSH 
Transportservice. Een bedrijf voor begeleiding van 
exceptioneel vervoer en verzorgen van vergunnin-
gen en ontheffingen voor transportbedrijven. Piet 
heeft 3 kleinkinderen Marijn, Mirthe en Tom gekre-
gen waar ik de oma van mocht worden. 
In 2019 kreeg Piet kanker en na 3 en een half jaar 
is hij na een moedige strijd overleden. 

Je liefhebbende echtgenote Karin van Diepen. 

In memoriam: Piet Luijendijk.
Overleden op 20 april 2023 op de leeftijd van 88 jaar.
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