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Ook na het vorige nummer kregen wij reacties. 
Wij luisteren hiernaar en hopen zo een blad 
naar ieders tevredenheid te maken. 

In dit novembernummer is veel aandacht voor 
“Allerzielen” op 2 november. Een pastoraal woord 
hierover van pastor Mike, maar ook een stuk over 
leven na de dood. De dag erop is er de Kerk- en 
Jeugdveiling in “Heeren van Limmen, die wij 
graag bij u aanbevelen. Voor de kinderen loopt 
er de schoenendoosactie en voor deelname aan 
de voorbereiding op de 1e communie kunt u uw 
kind al opgeven. Dan is er de Adventsperiode, die 
start met een oecumenische Agapè viering en een 
Regioviering in Akersloot. Er is uitleg over wat de 
adventsactie doet. In het rooster ziet u de medi-
tatieve vieringen, waaronder een themaviering en 
een boeteviering vlak voor kerst. Nieuw zijn de mo-
menten van bezinning op de donderdagavonden, u 
leest er elders meer over.

De redactie wenst u veel leesplezier
Voor actueel nieuws verwijzen wij u naar de web-
site:  www.corneliuskerk-limmen.nl
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Tijdens het schrijven van dit bericht kwam het 
heuglijke bericht mij ter ore, dat pastor 
Jan Veldt is ontheven uit zijn schorsing, die hem 
vanuit het bisdom was opgelegd voor zijn grote 
inzet en betrokkenheid voor de Stichting RK ho-
mo-emancipatie. Allereerst natuurlijk voor pastor 
Veldt een grote felicitatie waard, maar ook voor 
ons als parochie. Dit betekent dat hij weer voor 
mag gaan tijdens de eucharistieviering hier in onze 
kerk waarin hij voor een groot aantal parochianen 
en zeer geziene voorganger is. Gezien zijn hoge 
leeftijd zal dit niet frequent zijn, maar wel met eni-
ge regelmaat.

Ook bereikten ons het droeve bericht dat Henk 
Brandsma is overleden. Henk Brandsma heeft niet 
alleen voor de Limmer gemeenschap veel bete-
kend, maar ook voor onze parochie in het bijzon-
der. We gaan een begenadigd verteller, schrijver 
van prachtige lied- en boekteksten en een altijd 
hartelijk mens missen. Moge hij ruste in vrede.

Allerzielen
Donderdag 2 november om 19.00 uur zal de 
Allerzielenviering plaatsvinden. Juist op deze dag 
beseffen we nog meer dan anders dat het leven 
eindig is. We staan stil bij het verdriet en gemis 
van onze dierbaren. In deze viering maken we als 
het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken 
we een weg naar hoop en licht. Na de viering is er 
gelegenheid om naar het met kaarsen en vuurkor-
ven verlichte kerkhof te gaan om uw eigen dierba-
ren te bezoeken. Zij die een dierbare in het afgelo-
pen jaar hebben verloren krijgen een persoonlijke 
uitnodiging.

Feest van Sint Caecilia
19 november vieren wij de feestdag van Sint Cae-
cilia, patrones van de muziek. Op deze dag wor-
den jubilarissen van koren in het zonnetje gezet. 
Dit jaar zijn dat Wim van Diepen, die 50 jaar lid is 
van het koor, Irma Noordermeer 40 jaar en Jos 
Rijs 25 jaar. 

Daarnaast vieren we ook dat Peter Rijs maar liefst 
zestig jaar lang actief is als kerkmusicus, eerst 
als organist, later ook als dirigent van de diverse 
koren, die onze kerk rijk is. In aanloop naar zijn 
jubileum op 19 november, zal er 4 november een 
speciale viering zijn met het thema ‘Herinnering’ 
waar mooie, vooral muzikale herinneringen, cen-
traal zullen staan.

Het beloven prachtige vieringen te worden met 
veel zang en muziek, waar u van harte voor uitge-
nodigd bent. 

Kerkenveiling
Vrijdag 3 november wordt u van harte uitgenodigd 
om naar Heeren van Limmen te komen, waar van-
af 19.30 uur de veilingmeesters voor u klaar staan 
om de ingebrachte kavels te veilen. We rekenen 
op een grote opkomst, mooie biedingen, waarmee 
we ook de jeugd van Limmen weer kunnen verblij-
den. De catalogus wordt binnenkort huis-aan-huis 
bij u bezorgd.

Rest mij u alle goeds toe te wensen in deze roerige 
tijden, waarin de oorlog en het geweld niet alleen 
in Oekraïne doorgaat, maar nu ook een hevige 
strijd tussen Israël en Hamas ons bezighoudt.

Namens de parochieraad en pastor Mike Nagte-
gaal een hartelijke groet,

Gerardine Vahl-Res

nieuWS Van de ParOcHieraad
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Allerzielen
Het is weer bijna Allerzielen. Op die avond geden-
ken we natuurlijk allen die in het voorgaande jaar 
overleden zijn, maar we doen nog meer. We vieren 
ook onze verbintenis met onze overledenen: de 
eenheid van de kerkgemeenschap op aarde en 
die in de hemel. Over ons leven na dit leven kunt 
u verderop in deze Rond de Limmer Toren lezen in 
“pastor hoe zit het nou met…leven na de dood?” 
Laten we ons nu eens richten op de ziel…

Want wat is de ziel nu eigenlijk?
De traditie leert ons dat de ziel het mysterieuze 
iets is dat ons tot mens maakt. Het is ons wezenlij-
ke innerlijk, dat wat mij ‘mij’ en jou ‘jou’ maakt. Ons 
lichaam is levend doordat zij met onze ziel verbon-
den is. Die ziel van ieder wezen is levend omdat zij 
een levensgeest (adem) van God gekregen heeft, 
de ziel van de gedoopte is levend omdat zij met 
Gods eigen (levens)Geest verbonden is. Heel be-
langrijk is dat de mens een eenheid is. Het is niet 
zo dat alles om de ziel draait en het lichaam een 
soort tijdelijk aanhangsel is. Benedictus XVI zei 
hier over “De mens wordt pas volledig zichzelf, als 
lichaam en ziel in een innerlijke eenheid verbon-
den zijn… Als de mens louter geest wil zijn en zijn 

lichaam als een soort dierlijk element beschouwt, 
gaat de waardigheid van geest en lichaam ver-
loren. En als hij de geest ontkent en de materie, 
het stoffelijke lichaam als de enige werkelijkheid 
beschouwt, verliest hij ook zijn grootheid.” Ook is 
het niet zo dat onze menselijke ziel ons afscheidt 
van de rest van de schepping. We zijn door ons 
lichaam verbonden met de hele materiële werke-
lijkheid. De schepping is een absolute eenheid 
waar wij dus niet los van staan.

Waar komt die ziel vandaan?
Dat onze lichamen voortkomen uit de intieme 
omgang tussen man en vrouw is duidelijk. Over 
de ziel leert de traditie dat zij op het moment van 
conceptie speciaal door God geschapen wordt. 
Daarom kent de kerk aan iedere kiem van mense-
lijk leven, hoe klein het hompje cellen en in welke 
minimale staat van ontwikkeling het ook is, de 
volledige menselijke waardigheid en rechten toe. 
De mens is dus niet te reduceren tot een product 
van evolutionaire ontwikkeling. Ieder mens is een 
unieke, geestelijke persoon die in de wereld komt. 
God geeft ons een ziel die in beginsel onsterfelijk 
is. Verschillende mystici leren ons dat wij in het 
binnenste van onze ziel altijd met God verbonden 
zijn. Een mooi idee! Lichamelijk zijn wij een abso-
lute eenheid met de wereld om ons heen, en in het 
diepst van ons menselijke wezen zijn wij één met 
God en daarmee met alle levende zielen, zowel 
die op aarde als in de hemel.

Laten we dat komende 2 november samen vieren!

Pastor Mike

PaStOraal WOOrd
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Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een 
opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprek-
end, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen 
die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats 
van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze 
lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder 
gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk 
aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fab-
rieken of in de brandende zon op plantages. De 
kans dat deze kinderen later een goed inkomen 
kunnen verdienen en aan het zware, onderbeta-
alde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben 
immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad 
een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aan-
dacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. 
Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wat doet Adventsactie?
Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich 
richten op kinderen en jongeren die meewerken 
om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom 
niet of nauwelijks naar school gaan. Dit jaar zetten 
we er tijdens de Adventsactie vier extra centraal. 

Schooldiploma voor werkende kinderen in 
Pakistan
Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks 
naar school: hun ouders hebben er geen geld voor 
en de kinderen moeten al jong meewerken om wat 
extra geld te verdienen voor het gezin. Een spe-
ciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding 
waar ze recht op hebben. 
 
Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken 
in India 
Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar 
en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken 
lange dagen en gaan niet naar school. Op spe-
ciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen 
de jonge kinderen een opleiding, gezond eten en 
goede zorg.

Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar 
voor misbruik 
In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld 
dat hun familieleden in het buitenland verdienen. 
Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij 
zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in han-
den te vallen van mensenhandelaren. Speciale 
voorlichtingsprogramma’s en een opleiding maken 
de jonge migranten weerbaarder.

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo
De Democratische Republiek Congo is rijk aan 
kostbare grondstoffen, waaronder kobalt, een es-
sentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tien-
duizenden kinderen worden ingezet bij de winning. 
Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond 
en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze 
een betere toekomst opbouwen. 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bij-
drage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken 
op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 
t.n.v. Adventsactie. In het derde weekend van de 
Advent (16-17 december), zal de collecte in onze 
kerken voor dit doel bestemd zijn. 
Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl
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Allerzielen
Wat gebeurt er als iemand overlijdt? Waar zijn bijvoorbeeld mijn overleden 
opa en oma? Zijn ze sterretjes geworden? of misschien bomen? Of zijn ze 
gewoon helemaal weg? Als christenen geloven we dat we als we overlijden niet 
weg zijn maar blijven leven op een andere manier. Nadat ons lichaam stopt 
met werken blijft er iets van ons, dat we ‘ziel’ kunnen noemen, eigenlijk het 
meest wezenlijke van wat en wie wij zijn, bestaan. De ziel gaat na het sterven 
van ons lichaam naar Jezus, die in de hemel leeft. Daar zijn wij gelukkig, volle-
dig geliefd en in vrede. Maar ook als kerkgemeenschap leven we met Jezus, 
maar dan hier op aarde. Daarom zijn we in Hem nog steeds verbonden met de 
mensen die overleden zijn. En dat vieren we met Allerzielen. We staan er op 
die dag extra bij stil, want het is maar al te gemakkelijk om dat te vergeten 
als we bezig zijn met school, werk, sport, spelen, en noem maar op. Er gebeurt 
zo veel!

In Limmen maken vrijwilligers vanuit de kerk met Allerzielen de begraafplaats 
naast de kerk extra mooi. Hij is helemaal verlicht met kaarsjes en lampen, 
en de mensen hebben de graven van hun dierbaren extra netjes gemaakt. Na 
de viering lopen we in een grote optocht de begraafplaats over, waar pastor 
Mike de graven en gedenkplaatsen zegent. Op die manier voelen we ons op 
deze avond extra verbonden met de mensen die wij voor de duur van ons leven 
op aarde moeten missen maar worden we er ook aan herinnerd dat wij elkaar 
ooit, als we allemaal bij Jezus zijn, weer zullen zien!

Pastor Mike
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Pastor, hoe zit het nou met...

 leven na de dood?
Wanneer we nadenken over het leven, de dood en 
het leven na de dood, dan is het beeld dat wij heb-
ben ongeveer als volgt: als we sterven gaat onze 
ziel naar de hemel (of hel) en ons lichaam keert te-
rug naar de aarde. Dit idee is niet onjuist, maar het 
is heel interessant dat het niet helemaal het beeld 
uit de Bijbel is.

De mens is wezenlijk lichaam én ziel.
In de Bijbel bestaat de mens namelijk als een 
geheel van drie delen: geest, ziel en lichaam. Pas 
als je die drie dingen bij elkaar hebt, dan kun je 
het hebben over een mens. Alle mensen over wie 
we in de Bijbel lezen dat ze daadwerkelijk naar de 
hemel gaan (Mozes, Elia en Jezus) gaan dan ook 
met lichaam en al. Ook draait het niet om ‘naar de 
hemel gaan’ maar om de opstanding. En die is dus 
met lichaam én ziel! Jezus zegt hierover dat we in 
de opstanding net zoals de engelen een geestelijk 
lichaam hebben, man noch vrouw. We zijn dus geen 
engelen, geen dolende zielen, maar nieuwe, gees-
telijke mensen. De wereld waarin we dan leven is 
een geheel andere werkelijkheid waarin God overal 
aanwezig is en waarin er geen dood, verdriet en 
lijden is. Een nieuwe werkelijkheid dus.

De ziel is niet van nature onsterfelijk. 
De ziel krijgt net als het lichaam zijn leven van de 
geest. Zonder geest is iets een dood ding. Over 
mensen die sterven staat er dan ook dat hun geest 
(ook te vertalen als ‘levensadem’) terugkeert naar 
God. Er is eigenlijk maar één leven dat eeuwig is, 
en dat is het leven van God. Dit leven is ten diepste 
persoonlijk en we kennen het zelfs. We noemen 
haar de heilige Geest. De heilige Geest is Gods 
eeuwige leven. Als christenen delen we in die 
Geest. Of we het nu doorhebben of niet, we hebben 
het eeuwige leven omdat we door de doop in het le-
ven van Jezus zelf zijn opgenomen. Dit leven heeft 
natuurlijk ook een lichaam, en dat lichaam bestaat 
uit vele menselijke lichamen: de Kerkgemeenschap. 
We hebben het dus niet over losse individuen in de 
hemel, maar over één kerkgemeenschap die be-
staat uit mensen op aarde én in de hemel. Daarom 
kunnen we ook voor onze overledenen bidden (en 
zij voor ons).

Niet de hemel maar Jezus is het doel.
De manier waarop in de Bijbel over het leven na de 
dood wordt gesproken is heel divers. Maar nergens 
wordt simpelweg gezegd dat alleen de ziel naar de 
hemel gaat. Die ziel maakt onderdeel uit van een li-
chaam dat is opgebouwd uit een gemeenschap: het 

lichaam van Christus. Daarom schrijft Paulus dat 
hij ernaar verlangt om te sterven en bij Christus te 
zijn (Fil. 1,23) en zegt Jezus tegen de misdadiger 
die naast Hem aan het kruis hang: “vandaag nog 
zul je bij mij in het paradijs zijn”. We weten nu dat 
Jezus in de hemel is opgenomen. Bij Christus 
zijn, een paradijs, een hemels Jeruzalem. Alle-
maal beelden die ons iets willen vertellen over 
hoe het is om na de dood bij God te zijn. Een ding 
hebben die beelden gemeen: ze zijn te mooi om 
te omschrijven, zijn vrij van lijden en dood en zij 
zijn eeuwig. Kortom: hoe het leven na de dood 
eruitziet wordt in de Bijbel niet tot in detail uitge-
werkt. Wel worden er beelden geschetst die ons 
voorstellingsvermogen aan willen wakkeren. We 
kunnen het ons nooit letterlijk voorstellen, maar 
de traditie helpt ons een handje. Zij omschrijft 
de hemel als een eindeloos moment van liefde 
waarin wij niet meer van God gescheiden zijn. Al 
onze verlangens zijn vervuld, we zijn ten diepste 
verbonden met al onze geliefden en kennen enkel 
nog vrede en vreugde. Ik noem het weleens een 
soort stille euforie. Maar we moeten als mensen 
ons eerst en vooral bezighouden met het hier en 
nu, hoe wij met elkaar en met God leven. Voor we 
de hemel ontdekken zullen we er hier samen iets 
van moeten maken!

pastor Mike
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ADVENT
een tijd van verwachting...

Dat Allerzielen alweer op handen is betekent ook 
dat we alweer onderweg zijn naar het begin van 
de winter, de periode waarin de zon zich het minst 
lang laat zien.

Ook binnen de kerkelijke kalender dient zich 
een nieuwe tijd aan. Op 26 november vieren 
we de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
het hoogfeest van Christus Koning. Een week 
later, op 3 december, vieren we de eerste zon-
dag van de advent. Hiermee begint een nieuw 
kerkelijk jaar. 

Advent is afgeleid van het Latijnse woord ‘adven-
tus’, dat ‘komst’ betekent. Advent is een voor-
bereidingstijd op Kerstmis. Deze periode duurt, 
zoals de meesten van ons wel weten, ruim vier 
weken. Met Kerstmis vieren wij dat de Zoon van 
God mens werd. Wij vieren dan dat Jezus 2000 
jaar geleden geboren werd in een stal in Beth-
lehem, dat God naar de wereld kwam. Advent is 
een tijd van verwachting: de verwachting naar 
nieuw leven, naar een nieuwe periode die door 
Gods toedoen is aangebroken door de geboorte 
van Jezus Christus.

In de advent kunnen wij naar het kerstfeest toe 
leven, opdat Jezus, Emmanuel, God-met-ons, 
ook in ons eigen leven geboren mag worden. 
Wij worden in deze vier weken uitgenodigd om 
een grondhouding van verwachting en openheid 
aan te nemen. Wij stellen ons open om Jezus 
te ontvangen en om Hem opnieuw in ons toe te 
laten. De liturgie van de adventszondagen wil 
deze grondhouding ondersteunen en stapsgewij-

ze worden wij langzamerhand steeds meer naar 
het Licht geleid. Dit wordt zichtbaar gemaakt door 
de adventskrans waar vier kaarsen in voorkomen. 
Iedere zondag van de advent wordt er een kaars 
aangestoken, iedere zondag één meer, totdat 
tenslotte de vier kaarsen branden. We zien uit 
naar Christus, het Licht van de wereld. Hoe meer 
kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer 
licht er is, dat betekent hoe dichter Jezus, het 
Licht, nabij is.

Ook de eerste lezingen van de vier zondagen 
van de advent staan in het teken van de ver-
wachting. Het grootste deel van de lezingen is 
van de profeet Jesaja, die Israël op weg zette 
om de Verlosser te ontvangen. In prachtige 
beelden onthult Jesaja ons iets van Degene 
die gaat komen.
In het evangelie komen we ook Johannes de Do-
per tegen, de laatste profeet van het Eerste Testa-
ment. Deze Johannes is de voorloper van Jezus. 
Hij is de wegbereider van Jezus. De advent is 
een tijd van mannen als Jesaja en Johannes, 
die de verwachting van Jezus hebben gepredikt. 
Vanzelfsprekend is de advent ook de tijd van een 
vrouw, en wát voor een vrouw! Het is de tijd van 
Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus.

Advent is een tijd van verwachting, bezinning en 
van boete en inkeer. 

Ik wens u een goede herdenking toe van degenen 
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en waar 
wij helaas afscheid van hebben moeten nemen 
en ik wens u een gezegende voorbereidingstijd 
op Kerstmis toe.

Igno Osterhaus, pastor.

5



Anouk werkt 14 jaar in de salon tegenover de kerk, die wij 
nu kennen als In Stijl Kappers. Zij was 16 jaar toen zij daar 
begon. Hoe is dat zo gekomen? En wilde je altijd al kapster 
worden?

Ik ben begonnen toen ik in 5 HAVO zat. Ik wist destijds al dat 
ik kapster wilde worden. In mijn vrije tijd leerde ik in de salon al 
kleuren, uitgroei inzetten, etc. Toen ik mijn HAVO niet afmaakte 
ben ik dan ook gelijk naar de kappersopleiding gegaan. Dat was 
gelukkig makkelijk mogelijk! Ik ben blij dat ik toen direct ben 
gaan doen wat ik eigenlijk altijd al wilde. Ik heb ook helemaal 
geen druk vanuit mijn ouders ervaren om mijn HAVO af te ma-
ken. Dat is fijn, maar natuurlijk niet vanzelfsprekend!

Denk je dat je je hele leven als kapster wilt blijven werken?
Dat weet ik niet. Ik heb veel interesses! Zo zou ik ooit ook wel 
bij de politie willen. Ik hou van adrenaline, maar iets houdt me 

Het gelOOf Van limmen

Annouk Sanders-van den Brink
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tegen… En er is nog meer dat ik 
leuk vind, zoals fotografie. Daar 
doe ik de laatste tijd steeds iets 
meer mee. Voorheen fotografeerde 
ik vooral mijn familie en vriendin-
nen, maar steeds vaker word ik 
gevraagd voor shoots van men-
sen die ik niet ken. Mensen zien 
mijn werk bij vriendinnen hangen, 
zoals zwangerschapsportretten, 
newborn, lifestyle, familiefoto’s 
enzovoort. Dan komen ze bij mij 
uit. Laatst werd ik gevraagd voor 
mijn eerste bruiloft. In de kapsa-
lon weten mensen het ook en er 
wordt naar gevraagd. Zolang het 
niet conflicteert met mijn werk in de 
salon vind ik het goed!

Hoe ben je met fotografie begon-
nen?
Op familieweekenden maakte mijn 
schoonzus vaak foto’s met een 
goede camera. Daar kon ik dan 
ook mee fotograferen, wat heel 
leuk was. Toen kreeg Menno (de 
echtgenoot van Anouk. red.) op 
een dag van zijn werk een cheque 
voor de Mediamarkt waarmee hij 
geen idee had waaraan hij hem 
zou willen besteden. Uiteindelijk 
kwam hij een keer thuis en zei “ik 
ben nou met iets thuisgekomen, je 
zult het niet verwachten!” Hij had 
een systeemcamera van de bon 
gekocht. Eigenlijk was ik daar al 
snel meer mee bezig dan hij, dus 
nu is het gewoon mijn camera. 
Ik fotografeer het liefst spontane 
momenten, geen statige portretten 

maar emoties. Dat vind ik echt het 
allermooiste.

Dit nummer komt uit vlak voor 
Allerzielen. De ziel wordt vaak ge-
associeerd met gevoel en emoties. 
Waar denk jij aan bij het woordje 
‘ziel’?
Ik moet eigenlijk gewoon meteen 
denken aan Chantal (Anouks jongere 
zusje, red.). Zij is op haar 12e over-
leden aan botkanker. De dood is zo 
heel dichtbij denk ik. De ziel zie ik 
als iets dat na de dood uit je lichaam 
treedt. Dat heb ik bij mijn zusje ook 
echt zo gezien. 



Dat is heel concreet! Wat be-
tekent, met dergelijke ervarin-
gen, Allerzielen voor jou?
Ik kom graag op die dag naar 
de kerk. De kerk en het kerkhof 
zijn dan zo mooi verlicht en 
versierd! Ik hoor weleens dat 
mensen het een grimmig idee 
vinden, maar dat is het totaal 
niet! Het is toch juist mooi dat 
mensen hun overleden gelief-
den in het licht zetten?

Wat betekent de kerk van 
Limmen voor jou?
Ik vind het echt een hele mooie 
kerk. Ik heb ook echt wel een 
traan gelaten toen hij in de 
brand stond. De kerk waar 

ik vroeger al kwam, met kerst de nachtmis, waar Johan een 
fijne pastor was en van waaruit er afscheid van mijn zusje is 
genomen. Ik heb altijd een heel warm gevoel bij de kerk van 
Limmen. In de Kerk in Heiloo miste ik dat vroeger heel erg, daar 
was alles een stuk plechtiger en statischer.

En wat betekent de kerk volgens jou voor het dorp?
Het is het middelpunt van het dorp! Als ik thuiskom van vakantie 
en ik zie de toren weer dan krijg ik echt het thuisgevoel. Wat 
ook meewerkt is dat ik er tegenover werk en hem de hele dag 
zie. Ook vind ik het fijn dat je als dorp er samen kunt komen 
buiten standaard kerkelijke dingen om, zoals met de Kermisrun 
en Carnaval. Dat is echt mooi aan Limmen.

Heb je een levensles of wijsheid die je aan de lezers mee 
zou willen geven?

Daarnaast zijn er in ons gezin ook 
wel dingen gebeurd die ik niet kan 
plaatsen. Zo is er een moment 
geweest dat ik mijn broer vertelde 
dat ik in verwachting was van onze 
dochter Romée (nu 7). Mijn schoon-
zus reageerde toen vrij direct “wat 
jammer dat Chantal nu geen tante 
wordt” en op precies dat moment 
veranderde een waxinelichtje dat 
bij de foto van Chantal stond in een 
steekvlam. We moesten het echt met 
een natte theedoek doven omdat er 
anders brand zou ontstaan. Dit was 
gewoon Chantal die wilde zeggen: 
“dat is niet waar, ik ben erbij en ik zal 
altijd over haar waken!”. Ik zal nu ook 
altijd zeggen als mensen vragen of 
ik broers of zussen heb “ik heb een 
broer en een zusje, alleen is zij lijfelijk 
niet meer hier.”

Ik herinner me ook nog dat toen mijn 
vader tijdens de afscheidsviering 
het herinneringskruisje van Chantal 
ophing in de Mariakapel het kruisje 
opeens heen en weer bewoog ter-
wijl we ernaar stonden te kijken. Dat 
was voor ons het eerste moment dat 
wij dachten “hey, er is meer tussen 
hemel en aarde”. Maar ik denk wel 
dat je je voor dergelijke dingen open 
moet stellen. Als je het niet wilt, of 
je sluit je ervoor af, dan gebeurt het 
niet.

Ook heeft Romée weleens gezegd: 
“tante Chantal was vannacht bij me”. 
Dat vond ze dan fijn maar ze kon 
moeilijk in slaap komen. Ik heb toen 
de volgende avond hard op in haar 
kamer gezegd “Chantal, heel lief dat 
je vannacht bij Romée langskwam, 
maar wil je haar vanavond laten 
slapen?”. Toen is er ook niets meer 
gebeurd. 

Ook onze zoon Brent (4) is zich be-
wust van Chantal. Hij kijkt ’s avonds 
regelmatig naar de sterren, op zoek 
naar zijn tante! Het mooie aan de 
dood vind ik dat het je nog seintjes 
kan geven, een bepaalde kant op kan 
sturen. Als ik aan de ziel denk dan heb 
ik dus meer dit soort ideeën dan dat ik 
een beeld bij mijn eigen ziel heb.
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Ik denk dat mensen vooral moeten leren Ik denk dat mensen vooral moeten leren 
genieten van de kleine dingen in het genieten van de kleine dingen in het 
leven, want die kunnen er uiteindelijk leven, want die kunnen er uiteindelijk 
heel erg toe doen! Op het moment dat heel erg toe doen! Op het moment dat 
Chantal ziek was en bijna niets meer Chantal ziek was en bijna niets meer 
kon, dan konden we soms wel samen kon, dan konden we soms wel samen 
aan tafel eten. Dat was dan heel opeens aan tafel eten. Dat was dan heel opeens 
bijzonder. De dingen die er toe doen zijn bijzonder. De dingen die er toe doen zijn 
de meest ‘doodgewone’ dingen. Daar de meest ‘doodgewone’ dingen. Daar 
moeten we misschien samen meer van moeten we misschien samen meer van 
genieten. Dat zijn de dingen die ik het genieten. Dat zijn de dingen die ik het 
meest mis nu ze er niet meer zijn...meest mis nu ze er niet meer zijn...

Chantal laat van zich horen! 
De moeder van Anouk was 
zo scherp om op het juiste 
moment een foto te maken.



liturgiScH rOOSter
Datum Tijd Viering     Voorganger  Koor
Za. 4 nov. 19:00 Themaviering herinnering   Johan, Kiki  Liturgisch koor

Zo. 5 nov. 10:00 Woord en Communie   Kiki Kint  Caeciliakoor

Do. 9 nov. 19:00 Vespers in de Mariakapel   Mike Nagtegaal 

Za. 11 nov. 19:00 Meditatieve viering    Kees Kroone  Zang-groep

Zo. 12 nov. 10:00 Eucharistie     Igno Osterhaus Kleinkoor

Do. 16 nov. 19:00 Vespers in de Mariakapel   Mike Nagtegaal 

Za. 18 nov. 19:00 Meditatieve viering    Johan Olling  Zang-groep

Zo. 19 nov. 10:00 Eucharistie - Caeciliafeest   Jan Veldt en Mike Corneliuskoor

Do. 23 nov. 19:00 Vespers in de Mariakapel   Mike Nagtegaal 

Za. 25 nov. 10:30 Kerk op Schoot - Sinterklaas  Anja en Mike

Za. 25 nov. 19:00 Gezinsviering - Sinterklaas  Mike Nagtegaal Kinderkoor

Zo. 26 nov. 10:00 Eucharistie Christus Koning  Jan Veldt en Mike Caeciliakoor

Do. 30 nov. 19:00 Vespers in de Mariakapel   Mike Nagtegaal 

Za. 2 dec. 19:00 geen viering

Zo. 3 dec. 10:00 1e ADVENT - Eucharistie - Akersloot Igno en Mike 

Do. 7 dec. 20:00 Avondgebed in de Advent (completen) Mike Nagtegaal 

Za. 9 dec. 19:00 Meditatieve viering    Kiki Kint  Zanggroep

Zo. 10 dec. 10:00 2e ADVENT - Woord en Communie Kiki Kint  Dameskoor

Do. 14 dec. 20:00 Avondgebed in de Advent (completen) Mike Nagtegaal 

Za. 16 dec. 19:00 Meditatieve Boeteviering   Johan Olling  Zang-groep

Zo. 17 dec. 10:00 3e ADVENT - Eucharistie   Igno Osterhaus Caecilia koor

Do. 21 dec. 20:00 Avondgebed in de Advent (completen) Mike Nagtegaal 

Za. 23 dec. 19:00 4e ADVENT - Eucharistie   Igno en Mike  Cantoren

De vieringen in de St. Corneliuskerk the Limmen kunnen worden gevolgd via de livestream op 
kerkdienstgemist.nl u kunt ook vieringen terugkijken.
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BIJBELSTUDIE DATA
Mozesgroep (Johan Olling)
donderdag 16 november, 20:00

Snuffelen in de Bijbel (pastor Mike)
woensdag 15 november, 09:30
woensdag 22 november,.09:30
woensdag 29 november, 09:30
woensdag 06 december, 09:30

Meer informatie op www.corneliuskerk-limmen.nl



Marthagroep
Onze vrijwilligers van de Martha Club worden op 
onderstaande data uitgenodigd om hun onmisbare 
vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk:

Din. 07 nov.  Groep 1
Vrij. 24 nov.  Groep 2

Don. 07 dec.  Groep 3
Din. 26 dec.  Groep 1

Dames en heren wederom enorm bedankt!

actiViteiten agenda
Regioviering eerste Adven in 
Akersloot
Traditiegetrouw vieren we de eerste zondag van 
de Advent gezamenlijk met alle locaties van de 
regio. Ditmaal zal de Jacobuskerk in Akersloot de 
deuren openzetten om kerkgangers uit Limmen, 
Egmond, Heiloo én Akersloot te ontvangen. In de 
viering zullen pastores van de regio voorgaan en 
het koor Aquarius verzorgt de zang. Na afloop kun-
nen we bijpraten bij een kopje koffie of thee. We 
hopen dat veel parochianen aanwezig zullen zijn!

Rooster gastvrouwen/ heren
29 okt Gitta van Diepen en Gerie Koot
4 nov Rina Luttikhuizen en Bep Admiraal
5 nov Bernadette Glorie en Tonia van der Steen
12 nov Margreet Admiraal, Willemien Hekkelmans
19 nov Gre Snel en Ria Valkering
26 nov Monique Hoogland en ? = vacature
10 dec Tineke Schijf en Margo Natte
17 de Yvonne Valkering en Ans Winder
23 dec Gitta van Diepen en Gerie Koot
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Op 2 april 2023 gaat er vanuit Limmen een groep 
van 40 mensen een reis maken door Grieken-
land. Na de inspirerende reizen naar Santiago de 
Compostella en Israël hebben pastor Ruud Visser 
en Johan Olling nu een reis samengesteld waar 
Paulus centraal staat. Het wordt een reis waarbij 
de reisgenoten in relatief korte tijd Griekenland van 
een heel andere kant zullen leren kennen dan uit 
folders en zonvakanties. Griekenland is het land 
waar de apostel Paulus zijn sporen naliet tijdens 
zijn bekende zendingsreizen. Deze reis volgt het 
spoor van Paulus’ eerste reis naar Griekenland, 
zoals beschreven in Handelingen 16:11 – 18:18. 
Op de eerste dag zal er begonnen worden bij de 
plek waar Paulus en zijn metgezellen voet aan 

wal zetten, en op de laatste dag zal er geëindigd 
worden bij de plek waar zij weer van wal staken. 
Onderweg zullen de plaatsen bezocht worden 
waar Paulus is geweest zoals Athene met de 
beroemde Acropolis, het heiligdom Delphi en het 
antieke Korinthe. 
Binnen een week hadden zich al meer dan 40 
geïnteresseerden aangemeld. We beginnen nu 
met de voorbereidingsavonden over Paulus en de 
bezienswaardigheden. Er zullen weer voorbereid-
ingsavonden zijn met informatie over Paulus en de 
te bezoeken bezienswaardigheden. Op donderdag 
23 november is er een informatieavond in de ont-
moetingsruimte van onze kerk. 

Parochiereis van Limmen naar Griekenland



Bezinning in november en december...
De donkerste maanden van het jaar, november en december, zijn met alle feestdagen druk en 
hectisch. Maar ook is het een periode waarin bij veel mensen de behoefte aan bezinning op-
komt, alsof we meer dan anders openstaan voor de diepere lagen van ons bestaan.

Daarom zetten we in de maanden november en december iedere donderdag avond de deuren 
naar de speciaal daarvoor met kaarsen verlichte Mariakapel open voor een kort moment van 
bezinning in de eeuwenoude kloostertraditie om de dag met licht en stilte af te sluiten. Dit doen 
we in november om 19:00 uur met de vespers en in december een uurtje later, om 20:00 uur 
met de completen. Dit zijn momenten waarin stilte en het ritme van het koorgebed elkaar afwis-
selen.

Een aanrader voor iedereen die zich bezinnend wil voorbereiden op kerst of voor een ieder die 
op zoek is naar de rust en regelmaat die de monastieke manier van bidden eigen is. Opgeven is 
niet nodig dus voel je vrij om aan te sluiten bij pastor Mike.

actiViteiten agenda

Licht in donkere dagenLicht in donkere dagen

Don. 09 nov. 19:00 Vespers
Don. 16 nov. 19:00 Vespers
Don. 23 nov. 19:00 Vespers
Don. 30 nov. 19:00 Vespers 

Don. 07 dec. 20:00 Completen
Don. 14 dec. 20:00 Completen
Don. 21 dec. 20:00 Completen
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actiViteiten agenda
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Een lange traditie is dat op de eerste vrijdagavond 
in november de jaarlijkse veiling ten behoeve van 
Kerk en jeugdverenigingen in ons dorp plaatsvin-
dt. We hebben twee jaar een onderbreking gehad 
door allerlei corona maatregelen en beperkingen. 
Deze twee jaar hebben wij weten te overbruggen 
door een alternatieve invulling te organiseren  

In november vorig jaar hebben we weer de draad 
op kunnen pakken en wij presenteren u dan ook 
graag de catalogus voor de veiling van 3 novem-
ber 2023. Er zijn een aantal klassiekers gehand-
haafd en aangevuld met nieuwe ideeën op velerlei 
gebied. Met name ook sportieve activiteiten voor 
de jongeren en middelbaren kunnen wij uitdagen-
de kavels aanbieden die u nergens anders zult 
aantreffen.

Alle aangeboden artikelen en activiteiten, al dan 
niet gecombineerd, worden bij opbod geveild 
of worden aangeboden bij de verloting van het 
Rad van Avontuur. Denkt u er alstublieft om ook 
wat contant geld mee te nemen om de jeugdige 
lotenverkopers niet teleur te moeten stellen.

Mocht u willen overwegen om de activiteiten ten 
behoeve van de kerk en jeugdverenigingen finan-
cieel te willen ondersteunen dan wordt een be-
drage gewaardeerd. Dit kunt u doen via een over-
boeking naar rekening NL46RABO0336400756 ten 
name van R.K. Parochiebestuur H. Cornelius te 
Limmen 

Wij ontvangen u graag op vrijdag 3 november 
2023. De Veilingmeesters starten met het aanpri-
jzen van de eerste kavels om acht uur. De deuren 
van Heeren van Limmen zijn geopend vanaf half 
acht.

Tot ziens op vrijdag 3 november!

 Werkgroep Kerk en Jeugdveiling.

Kerk en Jeugdveiling
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actiViteiten agenda
Wil je kennis maken met andere vormen van 
liturgie? Dan nodigen we je van harte uit om 
op vrijdagavond 1 december om 18.00 uur de 
Agapè-viering mee te vieren. Het woord ‘Agapè’ is 
een Grieks woord en betekent liefde. Het verwijst 
naar het liefdesmaal of vriendenmaaltijd van de 
eerste christenen, zoals beschreven in het boek 
Handelingen der Apostelen (Hand. 2,45- 46). 
Aan het begin van de Adventstijd ter voorbereiding 
op Kerstmis willen ook wij het gedachtengoed van 
deze viering levend houden. De werkgroep Oec-
umene nodigt je van harte uit om deel te nemen 
aan dit vriendschapsmaal op vrijdag 1 december 
om 18.00 uur in Ons Huis, Zuidkerkenlaan 23 in 
Limmen. Bij deze maaltijd is iedereen welkom: arm 
en rijk, jong en wat ouder, katholiek en protestant, 
zussen en broers enz.

Opgave s.v.p. vóór 29 november, zodat de maaltijd 
goed voorbereid kan worden. Als je ook iets mee 
wilt brengen, laat het ons dan weten. aanmelden.
activiteit@corneliuskerk-limmen.nl 
Ook kun je contact opnemen met Margreet 
Denekamp: tel. 072-5052871 of E-mail margreet-
denekamp@outlook.com 
Werkgroep Oecumene

Vrijdag 1 december 
Aanvang 18.00 uur

Meditatieve Boeteviering in 
de Advent: ‘Herstellen’
Op zaterdagavond 16 december, tijdens de med-
itatieve viering van 19.00 uur zal de boeteviering 
ter voorbereiding op het kerstfeest een onderdeel 
van de viering zijn. 

Het woord ‘boeten’ komt uit de visserswereld waar 
het boeten van de netten ‘herstellen’ betekent. 
Het is goed om zo vlak voor het kerstfeest op de 
drempel van een nieuw jaar samen te komen en 
de relatie met onszelf, de ander en met God te 
herstellen. 

Zaterdag 16 september, aanvang 19:00 uur

Sinterklaas in de kerk!
Tijdens Kerk op Schoot (10:30) én tijdens de 
gezinsviering van 25 november zal Sinterklaas 
onze kerk bezoeken! 
Bij Kerk op Schoot zingen hij en de Pieten liedjes 
met de kinderen en leest hij een verhaal voor.

Tijdens de gezinsviering om 19:00 zal hij met de 
Pieten de schoenendozen die zijn ingeleverd voor 
de schoenendoosactie ophalen om ze mee terug 
te nemen in de Stoomboot. Dat scheelt verzend-
kosten én is beter voor het milieu!

De drie mooist versierde schoenendozen 
krijgen van de Sint een prijs uitgereikt, dus zet 
hem op en VUL DIE SCHOENENDOOS!
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caritaS

Werkgroep Caritas Limmen

Beste mensen,

Bij het schrijven over de activiteiten van de werk-
groep Caritas moest ik denken aan het jaarthema 
van onze Corneliusparochie: Houvast.  Een woord 
dat past bij wat wij doen. Samen proberen de 
mensen en gezinnen in onze dorpsgemeenschap 
en daarbuiten, die wat minder te besteden hebben 
of moeite hebben zich staande te houden in de 
hectiek van deze tijd, een beetje houvast en een 
moment van geluk te geven.  Dat raakt ons en 
geeft ons een goed gevoel. Met Pasen bijvoor-
beeld maakten wij vele alleenstaanden en gezin-
nen blij met een waardebon, wat heel veel leuke 
reacties opleverde. Of de dankbare gezichten als 
we in december de kerstpakketten rondbrengen. 
Dat willen we natuurlijk blijven doen!

Wat we zeker ook blijven doen is de actie met 
Pasen, waar we twee jaar geleden mee begon-
nen zijn, wij delen in de kosten voor het wekeli-
jkse bloemetje en  wij geven financiële steun aan 
diverse organisaties binnen en buiten Limmen. 
Caritas houdt tenslotte niet op bij de dorpsgrens! 
Voor een uitgebreid overzicht van alle activiteit-
en verwijzen wij u graag naar de website van de 
Corneliusparochie. 
De werkgroep Caritas heeft zo dus haar eigen 
activiteiten binnen onze dorpsgemeenschap, 
maar maakt daarnaast ook deel uit van een 
samenwerkingsverband tussen de werkgroepen 

Diaconaal weekend 
18 en 19 november

Caritas in de HALE (Heiloo, Akersloot, Limmen en 
de Egmonden), en van het Noodfonds van onze 
gemeente, waarin ook deelnemen de Protestante 
gemeente Limmen, de werkgroep Caritas en de 
protestantse gemeente de Protestante gemeen-
te van de kern Castricum en die van Akersloot/ 
Uitgeest. 

Wij worden er blij van om onze medemens een 
beetje blijer te maken. Helpt u ons daarbij? Met 
uw bijdrage wil de werkgroep Caritas Limmen ook 
het komende jaar de schouders eronder zetten. 
Tijdens het weekend van 18 en 19 november is 
het Diaconaal weekend, zondag de 19e is het 
werelddag van de armen, dan zal de collecte be-
stemd zijn voor de Caritas. De opbrengst van deze 
collecte zal besteed worden aan de kerstpakkette-
nactie voor inwoners van Limmen. De werkgroep 
zelf zal in de dienst een korte toelichting geven op 
hun werk. 

Werkgroep Caritas Limmen
Dusseldorperweg 74 
1906 AL Limmen
Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Tel. 0610791996
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25  
t.n.v. H.Corneliuskerk inz. PCI



Dit jaar vieren we dat Peter Rijs al 60 jaar or-
ganist is in onze kerk. Tijdens een bijzondere 
themaviering op zaterdag 4 november zal Peter 
terugblikken op zijn carriere en tijdens het 
Ceaciliafeest op 19 november zullen we fees-
telijk uitpakken om dit te vieren! Natuurlijk was 
het ook een mooie gelegenheid om onze Peter 
eens aan de tand te voelen over zijn muzikale 
levensweg.

Hoe ben je in de muziek terecht gekomen?
Ik had als jong kind (10-jarig jongetje) al pianoles, 
mijn oudste broer Jan had een piano gekocht. Ik zat 
op een kinderkoor van dirigent Bob Bruschke die 
dirigent was van het Herenkoor. Ik zat thuis op de 
piano de liedjes van het kinderkoor te spelen. Mijn 
moeder zei toen dat ik maar op pianoles moest 
gaan. Ik heb toen van Bruschke ook piano-
les gehad en had de nodige aanleg, als ik dat 
mag zeggen. Mevrouw Bruschke zei eens “Peter, 
jij moet organist worden”. Later ben ik pianoles 
gaan nemen van Fred Pruim, een jazzpianist uit 
Alkmaar. Toen kwam Kees Bornewasser, een zeer 
vooraanstaand musicus in de kerkmuziek, in Alk-
maar wonen. 

Er waren op dat moment geen organisten meer in 
Limmen. Op aanraden van de parochie heb ik toen 

voorgespeeld bij Bornewasser. Ik speelde Chopin 
op de vleugel daar en hij zag het wel zitten. Ik 
was toen zijn eerste leerling in Alkmaar. Het kerk-
bestuur heeft mijn studie betaald, wat voor mij een 
mooie stimulans was. Ik was 16 jaar en kreeg twee 
keer per week les: theorie en orgel toen nog in de 
voormalige Don Boscokerk. Dat heeft voor mijn 
hele muzikale carrière de basis gelegd. Als jonge-
tje uit een dorp les krijgen van een topmusicus. Ik 
ben afgestudeerd bij Bornewasser op pijporgel met 
een diploma van de KDOV (Katholieke Dirigenten 
Organisten Vereniging).

Dirigent Bruschke raakte weg na onenigheid met het 
kerkbestuur en pastoor Bangert. Er kwam een an-
dere dirigent Dhr. Piet Kuijs en ik werd gevraagd om 
orgel te spelen dus ik viel met mijn neus in de boter.

Ik speelde voor het eerst in de kerk tijdens de 
nachtmis, de kerst- dageraadsmis om 5.00 uur. Ik 
was 17 jaar. Het enige dat Bangert na afloop zei 
was “Je hebt mooi gespeeld, maar de Herdertjes 
heb je te hard gespeeld.”

Inmiddels was het Tweede Vaticaans concilie be-
gonnen, er veranderde veel in de kerk o.a. werd de 
Nederlandse taal geïntroduceerd tijdens de H. Mis, 
met name in de liederen. In die tijd werd ook het 
Dameskoor opgericht voor de trouwmissen. 
Niet lang daarna kwam de Beatmis en vandaaruit 
is het Jongerenkoor ontstaan. Dat was echt een 
hype in de kerk, ik denk dat we wel om en nabij 
80 leden hadden, de Beatmis was erg populair op 
zondagmorgen om 11.00 uur. 

in Het licHt: JuBileum

60 jaar Peter Rijs!
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“De beatmissen waren ‘hot’ terwijl ik hier Bach zat te spelen”
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Opeens was alles mogelijk, dat was mooi. De 
pastoor van toen, pastoor van Teylingen, zei altijd 
“We zullen het een doen, en het ander niet laten.”
We waren dus best wel vooruitstrevend met het or-
ganiseren van vieringen rond een bepaald thema. 
Er was een werkgroep vanuit het koor die de lezin-
gen en thema’s bedacht. Dat was best bijzonder. 

Daarna volgde al snel pastoor Ruyter. Hij was 
op dat moment de ideale pastoor. Hij kwam uit 
West-Friesland en had ook begrip voor de nieuwe 
ontwikkelingen. Een sympathieke man met wie we 
met het jongerenkoor alles konden overleggen.

Hoe ben je ooit bij de Corneliuskerk betrokken 
geraakt?
Drie van mijn oudere broers Jan, Loek en Nico 
zaten op het kerkkoor met Bob Bruschke, er werd 
binnen het gezin veel gepraat over de muziek en 
wat er zoal gezongen werd in de kerk daardoor 
werd je natuurlijk vanzelf betrokken.  

Heb je altijd orgel en piano gespeeld of ook 
andere instrumenten?
Niet echt. Ik heb vroeger een bandje gehad 
met vrienden waarin ik saxofoon speelde en we 
speelden populaire muziek. We traden wel op in 
de omgeving. We heette de Swingpappa’s. 

Welke muziekstijlen hebben je voorkeur?
In ben altijd breed georiënteerd geweest, althans, 
vind ik zelf, in bepaalde muziekgenres zoals Jazz 
en klassiek en m.n. koormuziek. Maar ook de Beat-
les, die waren hot toen ik hier Bach zat te spelen. 

Wat is het meest bijzondere dat je hier ooit hebt 
meegemaakt?
Als ik terugkijk ben ik het meest trots op dat we nu 
nog steeds een levende, actieve parochie zijn en 
dat we binnen de koormuziek altijd meegegroeid 
zijn. We hebben altijd diversiteit gepromoot met 
inspirerende ideeën van Johan Olling. We hebben 
ons altijd verder ontwikkeld. Daardoor hebben we 
nu een mooie koorcultuur. Als je ziet hoeveel koor-
groepen we hebben, hoe betrokken mensen zijn, 
de verantwoordelijkheid die de mensen daarmee 
krijgen. En natuurlijk de kwaliteit. Het is belangrijk 
om te weten wat een koor aan kan.

Wat is het mooiste aan je werk hier in de ge-
meenschap?
Dat ik nog steeds met liefde dit vak kan uitoefenen 
en mezelf nog steeds kan ontplooien als organ-
ist, er is nog heel veel mooie muziek. Het contact 
met de koorleden en de parochianen, dat is heel 
louterend. De liefde voor de muziek, en ook vanuit 
en naar mijn gezin kan ik dit volhouden… het ge-
loofsleven van de parochie, de saamhorigheid. 

Hoe lang wil je nog doorgaan?
Die vraag komt nu steeds, omdat mensen weten 
hoe oud ik ben. Toen ik begon heb ik nooit gedacht 
aan hoe lang ik dit zou doen, dus ik denk er nu ook 
niet aan. We kunnen beter samen trots en dank-
baar zijn dat het zo gaat!



21

Op de volgende data zal er uitgebreid worden stilgestaan bij Peters jubileum. Iedereen is wel-
kom om met ons mee te vieren en hem te komen feliciteren!

Themaviering, ‘herinneren’, 
zat. 4 nov. 19:00

Caeciliafeest, koorfeest,
 zon. 19 nov. 10:00

Orgelmuziek voor de viering
De komende periode zal Peter15 voor de viering 
verschillende orgelwerken spelen:

5 november Toccata in G major  T. Dubois 
  1837-1924

12 november Prelude – G. Pierne  1863-1937

19 november Toccata uit: Suite Gothique - 
  L.  Boëlman  1862-1897

26 november Andante, Cantabile  C. Franck 
  1822-1890

3 december Regioviering Akersloot

10 december Prière  á Notre-Dame  
  L. Boëlmannn 1862-1897

17 december Adagio  A. Guilmant    1837- 1911

De werkgroep liturgisch koor verzorgt op zaterd-
ag 4 november een thematische viering. Als koor 
willen we muzikaal stil staan bij 60 jaar Peter Rijs 
binnen de Corneliusparochie. Het gaat om de litur-
gische en muzikale ontwikkeling door al die jaren 
heen. We denken aan de beatmissen, de koor-
weekenden, de Nederlandse taal in de kerk, de 
ommezwaai om te komen tot een ‘liturgisch koor’. 
Een heel bepalend besluit om zo niet in de oude 
bekende beatmisliedjes te blijven hangen, maar 
een koor te blijven ten dienste van de liturgie en de 
Limmer geloofsgemeenschap. Peter heeft daarbij 
als dirigent/ pianist/ organist een grote rol ge-
speeld. Het koor, de verbondenheid en het samen 
liturgie vieren is voor velen een houvast geweest in 
hun leven. Het zal dan ook een muzikaal mozaïek 
worden waarbij we ook denken aan de invloed van 

Huub Oosterhuis, Taizé, Iona en het Nieuwlied-
fonds door de jaren heen. 
Het koor zou het erg waarderen als oud-leden van 
de afgelopen 60 jaar die o.l.v. Peter deel hebben 
uitgemaakt van het koor, hierbij aanwezig zijn. 
Als het gaat om herinneringen, denken we zo 
vlak na Allerzielen op 2 november natuurlijk ook 
aan overleden oud-leden. Dat zullen we ook een 
plaatsje geven in deze viering. Eenieder die met 
Peter en 60 jaar kerkmuziek te maken heeft gehad, 
nodigen we van harte uit. Vooral ook omdat we na 
de viering zorgen voor koffie, thee en een drankje 
om elkaar weer eens te ontmoeten.

Werkgroep Themavieringen van het liturgisch koor 
Zaterdag 4 november 
19.00 uur

Themaviering ‘Herinnering’

Jubileumvieringen
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Mijn vrouw Loes is geboren op 14 mei 1947 in Alk-
maar als tweede kind in een serie van acht waar-
onder twee jongens. Haar jeugd bestond uit spelen 
met de kinderen uit de buurt in de Spoorstraat in 
Alkmaar. 
Ze heeft mooie herinneringen aan Alkmaar. Vanaf 
haar 14e werkte ze al. Hoewel het maar een paar 
jaren zal zijn geweest dat ze werkte, kon Loes er 
nog altijd uitgebreid over kletsen. Toen we trouw-
den stopte ze met werken, zo ging dat in die tijd. 
Onze ontmoeting vond plaats in Club 7, tegen-
over het station in Alkmaar. Loes en ik waren 19. 
Mijn motorrijbewijs had ik al een jaar. We zochten 
elkaar daarna ieder weekend op om bijvoorbeeld 
naar het strand te gaan of een rondje op de motor 
te maken. Loes ging graag met mij mee. Diensttijd 
kwam tussendoor en we schreven elkaar dage-
lijks brieven. Op de laatste dag van het jaar, op 
31 december 1968, zijn wij in het huwelijk getre-
den. Die dag was Nederland bedekt met sneeuw. 
Onze mooie trouwfoto’s herinneren mij nog aan 
deze mooie dag. Nog tijdens diensttijd kwam er in 
Heiloo aan de Kennemerstraatweg een huisje vrij. 

Onze dochter Jacqueline is daar een jaar opge-
groeid. In november 1970 zijn we verhuisd naar 
de Dampegheestlaan in Limmen. Er zijn daar nog 
twee dochters bij gekomen, Anja in 1971 en Sylvia 
in 1978. Door problemen met de rug van Loes is 
dochter Sylvia een laatkomertje, maar ook zeer 
gewenst. Allerlei correcties en operaties van haar 
rug hebben niet het gewenste resultaat gehad. Het 
eindigde slechts met pijnbestrijding terwijl Loes al 
op Oxycodone leefde. Begin dit jaar gaf Loes aan 
de strijd op te geven, ook al gaf het opgroeien van 
haar kleinkinderen haar nog veel levensvreugde. 
Bij het bericht van de pijnpoli dat behandeling 
geen zin meer zou hebben, vond Loes het genoeg 
geweest. Samen kozen we een weloverwogen 
datum, 26 juni 2023. Ineens ging voor mij en onze 
dochters de tijd snel. Voor Loes ging het niet snel 
genoeg. De familie heeft uitgebreid afscheid kun-
nen nemen toen onze Loes, uiteindelijk op 26 juni 
kwam te overlijden. Eindelijk rust en pijnvrij. Vaar-
wel Loes. Een lieve vrouw heeft ons verlaten.  Jan 
Punt.

In memoriam: Loes Punt-van Gaal
Overleden op 26 juni 2023 op de leeftijd van 76 jaar



De Rond de Limmertoren is het parochieblad van 
de Corneliuskerk Limmen. Zij wordt samengesteld 
en verspreid in een oplage van circa 3250 stuks. 
Het blad wordt geheel verzorgd door vrijwilligers uit 
Limmen.

Redactie
Mike Nagtegaal, Ria Nijman en Rob Schijf.

Vormgeving
Rick Glorie en Mike Nagtegaal

Verspreiding
Indien u vragen heeft over de verspreiding, of ons 
blad niet meer wilt ontvangen, neemt u dan contact 
op met de heer Koppes:
- 06 426 654 06
- koppesjoop@gmail.com

Drukwerk
Verloop drukkerij
Ohmweg 31, 2952 BD
Postbus 33, 2950 AA
Alblasserdam

Kopij
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kunt u per 
e-mail aanleveren vóór onderstaande data:

1/5: Startzondag   28-08-23
2/5: Allerzielen + Advent  11-10-23
3/5: Kerst    06-12-23
4/5: Veertigdagentijd + Pasen 24-01-24
5/5: Hemelvaart + Pinksteren 17-04-24

Graag versturen naar:
 limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Administratie 
administratie@corneliuskerk-limmen.nl
06-15204954

Pastor 
Mike Nagtegaal (diaken)
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
06-39142565

Bestuur
Gerardine Vahl- Res
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Caritas
Matthé Mooij
caritas@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren Redactie
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
Nico Kaandorp
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Parochiecentrum 
Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.

Het parochiecentrum is geopend op vrijdag tussen 
14.00 - 16.00 uur en is bereikbaar op:
06-15204954

cOntactcOlOfOn
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Beste ouders/verzorgers en kinderen,

Vindt uw kind, of kinderen, het leuk om lekker met ons mee te zingen en te dansen, dan kunt u uw
kind(eren) aanmelden voor het kinderkoor! 

We repeteren op de donderdagmiddag, na schooltijd van 14.45 tot 15.30 in de Corneliuskerk. We
beginnen altijd met wat drinken en iets lekker en vervolgens voeren we muzikale activiteiten uit.

Uw kind aanmelden kan via de deelnamestrook onderaan deze brief. U kunt deze brief aan ons geven
bij de eerstvolgende repetitie of een foto/scan mailen naar; kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl

Wij hebben er enorm veel zin in en hopen uw kind(eren) komende donderdag weer te mogen
verwelkomen!

zing jij met 
ons mee?

KINDERKOORCorneliuskerk Limmen

WINACTIE!
Wij zouden het heel erg leuk vinden om het koor een mooie naam te 
geven. Daarvoor bieden we jullie graag de mogelijkheid om met ons mee te denken.
Weten jullie met het gezin een leuke naam, laat het hieronder bij de aanmelding weten,
want uit alle inzendingen kiezen wij een winnaar die een mooie prijs ontvangt.

Muzikale   groetjes,
Marja   &   Romy

Deelnamestrook

Datum:

Handtekening:

Uw mobiele nummer (in geval van nood):
Uw naam:

Uw e-mail adres:

Naam van uw kind(eren):
Verjaardag van uw kind(eren):
School & groep:
De leukste naam voor het koor is..:

Corneliuskerk          Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen             kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl            Marja: 06 2902 0596            Romy: 06 2726 9805


