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VAN DE REDACTIE

Het kerstnummer van ons parochieblad ligt voor u!

In het rooster alle kerstvieringen van kleuterkerst
tot eucharistieviering en op tweede kerstdag
Harmony Excelsior en de Valkeringsingers, De
parochieraad blikt terug op hoogtepunten en kijkt
vooruit naar het nieuwe jaar.

Aandacht ook voor de kerstpakkettenactie. De
pastorale woorden van pastor Mike en Pastor Igno
over de betekenis van kerstmis.

De rubrieken “Het geloof van...” en “in het licht
gezet”, verrassend en mooi om te lezen. Er is
naar u geluisterd en we doen een poging ruimte te
maken in het blad voor de misintenties.

Deze keer is dat gelukt maar in de toekomst
zou het kunnen zijn dat u ze na de vieringen op
zaterdag of zondag even geprint uit de kerk mee
moet nemen.

Voor actueel nieuws verwijzen wij u naar de
website: www.corneliuskerk-limmen.nl

De redactie wenst u veel leesplezier, een goede
jaarwisseling en een gezond 2024!
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NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Het jaar 2023 loopt bijna teneinde. Het laatste
nummer van Rond de Limmertoren van dit kalen-
derjaar ligt voor u. We blikken nog even terug op
een paar hoogtepunten van de laatste periode en
kijken vooruit naar het nieuwe jaar.

Allerzielen

Een prachtige viering met veel mooie, troostende
teksten en liederen en honderden lichtjes, aange-
stoken door de vele aanwezigen. Dit maakte dat
deze Allerzielenviering een lichtpuntje en een grote
steun was voor al diegenen die een dierbare verlo-
ren hebben. Dank aan allen voor de voorbereiding
en de medewerking aan deze viering.

Kerkenveiling 2023

Als vanouds een gezellige avond, met veel mooie
kavels, waaronder een prachtige kersticoon, ge-
maakt door Gury Brantjes als topkavel. Hier werd
dan ook flink op geboden. De hoogste bieder heeft
nu een bijzonder pronkstuk in eigendom. Met een
goed gevulde zaal, waaronder een grote groep
jongeren, gingen de kavels van de hand. Met maar
liefst een opbrengst van € 45.215,00 kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde avond. Een
groot woord van dank gaat niet alleen naar eenie-
der die deze veiling mogelijk heeft gemaakt, maar
ook naar u, als koper van de kavels.

Themaviering ‘Herinnering’

Zaterdag 4 november hebben velen genoten van
de themaviering ‘Herinnering’ ter gelegenheid van
het 60-jarig jubileum van Peter Rijs als organist/di-
rigent van de Corneliuskerk. Herinneringen werden
opgehaald in de vorm van liederen, voorbeden en
de kist, waarin fotoboeken, oude liturgieboekjes,
muziekattributen en namenlijsten te vinden waren.
Na de viering was er een gezellig samenzijn met
leden en oud-leden en werd Peter nog eens extra
in het zonnetje gezet.

St. Caeciliafeest
Wegens omstandigheden is het Caeciliafeest uitge-
steld naar een later tijdstip. Wij houden u op de hoogte.

Pastor Jan Veldt

In een overvolle Corneliuskerk kon pastor Veldt
eindelijk weer voorgaan in een eucharistieviering.
Na twee zware jaren van geestelijke strijd en lijden,
waar hij op zijn hoge leeftijd nog doorheen moest
gaan, staat hij er gewoon weer. Als kerk en ge-
meenschap van Limmen zijn wij ontzettend blij en
trots dat we zo’n geloofsheld in ons midden hebben.
Pastor Veldt zullen we in de toekomst meer voor
zien gaan, zoals eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.

Vrijwilligersavond

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zo ook in onze paro-
chie. En de Corneliusparochie kent er veel. Ruim
250 vrijwilligers dragen ieder op zijn of haar eigen
wijze hun steentje bij aan onze bloeiende paro-
chie. Zonder al die mensen kunnen we niet wat we
nu kunnen. Vrijdagavond 19 januari willen wij als
parochieraad een “Dank-je-wel” tegen deze men-
sen zeggen op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. U
krijgt hiervoor per mail een uitnodiging.

Kerkbalans

Ook wil ik u alvast attent maken op de komende
Kerkbalans. Dit jaar met het thema “Geef van-
daag voor de kerk van morgen”. Uw giften worden
gebruikt voor alle doorlopende kosten. In de peri-
ode van 13 januari tot 27 januari ontvangt u een
enveloppe in de bus. De enveloppen worden niet
opgehaald, maar wij willen u vragen om de bijgele-
verde QR-code te gebruiken, waarmee u direct uw
bijdrage kunt overmaken. Wilt u hier geen gebruik
van maken, willen wij u vragen de enveloppe bij de
pastorie in de bus te doen. Wij zijn vol vertrouwen
dat de Limmers onze parochiekerk willen blijven
steunen en zeggen u daarvoor alvast hartelijk dank.

Op weg naar Kerstmis

We staan aan het begin van de Adventstijd, een perio-
de van bezinning en voorbereiding op Kerstmis. Voor
de diverse koren een drukke, maar gezellige tijd.

Kerstavond is er een familieviering om 19.00 uur
en om 21.30 uur een viering m.m.v. het liturgisch
koor. Eerste kerstdag is de viering om 10.30 uur.
Tweede kerstdag, traditiegetrouw, is het de beurt
aan Harmonie Excelsior en als vanouds ’'s middags
de Valkeringsingers. Het belooft weer een mooie
en muzikale kerst te worden.

Namens de paorchieraad en pastor Mike Nagte-
gaal wens ik u allen een mooi en inspirerende
kerst toe en alle goeds voor 2024.

Gerardine Vahl-Res



Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn voor

de deur van de kerk de mannen en vrouwen van
Loonbedrijf Baltus en kraanverhuur Gerard de Nijs,
natuurlijk onder bezielde begeleiding van Joop
Koppes, bezig de Limmer-kerstboom op te tuigen.
Over korte tijd staan zowel de kerstboom voor de
kerk, als de kerststal in de kerk en dat is voor mij
het teken dat Kerstmis er nu écht aankomt!

Op dit moment zijn we allemaal al een heel eind
met het versieren van onze huizen, straten en
pleinen. ledereen die in de afgelopen week over
de kerkweg gereden is zal hebben gezien dat
bloembinderij Suus en slagerij Snel al prachtig in
de sfeer zijn.

PASTORAAL WOORD

Het past ook zo mooi in deze tijd. Met z'n allen de
onze omgeving ietsje mooier maken. Het moment
markeren. In deze periode waarin de nachten lan-
ger worden en de temperaturen dalen, herinneren
onze prachtig versierde en verlichte straten mij er-
aan dat het goddelijke licht altijd schijnt, zelfs in de
diepste duisternis. De kersttijd wil daarom een tijd
zijn van hoop, vreugde en liefde voor ieder mens.
Een tijd waarin we samen komen, ons gevoel van
verbondenheid en gemeenschap te sterken, en
iets te proeven van de goddelijke werkelijkheid die
onder de oppervlakte van ons bestaan schuil gaat.

Laten we dus genieten van de versieringen, maal-
tijden en de kerstcadeaus, maar laten we er niet in
blijven hangen. Laten we waakzaam zijn opdat we
niet meegezogen worden in oppervlakkige Ame-
rikaanse taferelen met kerstmannen en rendieren
die niets met kerst te maken hebben. Nee, laten
we de ware betekenis van Kerstmis vasthouden
en ons openstellen voor de vreugde van het delen,
de liefde voor onze naasten en de vrede die voort-
komt uit het verhaal van Gods geboorte op aarde.

Moge het kerstfeest een tijd zijn van verbinden,
vergeven en verenigen. Laten we de warmte van
ons geloof delen met de mensen om ons heen en
streven naar een wereld waarin liefde en vrede
heersen. Ik wens iedereen een zalige kerst toe!

Pastor Mike.




Elke maand verzorgt SWOL i.s.m. Vredeburg
Horeca een maaltijd voor ouderen/ alleenstaanden.
Prachtig initiatief! De vaste crew, koks en
vrijwilligers, werd afgelopen keer bijgestaan door
Mehmet, Adnan en Savas. Zij zijn opgevangen

in Fletcher hotel. Het was voor hen een mooie

en ook spannende middag, het is namelijk lastig
aansluiting te vinden. Zij waren blij om iets te
betekenen en hun zorgen even te vergeten.

Op het menu stonden Turkse gerechten: Mergimek
corbasi (linzensoep), Karniyarik (gevulde
aubergine) en cacik (tzatziki) met Baklava en ijs
als uitsmijter. De gasten hebben gesmuld en ervan
genoten, net als de crew en de mannen.

Mehmet, Adnan en Savas maken deel uit van een
groep mannen die gevlucht zijn omdat zij vervolgd
(kunnen) worden om politieke redenen of voor
oorlogsgeweld.

Patrick de Winter trekt zich het lot aan van

hen en ziet ook de mogelijkheden.“Het koken

was een mooi succes en bewijst dat verbinden

niet ingewikkeld hoeft te zijn. Er bestaan veel
vooroordelen en misverstanden over vluchtelingen.
Er is een vluchtelingenprobleem en zij zijn
slachtoffer, een symptoom van andere problemen
en niet de oorzaak. Ze worden vaak als groep
gezien. Ik kijk naar het individu en voor mij is

iedereen gelijk.

Ik ben bij Fletcher naar binnen gelopen om
kennis te maken en met een voorstel. Sindsdien
voetbalt een aantal mee met de veteranen van
FC Castricum. VV Limmen leverde de tenues,
schoenen van vrienden geleend, FCC werkt mee
en spelen maar! Ik was onder de indruk van de
hartelijkheid waarop dit initiatief werd ontvangen
en de dankbaarheid.

AZ stelde 20 kaartjes beschikbaar voor een

bezoek aan de wedstrijd tegen NEC! Ze zongen
hartstochtelijk mee. Soms gaan we even wandelen
of drinken een bakkie koffie. We praten over van
alles en nog wat. Met de vertaal app komen we een
heel eind en ze volgen NL-taalles via ‘Taalmaatje’.

Het doet mij goed om iets bij te dragen en het
verrijkt mijn leven ook”

Veel van de mannen zijn geschoold in hun thuisland
of hebben een beroep uitgeoefend. Van kleermaker
tot journalist en meubelmaker tot dierenarts. Zijj
brengen dus kennis en vaardigheden met hen

mee en zouden heel graag in Nederland willen
participeren.

Wat zou het dan mooi zijn als kunnen bijdragen
aan de gemeenschap en aansluiting vinden d.m.v.
vrijwilligerswerk of deel te nemen aan activiteiten.

VIP Heiloo brengt vraag en aanbod bij elkaar

U kunt als organisatie of vereniging vrijwilligers
werven voor een klus of project.

Neem dan contact op met Fabiola Hillebrand:
f.hillebrand@vipheiloo.nl of 0624482594

Zo hebben ‘Gered Gereedschap’ en kringloop X op
X de kansen gezien en benut. Win-Win toch?

Wilt u als burger iets betekenen voor de mannen
bij Fletcher? Dat is eenvoudig te regelen!

Leest u dit en heeft u een idee of aanbod?
Benader COA Fletcher, ga langs op het koffie
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Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. We vieren dit vaak ? A Cj,
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kaarsjes en gezellig eten. Bij dit kerstfeest hoort natuurlijk ook een
kerststal. De kerststal bestaat uit het kindje Jezus in zijn kribbe, %’
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800 jaar keststalletjes

Wat jullie misschien niet weten, is dat de kerststal pas later bij

het kerstfeest is gekomen. Het was in het jaar 1223 dat de Italiaan
Franciscus van Assisi zich af vroeg, hoe hij kerstmis aantrekkelijker
kon maken voor de mensen. Hij kwam op het idee om een stal in

te richten, compleet met echte dieren en mensen. Zij zouden het
kerstverhaal van de kerstnacht in Bethlehem uitbeelden. Het was een
groot succes. Iedereen kwam kijken en samen vierden ze met fakkels
en kerstliederen het kerstfeest.

Sindsdien is de kerststal een traditie, hoewel het wel in de loop der jaren op sommige
punten veranderd is. Jozef is wat jonger geworden en de drie Wijzen hebben in plaats van
tulbanden vaak kronen gekregen. En ook is de Wijze Balthazar donker geworden.




PASTOR, HOE ZIT HET NOU MET... KERSTMIS?

Over de oorsprong van kerstmis doen er een
hoop broodje-aap verhalen de ronde. Sommige
waar, sommige niet. Tijd om Limmen er iets
over te vertellen!

Wat vieren we met kerst?

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus
Christus. Maar dit is meer dan een verjaardag:
het is eigenlijk het feest van de menswording
van God de Zoon. In de theologie noemen we
dit de incarnatie. De naam kerstmis komt uit het
oud Nederlandse kerstemisse: in hedendaags
Nederlands: Christus- mis.

Is Jezus dan op 25 december geboren?

Het antwoord is duidelijk: niet dat we weten.

Laten we zeggen dat de kans 1 op 365 is.

Dit was ook totaal niet van belang. Wat wel
belangrijk is om te weten, is dat het feest bewust
op de dag geplaatst is waarop de heidenen de
winterzonnewende vierden. De zon was (en is)
voor veel natuurgodsdiensten een belangrijke god,
zo ook voor de Romeinen. Zij noemden dit feest de
‘geboortedag van de onoverwinnelijke zon’ (dies
natalis solis invicti).

Is kerst dan niet gewoon een “gerecycled”
heidens feest?

Ja en nee. Zonnewende feesten waren mateloos
populair. Omdat deze feestdag zo populair en wijd
verbreid was dat zelfs christenen het bleven vieren
besloot de paus rond het jaar 340 dat dit feest

niet verboden hoefde te worden, maar dat het een
mooi moment was om de geboorte van Christus te
vieren. Dit was niet onlogisch: al sinds jaar en dag
werden kerken met het altaar richting het oosten
gebouwd: naar de opkomende zon. Jezus was

voor christenen immers het Licht van de Wereld.
De thematiek van het komende, onoverwinnelijke
licht klopte dus prachtig! In plaats van het vieren
van een nieuwgeboren zon, vierde men de komst
van het Licht in de wereld: degene die de zon
geschapen heeft.

Dus waarom vieren we kerst?

We vieren kerst omdat God mens geworden is om
onze relatie met Hem te herstellen. Voor Jezus’
komst hadden we zeker wel vermoedens over wie
God was en wat Hij van mensen verwachtte. Door
de geschiedenis van het Oude Testament heen
openbaart God stukje bij beetje wie Hij is.

In Jezus is de openbaring volledig: Hij heeft Zich op
de meest intieme manier laten zien. De schepper
van het universum, geboren als kwetsbaar
mensenkind en uiteindelijk de meest gruwelijke
dood gestorven. Het hele menselijk leven deelt hij:
van de kinderlijke kwetsbaarheid tot aan het kruis,
waar Hij ook de gruwelijkheid die wij mensen van
ons bestaan gemaakt hebben ondervond. Maar
daar stopte het niet: daarna heeft Hij de dood
letterlijk haar laatste woord onthomen. Met Pasen is
definitief een eind gemaakt aan de heerschappij van
de dood. Het eeuwig leven is nu toegankelijk voor
iedereen die dat maar will En dat begint met Jezus.

In dit alles wil God dat wij Hem zien, zodat we
ervaren en weten wie Hij in al die situaties wil dat
wij zijn. Het laat zien dat Hij ons begrijpt, dat wij
ons niet voor Hem verborgen hoeven houden. Het
laat ten diepste zien hoeveel Hij van ons houdt.
Gods liefde is het Licht dat onze zielen verlicht.




[
L&

i

Er is in de geschiedenis ooit lemand gekomen die
alles nieuw heeft gemaakt. Zijn komst viel niet op,
ook al hadden profeten en zieners al eeuwenlang
campagne voor hem gevoerd. En Hij, Jezus,
werd hoegenaamd niet herkend, niet toen Hij in
de geschiedenis aan trad en ook niet tot Hij op
het hoogtepunt van zijn missie was. Toch vieren
miljarden mensen jaarlijks zijn verjaardag en bijna
heel de wereld doet daaraan mee.

Misschien weet men nog maar weinig over

Hem en weerspiegelt de wijze waarop we zijn
geboortefeest vieren niet goed de oorspronkelijke
betekenis van deze meest unieke mens die ooit
geleefd heeft. Wel is er nog een vage herinnering
aan ‘menslievendheid en vrede op aarde’
herkenbaar bij alle mogelijke manieren waarop je
heden ten dage Kerstmis kunt vieren. En natuurlijk
sluit dit aan bij een diep verlangen naar vrede in
iedere mens. Dit laatste roept bij mij gemengde
gevoelens op...

We hebben een bewogen jaar achter de rug,
waarin heel veel geweld is voorgekomen. U

kent allen de landen en gebieden die geteisterd
worden door oorlogen en zinloos geweld. Vele
miljoenen vluchtelingen hebben hun geboorteland
moeten verlaten, omdat hun leven daar in gevaar
was. Velen van hen bevinden zich nu in bijna
uitzichtloze situaties. WWaarom doen mensen
elkaar zoveel geweld aan? Is vrede eigenlijk

wel mogelijk? Kunnen mensen beter met elkaar
om gaan en kunnen wij elkaar respecteren en
waarderen, waardoor uiteindelijk een betere
wereld kan gaan ontstaan?

Kunnen we nog wel tot de kern van Kerstmis door
dringen, ondanks de vaak liefdeloze wereld waar
wij in leven?

WOORD VAN PASTOR
IGNO

Als je van één iemand zou kunnen zeggen dat

hij de ware liefde heeft, dan geldt dit wel voor
Jezus. Hij bracht ons het geheim van zijn Vader
dat Hij in zich meedroeg: de ware liefde, de totale
liefde. Daarmee werd diens liefde het begin van
een helende en heilende impuls op alle gebieden
en voor iedere mens. Liefde die anders is dan
andere liefdes; de liefde van Jezus werkt zoals
God werkt. Zij tast nergens de vrijheid van de
mens aan. Zij gebruikt nooit geweld om het kwaad
te bestrijden. Zij consumeert niets of niemand,
behalve dan zichzelf. Deze liefde maakt zich
solidair met de lijdende mens. Zij neemt het lijden
niet weg en toch verandert zij het volledig. Deze
liefdesverandering is geen tovertruc, maar een
goddelijke geheim: ze is de transformatie van
lijden in liefde en daarmee tegelijk het grootste
geheim van het christendom. Maar daarmee kan
deze goddelijke transformatie ook bron worden
van onze diepste teleurstelling, omdat ze onze
menselijke verwachtingen frustreert. Want van een
Messias, een Verlosser, die het definitieve heil van
God brengt, verwachten wij mensen het liefst dat
Hij alle kwaad en lijJden van de wereld weg tovert.
Maar als je om je heen kijkt, zie je overal tekenen
dat het lijden en de pijn in de wereld helemaal niet
verdwenen zijn. Het enige dat je als gelovigen in
handen krijgt, zijn geloof, hoop en liefde. Geen
toverstaf, geen wensdromen.

Kerstmis brengt ons een Verlosser die uit mateloze
liefde voor ons zijn eigen Pasen zal doorstaan: Hij
brengt ons verlossing doordat Hij als eerste door
de wonde van de dood heen gaat en daarmee
onze onheilspellende dood transformeert in een
doorgang naar nieuw leven. Deze mateloze liefde
te vinden en te bezitten is de belangrijkste drijfveer
van ons mensen.

Laten we dan op zoek gaan naar die grote Liefde,
haar vinden in de stal van ons hart en haar
aanbidden en omarmen met heel ons wezen, die
transformerende Liefde die onder ons verschenen
is in het mens geworden Woord van God in ons
midden. Die Liefde te bezitten is de grootste
rijikdom. Met die Liefde kunnen ook wij tot elkaar
zeggen:

Een zalig Kerstmis en een liefdevol 2024!

Igno Osterhaus, pastor



10

LIMMEN

i o -
Afgelopen 26 november vierden we het hoogfeest ‘Christus
Koning van het heelal’. Dit was voor de gemeenschap

van Limmen een extra bijzondere dag omdat na 2 jaar

onze geliefde pastor Jan Veldt ons in een bomvolle
Corneliuskerk weer voor mocht gaan in het vieren van de
eucharistie. Hoog tijd dus om voor ‘het Geloof van Limmen’
eens met hem te spreken!

Pastor Veldt, hoe gaat het nu met u?

Goed. Ik ben een gelukkig, dankbaar mens. Het voortraject ging
niet zonder slag of stoot. Belangrijk is dat in zo’n periode van
“pallingschap”, van ‘er niet bij mogen horen’, ook heeft geleid tot
een verdieping van mijn geloof. Het is persoonlijker geworden.

Wat bedoelt u met ‘persoonlijker geworden’?

In het tweegesprek met wat ik noem ‘het mysterie van het
leven’. Voor mij is God de onnoembare, die mijn verstand
verre te boven gaat en die ik eigenlijk heel graag aanspreek
met ‘lieve God, trouwe Vriend, heilig Geheim’. Dat zijn voor mij
hele kostbare woorden die per dag meer dan één keer voorbij
komen.

Mag ik vragen welke momenten dat zijn?

Dat begint 's morgens heel vroeg. Het hoort helemaal bij het
ochtendritueel: eerst tijdens mijn grote wandeling rond de

kerk, daarna bij het ontbijt wanneer ik de kaarsen aansteek

en ik de psalm lees waarvan ik iedere dag één vers probeer

te onthouden. Het kostbaarste is dan, wanneer ik daar zo
geconcentreerd mee bezig ben, dat daarin een enkele keer
ook de ervaring van een aanwezigheid over en in mij komt. Dat
maakt onzegbaar gelukkig, ook, of misschien wel juist, in een
crisis fase.

Kunt u uitleggen wat aan die
ervaring u gelukkig maakt?

Het geloof vindt zijn oorsprong

in ervaring. Die ervaring is er
zelden, maar als die er is dan is dat
onvergetelijk. Dat blijft je permanent
bij. Daarvoor hoef je niet eens gelovig
of kerkelijk voor te zijn. Ik lees ook
bij anderen, bij schrijvers als Mulisch
of Bomans, die toch een weifelende,
kritische gelovige was.

U bedoelt dat ervaringen uw geloof
veranderen?

Mijn geloven is niet statisch, het
heeft een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Toen ik actief aan het
werk was als pastor had ik te weinig
tijd om stil te staan, om heel kritisch
te kijken en lezen. De zegen van het
emeritaat (pensioen van clerici red.)
is dat ik meer rust heb, aandachtiger
lees, de dingen scherper in mij
opneem en kritischere vragen stel en
tot andere inzichten kom. En sinds
twee jaar, dat is wel laat he? (lacht),
is een eye opener voor mij geweest
de oorsprong en de werking van de
verbeelding.

De oorsprong en werking van de
verbeelding. Moet ik dat zien in de
lijn van de Ignatiaanse spiritualiteit?
Ik ben daar wel in opgeleid. En ik
ben tot dit inzicht gekomen door
iemand die daarin ook gevormd was,
maar later op de bank lag voor de
psychoanalyse. Hij is dus gevormd
door zowel Ignatius van Lyola als
door Sigmund Freud.

In zijn vormende periode bij de
Loyola’s kreeg deze man de opdracht
Franse Letterkunde, Filosofie en
Theologie te studeren in Parijs. Daar
kwam hij in aanraking met de grote
theologen en filosofen uit die tijd. De
man die mij zo beinvloed heeft is dus
niet de eerste de beste. Ik kwam tot
het inzicht dat verbeelding ontstaat
wanneer de hersenen zich ontwikkeld
hebben in de moederschoot. De
mens in wording ontvangt dan al
signalen van bijvoorbeeld een blije,
zingende moeder, maar ook van

een chagrijnige en boze moeder.
Wanneer de oogjes opengaan na de
geboorte, de tastzin functioneert in



de warmte en de aanraking van de deel ik mezelf mee, zoals ook iedere kunstenaar dat in zijn werk
moeder, de geur, dat zijn ervaringen doet. Maar tegelijkertijd staat het op papier en ligt het in die

die zich verzamelen in de oergrond zin vast. Het heeft dan ook zijn begrenzing. Dat is ook goed,
van de mens. Die oergrond mag je want anders wordt het een chaos. Dit bewerkt een transitie in
ook de ziel noemen. Dit gaat door het denken over alles wat over God gezegd is. Dingen worden
en houdt nooit op. Aanvankelijk is opeens meer relatief.

dit nog onbewust, maar dan vindt al

het wonderlijke spel plaats waarin Geldt dit ook voor Gods zelfopenbaring in de Bijbel?

deze indrukken een rol spelen in de Tot op zekere hoogte. Ook de taal van de Bijbel is op dezelfde
fantasie, die ongeveer gelijk staat manier tot stand gekomen, met behulp van de beelden en

aan verbeelding. begrippen die in die tijd gebruikt werden. Wat kostbaar is
Wellicht herinnert iemand zich uit en bewaard mag blijven, wat mensen inspireert, wordt er in
diens vroegste jeugd een moment doorgegeven. Maar de taal zelf is niet absoluut. Interessant is in
van verrukking. Van boven zichzelf die zin wat Paus Franciscus gezegd heeft: ‘als je wilt weten wat
uitgetild worden. De ervaring van het  de kerk gelooft, ga dan naar het leergezag. Wil je weten hoé
heilige, het numineuze. de kerk gelooft, ga dan naar de gelovigen.’ Daar voegt de paus

aan toe dat we dat laatste te weinig doen.
Vindt deze verbeelding dan plaats

in die oergrond? Als er een feest met veel verbeelding is, dan is dat kerst.
Deze ervaringen van het heilige Welke rol speelt dat bij u?

worden opgeslagen in de oergrond Ik heb bepaalde rituelen. Die beginnen met de Adventskoffie.
en verdwijnen nooit. Ze blijven een Daar vindt een bescheiden ritueel plaats, dat geeft diepgang

rol spelen in het verdere leven. Dit maar is ontdaan van alle glans en glitter. De hulst is geknipt om
kan ook een ervaring zijn tijdens het hier en daar zelf wat op te sieren.

wandelen door de natuur waarbij je Een bijzondere kerstervaring is de sfeer die naar en tijdens

niet overspoeld wordt met woorden, kerstmis op het seminarie geschapen werd. Die was optimaal,
of wanneer je wordt gegrepen door geweldig. Dan kwam daarna de kater. Toen was alles weer

het wonder van het heelal. normaal. Toen dacht ik: ‘maar wat wij gevierd hebben, dat God
Wat er al in die oergrond is vermengd  uit zijn verborgenheid getreden is, weerloos als een mens, daar
zich met de nieuwe inzichten. In gaat het om. Dat blijft, dat inspireert. Niet de glans en de glitter.’
de mens spelen die verbeelding,

de fantasie, de visioenen, een Kunnen die een authentieke ervaring zoals eerder
belangrijke rol. Er ontstaat een besproken, opwekken?

sprong tussen verbeelding en Nee. Die komt over je heen, die laat zich niet opwekken. Dat is
uitwerking. Daar zindert het genade.

van emotionaliteit. Het is even

onontkoombaar als vergankelijk, Tot slot: het wordt kerstmis. Met in gedachten wat al

fragiel en vluchtig, tot het zijn gezegd is: wat is voor u de essentie van Kerst?

uitwerking krijgt. In literatuur, in Het maakt mij heel blij dat ik met Kerst weer voor kan gaan. Dat
kunst, in architectuur, in muziek. Het ik mensen deelgenoot mag maken van de diepe vreugde die

is het resultaat van de zinderende van kerstmis uitgaat. Van het feit dat uit Zijn verborgenheid is
emotionaliteit van de verbeelding. gekomen de Heilige in de Naam ‘lk zal er altijd voor je zijn’ en in
Nu komt het allerbelangrijkste: een gezicht, het gezicht van Jezus, de Christus. De verschijning
wat in mijn ziel, mijn oergrond en gestalte van God in deze wereld.

wordt opgevangen, is niet allemaal
verklaarbaar. Net zoals hoe uit de
hersenen bewustzijn voortkomt nog
steeds onverklaarbaar is. Voor mij
komen daarin, in de overgang van
verbeelding en uitwerking, signalen
binnen waarmee voor mij ook het
mysterie binnenkomt.

-
Kun je zeggen dat in die uitwerking [\
een bepaalde openheid van de ziel "
ontstaat? o
Ja, in de woorden die ik eraan geef,



School-parochiemusical
Kleurorkest

Uitstelling Allerheiligste

met Completen

4e Advent Eucharistieviering

Let op: dit is ipv. zondagochtend!

Eerste kerstdag

Eucharistieviering

Datum Tijd
o Do. 21 dec.| 09:30
"""""""""""""""""""" 19.30-

20.00
~ Vr.22dec. | 09:00
] 10:30
 Za.23dec.| 19:00
~ Zo.24dec.| 10:00
] 16:00
] 19:00
] 21:30
- Ma. 25 dec] 10:30
o Di. 26 dec. | 10:30
T e

Za. 30 dec.| 19:00
" zo31dmo 1000

Ma. 01 jan.| 10:30
...Z2:06jan. | 1900
S Z0. 07 jan. | 10:00
S Za. 13 jan. | 19:00
e Z0. 14 jan. | 10:00.
S Za. 20 jan. | 19:00
e Z0. 21 jan. | 10:00,
S Za. 27 jan. | 19:00
e Z0. 28 jan | 10:00,
R Za. 03 feb. | 10:30.

Zo. 04 feb. | 10:00

Woord en Communieviering

Voorganger

Igno Osterhaus en

Mike Nagtegaal

Jan Veldt en
Mike Nagtegaal

Kiki Kint én
Jan Veldt

Kinder- en

schoolkoor

Kees Kroone

Dameskoor

De vieringen in de St. Corneliuskerk the Limmen kunnen worden gevolgd via de livestream op
kerkdienstgemist.nl u kunt ook vieringen terugkijken.
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Marthagroep

Onze vrijwilligers van de Martha Club worden op
onderstaande data uitgenodigd om hun onmisbare
vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk:

Din. 19 dec. Groep 1
Vrij. 5jan. Groep 2
Don. 18 jan. Groep 3
Din. 30jan. Groep 1
Vrij. 16 feb. Groep 2
Don 29 feb. Groep 3

Dames en heren wederom enorm bedankt!

Licht in Donkere dagen:
completen met uitstelling van
het Allerheiligste

In de donkerste maanden van het jaar, november
en december, neemt pastor Mike vanaf 9 novem-
ber een moment om in het licht tot rust te komen
tijdens klassieke, monastieke momenten van
gebed. Tijdens de Advent bidden we hiervoor de
completen, dat is de monastieke dagsluiting. Dit
zal niet plaatsvinden in de Mariakapel maar in de
kerk zelf. De gebedsdienst zelf begint om 20:00
maar de kerk is vanaf 19:30 toegankelijk voor stille
aanbidding. ledereen welkom!

Bijbelkring

leder jaar komen we een aantal keer in blokken
van 4 ochtenden samen om de Bijbel te ontdek-
ken. We lezen telkens een nieuw boek, of volgen
een bepaald thema door de Bijbel heen. We
komen bij elkaar in de pastorie. Voorkennis is niet
nodig, evenals opgeven (hoewel dat laatste wel
op prijs wordt gesteld).

Met pastor Mike:

Woe. 17 jan. 09:30
Woe. 24 jan. 09:30
Woe. 31 jan. 09:30
Woe. 07feb. 09:30

Met Johan Olling (Mozesgroep):
Don. 11 jan. 20:00

ACTIVITEITEN AGENDA

Rooster gastvrouwen

23 dec Gitta van Diepen en Gerie Koot

25 dec Rina Luttikhuizen en Bep Admiraal

26 dec Bernadette Glorie en Tonia van der Steen
31 dec Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
01 jan Gre Snel en Ria Valkering

07 jan Monique Hoogland en Riet Bloedjes

14 jan Tineke Schijf en Margo Natte

21 jan Yvonne Vallkering en Ans Winder

28 jan Gitta van Diepen en Gerie Koot

04 feb Rina Luttikhuizen en Bep Admiraal

Kerst familieviering

Op 24 december om 19:00 is er, na het succes van
vorig jaar, een kerst- familieviering. Deze viering

is dus géén gezinsviering, die doorgaans primair
gericht zijn op kinderen.

De familieviering onderscheidt zich van

de andere kerstviering vooral in duur en
begrijpbaarheid. Jong en oud kunnen hem volgen
én volhouden (want, laten we eerlijk zijn: 1,5 uur
in een kerstviering zitten is niet voor ieder kind
weggelegd).

De muziek zal verzorgd worden door zowel

het kinderkoor als enkele volwassenen en de
liedjes die gezongen worden zijn de gewone
kerstliederen. De bedoeling is dus dat zowel
ouder als kind zich in deze viering thuis voelt. Kom
gezellig langs!

Kom erbij, samen eten

In de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan van
Limmen wordt weer een “Samen Eten”-maailtijd
georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat
gezelligheid.

U kunt de volgende woensdagen in het nieuwe
jaar in uw agenda noteren 31 januari, 28 februari,
20 maart en 24 april. De deur staat open vanaf
17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.

Graag opgave i.v.m. de voorbereiding en het aan-
tal plaatsen. Tel. 072-5052871 of per email mar-
greetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige
bijdrage Schuif gezellig aan...

ledereen is van harte welkom!



Geef ook dit jaar uw kersipakket weer een mooie bestermming!

Vong jaar hebben we 75 huishoudens blij kunnen maken met dank
aan de gulle gevers die hun kerstpakket hebben doorgegeven of op
een andere manier een donatie hebben gedaan. Ook dit jaar gaan we
Limmers die het goed kunnen gebruiken weer een handje helpen.
ledereen kan een bijdrage leveren door een (deel van een)
kerstpakket te doneren. Cok losse kerststollen, boodschappen,
nieuwe spellen en speelgoed zijn welkom. Let wel: geen tweedehands
speelgoed en knuffels.

U kunt uw donatie bij ons inleveren op dinsdag 19, woensdag 20 en
donderdag 21 december tussen 19:00 en 20:00. Wij zullen uw donatie
in ontvangst nemen in de entreehal van de kerk (Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen). We hopen u graag weer te zien!

U kunt ons ook helpen door uw statiegeld bon in te leveren bij de
Albert Heijn in Limmen. Ook stempelkaarten van Bakkeri) Kerssens
zijn welkom.

Voor alle spullen die eventueel overblijven zoeken we een passende
bestemming in de buurt.

Daamnaast i1s ook een financiéle biidrage welkom. U kunt het hedrag
overmaken op bankrekeningnummer:
NL3I2RBRB0900833025 t.n.v. PCl Limmen.

Mocht u in uw omgeving iemand kennen die weinig te besteden heeft
enfof in een sociaal 1sclement zit, stuur dan een e-mail naar
pastor@comeliuskerk-Limmen.nl.

Uiteraard zullen we hier met de grootste zorgvuldigheid mee omgaan #9g~ ;

WVind u het leuk om volgend jaar te helpen bij de kerstpakkettenactie?
Meldt u dan aan via: pastor@comneliuskerk-limmen.nl

Bi) voorbaat onze hartelijke dank en fijne feestdagen gewenstl
Arja, Romy, Kirsten en Lisa namens Werkgroep Carita: \\ p,
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Hoe lang ben je al bij de gemeenschap?

In 2002 ben ik gestart bij het kinderkoor o.l.v. Mia
Ploegaert. Ik mocht een jaartje eerder starten dan
gebruikelijk omdat ik zo ontzettend graag wilde
zingen. Ik ben actief geweest, binnen het Kinder-
koor, het Jeugdkoor, als Misdienaar en als Acoliet.
In 2014 ben ik verhuisd naar Alkmaar en liet ik de
kerk achter me, ook het geloof zelf kon ik me niet
meer in thuis vinden. In de jaren ben ik ontzettend
veel verhuisd en bij elke verhuizing kreeg ik een
brief op de mat van de dichtstbijzijnde Katholieke
kerk, ik maakte geen gebruik van de uitnodiging
tot gemeenschap, maar ik vond het altijd een fijne
gedachte, je werd gezien. Begin 2022 kreeg ik een
berichtje van Nikki Dekker, met de vraag of ik bij de
jongerenavond wilde aansluiten, destijds een nieuw
concept, deze sloeg ik af, dit leek me niets voor mij.
Nadat Nikki mij voor de 3e keer vroeg ben ik toch
eens langsgegaan en ik ben niet meer weggegaan.

Wat doe je in de gemeenschap?

Op dit moment ben ik actief binnen de
jongerengroep en ben ik sinds kort lid bij het
Liturgisch Koor. Daarnaast kennen mensen mij
vooral van de Elvis- en Johnny Cash diensten.
Het muzikaal kunnen uiten van geloof vind ik de
mooiste vorm van religie die er is, muziek spreekt
de taal van de ziel en de liefde voor muziek en
musical is absoluut gevormd hier in de kerk, daar
ben ik ook nog heel veel mee bezig buiten de kerk,
zo speel ik bij musicalvereniging Scala in Alkmaar,
waar ik al vele mooie en leuke rollen heb mogen
vertolken. Dit was nooit gebeurd zonder al die
jaren Kerst-, Paas- en Jeugdkoormusicals. “Het
Geloof”, “Het Christendom”, daar had ik wel wat
vragen over, want dat sloot nog niet aan bij mijn
visie op de wereld. Na veel gesprekken te hebben
gevoerd, met verschillende generaties binnen de
gemeenschap, besloot ik dat ik verdere verdieping
op wilde zoeken, zo ben ik me aan gaan sluiten bij
de Bijbelstudie en heb ik religie omarmd. Dat ik nu
weer in de Cornelius kerk mag zingen, had ik de
afgelopen jaren niet zien aankomen, maar wat was
het een bevrijding na de Elvisdienst, toen voelde
ik me echt weer verbonden. Op dit moment woon
ik zelfs weer in Limmen, boven de pastorie, hier
naartoe verhuizen was thuiskomen, een warm bad
waar ik ontzettend veel rust vond.

Waarom zet je je als vrijwilliger in?
De Corneliuskerk is “thuis” voor mij en ik geloof
in de kracht van gemeenschap. Een plek creéren

IN HET LICHT

waar iedereen welkom is vind ik'heel belangrijk;
een goed gesprek, een leuke discussie, een kopje
koffie, een mooie dienst, de saamhorigheid die ik
hier'voel en beleef en de waardevolle vriendschap-
pen die ik hier heb opgebouwd gun ik iedereen.
Ik'geniet enorm van de mensen hier en waarop
iedereen op diens eigen manier een steentje
bijdraagt en zichzelf kan zijn. Ik ben hier met open
armen ontvangen en dat gevoel hoop ik ook naar
een ander te kunnen uitstralen.

Wat is je mooiste herinnering aan de kerk?
Recent gezien uiteraard de Elvis viering en de
Johnny Cash viering, hierover word ik.nog vaak
aangesproken in het dorp, dat mensen daar zo
ontzettend van hebben genoten, maken mij super
blij en trots! Wat verder terugblikkend heb ik zoveel
mooie en leuke herinneringen. Ik kan altijd'heerlijk
nostalgisch terugblikken op alle musicals van zowel
het kinderkoor als het jeugdkoor, het maken van de
CD met de jongerenkoren. Toen ik bij het jeugdkoor:
zat heb ik nog een aantal keer met Johan Olling
meegespeeld in de 3-delige paasmusical, waarin
Johan een verslaggever was vanuit het heden en
terug was gereisd naar de tijd van Christus, hierbij
was ik de cameravrouw, daar hebben we ontzettend
veel lol aan beleefd. Een andere herinnering die me
te boven schiet is toen we met het Jeugdkoor een
musical hadden gemaakt over Julia. Hierin zong ik
een prachtig a capella nummer, terwijl ik:-van ach-
teruit de kerk richting het altaar liep en op het altaar
was een schaduwspel waarin we een onthoofding
lieten zien waar'we heel hard aan gewerkt hadden.
Ook ben ik bij de Taizé jongerenontmoeting in Rot-
terdam geweest in 2010, dit was zo een ontzettend
bijzondere ervaring. Jongeren van over de hele
wereld, op een kussentje zitten in Ahoy, slapen bij
gastgezinnen om het geloof te belijden. Het was
een hele warme gemeenschap waar we in terecht
kwamen en ik denk hier nog regelmatig aan terug.
Overall, is de mooiste herinnering, dat we com-
pleet vrij waren creatief gezien en we ons mochten
ontwikkelen op onze eigen manier maar met re-
spect en liefde voor iedereen.

Hoe lang wil je nog (met de dingen die je doet)
doorgaan?

Zingen zal ik blijven doen tot ik erbij neerval, zo
lang ik kan wil ik'dit ook blijven doen bij de kerk: Ik
voel dat er ruimte is voor nog vele muzikale pro-
jecten, waarin het gehele dorp betrokken blijft bij
de kerk. Misschien komen er ook nog hele andere
mooie zaken op mijn pad waarin ik-me kan ontwik-
kelen en verdiepen, daar kijk ik ontzettend naar
uit!' Daarnaast hoop ik nog jaren zo betrokken te
blijven en als ik kijk:.naarvele andere betrokkenen,
heb'ik'nog aardig wat jaren te gaan!
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School parochiemusicals

Het Mooiste Geschenk

leder jaar spelen kinderen van de Kerkuil met
Kerst een musical in onze kerk. Ook dit jaar zal
deze traditie worden voortgezet. Wat dit jaar extra
bijzonder maakt, is dat ook de “school aan de
overkant”, het Kleurorkest, dit jaar een musical zal
opvoeren. Gaaf!

We volgen in de musical de reis van Prins
Joezoef, hij gaat geschenken brengen aan

de nieuwe Koning van vrede. Maar zullen

zijn geschenken deze pasgeboren Koning
bereiken?

ledereen is natuurlijk welkom

om te komen, maar houd er

Bekijk regelmatig de website van

de parochie voor het laatste nieuws

De website van de parochie
www.corneliuskerk-limmen.nl wordt dagelijks
bijgewerkt en staat vol berichten en nieuwtjes.
Ook veranderingen in het rooster of mooie
fotoreportages worden meteen geplaatst.

Klik eens op de ‘honingraatjes’, bekijk de
bovenbalk op de homepage, de agenda en de
onderwerpen onder het kopje ‘Actueel’. Mis je
nog iets, of klopt de informatie niet, stuur dan een
berichtje naar bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Werkgroep ‘website en communicatie
Corneliusparochie’

Aanmelding voor eerste

communie en vormsel

Laatste kans!

Heel december kunt u uw kind nog aanmelden voor
de eerste communie 2024. Dit kan door een mail te
sturen naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl

T
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Tafelen voor de vastenactie
in Limmen

Gastgezinnen en kooktalenten gezocht!
Geef je op!

Vanuit de werkgroep Missie, Ontwikkelings-
samenwerking en Vrede vanuit onze regio (MOV-
HALE) wordt er op zondag 10 maart 2024 de actie
‘Tafelen voor de Vastenactie’ georganiseerd. De
datum is nog ver weg, maar om de organisatie op
orde te hebben, zijn we nu alvast op zoek naar
gastgezinnen die hun tafel en kooktalenten gratis
open willen stellen voor drie keer vier gasten. Elke
gang komen er namelijk afwisselend vier gasten
bij je langs. Deze ontmoetingen vinden plaats

op zondag 10 maart 2024 vanaf 17.00 uur. De
opbrengst is voor het Vastenactieproject. Meer
informatie en ook het aanmelden om mee te doen
als gast, zal in het volgende nummer van het
parochieblad gepubliceerd worden. Gastgezinnen
die willen koken kunnen zich per mail aanmelden
op: aanmelden.activiteit@corneliuskerk-
limmen.nl

Meditatieve
zaterdagavondyvieringen:
Rust en bezinning

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de
sfeer te komen is het verstandig zeker 10 minuten
van tevoren aanwezig te zijn om rust te vinden

en ruimte te maken voor ‘Hij die is groter dan ons
hart’. Je kunt vooraf ook een kaarsje aansteken bij
de opstandingsicoon en ook de Taizé-acclamaties
zingen makkelijk mee.

Een vorm van liturgie-vieren waar we u allen
uitnodigen bij aanwezig te zijn. Zie voor actuele
data het liturgisch rooster.



eken naar houvast in 2024

-

In deze moderne tijd kan het soms moeilijk zijn om
houvast te vinden. Technologische ontwikkelingen,
sociale veranderingen en wereldgebeurtenissen
kunnen ons soms overweldigen. Maar juist in deze
uitdagende tijden is het belangrijk om te beseffen
dat er altijd bronnen van houvast zijn, als we weten
waar we moeten zoeken. Een van de belangrijkste
bronnen van houvast is het vinden van innerlijke
rust en balans.

Kerstkoor familie Valkering

In ons gezin heeft muziek altijd een grote rol
gespeeld. Onze moeder komt uit een muzikale
familie en zong graag en veel, maar de zangstem
hebben we van onze vader. Mamma zei altijd:
"Laat ik maar niet zingen, want ik kan de wijs

niet houden.” Maar dan zeiden wij: “Nee mam,
doorgaan, want als u zingt, is het alsof de zon in
huis schijnt!” Uit pappa’s werkplaats klonk ook
altijd luid gezang door vader en de knechts, want
ze moesten wel boven het geluid van de machines
uitkomen! Hij was jarenlang lid van het kerkkoor.
De oudste vier kinderen gingen op gitaar- en
mandoline les en met Sinterklaas en Kerstmis
zong de hele familie met muzikale begeleiding. Het
was bij ons dus altijd heel gezellig in december.
We gingen zelfs ook bij onze buurtjes Van der
Steen liedjes zingen, dat vonden ze prachtig!

Marjo ging meedoen met het organiseren van de
kindermusical in de kerk en ook met Kindje wiegen
en met name de zussen zijn al heel lang lid van
één van de kerkkoren.

Toen onze moeder in de Cameren woonde, kwam
Ton eens bij mij met het idee, om daar samen

REGIO KERKNIEUWS

Aansluitend bij het jaarthema 2023-2024: ‘Houvast’
hebben we als werkgroep liturgisch koor in de
eerste maand van 2024 het thema: “zoeken naar
Houvast in 2024’ gekozen.

Met de jaarthema-symbolen van een meerpaal,

. reddingsboei en anker willen we d.m.v. liederen,

gebeden en teksten op zoek gaan naar die
innerlijke rust en balans. De vraag die we onszelf
willen stellen is: ‘hoe, waar en aan Wie vind jij
houvast?’ Het liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs zal
inhoudelijk en ook met zang invulling geven aan
dit thema. Na de viering is er gelegenheid om nog
even na te praten en is er gelegenheid voor een
kop koffie of thee.

Werkgroep Themavieringen van het liturgisch koor
Tot zaterdag 27 januari, aanvang: 19.00 uur

kerstliedjes te zingen op een koffieochtend viak
voor Kerstmis. Rob was onze geluidsman. Dit
werd zeer op prijs gesteld en toen de broers en
zussen hiervan hoorden, wilden ze het volgende
jaar ook meedoen. Dus waren we toen met

z'n zevenen en het jaar daarop zelfs met zijn
veertienen, want de koude kant liet ook van zich
horen. Toen onze moeder naar de Platanenhof

in Alkmaar verhuisde, hebben wij daar ook nog
gezongen. De samenstelling verschilt van jaar tot
jaar, maar we hebben een grote vaste kern en

het enthousiasme bilijft ongewijzigd. Vooral het
samen oefenen bij Ton is zo gezellig! Dan hebben
we weer echt de sfeer van vroeger te pakken. De
vriend van Ton en zijn vrouw versterken het koor al
jaren en een van de nichtjes is ook vast aanwezig.
En dit jaar doet er nog een nicht met haar vriend
mee, dus de volgende generatie is in opkomst.
Toen het optreden in de Cameren niet meer
doorging, verhuisden we naar de kerk en inmiddels
is dit, na ruim 20 jaar, een gezellige traditie
geworden, waarin de nostalgische kerstsfeer wordt
opgeroepen. We hopen dit nog lang te mogen
blijven doen!
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INTENTIES

Zaterdag 16 december Jaap Dirkson, Aad Kaandorp Zondag 17 december Helena Min, Jaap Metselaar en Joke
Metselaar-Apeldoorn, Truus Droog-Bruin, Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Co van der Steen, An-
nelies Bakkum-Smit, Afra Koot en overl.ouders, Simon Kuijper, Will Pepping, Theo Swart, Jaap van der Steen en Corrie
van der Steen-Mosch, Arnold Henselmans en Annie Henselmans-Borst Zaterdag 23 december Dina Hageman-Reg-
top Zondag 24 december 19.00 uur Corrie Bakker-Vrugt, Nelleke Molenaar, Gerrit Bakkum en Lies Bakkum-Zuur-
biert en overl.kinderen, Opa en Oma Pronk en Channon Broedersz, Rie Duijkersloot,Joop Baltus, Cock Groot en
Riet Groot-Konijn, Jan Rotteveel en Annie Rotteveel-van Stralen, Nico Droog, Sjaak Seignette, Nico Beentjes en
Gré Beentjes-Fatels Zondag 24 december 21.30 uur Siem Admiraal en overl.fam.Admiraal-Hageman, Agaath
Mooij en fam. Mooij-Putter, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Ton en Regien Bolten-Min, Dick van
der Velden, Co Jonker-Krom, Aad Kaandorp, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen. Jaap Welboren en overl.fam.
Welboren-Lighart. Gré Liefting-Zandbergen, Evert Zeeman, Ben Nijman, Herman van der Sande en Truus van der
Sande-Sander, JanSiem Valkering, llias lliopoulos en overl.fam. lliopoulos-Dekker, Piet van der Velden en Marie
van der Velden-Bakker, Piet van der Velden jr., Piet Bakkum en Margretha Bakkum-Bakker, Jaap Bakkum, Ina
Groot-Bakkum, Melanie van Diepen, Engel Valkering en Riet Valkering-Sprenkeling, Tim Baltus, Wim Metzelaar
en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Floor Schoorl, Nicolaas Verver en Cornelia Verver-Valkeriring en overl.fam., Leo
Verver, Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Petrus v.d. Park en Maria
v.d.Park-Oudhuis, John Luttikhuizen , Bart van Beek en Rie van Beek-Duivenvoorde Maandag 25 december
Kees Admiraal, Cor Schol, Jans Min, Siem Pepping, Gerard Winder, Harry Zandbergen, Gerard Rietveld en Cor-
rie Rieveld-Pronk, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, , Claudia Rijs-Salomon, Willem Dirkson en Sien
Dirkson-Duivenvoorde, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, Trudy Kerssens-Weijers, Koos Glorie, Arie Mooij,
Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Nack en Nelly Kaandorp, Martiétte Kaandorp, Jan
Glorie, Wub en Trien Glorie, Frans en Rie Sentveld, Kees Glorie, Wim Levering en overl.fam. Levering-v,d, Wurff
en kleinzoon Lars, Klaas Meegdes. Dinsdag 26 december Melanie van Diepen, Engel Valkering en Riet Valker-
ing-Sprenkeling, Agaath Mooij en fam. Mooij-Putter, Opa en Oma Vleugel, Oma en Opa Putter kleindochter Lindy,
Andre Winder en Trien Winder-Metselaar, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Jaap Welboren en overl.fam.
Welboren-Lighart, Hans Zwart en overl.fam., Jan Mooij en zoon Piet Mooij, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp,
Angelique Levering-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Piet Krom, Frans de Groot en Tinie de Groot-Hooge-
boom, en zoon Frank de Groot. Zondag 31 december Overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Gerard
Winder, overleden fam. Kuijs-de Groot, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. fam. Pepping, JanSiem
Valkering, Gre Liefting-Zandbergen. Maandag 1 januari Siem Admiraal en overl.fam.Admiraal-Hageman, Piet
Krom, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, Adelva de Graaff, Piet Luijendijk. Zondag 7 januari Mar-
tinus Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Frans Glorie,
Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot , overl. Fam. Pepping, Gerard Balk, Jan Glorie, Jaap Groot en Doortje
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique
Levering-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping,
John Luttikhuizen, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam. Zaterdag 13 januari Ada Beentjes. Zondag

14 januari Lies Al, Annelies Bakkum-Smit, Joop Baltus, Truus Droog-Bruin, Gre-Dekker-Oud, Jaap Metselaar en
Joke Metselaar-Apeldoorn, Theo Dirkson, Rie Duijkersloot, Gre Liefting-Zandbergen, Pe Pepping en overl. Familie
Simon Kuijper, Joop en Riek Holla-Bakker en zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa. Zondag
21 januari Ada Beentjes, Cees Castricum, Helena Min, Arnold Henselmans en Annie Henselmans-Borst, Adelva
de Graaff, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Afra Koot en overl. Ouders, Ed Kuijper
en Anja Kuijper-Schagen. Zondag 28 januari Overleden fam. Kuijs-de Groot, Joop Baltus, Rie Duijkersloot, Gre
Liefting-Zandbergen, Cok Groot en Riet Groot-Konijn, Kees Louwe, Piet Luijendijk. Zondag 4 februari Martinus
Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Frans Glorie, Corrie
Bakker-Vrugt, Gerard Balk, Anthoon van der Steen en Corrie van der Steen -Kaptein, Jan Glorie, Jaap Groot en
Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angel-
ique Levering-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pep-
ping, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam.



Deze poster wordt u aangeboden door de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
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800 jaar Kerststal

“Ik wil de herinnering oproepen aan het Kind, dat in Bethlehem geboren is, en zo goed mogelijk
met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien, waarvan het, toen het nog maar
net geboren was, al te lijden had; ik wil zien hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os
en een ezel.”

Dit zouden de woorden zijn die Franciscus van Assisi in 1223 over de door hem gemaakt kerststal sprak.
Aan de ene kant heel herkenbaar, vooral het in herinnering roepen van de geboorte van Jezus. Maar
eigenlijk zie ik nooit kerststallen waarin het zwaar lijkt te zijn. Ze zijn eerder knus en gezellig!

Toch is wat Franciscus zegt eigenlijk veel mooier. Hij herinnert ons eraan dat God mens geworden is
onder moeilijke omstandigheden, om zo te laten zien dat Hij op eerste plaats kiest voor de mensen die
het arm hebben, die pijn lijden, onderdrukt worden. In diezelfde geest schreef paus Franciscus, die niet
toevallig dezelfde naam draagt, in een brief uit 2019:

“(de kerststal) doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een van ons werd, zodat wij
op onze beurt één met Hem mogen worden.” Dit schrijft paus Franciscus in een apostolische brief die op
1 december 2019 verscheen: ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). De paus was die dag
op bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerststal.

Voor meer informatie kijk op: www.minderbroedersfranciscanen.net/800-jaar-kerststal

Hoe mooi die kerststal ook geweest is, hij zal het niet gehaald hebben bij de kerststal van
Limmen, die ook dit jaar weer door de mannen van de dinsdagploeg in elkaar is gezet.

Hij is te bewonderen wanneer de ontmoetingsruimte open is. Sowieso is dat na de vieringen op zondag,
of voor de vieringen op zaterdagavond!




UIT DE PEN VAN... JOHAN OLLING!

Opa, het licht staat op rood’

We stonden met een heleboel voetgangers

te wachten bij de oversteekplaats aan de
Rijksstraatweg voor het rode verkeerslicht.
Plotseling zette de groep zich in beweging

en ik liep gewoon met ze mee. Eén van mijn
kleinkinderen riep boos: “Opa, het licht staat op
rood, dan mag je niet doorlopen!” Ja, daar sta je
dan met je goede voorbeeld. Niet dat ik zelf een
heilig boontje ben, maar als je zelf je kinderen en
kleinkinderen steeds weer vertelt dat ze zich aan
de regels moeten houden, is het niet leuk als ze
jou op een onregelmatigheid betrappen. Ik had dan
ook niet nagedacht en gewoon de massa gevolgd!

Meegaan met de massa

Hoeveel ongelukken zijn er in de geschiedenis
van de mensheid al niet gebeurd doordat mensen
blindelings in de massa achter een ‘sterke’ man
aanliepen. En hoeveel ongelukken gebeuren er
ook nu nog doordat mensen hun eigen mening
vergeten en meegaan in de massa. Je hoeft
maar te denken aan kinderen op een schoolplein
die zich met z’'n allen tegen één leerling keren.

Je hoeft maar te denken aan mensen die
buitenlanders overal de schuld van geven. O, wat
vinden we het griezelig om niet mee te gaan met
de massa, om onze eigen keuzes te maken. Want
je zou eens uit de boot kunnen vallen!

Lees het Kerstverhaal maar eens!

En toch horen we overal in de geloofsverhalen

uit de Bijbel dat we zéIf verantwoordelijk zijn

voor onze daden. Bij God kunnen wij ons niet
verschuilen achter de massa. Hij wil dat we zélf
nadenken en daar waar het nodig is, juist tegen
de mening van de massa ingaan. Hoe dat moet?
Lees het Kerstverhaal maar eens. Het is een
verhaal tegen de massa in. In dat kind wordt een
mens geboren die zijn eigen weg zal gaan. In

dat verhaal met zijn voederbak en zijn herders
wordt al duidelijk dat Jezus geen meeloper is. Je
herkent ‘Hem’ steeds weer opnieuw als ‘Hij’ die
juist hen opzoekt die door de mensen van die tijd
als de pest werden gemeden of zelfs gestenigd.
Ik wens u een Zalig Kerstfeest toe en een gezond
en gelukkig Nieuw Jaar, waarbij het mag lukken
de massa te ontstijgen en zéIlf mee te werken aan
vrede.

Johan Olling
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In Memoriam

In memoriam: Jan Glorie
Overleden op 6 september 2023 op de leeftijd van 77 jaar

Jan is geboren op 1 oktober 1945 als jongste van
een tweeling. Hun ouders Wub Glorie en Trien Glo-
rie-Hoogland hadden al 2 dochters, Tiny en Truus.
Vader Wub was tuinder dus voor en na school was
er genoeg werk te doen. Niet alles was werk, er
werd ook gefeest. In 1967 ging pa met zijn broer
Kees en wat vrienden naar Egmond-Binnen om

te dansen bij café Swart. Die avond was ook Tini
Sentveld aanwezig en pa viel als een blok voor
haar.

Na 2,5 jaar verkering trouwden ze en gingen ze
wonen aan de Dampegheestlaan. Daar werden al
snel 3 dochters geboren: Sandra, Petra en Karin.

De eerste 15 jaar van hun huwelijk was pa veel
aan het werk. Hij maakte lange dagen. Samen met
broer Kees runde hij een winkel en een kantine op
camping “de Woudhoeve”. Hierna werkte hij ook
nog als S.R.V. man in Limmen. Ook weer vroeg op
en laat thuis. Toen ging pa werken als meteropne-
mer bij het gasbedrijf, dit was een hele goede zet.
Normale werktijden en op 56,5 jarige leeftijd mocht
pa al met de VUT. Samen hebben we dus nog veel
van elkaar kunnen genieten.

Om toch iets omhanden te hebben ging pa aan het
werk bij de tuinploeg van de kerk. Dit heeft hij 15
jaar met plezier gedaan. Ook hielp pa mee met het
maken van de Limmer toren.

Het gezin groeide. Naast schoonzoons kwamen

er ook nog 4 kleinkinderen. 3 jongens en 1 meisje
waar pa heel blij mee was.

Begin dit jaar kregen wij helaas te horen dat pa
erg ziek was en dat hij niet heel lang meer te leven
had. Toen zijn gezondheid achteruit ging hebben
wij als gezin nog heel veel leuke dingen met elkaar
gedaan. Wat heeft hij daar samen met ons van
genoten.

Wij, ma en zijn meiden waren erbij toen pa rustig
weggleed naar de andere kant. Eindelijk had pa
rust, maar met de rust voor hem kwam het gemis
Voor ons.

“Pa, bedankt dat u zo’n geweldige lieve man,
vader en opa voor ons bent geweest”.
“Het gaat u goed!”
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