


VAN DE REDACTIE

In dit laatste nummer van het seizoen aandacht voor het feest van Pinksteren. Pastor Igno wijdt er een
pastoraal woord aan en Mike heeft een “ander” Pinksterverhaal en legt uit hoe het zit met die Heilige
Geest. Het liturgisch rooster gaat tot de startzondag op 15 september. Tegen die tijd ligt er weer een
nieuw parochieblad op de mat. Er is nieuws vanuit de parochieraad en de jaarlijkse parochievergadering
is gepland op 14 mei. Er is een verslag van de Griekenlandreis. Tot de zomer staan er nog activiteiten in

de agenda, u leest het allemaal in uw eigen parochieblad.

Voor actueel nieuws verwijzen wij naar de website: www.corneliuskerk-limmen.nl

De redactie wenst u allen veel leesplezier en een goede zomer.

Kopij voor de volgende Rond de Limmer Toren kunt u per e mail aanleveren voér 15 augustus

limmertoren@coreliuskerk-limmen.nl

PAROCHIEAVOND

Beste parochianen,de Parochieraad nodigt u uit voor
de jaarlijkse jaarvergadering/parochieavond.

Deze wordt gehouden op dinsdag 14 mei a.s.
om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de
Corneliuskerk. Tijdens deze avond willen wij u graag
informeren over onze financiéle situatie, over de
gang van zaken tijdens het afgelopen jaar en de
plannen voor 2024. Uiteraard is er ruimte om van
gedachten te wisselen over alle andere zaken die
u en ons bezig houden en de actualiteiten van dat
moment.

Heel graag tot woensdag 14 mei a.s. !!

Vriendelijke groet,

Namens de Parochieraad H. Cornelius,
Marianne Snel,

Secretaris

OPROEP: KOSTERS GEZOCHT!

Wil je iets voor de gemeenschap betekenen en heb
je eensin de paar weken een zondag ochtend tijd om
te helpen? Dan hebben wij een leuke en belangrijke
plek voor je! Als koster is je belangrijkste taak het
voorspoedig laten verlopen van de verschillende
vieringen en allerlei hand en spandiensten voor,
tijdens en na de liturgie. Koster zijn is een belangrijke
en dankbare diens aan de gemeenschap. Je bent
onmisbaar voor het functioneren en voortbestaan
van de kerk!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
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NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Alweer het laatste nummer van de Limmertoren van
het seizoen ’'23-'24. Wat vliegt de tijd. We kunnen
terugkijken op mooie vieringen en activiteiten, met
een groot woord van dank aan al diegenen die dit
mogelijk hebben gemaakt.

Samenwerking H. Corneliusparochie en Bron
van Levend Water

Wat meer op de achtergrond zijn er tussen het
bestuur van Bron van Levend Water en onze
parochieraad diverse gesprekken gevoerd over
een mogelijk samenwerkingsverband. Dit gebeurde
onder sterke aandrang van en onder leiding van het
bisdom. Onlangs hebben beide besturen ingestemd
met de vorming van een nieuw overkoepelend
bestuur voor de beide parochies. De parochies
behouden ieder hun zelfstandigheid maar krijgen
dan één parochiebestuur, bestaande uit twee leden
vanuit elk van de huidige parochiebesturen onder
voorzitterschap van de pastoor-administrator.
Vooralsnog zal laatstgenoemde functie vervuld
worden door de deken, pastoor Franklin Brigitha. Hij
zal ook leiding blijven geven aan het pastoresteam,
bestaande uit de pastores, Mike Nagtegaal, Igno
Osterhaus en Nico Mantje. De overige beoogd
bestuursleden zijn, namens de Corneliusparochie
mevr. Gerardine Vahl-Res en dhr. Piet Valkering, en,
namens de parochie Bron van Levend Water dhr.
Martien den Blanken en dhr. Harry Broers. Martien
den Blanken zal in het nieuwe parochiebestuur de
rol van vice-voorzitter vervullen, Gerardine Vahl-Res
wordt secretaris en Piet Valkering penningmeester.
We rekenen

op een mooie samenwerking

met behoud van onze eigenheid, identiteit en
zelfstandigheid en financieel onafhankelijk zijn.
Eerste Communie 2024

Zondag 7 april hebben 19 kinderen van binnen en
buiten onze parochie hun eerste heilige Communie
mogen ontvangen. Een feestelijke viering in een
goed gevulde kerk. Ook vanaf deze plaats een
hartelijke felicitatie voor de communicantjes.

Openstelling kerk tijdens de bloemendagen
Tijdens de bloemendagen, waar we de kerk
hebben opengesteld voor bezoekers, hebben de
gastheren en -dames veel geinteresseerden mogen
ontvangen. Het was een gezellige drukte.

Vooruitblik

Ondanks dat dit alweer de laatste Limmertoren van
het seizoen is, staat er toch nog het een ander te
gebeuren. Zo zal de jaarvergadering op dinsdag 14
mei plaatsvinden. Elders in deze Limmertoren vindt
u hiervoor de uitnodiging.

In voorbereiding op weg naar Pinksteren, zal er ook
dit jaar weer een Taizé projectkoor georganiseerd
worden. Een vieringdie door velen zeergewaardeerd
worden.

Zondag 7 juli vieren we de Dankzondag, waarin
we tijdens de dankviering, ondersteund door
verschillende koren, terugkijken op het afgelopen
seizoen en de vrijwilliger van het jaar bekend zullen
maken.

Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is naar wens verlopen. Het
totaalbedrag staat op dit moment op een bedrag
van bijna € 35.000,00 bijeengebracht door 491
parochianen. We verwachten nog een aantal
nabetalingen. Dank aan alle gulle gevers, ondanks
de moeilijke tijd, waarin we als kerkzijn verkeren.

Tot slot wens ik u een heel goede zomer toe, een
zomer voor de een dichtbij huis, een ander trekt er
wellicht verder op uit. Ik wens u allen veel rust en
ruimte voor bezinning.

Ook namens pastor Mike Nagtegaal en de leden
van de parochieraad een hartelijke groet.

Gerardine Vahl-Res
vz parochieraad



Het is op het joodse pinksterfeest, dat de leerlingen
van Jezus, vlak na zijn dood, bij elkaar zijn in een
zaal. Lucas, de auteur van het boek Handelingen
van de apostelen, beschrijft het pinksterwonder, dat
dan gebeurt, als volgt: “Toen de dag van Pinksteren
aanbrak, kwam er plotseling uit de hemel een
geraas, alsof er een hevige wind opstak en het
vulde heel het huis, waar ze zaten. Er verschenen
hun vurige tongen, die zich verspreidden en die zich
op ieder van hen neerzetten. Zij raakten vol van de
heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde
talen, zoals de Geest hen in gaf’. Direct na dit
pinkstergebeuren gaan de apostelen, aangevuurd
door de heilige Geest, de straat op. De eens zo
schuchtere en teruggetrokken leerlingen van Jezus
zijn geheel vervuld van Gods Geest en zij durven de
Blijde Boodschap uit te dragen. Zij zijn vol geestdrift
en zij spreken over het leven van Jezus, over zijn
sterven en over zijn verrijzenis. Lucas vertelt verder:
joden, vrome mannen uit allerlei windstreken, lopen
te hoop om naar deze leerlingen te luisteren en
zZij zeggen vol verbazing: “Maar zijn allen die daar
spreken dan geen Galileérs?.... Hoe komt het
dan dat ze een taal spreken die wij verstaan?” De
toehoorders worden geraakt door deze boodschap.
Zij begrijpen wat de apostelen hen vertellen, ook al
komen velen van hen uit geheel andere culturen en
taalgebieden... Ook deze luisteraars worden, net
als de leerlingen, enthousiast en op de eerste dag
van de verkondiging laten 3.000 van de aanwezige
mensen zich dopen. Veel pasgedoopten nemen
de Blijde Boodschap mee naar hun eigen land.
De boodschap verspreidt zich snel naar de landen
rondom de Middellandse Zee. De geboorte van de
jonge kerk is met dit pinksterfeest een feit.

Wat betekent de heilige Geest voor ons? Met het
doopsel en het vormsel hebben de meesten van
ons de heilige Geest ontvangen. De Geest van
God, die ook ons aanspoort om het evangelie
te verkondigen en ervan te getuigen. De heilige
Geest woont 66k in ons. Hij verlicht ons en is onze
gids. Het is de Geest van de waarheid die ons de
woorden van Jezus doet begrijpen, die ze levend
en actueel maakt. Hij geeft ons in wat wij kunnen
zeggen en hoe we de dingen kunnen uitleggen.

PASTORAAL WOORD

Het is de Geest van liefde die ons het vuur van
zijn liefde geeft, die ons in staat stelt om God en
mensen liefde en aandacht te geven, die wij op
onze weg tegenkomen. Het is de Geest van sterkte
die ons de moed en de kracht geeft om consequent
het evangelie te volgen en altijd van de waarheid
te getuigen. Alleen met het vuur van de liefde, dat
Hij uitstort in ons hart, kunnen ook wij onze zending
volbrengen. Deze mag voor ons zijn: getuige zijn
van Jezus Christus. Van de heilige Geest kunnen
wij inspiratie ontvangen om als goede christenen te
leven. Dat hebben wij ook nodig.

Wanneer de heilige Geesttoegang heefttot mensen,
dan werkt dit altijd positief. Gemeenschappen zullen
door Gods Geestwordenvernieuwd. Mensenkunnen
elkaar dan iedere dag met nieuwe ogen bezien.
Ruzies en conflicten kunnen worden bijgelegd
en mensen en (kerkelijke) gemeenschappen
kunnen hierdoor groeien en mensen zullen elkaar
vervolgens inspireren. Op plaatsen, waar mensen
onderling met elkaar in liefde verbonden zijn,
waar onderlinge vrede heerst, daar zijn plaatsen
waar de heilige Geest goed kan werken. Dat kan
tegenwoordig zo zijn, bijvoorbeeld in een (parochie)
gemeenschap, maar het kan ook buiten een
kerkgebouw gebeuren. Het pinksterwonder speelde
zich ook niet af binnen een kerkelijke omgeving.
Wij hebben in het pinksterverhaal heel duidelijk
gezien dat de leerlingen van Jezus, die ondanks
alles wat zij meegemaakt hadden, toch met elkaar
verbonden bleven. Pinksteren is zeker niet alleen
een historische gebeurtenis die zich 2.000 jaar
geleden heeft afgespeeld. Neen, de heilige Geest
komt nog steeds naar mensen toe en werkt onder
mensen die daarvoor open staan, ook nu in onze
omgeving in het jaar 2024. Gods Geest kan vooral
daar werken waar mensen eensgezind zijn. De
Geest werkt daar waar mensen, ondanks verschil
in cultuur of afkomst, elkaar verstaan. Gods Geest
maakt het mogelijk dat mensen elkaars taal kunnen
spreken, waar zij ook vandaan komen. Het gaat er
niet om uit welk land wij, of onze ouders afkomstig
zijn. Nee, het gaat er op de eerste plaats om dat
wij allen open staan voor God, in gebed, in woord
en daad én in onderlinge verbondenheid tussen
mensen. ‘Pinksteren’ kan mensen overkomen die
open staan voor God en voor elkaar. Als wij dit doen,
zal Gods Geest ons belonen met zijn oneindig grote
en rijke gaven. Met de hulp van zijn Geest zullen wij
dan als mensen en als gemeenschap verder kunnen
groeien. Dat is wat wij vieren met Pinksteren.

Ik wens u een zalig Pinksteren toe!.
Igno Osterhaus, pastor



PINKSTERACTIE
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De Week Nedérlandse Missionaris
11 mei t/m 19 mei

Honderden Nederlandse missionarissen en
missionairwerkerswereldwijd gaan elkedagopnieuw
de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij
kunnen zij rekenen op financiéle ondersteuning
van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).
Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij
zich met overgave in voor anderen. Missionarissen
en missionair werkers geloven in de kracht van
kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin
zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun
eigen situatie te veranderen.

Van 11 t/m 19 mei zet Week Nederlandse Missionaris
onze missionarissen en missionair werkers extra in
de schijnwerpers tijdens de Pinksteractie 2024. In
een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen
wij hun mooie en zo belangrijke werk onder de
aandacht bij de Nederlandse parochies en andere

MIVA: Een lange traditie

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun roeping
zien anderen te helpen. MIVA ondersteunt
deze mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen, zodat zij meer mensen
kunnen helpen

Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers
in Afrika, Azié en Latijns-Amerika. Zij helpen
mensen in afgelegen gebieden voor wie medische
zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver
weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen
met een handicap, die hiervan het meest te lijden
hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun
roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen,
hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.

Op 24 en 25 augustus 2024 vindt de jaarlijkse MIVA-
collecte in de kerken plaats. In 2024 vraagt stichting
MIVA urgente aandacht voor levensreddende
geboortezorg in afgelegen Zambia. Regelmatig
moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van
de weg ter wereld brengen.

belangstellenden. Het thema is ‘Geloven in de
ander. leder mens telt mee’. Want door te geloven
in de ander creéren we een sfeer van vertrouwen
en respect. En het idee dat ieder mens meetelt
herinnert ons eraan dat we er moeten zijn voor
de meest kwetsbaren. Onze missionarissen en
missionair werkers brengen deze mooie woorden
dagelijks in praktijk. Zij zetten zich belangeloos in
voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen in
zijn leven krijgt. Maar alleen met uw steun kunnen
zij hun prachtige werk blijven doen.

Doneer via de collecte of steun de WNM met een
gift op

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11.

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor
meer informatie

[ ] ®
Ondersteunt met
vervoer en communicatie




KINDERPAGINA

Het kinderkoor heeft een naam!

Na een lange zoektocht heeft ons kinderkoor eindelijk een naam gekregen!
Marja en Romy hadden een wedstrijd uitgeschreven zodat de kinderen de
naam zelf konden bedenken. Deze is gewonnen door Rein! Onwijs gefeliciteerd!
Het koor heet vanaf nu CoKo Junior! CoKo staat voor Cornelius Koor. We zijn Rein
heel dankbaar voor deze mooie naam en daarnaast alle anderen voor hun inzendingen!

Tijdens een feestelijke middag op 25 april werd de naam bekend gemaakt. Er
waren zelfs heerlijke cupcakes, versierd met het nieuwe logo, dat ontworpen is
door Romy. We hopen dat er veel jonge Limmertjes zich aan zullen sluiten zodat
we leuke activiteiten en vieringen kunnen blijven houden terwijl we bouwen aan
een toekomst voor onze Kerk en de gemeenschap van Limmen. Rein, gefeliciteerd!

Als CoKo zingen we niet alleen kerkliedjes, maar ook veel liedjes van K3, Kinderen
voor Kinderen en andere dingen die de kin inbrengen. Leuk voor iedereen dus!
Wil je meedoen? Mail dan naar kinderko eliuskerk-limmen.nl
Tot snell




VERDIEPING

Pastor, hoe zit het nou met..
de heilige Geest?

Van alle drie de goddelijke personen is de heilige
Geest misschien wel het moeilijkst uit te leggen.
De Geest laat zich namelijk maar moeilijk in woor-
den vatten, alsof Hij zich niet in vaste ideeén en
concepten gevangen wil laten zetten. Als je Hem
te vast omlijnd en omschreven hebt dan weet je
eigenlijk één ding zeker: dat is Hem niet! Ondanks
dat is Hij in zowel het christelijk leven als in de
Bijbel voluit aanwezig.

In de Bijbel zien we de heilige Geest al op de eer-
ste bladzijde verschijnen, namelijk in het Schep-
pingsverhaal. Daar brengt Hij orde in de chaos en
geeft het leven aan mensen en dieren. Het is dan
ook niet gek dat het Hebreeuwse woord waarmee
de Geest wordt aangeduid (ruach) hetzelfde woord
is dat voor ‘levensadem’, ‘wind’ en ‘energie’ wordt
gebruikt!

Ook zien we in de Bijbel dat de Geest mensen
krachten en talenten geeft. Zo kan Jozef voor Fa-
rao dromen uitleggen (Gen.41) en krijgt Bezaleél
van Hem de wijsheid en vaardigheden om spullen
voor het tabernakel te maken (Ex. 31; 35). Ook in-
spireert Hij de profeten. Aan hen geeft Hij de visie
van God op gebeurtenissen hier op aarde weer.

In het Nieuwe Testament zien we Hem bij de doop
van Jezus neerdalen in de vorm van een duif en
horen we hoe Hij Jezus naar de woestijn leidt.
Later zal Jezus de leerlingen beloven dat Hij ze na
Zijn hemelvaart niet alleen zal laten, maar hen een
paraletos (metgezel) zal sturen, de Geest van de
Waarheid die hen alles in herinnering zal brengen
wat Hij gezegd en gedaan heeft en bij hen zal blij-
ven (Joh.14,16-18).

De dingen die de Geest in het Oude Testament
deed, doet hij in de tijd van Jezus en in onze tijd
nog steeds. De grote hoop van het christendom

is dat God de wereld ooit zal vernieuwen. Dat er
een nieuwe hemel en aarde komen. Daar werkt de
Geest nu al op vooruit: alle mensen die Jezus in
geloof hebben aangenomen zullen daar deel van
uitmaken. Daar zal ik zo iets meer over zeggen.

Wat merken we nu dan van de heilige Geest?
Ondanks dat Hij moeilijk te begrijpen, of voor te
stellen is, is er wel veel over Hem te zeggen! Zo
heb ik het bijvoorbeeld nu al over een ‘Hij’ en niet
over ‘Het'. De Geest is dus een persoon, net als
de Vader en de Zoon dat zijn. Eigenlijk is de Geest
Gods persoonlijke aanwezigheid in ons leven, en
in de wereld. Hij is degene die ons inspireert, ons
laat zoeken naar God, ons op Jezus wijst. Ook is
Hij degene die in ons komt wonen op het moment
dat wij tot geloof komen. Vanaf dat moment werkt
Hij in en door ons heen. Dit doet Hij niet hardhan-
dig of opdringerig, want geloof is liefde en liefde
kan per definitie niet hardhandig worden afge-
dwongen, maar door in te werken op onze wil.

Maar net zoals dat de heilige Geest zich niet zal
opdringen, laat Hij zich ook niet afdwingen. Er

is geen trucje dat wij kunnen doen om met Hem
vervuld te raken. Het enige dat wij kunnen is ons
oprecht voor Hem openstellen, Hem de ruimte

te geven om in ons te komen en van daaruit te
werken. In alle christenen woont precies dezelfde
Geest, al uit dit zich op verschillende manieren.

De Geest is namelijk creatief, en maakt weliswaar
orde en eenheid, maar géén eenheidsworst! leder
mens is gelukkig verschillend, met verschillende
karakters, talenten en valkuilen. Daarom zal Hij
door iedereen anders werken zolang wij onszelf
aan de kant zetten en Hem de ruimte geven.

Dit is heel bijzonder. Want aan de ene kant geven
we een iets van ons ‘zelf’ op, maar aan de andere
kant krijgen we er bij wijze van spreken méér van
onszelf voor terug, maar dan door Gods geest
gezuiverd en vernieuwd!

Door Zijn werking worden wij steeds meer zoals wij
eigenlijk bedoeld zijn. En die versie van onszelf,

de beste versie die wij kunnen zijn, is bestemd om
te wonen op de nieuwe aarde. Het Koninkrijk van
God.

diaken Mike



Een ander Pinksterverhaal?

Uit de Preek bij Johannes 20, 19-23

Op de avond van die eerste dag van de week waren
de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden
hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam
in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!
Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en
zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer
zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie!
Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik
jullie uit.” Na deze woorden blies Hij over hen heen
en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands
zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven
jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

De leerlingen in levensgevaar

Vandaag horen we hoe de leerlingen na Jezus’ dood
en opstanding bij elkaar zijn, ze houden zich schuil
voor de autoriteiten. Deze wilden nadat zij Jezus’,
die in hun ogen een gevaar voor de gevestigde orde
was, ongetwijfeld ook zijn volgelingen uit de weg
ruimen om de beweging voorgoed uit te roeien. En
zo treffen we ze aan, verscholen in een afgesloten
ruimte.

Jezus brengt vrede

Ondanks dat de deuren gesloten waren stond
opeens Jezus midden in de kamer. De leerlingen
wilden de gevaren van de wereld buiten houden
maar dat hield Hem niet tegen te verschijnen in een
situatie waarin zij Hem misschien wel harder nodig
hadden dan ooit tevoren. Opvallend is wat Jezus
zegt: ‘vrede zij u.’ Dit is waar Israél de hele Bijbel
door naar zoekt: vrede. Dit is waar de hele Bijbel
mee doordrenkt is: de zoektocht naar vrede. En nu
verschijnt Jezus en wenst hen die vrede toe.

VERDIEPING

Jezus toont Zijn wonden

Dan laat Hij zijn handen en zijde zien. Dit doet Hij
vaker wanneer Hij verschijnt en dat is niet voor niets.
De wonden van Jezus zijn namelijk het resultaat van
het kwaad dat de wereld Hem heeft aangedaan. In
een van zijn preken zegt Petrus: 'Laat het hele volk
van Israél er daarom zeker van zijn dat Jezus, die
u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is
aangesteld.” (Hand. 2,36) Zijn wonden herinneren
0ok ons nog aan onze zonden waardoor én waarvoor
Hij dit alles heeft ondergaan.

De Bijbel is heel realistisch als het om de negatieve
kanten van het bestaan gaat. De wereld is niet
perfect en de Bijbel maakt de dingen dan ook niet
mooier dan ze zijn. Als mensen lopen we het liefst
van onze zonden en tekorten weg. Het is makkelijker
te doen alsof ze er niet zijn, of de oorzaak ervan
buiten onszelf te leggen (zij het bij anderen, deze of
gene situatie, of zelfs bij God). Jezus toont ons Zijn
wonden om ons aan deze realiteit te herinneren.

Jezus’ vergevende liefde

Toch verschijnt Jezus aan de leerlingen om zo Zijn
missie voort te zetten. Hij wenst hen én ons vrede
toe. Zo laat Hij zien dat niets kan ons scheiden van
de liefde van God. Ondanks dat wij God hebben
gedood komt Hij bij ons terug met vergevende liefde
die vrede geeft. Wij kunnen dus nooit zeggen dat
we in ons leven iets gedaan hebben dat God niet
kan vergeven, we moeten nooit denken dat God
ons heeft opgegeven. Ondanks dat we Hem hebben
verloochend, gemarteld en gedood, Hij is voor ons
teruggekomen met vergevende liefde.

De heilige Geest

Dan horen we hoe Jezus over de leerlingen heen
blaast en zegt “ontvang de heilige Geest’. Wie is
de heilige Geest? De Geest is een persoon, Hij is
de liefde tussen Vader en Zoon. Uit liefde zendt de
Vader de Zoon en de Zoon accepteert Zijn missie.
Nu, na de opstanding, lezen we dat Jezus de
leerlingen diezelfde heilige Geest geeft.

Jezus deelt deze liefde tussen Vader en Zoon,
tussen zending en missie, met zijn volgelingen,
Zijn Lichaam op aarde. Hier wordt de kerk eigenlijk
geboren! Ook wij hebben bij onze doop de heilige
Geest ontvangen zodat ook wij nu een bron van
vrede en vergeving kunnen worden. Laten we dat,
terwijl we op weg zijn naar het Pinksterfeest, ons
goed beseffen, opdat wij Gods vrede en vergevende
liefde door ons heen mogen ervaren en door mogen
geven aan eenieder die we op onze weg ontmoeten.
Amen.

Diaken Mike



GRIEKENLANDREIS

Van dinsdag 2 april tot en met donderdag 11 april
trok een groep van 42 reisgenoten met Ruud Visser
en Johan Olling als reisleiders vanuit Limmen en
de regio door Griekenland om de 6 plaatsen te
bezoeken die Paulus op zijn tweede zendingsreis
bezocht had. We kennen Paulus onder de naam
Saulus als diegene die vlak na de dood van
Jezus in Jeruzalem was en meewerkte aan de
stenigingsdood van Stefanus. Hij hield in die tijd
een waar schrikbewind tegen christen-joden,
compleet met razzia’'s. We kennen ook allemaal
het verhaal dat hij zelfs naar Damascus trok om
daar de gevluchte joods christen op te sporen.
Onderweg daarheen kreeg hij echter een heftig
visioen, waardoor hij met blindheid werd geslagen.
Het betekende zijn bekering en zo werd hij van
christen-jager de zendeling die het christendom
ging verspreiden over het gebied dat wij nu kennen
als Turkije, Griekenland tot aan Rome.

De eerste zendingsreis vond plaats in het huidige

Turkije. De tweede zendingsreis kun je helemaal | .

meelezen in het boek ‘Handelingen van de

apostelen’ hoofdstuk 16,8 tot en met hoofdstuk
18,18a. Het verhaal begint met een visioen dat
Paulus kreeg in Troas om over te steken naar
het toenmalige Neapolis (Het huidige Kavala in
Griekenland)

Na onze aankomst op het vliegveld in Thessaloniki
bracht de bus ons diezelfde dag dan ook naar
Kavala. Daar bezochten wij de volgende dag het
monument dat herinnert aan Paulus aankomst in

Neapolis. Hier ontstaken we voor het eerst een
kaars en lazen uit het boek ‘Handelingen van de
apostelen’ de tekst die vertelde over het visioen en
zijn aankomst.

Diezelfde dag reden we naar de iets noordelijker
gelegen opgravingen van de oude Romeinse stad
Philippi. We deden precies hetzelfde als wat Paulus
in die tijd gedaan heeft. We gingen naar de rivier
even buiten de stad waar in de tijd van Paulus
gelovige joden samenkwamen.

Het eerste wat Paulus namelijk altijd deed als hij
een stad bezocht, was het gaan naar de synagoge,
en als die er niet was, naar een plek waar gelovige
joden samen kwamen. Als hij daar ook geen
gehoor vond richtte hij zich op ‘heidenen’. Hier bij
deze rivier ontmoette Paulus Lydia. Zij is bekend
geworden omdat zij de eerst Europese dopeling
wordt genoemd. In Philippi bezochten we nog de
kerker waar Paulus gevangen zou hebben gezeten
en door een wonderbaarlijke aardbeving van zijn
boeien werd bevrijd.

DatPaulus overalwaar hijkwam vervolgd werd vanuit
de joodse gemeenschappen, was wel hét probleem
waar hij steeds tegen aanliep. Zijn prediking en zijn
verhaal over de opstanding riep overal weerstand
op. Hetzelfde gebeurde in Thesseloniki waar hij niet
echt welkom was en de stad moest ontvluchten.



Dat deed hij langs de Romeinse ‘Via Ignatia’.
Dat is de Romeinse weg die Rome verbond met
Constantinopel (het huidige Istanbul) Overblijfselen
van deze weg waren onderweg nog steeds te
bezichtigen. Paulus vluchtte over deze weg naar
het westelijker gelegen Berea, waar hij wel veel
toehoorders wist te bereiken.

In Thesseloniki bezochten we de bovenstad, waar
Paulus tijdelijk ingetrokken was en in Berea hielden
we een bezinning bij een monument op de plek
waar ooit een synagoge had gestaan. In Berea
moest hij weer vluchten, omdat men hem vanuit
Thesseloniki na was komen jagen. Paulus viuchtte
per boot naar Athene. Daar Liep hij op tegen al die
vereringen en tempels van vele Griekse goden. Wel
vond hij daar een altaar van de onbekende God.
Daar maakte hij handig gebruik van om zijn verhaal
over de God van Jezus te verkondigen. Maar ook
hier werd het Paulus moeilijk gemaakt. Dat blijkt
wel uit de brieven die Paulus later geschreven heeft
naar kleine christengemeenschappen die hij toch
had weten op te richten. We kennen namelijk de
brieven aan de Filippenzen, Thessalonicenzen en
Korintiérs. Maar er is geen enkele brief bekend naar
de christenen in Athene.

Tenslotte ging hij nog naar Korinthe, een havenstad

dat bekend stond als het pornocentrum van het
Romeinse rijk. Daar bleef Paulus anderhalf jaar en
wist hijeenwarme band op te bouwen. Heel bijzonder
ook dat hij in een brief aan de Korintiérs, een stad
waar gekochte liefde zo’n hoogtij vierde, één van
zijn meest bekende teksten heeft geschreven over
de Liefde: “De liefde is geduldig en vol goedheid”
(1 Kor. 13).

Vanuit Korinthe vertrok Paulus via Efeze terug
richting Jeruzalem. Wij sloten in Athene onze reis
af. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer gezien
en gedaan. We bezochten een Iconen-atelier,
de Meteora-kloosters, het orakel van Delphi, het

| Byzantijnse klooster Osios Lukas, de oude hoofdstad

Naplion, het theater van Epidauros, de opgravingen

¥ van Mycene. We dronken Ouzo, namen deel aan

| een Grieks orthodoxe viering en hebben de Sirtaki

gedanst. We hebben het kanaal van Korinthe
bezocht en de berg van de Akropolis beklommen.

We hadden een uitmuntende Griekse gids die
uitstekend Nederlands sprak en alles wist te vertellen

#| over de geschiedenis, de natuur, de cultuur, de

Griekse Mpythologie, de wereldgodsdiensten en
natuurlijk Paulus. Ook wist hij vanuit zijn verhaal
de link te leggen met de actualiteit in de wereld en
Nederland.

Het was een schitterende en intensieve reis met
een warme groep mensen vol liefde en zorg voor
elkaar. Het gehele reisverslag vind je op de website

e www.corneliuskerk-limmen.nl
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Datum Tijd
"""""""" zo.5mei | 10:00
"""""""" do.9mei | 10.00
"""""""" za. 11 mei | 19:00
"""""""" z0. 12 mei | 10:00
"""""""" za. 18 mei | 19:00
"""""""" 20. 19 mei | 09:00

z0. 19 mei | 10:00
""""""" za. 25 mei | 19:00
"""""""" z0. 26 mei | 10:00
"""""""" za. 01 juni | 19:00
"""""""" z0. 02 juni | 10:00
"""""""" za. 08 juni | 19:00
""""""" 20. 09 juni | 10:00
.73 150 | 1500

za. 15juni | 19:00
''''''''''''''''''''''''''''' 20, 6n1 | 1000
.............. z0. 23 juni | 1000
.............. za. 29 juni | 19:00
.............. 2030 juni | 10:00

zo. 07 juli 10:00
''''''''''''''''''''''''''''' 2o, 1410 | 1000
.............. z0. 21 juli | 10:00
.............. z0.28juli | 1000
..70.042ug | 10:00
.70, 1aug.| 10:00
.70, 182ug | 10:00
o 2025 8ug | 10:00
....70.015ep | 10:00
............... 20.08 sep.| 10:00

zo. 15 sep.| 10:00

Pinksterviering (stille viering)
Oecumenische viering

in prot. kerk

Meditatieve themaviering:

aansluitend: reunie Griekenlandr

Voorganger

Mike Nagtegaal
Werkgroep

Onze vieringen kunnen worden gevolgd via de livestream op kerkdienstgemist.nl
Het is hier ook mogelijk vieringen terug te kijken.
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ACTIVITEITEN AGENDA
Mozesgroep

Donderdag 16 mei en 13 juni zijn er bijeenkomsten
van de Mozesgroep om te ‘snuffelen in de Bijbel van
20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie.

Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergie-
rig? Je bent welkom. Het gaat namelijk, naast het
geloofsverhaal, vooral om je eigen verhalen.

Mocht je belangstelling hebben, mail dan naar: aan-
melden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

.' Meditatieve Pinksterviering m.m.v. het Taizé-project-koor

Op weg naar Pinksteren zal er weer een Taizé-
project-koor georganiseerd worden. Het zingen
en instuderen van nieuwe vierstemmige Taizé-
acclamaties wordt door velen erg gewaardeerd
en staat gepland op maandag 13 mei van 19.15
tot 20.30 uur in de Corneliuskerk. De repetitie is
bedoeld voor zowel koorleden, kerkgangers als
geinteresseerden. Op zaterdagavond 18 mei tijdens
de Pinksterviering om 19.00 uur krijgt het Taizé-
project-koor de kans het gerepeteerde in praktijk te
brengen. Tijdens deze viering wordt ook de zevende
kaars van de menorah aangestoken als afsluiting
van het ‘Lopend Vuurtje’ tussen Hemelvaart en
Pinksteren langs zeven kerken in onze regio. We
sluiten de viering af — nadat we het licht van de

Kom ook meevieren tijdens
een meditatieve viering

Door een rustgevende sfeer, stilte, teksten en de
steun van koorleden van het liturgisch koor die
Taizé-acclamaties zingen, maken we ruimte voor
onszelf, de ander en de ‘ANDER’ met hoofdletters.
Er branden waxinelichties en bij de opstanding-
icoon kunnen kaarsjes aangestoken worden. Een
vorm van liturgie-vieren waar we iedereen voor
uitnodigen aan deel te nemen.

Data:11, 18, en 25 mei. 1, 8, 15 en 29 juni.
Zie ook de website: www.corneliuskerk-limmen.nl

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer
te komen is het verstandig zeker 10 minuten van
tevoren aanwezig te zijn en het stil te maken in je hart.

Werkgroep meditatieve vieringen van de
Corneliusparochie

Paaskaars aan elkaar hebben doorgegeven — met
het uitblazen van de Paaskaars en het loslaten van
duiven.

Het project-koor staat onder leiding van Peter Rijs.
Tijdens de repetitieavond in de Corneliuskerk te
Limmen zullen bassen, tenoren, alten en sopranen
hun eigen partijen leren. Op zowel maandagavond
13 mei, als zaterdag 18 mei is er koffie en thee en
ook gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Deelname aan het project-koor is gratis. Geef je
naam en adres alvast door dan krijg je in mei nog
een bevestiging met de precieze gegevens van de
repetitie en viering toegestuurd. aanmelden.
activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Werkgroep Liturgisch koor

Rooster Koffiedames en heren

05 mei. Bernadette Glorie en Tonia van der Steen

09 mei. Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
12 mei. Gre Snel en Ria Valkering

18 mei. Monique Hoogland en Riet Bloedjes

26 mei. Tineke Schijf en Margo Natte

02 jun. Yvonne Valkering en Ans Winder

08 jun. Gitta van Diepen en Gerie Koot

09 jun. Rina Luttikhuizen en Bep Admiraal

16 jun. Bernadette Glorie en Tonia van der Steen

23 jun. Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
30 jun. Gre Snel en Ria Valkering

07 jul.  Monique Hoogland en Riet Bloedjes

14 jul.  Tineke Schijf en Margo Natte

21jul.  Yvonne Valkering en Ans Winder

28 jul. Gitta van Diepen en Gerie Koot

04 aug. Rina Luttikhuizen en Bep Admiraal

11 aug. Bernadette Glorie en Tonia van der Steen

18 aug. Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
25 aug. Gre Snel en Ria Valkering

01 sep. Monique Hoogland en Riet Bloedjes

08 sep. Tineke Schijf en Margo Natte

15 sep. Yvonne Valkering en Ans Winder
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ACTIVITEITEN AGENDA
Kermisontbijt 240

“Deunen (metimport

Na het succes van vorig jaar organiseren we 00k
dit jaar op kermismaandag, 9 september vanaf
8:00 uur langskomen voor een broodje, eitje,
1 hamburgertje, koffie, thee, biertje, wijntje, we zien
« wel wat eris.

Een gezellige ochtendje kermisontbijt voor
Limmenezen en Limmers bedoeld om de
saamhorigheid in het dorp te versterken. Dus ben
je sowieso al vrij, of kom je toevallig langsrijden en
lust je wel een borrel voor je te werk gaat? Kom
gezellig even langs!

Er zijn geen kosten aan verbonden, maar we
hopen op een vrijwillige bijdrage om uit de kosten
te komen.

t Natuurlijk zullen we tijdig stoppen zodat we ruim
op tijd naar Heeren van Limmen of de feesttent bij
Caro (EBL) kunnen vertrekken. Gezellig!

4 Mei Herdenking

4 ME' Onze vrijwilligers van de Martha Club worden op
2 M l N U TE N onderstaande data uitgenodigd om hun onmisbare
ST I L vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk:

Vr. 10 mei groep 2
Do. 23 mei groep3

Di. 04 juni groep 1

(7 Vr. 21 juni groep 2
r Do. 04juli groep3
Op zaterdag 4 mei zal er om 18.30 weer een 16 juli  groep 1

herdenking worden gehouden in de Corneliusk- . 02 aug groep 2
erk. (Publicatie volgt) We nodigen u allen uit om  Do. 15aug groep 3
aanwezig te zijn bij deze herdenkingsplechtigheid,

waarna we u allen (ook als gezin) uitnodigen ineen  Di. 27 aug groep 1
stille tocht naar het monument te wandelen. Vr.  13sep groep 2
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Jongeren: Bijbelkring

Sinds kort komen we met een groepje jongeren uit
de regio op bij elkaar om op een laagdrempelige
en persoonlijke manier meer over de Bijbel en het
geloof te leren. Centraal staan jullie eigen vragen,
opmerkingen, kritische noten en wat er ook maar
in je opkomt. Diaken Mike is er om de avond te
begeleiden; verdieping, gezelligheid en vertrouwen
staan centraal. Je hoeft je niet op te geven, je kunt
gewoon langskomen.

We komen ongeveer eens in de drie weken op
woensdagavond om 19:30 uur bij elkaar. De exacte
data spreken we ter plekke af. Wil je aansluiten dan
ben je van harte welkom!

Wil je weten wanneer de volgende bijeenkomst
gepland staat, of heb je andere vragen, mail dan
naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl of stuur even
een berichtje naar 06-39142565 of raadpleeg onze
website www.corneliuskerk-limmen.nl

Jongeren: Avondje Inhoud

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar? Voel jij je
verbonden met het geloof en vind je het leuk

om hier eens in themavorm over te praten met
leeftijdsgenoten in een gezellige, onbevangen
setting? Kom dan eens naar de jongerenavond! Op
een aantal vrijdagavonden per jaar komen we met
een groepje jongeren samen om te eten, te drinken
en een activiteit te doen.

Na afloop hebben we nog een gezellige borrel
waarbij we napraten over de activiteit. Alles is
kosteloos en volledig vrijblijvend.

Heb je interesse om te komen laat dan even weten
via: pastor@corneliuskerk-limmen.nl of stuur even
een berichtje naar 06-39142565

Hopelijk zien we je snel!

vrijdag 7 juni om 19:00 uur

CARITAS

Dank voor uw steun aan de Paasactie 2024

In de week voor Pasen heeft de werkgroep Caritas
op 68 adressen een Paasattentie bezorgd: een
supermarkt bon en een zakje paaseitjes. De reacties
maakten ons weer duidelijk dat de supermarkt bon
heel welkom was en erg gewaardeerd werd door de
ontvangers.

Ook konden we enkele Paaspakketten naar
de Voedselbank in Alkmaar brengen omdat
parochianen gehoor hadden gegeven aan onze
oproep om ook de Voedselbank (de bank achter in
de Corneliuskerk) in deze tijd niet te vergeten. Heel
mooi en beide acties gaven blije gezichten

De werkgroep kan dit goede werk alleen doen
omdat u ons financieel steunt en uw giften voor de
Voedselbank achter in de kerk achterlaat. Daar zijn
we heel blij mee en erg dankbaar voor. Wilt u meer
weten over het werk van de werkgroep Caritas? Kijk
dan op https://corneliuskerk-limmen.nl/meedoen-
werkgroepen. Wilt u met ons in gesprek of heeft
u suggesties, stuur dan een e-mail naar caritas@
corneliuskerk-limmen.nl

Als u wilt doneren, kunt u een bedrag overmaken
op bankrekeningnummer NL32RBRB0900833025
t.n.v. PCl Limmen. Elk bedrag is welkom.
Werkgroep Caritas Limmen

Werkgroep Caritas

Dusseldorperweg 74

(pastorie H.Corneliuskerk)

1906 AL Limmen

Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25

t.n.v. H.Corneliuskerk inz. PCI



16

REGIO KERKNIEUWS

Eerste heie communie
P R i e A T B o

ki
3

Op zondag 7 april hebben tijdens een gezel-
lige, feestelijke viering in een bomvolle Cor-
neliuskerk Matthijs Min, Kai Pieter Kamsma,
Ries Glorie, Fedde Schilder, Ryan Meeldijk,
Wesley Meeldijk, Femke Raat, Amber Quax,
Pepijn de Jong, Anne de Jong, Rick de Jong,
Noa Rajk, Aron Dekker, Julia Rijs, Sofie Lou-
we, David Opdam, Robin Opdam, Noor de
Vet en Elynn Meijer hun eerste heilige com-
munie gevierd. Gefeliciteerd!

Lopend vuurtje

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er weer een gebedsestafette gehouden worden in de
regio. Geinteresseerden en kerkgangers vanuit de parochie ‘Bron van Levend Water’ en de
Corneliusparochie zullen dan - geinspireerd door de aloude pinksternoveen - elke dag op een
andere locatie om 19:00 uur bij elkaar komen voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op
het Pinksterfeest. De laatste avond is een meditatieve Pinksterviering op zaterdag 18 mei in de
Corneliuskerk te Limmen. Een speciale viering waarbij het Taizé-projectkoor de vierstemmige
samenzang muzikaal zal ondersteunen. Hier onder het schema met de locaties van de zeven
‘Lopende Vuur’ vieringen.

]
Vr. 10 mei  H. Jacobuskerk Akersloot Igno

Ma. 13 mei H.M.M. Alacoquekerk Egmond Hoef Nico

Di. 14 mei  H. Willibrorduskerk  Heiloo Igno Ceagy

Wo. 15 mei H.M.M. Alacoquekerk Egmond Hoef Igno 2 ‘i %

Do. 16 mei H. Adelbertusakker Egmond-Binnen Nico &= =

Vr. 17 mei  H. Willibrorduskerk Heiloo Mike & =

Za. 18 mei H. Corneliuskerk Limmen (Taize viering) Johan



Regioviering

Op 23 juni a.s. zal onze regioviering worden
gehoudeninLimmen. Deze keer hebben we een heel
speciale gastvoorganger: Pater Toon te Dorsthorst.
Pater Toon is lid van de congregatie van de oblaten
van Maria. Van huis uit is hij landbouwkundige,
gespecialiseerd in tropische landbouw. Daarnaast
studeerde hij, inmiddels binnen zijn congregatie,
voor het priesterschap. Op jonge leeftijd ging hij,
toen nog per boot, als priester en landbouwkundige
naar Suriname.

Pater Toon is nu bijna 54 jaar ‘boslandpater’, zo
noemt hij zichzelf. De helft van zijn tijd werkt hij
in de binnenlanden van Suriname. In de loop van
de jaren heeft hij vele projecten opgezet in de vele
dorpen in het zeer grote binnenland.

Pater Toon heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de opleiding van pastorale leiders. Plaatselijke
mensen die door de dorpsgemeenschappen zelf
zijn voorgedragen, volgen eenmaal per maand,

REGIO KERKNIEUWS

gedurende vijf jaar, de opleiding tot pastorale leider
(m/v). Deze mensen hebben de feitelijke leiding over
de plaatselijke kerkgemeenschappen in de dorpen.
Het gaat om gebieden, waar zelden een priester
kan komen. Deze mensen zijn verantwoordelijk
voor de catechese (enkelen zijn ook bij het
plaatselijke onderwijs betrokken), de pastoraal, de
diaconie en de kerkopbouw. De pastorale leiders
verzorgen ook de doop van de pasgeborenen en zij
doen ook dikwijls ook de huwelijksvieringen. Enkele
mannelijke pastorale leiders kunnen desgewenst
diaken worden gewijd.

Dit is slechts een kleine greep uit het grote scala
van de werkzaamheden van pater Toon. We laten
ons graag door hem verrassen als hij zelf over zijn
werkzaamheden zal komen vertellen.

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Opdinsdag 4 juniis erom 10:00 een gezamenlijke
ziekenzalving in de Vita Nova zaal van de
Cameren.

De ziekenzalving is een sacrament van de heilige
Geest. Gods Geest die de zieken opricht, sterkt
en troost. Zoals — meestal - jonge mensen in het
sacrament van het H. Vormsel de heilige Geest
ontvangen, zo geeft het sacrament van de zieken
de kracht om het ziek zijn in verbondenheid met
Christus te kunnen dragen. Het is niet gemakkelijk
om ziek te zijn. Je kunt de moed verliezen. Je kunt
vertwijfeld raken. Ziek zijn betekent vaak lijden,
gebukt gaan onder zorgen, eenzaamheid en
onzekerheid.

Voor wie is het sacrament bedoeld?

Hoewel we het woord ‘zieken’ gebruiken, wil de
gemeenschappelijke ziekenzalving open staan
voor alle parochianen die de kwetsbaarheid van
het leven ervaren. Het gaat om hen die ziek of
oud zijn en die hun krachten voelen verminderen,
of ook voor hen die voelen dat het niet meer gaat.
Dit heeft niet altijd met de leeftijd te maken, of met
een levensbedreigende situatie. Het sacrament
geeft extra kracht en bemoediging in tijden van

lichamelijke of geestelijke beproeving.

Het sacrament van de zieken is op leven gericht!
Of ziek zijn uitloopt op een afscheid door de dood,
of uitkomt op weer gezond worden, het gaat in
beide gevallen om leven. Of je als oudere nog jaren
mag leven, met toenemende beperkingen, het
gaat om bemoediging! God wil in het sacrament de
zieke en oudere nabij zijn. Bemoediging, niet alleen
voor degene die het sacrament ontvangt, ook voor
kinderen en andere familieleden die dicht bij hen
staan. Ook de plaatselijke geloofsgemeenschap
wil solidair zijn met de zieke en kwetsbare mens.
Anders dan vaak nog gedacht wordt, hoeft het
sacrament dus niet eenmalig te worden toegediend!
Welkom dus voor een ieder

die de behoefte voelt
de bijzondere genade
van dit sacrament te
ontvangen.

Igno  Osterhaus
Mike Nagtegaal (dk)

(pr)
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INTENTIES

Zondag 5 mei: 10.00 uur Sjaak Groot, Alice Groot,
overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Kees Louwe,
Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Frans Scheep-
maker en Riet Scheepmaker-van Rooijen

Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus,
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Frans
Glorie, Gerard Balk, Jan Glorie, Piet Kaandorp en Wil
Kaandorp-Smit, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en
zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Sjaak
Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pep-
ping, John Luttikhuizen, overleden ouders Nuyens-Kus-
ch en overl.fam, Co van der Steen, Sjaak Seignette, An-
nie van der Steen, Rem en Lies Pronk, Dick Boon ,Piet
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Trudy Kerssens-Wei-
jers, Piet Winder Jzn, Cees Winter en Alie Winter-Lute

Dinsdag 7 mei 10.00 uur de Cameren Thea Hooge-
boom-Marx

Zaterdag 11 mei 19.00 uur Ada Beentjes, Cees Bakker
en Nelly Bakker-Komen

Zondag 12 mei 10.00 uur Tim Baltus, Wim Metzelaar
en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Annelies Bakkum-Smit,
Joop Baltus, Ton en Regien Bolten, Bart Dirkson en
Janie Dirkson-van der Molen, Theo Dirkson, Rie Dui-
jkersloot, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angel-
ique Levering-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp,
Gre Liefting-Zandbergen, Joop en Riek Holla-Bakker en
zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en
Isa, Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Ed Kuijper
en Anja Kuijper-Schagen, Pe Pepping en overl. familie,
Co van der Steen, Familie Admiraal-Commandeur, Piet
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Trudy Kerssens-Wei-
jers, Jans Min, Jaap van der Steen en Corrie van der
Steen-Mosch, Hans Zwart en overl.familie, Piet Mooij
en ouders Verver-Druyven, JanSiem Valkering, Cees
Bakker en Nelly Bakker-Komen

Zaterdag 18 mei 19.00 uur Jaap Dirkson, Adelva de
Graaff

Zondag 19 mei 10.00 uur Kees Admiraal, Cor Schol,
Gre-Dekker-Oud, Cees Castricum, Helena Min, Arnold
Henselmans en Annie Henselmans-Borst, Sjaak Groot,
Alice Groot, overl.fam. Groot, overl.fam. Pepping, Afra
Koot en overl. ouders, Piet Luijendijk, overleden ouders
Nuyens-Kusch en overl.fam., Elly Pepping-Bruin, Dina
Hageman-Regtop, Harry Zandbergen, Gerard Rietveld
en Corrie Rietveld-Pronk, Nelleke Molenaar, Claudia
Rijs-Salomon, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico
Wulp en Peter, Jans Min, Mariétte Kaandorp

Zondag 26 mei 10.00 uur Gerrit Bakkum en Lies
Bakkum-Zuurbier en overl.kinderen, Truus Droog-Bru-
in, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Bart
Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, Rie Duijker-
sloot, Gre Liefting-Zandbergen, Simon Kuijper, Arie
Mooij, Willem Dirkson en Sien Dirkson-v.Duivenvoor-
de, Claudia Rijs-Salomon, Wil Pepping, Theo Swart,
overleden familie Kuijs-Groot

Zaterdag 1 juni 19.00 uur Walt Pepping en Truus Pep-
ping-Buur, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmak-
er-van Rooijen

Zondag 2 juni 10.00 uur Martinus Augustijn en Ma-
ria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie

Metzelaar-v.d. Maat, Frans Glorie, Gerard Balk, Jan
Glorie, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor,
Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Kees Louwe, John
Luttikhuizen, Petrus v.d.Park en Maria v.d.Park-Oudhuis,
overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Co van
der Steen, Hannie de Rooij-Vaal, Sjaak Seignette, Annie
van der Steen, Dick Boon, Piet Winder Jzn, Cees Winter
en Alie Winter-Lute, Jan Dekker, JanSiem Valkering

Dinsdag 4 juni 10.00 uur in de Cameren Thea Hooge-
boom-Marx

Zaterdag 8 juni 19.00 uur Ada Beentjes

Zondag 9 juni 10.00 uur Annelies Bakkum-Smit, Ton
en Regien Bolten, Truus Droog-Bruin, Gre-Dekker-Oud,
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Theo
Dirkson, Rie Duijkersloot, Adelva de Graaff, Gre Lieft-
ing-Zandbergen, Joop en Riek Holla-Bakker en zoons
Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa, Pe
Pepping en overl. familie, Familie Admiraal-Comman-
deur, Jans Min, Jaap van der Steen en Corrie van der
Steen-Mosch, Hans Zwart en overl.familie, Loes Keijzer

Zaterdag 15 juni 19.00 uur Jaap Dirkson

Zondag 16 juni 10.00 uur Lies Al, Tim Baltus, Wim
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Cees Cas-
tricum, Afra Koot en overl. ouders, Helena Min, Arnold
Henselmans en Annie Henselmans-Borst, Bart Dirkson
en Janie Dirkson-van der Molen, Jan Kaandorp en

Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp,
overl.fam. Wulp-Kaandorp, Jan Kroon en Gerda Kro-
on-Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Piet
Luijendijk, Dina Hageman-Regtop, Piet Mooij, Piet Wei-
jers en Fien Weijers-Haaker, Trudy Kerssens-Weijers,
Gerard Winder, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico
Wulp en Peter, Ben Nijman, Loes Keijzer

Zondag 23 juni 10.00 uur Regioviering Limmen Arie
Mooij Jan Glorie, Rie Duijkersloot, Adelva de Graaff,
Gre Liefting-Zandbergen, Simon Kuijper, Nelly en Nack
Kaandorp, Wil Pepping, Theo Swart, Mariétte Kaandorp

Zondag 30 juni 10.00 uur Piet Kaandorp en Wil Kaan-
dorp-Smit, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot,
overl. Fam. Pepping, Kees Louwe, Frans Scheepmak-
er en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Dick van der
Velden, Co Jonker -Krom, Claudia Rijs-Salomon, Theo
Stap en Lucie Stap-Mondé, llias lliopoulos en overl.
fam.lliopoulos-Dekker, Jan Dekker, overleden familie
Kuijs-Groot

Dinsdag 2 juli 10.00 uur de Cameren Thea Hooge-
boom-Marx

Zondag 7 juli 10.00 uur Dankviering Frans Glorie,
Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus,
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Gerard
Balk, Jan Glorie, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en
zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Gre
Liefting-Zandbergen, John Luttikhuizen, overleden
ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Elly Pepping-Bru-
in, Co van der Steen, Walt Pepping en Truus Pep-
ping-Buur, Rem en Lies Pronk, Sjaak Seignette, Annie
van der Steen, Gerrit en Nel Vleugel en kleindochter
Lindy, Dick Boon, Piet Winder Jzn, Cees Winter en Alie
Winter-Lute, Willem Dirkson en Sien Dirkson-v.Duiven-
voorde, Jan Dekker



Zondag 14 juli 10.00 uur Lies Al, Annelies Bak-
kum-Smit, Ada Beentjes, Truus Droog-Bruin,Gre-Dek-
ker-Oud, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn,
Jaap Dirkson, Theo Dirkson,Rie Duijkersloot, Joop

en Riek Holla-Bakker en zoons Jan en Gerard en
achterkleinkinderen Justin en Isa, Ed Kuijper en Anja
Kuijper-Schagen, Simon Kuijper, Piet Luijendijk, Pe
Pepping en overl. Familie, Familie Admiraal-Comman-
deur, Andre Winder en Trien Winder-Metselaar, Tiny
Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter,
Jans Min, Jaap van der Steen en Corrie van der Steen-
Mosch, Hans Zwart en overl.familie, Joke Kuijper -Min,
Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en overl.familie

Zondag 21 juli 10.00 uur Frans Glorie, Cees Cas-
tricum, Helena Min, Arnold Henselmans en Annie
Henselmans-Borst, Adelva de Graaff, Sjaak Groot,
Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Gre
Liefting-Zandbergen, Afra Koot en overl. Ouders, Dina
Hageman-Regtop, Arie Mooij, Tiny Wulp-Vergouw en
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Loes Keijzer

Zondag 28 juli 10.00 uur Rie Duijkersloot, Jan Kaandorp
en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp,
overl.fam. Wulp-Kaandorp, Kees Louwe, Frans Scheep-
maker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Gerard Riet-
veld en Corrie Rietveld-Pronk, Claudia Rijs-Salomon, Wil
Pepping, Theo Swart, overleden familie Kuijs-Groot

Dinsdag 6 Augustus 10.00 uur de Cameren Thea
Hoogeboom-Marx

Zondag 4 augustus 10.00 uur Frans Glorie, Lies Al,
Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus,
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Gerard
Balk, Anton van der Steen en Corrie van der Steen
-Kaptein, Co van der Steen, Jaap Groot en Doortje
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzo-
on Kees, Gre Liefting-Zandbergen, John Luttikhuizen,
overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Jan
Glorie, Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Sjaak
Seignette, Annie van der Steen, Dick Boon, Piet Winder
Jzn, Cees Winter en Alie Winter-Lute, Rem Min en Jo
Min-Limmen, Jan Dekker

Zondag 11 augustus 10.00 uur Annelies Bakkum-Smit,
Ada Beentjes, Truus Droog-Bruin, Gre-Dekker-Oud, Bart
Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, Theo Dirkson,
Rie Duijkersloot, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam.
Groot, overl. Fam. Pepping, Joop en Riek Holla-Bakker
en zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en
Isa, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Piet Luijendijk,
Pe Pepping en overl. Familie, Familie Admiraal-Com-
mandeur, Dick van der Velden,Co Jonker -Krom, Jans
Min, Jaap van der Steen en Corrie van der Steen-Mosch,
Hans Zwart en overl.familie

Zondag 18 augustus 10.00 uur Lies Al, Gerrit Bak-
kum en Lies Bakkum-Zuurbier en overl.kinderen, Cees
Castricum, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apel-
doorn, Helena Min,Arnold Henselmans en Annie
Henselmans-Borst, Jaap Dirkson, Adelva de Graaff, Jan
Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Lever-
ing-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Sjaak Groot,
Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Gre
Liefting-Zandbergen, Afra Koot en overl. Ouders, Dina
Hageman-Regtop, Arie Mooij, Tiny Wulp-Vergouw en
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Theo Stap en Lucie
Stap-Mondé

INTENTIES

Zondag 25 augustus 10.00 uur Rie Duijkersloot,
Simon Kuijper, Kees Louwe, Piet Luijendijk, Frans
Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen,
Claudia Rijs-Salomon, Wil Pepping, Theo Swart, Joke
Kuijper -Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en
overl.familie, overleden familie Kuijs-Groot

Zondag 1 september 10.00 uur Martinus Augustijn

en Maria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en
Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Frans Glorie, Ada Beentjes,
Gerard Balk, Jan Glorie, Jaap Groot en Doortje Groot-
Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees,
Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique
Levering-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Gre
Liefting-Zandbergen, John Luttikhuizen, Petrus v.d.Park
en Maria v.d.Park-Oudhuis, overleden ouders Nuy-
ens-Kusch en overl.fam., Co van der Steen, Hannie

de Rooij-Vaal, Sjaak Seignette, Annie van der Steen,
Dick Boon, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, Trudy
Kerssens-Weijers, Piet Winder Jzn, Cees Winter en Alie
Winter-Lute, Jan Dekker

Dinsdag 2 juli 10.00 uur de Cameren Thea Hooge-
boom-Marx

Zondag 8 september 10.00 uur Annelies Bak-
kum-Smit, Ada Beentjes, Truus Droog-Bruin, Jaap
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Theo Dirkson,
Rie Duijkersloot, Joop en Riek Holla-Bakker en zoons
Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa, Ed
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Pe Pepping en overl.
Familie, Familie Admiraal-Commandeur, Nelly en Nack
Kaandorp, Jans Min,Rem Min en Jo Min-Limmen, Jaap
van der Steen en Corrie van der Steen-Mosch, Hans
Zwart en overl.familie, Loes Keijzer, Walt Pepping en
Truus Pepping-Buur.

Deze lijsten zijn niet volledig. Het is tot de vrijdag
tevoren nog mogelijk om bij het secretariaat een
misintentie op te geven.
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IN HET LICHT

\

Rc ’.* a"\t-
Hollenberg

Leeftijd: 27 jaar
Taken: Begeleiden van het kinder- en schoolkoor en
helpen met de kerstpakkettenactie

Stel jezelf even kort voor

Hoi allemaal, ik ben Romy, ik kom uit Uitgeest
en woon nu met mijn partner en 2 dochters in
Heemskerk. Ik heb communicatie gestudeerd en in
mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en zing ik
veel. Mijn partner, Stefan, komt uit Limmen en met
zijn zussen heb ik jaren gezongen in het jeugdkoor
onder leiding van Mia en Marja. Zo ben ik betrokken
geraakt bij de kerk.

Wat doe je in de kerk?

Samen met Marja mag ik het kinderkoor en het
schoolkoor begeleiden. We verzorgen de muzikale
ondersteuning van de gezinsvieringen. Met de
scholen doen we 3x per jaar een leuke musical; met
de Kinderboekenweek, Kerst en Pasen.

Daarnaast help ik al meerdere jaren mee met de
kerstpakkettenactie; ik verzorg de vormgeving, help
mee met de communicatie en het inzamelen en
inpakken van de pakketten.

Hoe lang doe je dat al?

Dit is mijn 2e jaar als begeleidster van de koren.
Helpen met kerstpakkettenactie doe ik al een flink
aantal jaren en ook heb ik lang gezongen in het
jeugdkoor, misschien wel een jaar of acht, totdat het
stopte in 2020.

Wat vind je het leukst aan je werk in de kerk?

Ik vind alles mega leuk, maar het allerleukste vind
ik het zien van de vieringen en musicals die we
aan ‘het publiek’ tonen. Hoe de kinderen genieten
van hun moment op het altaar en ook alles wat er
aan voorbereiding gebeurt. Dat dan alles eindelijk,
na weken van oefenen, op zijn plaats valt; met de
kledingstukken die op maat zijn gemaakt, het decor
dat zo vakkundig wordt gebouwd en neergezet en
het geluid dat iedere keer weer beter tot uiting komt.
Als dan alles voor de kinderen helemaal goed gaat
en alle kinderen stralen vind ik dat magisch!

Hoe lang wil je er nog mee doorgaan?

Ik hoop dat ik dit nog heel erg lang mag doen! De
tijld gaat zo snel, ik zou dit zeker nog heel veel jaren
willen doen.

Zijn er nog dingen die je graag wilt zeggen of
meegeven?

Onze oudste dochter heeft een mooie affirmatie
geleerd van mijn moeder, die hoor ik inmiddels
dagelijks meerdere keren en die wil ik graag
meegeven ‘Ik vertrouw op mijzelf en in mijn eigen
kracht”




IN MEMORIAM

In Memoriam

Loes Keijzer
Overleden op 13-01-2024 op de leeftijd van 86 jaar

Loes is in Limmen geboren op 12 oktober 1937 en
het 7e kind van Jaap Keijzer en Marietje Winder.
Er volgden nog 5 zusjes. In de oorlogsjaren
verhuisde ons gezin naar Julianadorp waar Loes
fijne herinneringen aan had. Buiten spelen op de
boerderij. Opa en oma woonden bij ons in.

Na de oorlog gingen we weer naar Limmen. Loes
heeft de ULO gedaan in Amsterdam, intern op de
Lauriergracht. Nadat zij haar diploma had gehaald
heeft ze zo’n 20 jaar met heel veel plezier gewerkt
bij bloembollenbedrijf van 't Hof en Blokker. Later
kwam ook haar zus Irene er werken en hebben
Zij daar heel wat afgelachen. Rond haar 35e
solliciteerde ze bij verzorgingshuis de Santmark in
Castricum en bleef daar tot haar pensioen.

Toen Loes 39 jaar was kreeg ze, tot haar en onze
schrik, borstkanker. Een operatie volgde, een heel
verdrietige en spannende tijd. Gelukkig is zij hiervan
hersteld.

Samen met haar zus Joke woonde ze in het
ouderlijk huis op de Kerkweg. Ze genoot van haar
bloementuin, de kikkers in de vijver en de vogeltjes.
Jaarlijks gingen we er met de 10 zussen een paar
dagen op uit. Eerst huurden we een huisje, later
gingen we naar Irene in Stadskanaal. Nog weer
later ging de aanhang mee en ook onze broer uit
Engeland was met zijn vrouw van de partij. Daar
genoot ze heel erg van.

De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en
Joke was degene, die er altijd voor haar was. Als
je langskwam zat Loes aan tafel met haar krantje,
runde Joke het hele huishouden en zorgde voor
een lekker bakkie koffie.

Afgelopen kerst ging het niet meer en werd er een
tijdelijk plaatsje voor Loes gevonden in Alkmaar.
Daar is ze, toch nog onverwacht, rustig in haar stoel
overleden.

Familie Keijzer

Martha Koot-van der Meij
Overleden op 7 februari 2024 op de leeftijd van 95 jaar

Ma is geboren op 19 september 1928 aan de
Duinweg in Bakkum-Noord. Volgens haar zeggen
heeft ze een fijne jeugd gehad. Maar het was niet
altijd even makkelijk. Het waren ook heel andere
tijden dan nu. Na de lagere school hadden haar
ouders al een baantje geregeld voor haar als hulp
in de huishouding. Dit heeft ze een aantal jaren
gedaan.

Op 12-jarige leeftijd werd ze ook geconfronteerd
met de oorlog want zij woonde vlak bij de duinen in
het spergebied.

Ze heeft later gewerkt in een naaiatelier en daarna
nog als naaister bij Duin en Bosch. Inmiddels had ze
kennisgemaakt met onze vader Siem Koot op een
dansavond en zijn ze na 5 jaar verkering getrouwd.
Ze hadden een huis gekocht aan de Rijksweg in
Limmen op voorwaarde dat de huidige bewoner
Lou Beekman nog 3 jaar mocht inwonen voordat
hij naar het bejaardenhuis zou gaan. Omdat ook
toen al sprake was van woning schaarste hebben
ze daarmee ingestemd.

Het leven van ma stond wel in het teken van de
zorg en opvoeding van de kinderen, het regelen
van het huishouden en meewerken in de tuin achter
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de woning waar voornamelijk bollen en later ook
groenten werden geteeld in de vrije uren.

Na het overlijden van pa werd ze op de wachtlijst
geplaatst voor De Cameren, waar na 8 maanden een
plaats vrijkwam. Hier heeft ze bijna 2 jaar gewoond
met hele leuke ervaringen en de goede zorg van
het personeel. Op 7 februari 2024 is ze na een kort
ziekbed overleden. We gaan er van uit dat ze nu
weer herenigd is met haar man Siem en zoon Sjaak
en dat hiermee haar wens is uitgekomen.
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IN MEMORIAM

Jan Dekker
overleden 26 december op 74-jarige leeftijd

Jan is geboren 4 juni 1949 samen met zijn zus Let-
ty. Jan was als kind al zachtaardig en lief. Dat is hij
z’'n hele leven gebleven. Hij stond altijd klaar om
hulp te bieden daar waar nodig was. Jan was een
geboren timmerman en vakman. Als jong jongetje
timmerde hij al een kar waar je in kon zitten met
alles erop en eraan. Bij zowel Japie Valkering als
Nico Krom en Ton Borst heeft hij met veel plezier
gewerkt. Hij was een graag geziene collega en vak-
man niet alleen vanwege zijn kwaliteiten maar ook
vanwege zijn opgeruimde karakter en humor. Sa-
men met Jan Molenaar (die helaas op te jonge leef-
tijd is overleden) waren ze een koppel die menigeen
graag zag komen. Ook zijn vaste groep vrienden
waardeerden hem zeer.

In het verleden luisterde hij menig feestje op met zijn
accordeon en humor. Jan had helaas een kwetsba-
re gezondheid.

Op 30-jarige leeftijd kreeg hij DM en op 50-jarige
leeftijd reuma. Vervolgens kreeg hij nog Non Hodg-
kin waar hij geheel van genas.

Jan leefde zo zijn leven routinematig met achtereen
volgens 3 katten. Hij vond het elke keer weer heel
verdrietig als ze overleden waren. Met zijn buren
had hij een zeer fijne goede verstandhouding. Voor
zijn familie was hij van groot belang. Hij woonde in
het ouderlijk huis en was zeer gastvrij. De zussen en
broer kwamen daar met grote regelmaat.

Het laatste jaar was heel zwaar voor Jan vanwege
allerlei fysieke ongemakken. Opnieuw staken lym-
fomen de kop op en een dubbele longontsteking
werd hem fataal. Jan was een geweldige broer. Het
verdriet en gemis is groot. Jan had veel te geven en
weinig te vragen.

Broer en zussen

Thea Hoogeboom-Marx
Overleden op 5 februari 2024 op de leeftijd van 91 jaar

Thea is geboren in Egmond Binnen als 3de dochter
van Thomas en Jacoba. Door een ongelukje bij het
schommelen moest Thea al vroeg aan een gebit.
Maar met dit gebit heeft ze altijd een stralende lach
gehad.

Op de Kermis met zijn vriend Siem ontmoette Cor
deze stralende dame die ook op het Hooge Huys
werkte. Al gauw nam hij haar mee naar het tuinpad
van zijn vader aan de Dusseldorperweg in Limmen.

“‘Daar komt Cor met zijn meid, allemaal staan” en
daarna was ze ook thuis in de Hoogeboom familie.

Ze trouwden en trokken naar Purmerend waar
Gabriél geboren werd.

Er kwam er een mooie baan als boekhouder voor
Cor, en ze gingen in Alkmaar gaan wonen. Elke
zondag was het daar feest met de zussen, zwagers,
neefjes en nichtjes.

Thea was uitstekend in het onderhouden van alle
familiebanden! Uiteindelijk was er ook geld voor
een autootje; een witte DAF 44.Met de DAF trokken
ze via de Alpen naar Itali€ en Joegoslavié.

Bericht van de kerkhof administratie
De grafhuur van de familiegraven hieronder zijn per

A-4-263 P. Commandeur
M.C.Commandeur-Houtenbos
J.P.H. Commandeur

UV--16 G.W. Krijgsman-Meijer

Thea was ondertussen bij de Fustcentrale aan
het werk geslagen waar kisten enkratten voor
bloemkolen, sla, komkommers, appels, andijvie et
cetera werden verzameld en weer uitgegeven.
Gabriél groeide liefdevol op en trouwde met Ina. The
circle of life ging verder en Thea en Cor werden oma
en opa; en ook overgrootouders. ledere zaterdag
kwam het hele gezin bijeen in de Piet Heynstraat,
tot vreugde van allemaal.

Een mooie tijd met reizen naar Griekenland, Corsica
en het verre oosten.

Maar dan komt de ouderdom met vervelende
gebreken. 3 jaar geleden zijn Thea en Cor naar
“de Cameren” gegaan. De Cameren was voor haar
geen echt “thuis” maar ze heeft hier samen met Cor
nog een mooie tijd gehad, dankzij een fan-
tastische verzorging.

1 januari 2024 verlopen.

31-1-1890 - 29-2-1963
22-12-1885 — 18-5-1971

16-6-1914 — 24-7-1989

24-1-1943 — 30-5-2003

Wij hebben de contactpersoon voor deze graven niet kunnen bereiken. Wij verzoeken nabestaanden of zij
die de nabestaanden kennen zich te melden bij de kerkhofadministratie. Hanneke van Veen 06-46189786



COLOFON CONTACT

De Rond de Limmertoren is het parochieblad van Administratie

de Corneliuskerk Limmen. Zij wordt samengesteld administratie@corneliuskerk-limmen.nl
en verspreid in een oplage van circa 3250 stuks. 06-15204954

Het blad wordt geheel verzorgd door vrijwilligers uit

Limmen. Pastor

Mike Nagtegaal (diaken)
Redactie pastor@corneliuskerk-limmen.nl
Mike Nagtegaal, Ria Nijman en Rob Schijf. 06-39142565
Vormgeving Bestuur
Rick Glorie en Mike Nagtegaal Gerardine Vahl- Res

bestuur@corneliuskerk-limmen:nl
Verspreiding
Indien u vragen heeft over de verspreiding, of ons Misintenties
blad niet meer wilt ontvangen, neemt u dan contact 'misintenties@corneliuskerk-limmen.nl
op met de heer Koppes:

- 06 426 654 06 Kerkhofzaken

- koppesjoop@gmail.com Jos.-Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Drukwerk

Verloop drukkerij Caritas

Ohmweg 31, 2952 BD Matthé Mooij

Postbus 33, 2950 AA caritas@corneliuskerk:limmen.nl

Alblasserdam
Limmertoren Redactie

Kopij limmertoren@cornefiuskerk-limmen.nl
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kunt u per
e-mail aanleveren voor onderstaande data: Penningmeester
Piet Valkering
1/5: Startzondag 15-08-24 penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
2/5: Allerzielen + Advent 03-10-24 NL46 RABO-0336400756
3/5: Kerst 27-11-24
4/5: Veertigdagentijd + Pasen 6-02-2025 Vastgoed
5/5: Hemelvaart' +-Pinksteren 1-05-2025 Nico Kaandorp

vastgoed@corneliuskerk-limmen:.nl
Graag versturennaar:
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl Parochiecentrum
Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.

Het parochiecentrum is geopend op vrijdag tussen
14.00 - 16.00 uur en is bereikbaar op:
06-15204954
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K3 Zing & Swing
kinderviering
Zaterdag 15 junivan15.00 tot +/-15 45

ledereen is welkom om lekker met ons mee te zingen en te
dansen in de kerk. Maar nog leuker; we hebben er een
speciaal kinderkoor K3-project van gemaakt!

Vindt uw kind het leuk om het kinderkoor eens een aantal
bijeenkomsten uit te proberen? We houden 4x een K3-thema
repetitie op donderdagmiddag, na schooltijd van 14.45 tot
15.30; op 23 mei, 30 mei, 6 juni en 13 juni.

Om deel te nemen aan het kinderkoor K3-project, stuur een
mailtjie met uw naam, uw nummer en de naam van uw
kind(eren) naar kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl
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