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Voorwoord 

bij het programma ‘Rond de Waterput’ najaar-2024 
 
‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio 
Heiloo. Zij biedt halfjaarlijks diverse cursussen, lezingen, muzikale en andere 
activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.  
 

Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel relevante en maatschappelijke 
onderwerpen.  
Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk 
leven’ zijn van harte uitgenodigd! 
 

Op het programma najaar-2024 staan diverse lezingen, cursussen en 
gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. Ook kunt u 
genieten van een pelgrimage en/of van een prachtige film! 
 

U kunt zich van te voren aanmelden. Als een activiteit dan om één of andere 
reden niet door gaat, kunt u gebeld/gemaild worden. 
Of u kunt nog even op de website kijken of er bijzonderheden zijn: 
 

Informatie:    www.ronddewaterput.nl 
Aanmelden:  ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906 
 

Omdat we niet digitaal kunnen collecteren verzoeken we u om uw bijdrage 
contant mee te nemen. 

 
U bent van harte welkom! 

 

Marieke Hoetjes, Dineke Vahl, Lies Sluis, André Burghardt,  
Igno Osterhaus, Robert Blaauw, Henk Hudepohl en Ditje van Genderen 
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1. Expositie ‘de Bergrede’  in het Willibrordushuis 
 

De groep KINK, Kunst in de Kerk, kiest ieder jaar een thema vanuit de Bijbel, 
om dit in een kunstvorm uit te werken. 

 
De Bergrede (Matteüs 5, 6 
en 7) is dit najaar het 
thema van de expositie van 
KINK. 
 

De woorden die Jezus zegt 
hebben alles te maken met 
eigen keuzes in het dagelijks 
leven.  
De Bergrede doet een 
beroep op ons om te leven 
zoals Jezus het leert.  
Af en toe niet gemakkelijk.  
Jezus’ woorden zijn soms 
ongemakkelijk.  
Kan/durf ik wel zo te leven? 
 
 
 

 
Naaldkunstwerk van Henny Pols:  
‘Jij bent het Licht der wereld en het Zout der aarde’ 

 

In de kunstwerken ziet u de volgende thema’s terug:  :   
- Wees niet bezorgd 
- Je bent het licht en het zout der aarde 
- Bouw je huis op de rots 
- Gelukkig de zachtmoedigen. 
 

U bent van harte welkom om de expositie te bezoeken in de Kerkstraat van het 
Willibrordushuis, Westerweg 267 in Heiloo vanaf begin september tot aan de 
Advent. 
 

Wie:  Kunst in de Kerk (KinK) 
Waar: Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo  
Wanneer:  vanaf 8 september tot aan de Advent   
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2. Drie Bronnen Pelgrimsroute  
 
In en rond Heiloo wordt iedere zaterdag de 
Drie Bronnen Pelgrimsroute gelopen.  
Deze is ontstaan als oefenrondje voor het 
lopen van de Sufitrail in Turkije. Toen reizen in 
coronatijd niet meer mogelijk was, is de Drie 
Bronnen Pelgrimsroute geïntensiveerd en 
kwam er het idee om 40 keer dezelfde ronde 
van 20,4 km te lopen, zodat we toch aan de 
afstand kwamen van de Sufi Trail in Turkije.  
  
Sindsdien lopen we elke zaterdag vanuit het station Heiloo en genieten van de 
kracht van herhaling en uiteraard de gezelligheid van een steeds wisselend 
gezelschap en de band die we met mensen langs de route hebben opgebouwd.  
 
We lopen langs drie heilige bronnen, drie kloosters, twee labyrinten en door 
het ‘heilige bos’ van Heiloo. Loop een keer met ons mee!  
 

Elke zaterdagochtend gegarandeerd vertrek vanaf station Heiloo om 9.55 uur.  
Meer informatie vindt u op sufitrail.nl.  We ontmoeten u graag! 
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3.  Samen Koken Samen Eten 
 

Op de eerste donderdag van de maand is  
er gelegenheid om samen te eten in de  
Ter Coulsterkerk. 
Het driegangenmenu kost, inclusief koffie of 
thee na afloop, € 5,- (contant).  
Een glas wijn of frisdrank is € 1,50.  
We beginnen om 18.00 uur.  
Met diëten wordt rekening gehouden.  
 

Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Wanneer:  eerste donderdag van de maand v.a. 5 september; 18.00 uur 
Opgeven: tot de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd, 20.00 uur, bij 

 Gina Timmerman: 072-8795384 of g_timmerman50@kpnmail.nl  
 
 

4. Op adem komen in de ‘buurkerk’ van de Abdij 
 

Op maandagavonden, om de twee weken, 
komen we samen op adem in de buurkerk 
naast de abdij in Egmond-Binnen.  
We beginnen om 19.30 uur.  
 

We maken het licht, voor elkaar voor alle 
anderen en voor onszelf. We zingen een 
lied, luisteren naar een verhaal 
geïnspireerd op dat aloude boek waaruit 
we steeds weer onze richting halen.  
We brengen onze gedachten en gevoelens, 
al dan niet verwoord, voor de Eeuwige.   
We onderzoeken wat de dieren van Toon 
Tellegen ons meegeven.  
En dan … is er koffie (of thee).  
 

Contact:  Marius Prein, wijkomenopadem@gmail.com  
Waar:  Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen 
Wanneer:  vanaf maandag 9 september om de week om 19.30 uur 
 (9 en 23 sept.; 7 en 21 okt.; 4 en 18 nov.; 2, 16 en 30 dec.) 
Bijdrage:  vrijwillige bijdrage na afloop (contant) 
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5. Bijbels ABC in Limmen 
We wagen ons deze winter aan wat wel 
de wijsheidsliteratuur in de Bijbel wordt 
genoemd. Daartoe worden de boeken 
Job, Spreuken en Prediker gerekend en 
ook nog een aantal Psalmen.  
 

Wij richten ons in het bijzonder op 
Prediker en proberen zijn gedachtegang 
en levensvisie op het spoor te komen. Het boek speelt in het Joodse 
geloofsleven een speciale rol tijdens het Loofhuttenfeest. Misschien komen we 
erachter waarom dat zo is. 
 

Wie: ds. Dick Nicolai 
Waar: ‘Ons Huis’, Zuidkerkenlaan 23 Limmen 
Wanneer:  woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur 

  9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 december 
Aanmelden: dicknic@ziggo.nl of 072-7435166 
 
 
6. Samen Exodus lezen  
Sommige verhalen hebben we al de 
nodige keren gehoord. En toch, elke 
keer opnieuw lezen brengt steeds 
andere gezichtspunten aan het licht. 
Vooral wanneer je sámen leest en 
wanneer je aan de hand van een tekst 
met elkaar in gesprek gaat. 
 

Zo ook bij Exodus, verhalen die ons geen wegwijs willen maken in de 
geschiedenis, maar die iets zeggen over God en de mens, over hun verhouding 
tot en tegenover elkaar. Verhalen die ook iets willen laten zien van God en 
mens die elkaar vinden in gezamenlijk gekoesterde visioenen. 
 

Wie:            Henk Hudepohl 
Waar:         Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo 
Wanneer:  elke 2e donderdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur 
 10 oktober, 14 november, 12 december en 9 januari 2025 
Bijdrage: vrijwillige bijdrage na afloop (contant) 
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7. Where are you Adam? 
Film over de monniken op de berg Athos  
(gemaakt door een Oekraïense documentairemaker) 

 

De berg Athos is een schiereiland 
in noordoost Griekenland en een 
autonome monastieke republiek. 
Eeuwenlang leefden hier Oosters-
Orthodoxe monniken in vele 
kloosters. Nu zijn er nog zo'n 20 
kloosters. Sinds 1990 deden 
verrassend veel jonge monniken 
hun intrede, grotendeels uit de 
voormalige Sovjet-Unie en uit 
Griekenland die met elkaar in 
harmonie samenleven.  
 

De Oekraïense filmproducer 
Alexandr Plyska kreeg 
toestemming in één van de 
kloosters te filmen. Dit 
resulteerde in de documentaire 
'Where are You, Adam?' 
 

Deze film geeft een inkijkje in 
het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos. We hebben 
hier te maken met een uitzonderlijke, visueel rijke en unieke, prachtige, 
beschouwende documentaire - eerbiedwaardige waarneming van de 
wereld waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. We zien hier 
gelovige mensen; ze gaan helemaal op in hun werk en gebed, 
beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn. De beelden in de film 
raken je in je ziel door de inzet van de monniken. 
 

Wie: m.m.v. Katia Novikova 
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Wanneer:  donderdag 17 oktober om 19.30 uur 
Bijdrage: € 10 (contant) -grotendeels bestemd voor Oekraïense families 
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8.  De torenbouw van Babel  
 

De verscheidenheid 
van de menselijke 
talen is altijd al een 
intrigerend 
verschijnsel 
geweest, getuige 
het verhaal van de 
torenbouw van 
Babel in Genesis 
11:1-9.  
Tegenwoordig zijn 
er wel zo’n 6000 
talen bekend.  
 

 
In deze lezing zal Geert Booij ingaan op twee onderwerpen die verband houden 
met die verscheidenheid:  
- Hoe is menselijke taal ontstaan, en waarin verschilt deze van de 

manieren waarop (andere) dieren met elkaar kunnen communiceren?  
- Hoe heeft zich zo’n grote hoeveelheid talen kunnen ontwikkelen, en hoe 

zijn ze in de loop van de geschiedenis over de aarde verspreid? 
 

Het gaat dus over twee vormen van evolutie bij de mens, biologische evolutie 
en culturele evolutie. 
 

De grote verscheidenheid aan talen maakte ook vertaling van de bijbel nodig 
vanuit de grondtalen, het (bijbels) Hebreeuws en het (Koine) Grieks. Over de 
beste manier om dat te doen is veel gediscussieerd, vooral door theologen. 
Daar gaan we ook kort op in vanuit het perspectief van de taalwetenschap. 
 

Geert Booij is emeritus-hoogleraar Taalwetenschap (Universiteit Leiden), en 
was lid van de begeleidingscommissie van het project Nieuwe Bijbelvertaling 
van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
 

Wie: Geert Booij 
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Wanneer:  donderdag 24 oktober om 20.00 uur 
Bijdrage: € 5 per persoon (contant)  
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9.   Op vleugels van de hoop…  
 
“Hoop is dat ding met veertjes 
dat neerstrijkt in de ziel” 
- Emily Dickinson – 
 
 

Een ode in poëzie en muziek 
aan die mooie gevleugelde kracht 
die in mensen verborgen is, de hoop, 
dat lichte en lichtvoetige, 
verrassende en bemoedigende tegengif 
om het uit te houden 
in dagen van angst en benauwdheid. 

 

“Diep in onszelf dragen wij de hoop. 
Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt.” 
- Vaclav Havel - 

 
Voor een uurtje poëzie, verhaal en muziek - door achterom: 
 

• Hans van der Laan, fluit, EBI, klarinet en zang 
• Henk Engel, zang en gitaar 
• Henk van Meegen, piano 
• Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon 
 

 
 

 
Wanneer:  dinsdag 5 november om 20.00 uur 
Waar:   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Bijdrage: € 7,50 per persoon (contant) 
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10. Preek van de Leek 
 

Ook dit najaar heeft Rond de Waterput weer een streekgenoot bereid 
gevonden om een ‘Preek van de Leek’ te houden. De ‘preker’ trakteert ons op 
levenslessen en deelt met ons bronnen van inspiratie.  
De ‘preek’ wordt afgewisseld met door haar zelf uitgekozen muziek.  
Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te 
praten met de (s)preekster en met elkaar. 
 

De  ‘Preek van de Leek’ 
op 27 november wordt verzorgd door Didy Coljée 

 
Wat doe je als in één klap  
je leven totaal verandert? 
Vind je dan een nieuwe kracht  
in jezelf? 
Wat leer je dan? 
 

3 mei 2018 
De datum waarop Didy’s wereld door 
een ernstig ongeluk veranderde. 
In haar ‘preek’ zal ze vertellen over de 
bobbelige weg daarna:  
de prachtige mensen die ze leerde 
kennen, de steun die ze kreeg, leren 
leven met uitdagingen en 
beperkingen, maar ook met nieuwe 
kracht! 
 

En natuurlijk is er ook muziek! 
 

Didy studeerde organisatiepsychologie, koordirectie en kerkmuziek. Ze werkte 
vele jaren in personeelswerk en als dirigent van verschillende koren, waaronder 
het Dames- en Herenkoor van de Willibrordusparochie. Ze zingt zelf nog steeds 
graag, zowel solo als in koren. 
 

Wanneer:  zondag 17 november om 15.00 uur 
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo  
Bijdrage:  er is een collecte (contant) bij de uitgang     
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11.   
 
 

 
De activiteiten van de Raad van Kerken Castricum voor dit seizoen zijn weer 
gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch.  
Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet. 
   

Uit het programma 2024 - 2025: 
• Op Vredeszondag 15 september is de opening van de expositie Vrede 

van Anna Troost in de Dorpskerk  
• Vrijdagavond 20 september is er een optreden van Feest der Poëzie 

over Henriëtte Roland Holst bij boekhandel Laan.  
• In het najaar zijn er op drie maandagmiddagen workshops van het Huis 

van Vrede in het Parochiecentrum.  
• Elk seizoen geeft ds. Rik Willemsen een cursus over Geloven.  
• Vanaf oktober elke 2de donderdagmorgen van de maand bespreekt 

Hanneke Klinkert poëzie van Wislawa Szymborska.  
• ‘Achterom’ treedt zondagmiddag 20 oktober op in de Dorpskerk.  
• Woensdagavond 13 november spreekt Corinne Groenendijk over haar 

boek ‘VerduurSamen met Franciscus’.  
• Kerstavond is er een oecumenisch vesper in de Dorpskerk om 21.00 uur 

m.m.v. het Oecumenisch Projectkoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert.  ‘ 
• Oecumenische vrouwengespreksgroep: elke 2e donderdag van de 

maand in de Schakel, 13.45-16.00 uur.  
 

Het volledige programma kunt u vinden op www.rvkcastricum.nl 
U kunt zich daar ook aanmelden!   
Afmelden via een mail naar info@rvkcastricum.nl of WhatsApp 06 8140 811 
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Rond de Waterput najaar - 2024 
www.ronddewaterput.nl 

 

 
 

Aanmelden kan via ronddewaterputnl@gmail.com 
of 072 - 5330906  

 

Datum Nr.  Waar Blz. Tijd 

8 sept. 1 Expositie ‘de Bergrede’  - KinK Willibrordushuis 1  

7 sept. 2 ‘Drie bronnen’ pelgrimsroute (wekelijks) v.a. station Heiloo 2  9.55 u. 

5 sept. 3 1e bijeenk. (maand.)  Samen Koken Samen Eten Ter Coulsterkerk 3 18.00 u. 

9 sept. 4 1e bijeenk. (elke 2 wkn) ‘Op adem komen’ Buurkerk Egm.-B.  3  19.30 u. 

9 okt. 5 1e bijeenk.(elke 2 wkn)  Bijbels ABC  Ons Huis Limmen 4  14.30 u. 

10 okt. 6 1e bijeenk. (maand.)  Samen Exodus lezen Willibrordushuis 4 20.00 u. 

17 okt. 7 ‘Where are you Adam’ - film Ter Coulsterkerk 5 19.30 u. 

24 okt. 8 De torenbouw van Babel – lezing Geert Booij Ter Coulsterkerk 6 20.00 u. 

5 nov. 9 ‘Op vleugels van de hoop’ door Achterom Ter Coulsterkerk 7 20.00 u. 

17 nov. 10 Preek van de Leek: door Didy Coljée Witte Kerk 8 15.00 u. 

      

-  11 Raad van Kerken Castricum, seizoen 2024-2025 Castricum 9 . 


