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van de redactie
Een goed gevulde Rond de Limmer Toren ligt nu op 
de mat. De Vastentijd met Hongerdoek, Vastenactie, 
en de Paasactie van Caritas krijgen deze keer aan
dacht. Je kunt meedoen aan de sobere soepmaaltijd 
en aan het tafelen voor de Vastenactie. Alle vierin
gen in de Vastentijd, de Goede Week en met Pasen 
tot Hemelvaartsdag vind je in het liturgisch rooster 

In het licht deze keer staat Yvonne Zomerdijk, de 
drijvende kracht achter St. WOL (Stichting Ontwikke
lingssamenwerking Limmen). De Vastenactie is voor 
een project van deze stichting: ‘Schapen voor vrede 
in Burkina Faso’

De kinderen kunnen verkleed en met hun zelf
gemaakte masker naar de gezinsviering komen met 
Carnaval en met de Palmpasenviering mogen ze 
een Palmpasenstok meenemen. Op de kinderpagina 
staat alle informatie bij elkaar. 
Het eerste communieproject is gestart met een 
speurtocht door de kerk door een groep kinderen 
met hun ouders.

En van de Parochieraad is er een uitnodiging voor 
de jaarvergadering op dinsdagavond 18 maart, 
waarbij iedereen van harte welkom is.

In deze Rond de Limmertoren konden we vanwege 
ruimtegebrek helaas niet de Misintenties voor de ko
mende periode opnemen. Je vindt deze nu achterin 
de kerk op uitgeprinte A4tjes 
en op  www.corneliuskerk.nl onder één van de ho
ningraatjes.

De redactie wenst je weer veel leesplezier en een 
goede veertigdagentijd ter voorbereiding op het feest 
van Pasen.

Heb je opmerkingen, complimenten of wil je iets 
melden aan de redactie, stuur dan een email naar 
limmertoren@corneliuskerklimmen.nl. Tot slot: voor 
actueel nieuws en de agenda kun je altijd terecht op 
de website van de kerk: www.corneliuskerk.nl
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Een kleine terugblik op de kerstperiode van 2024 
ziet dat vele kerkbezoekers van zowel binnen als 
buiten Limmen onze Corneliusparochie hebben 
gevonden. Er was een grote variëteit aan vierin
gen: van kleuterkerst tot familieviering verzorgd 
door een zanggroep van kinderen en jongeren, 
van kerstavondviering met medewerking van het 
Liturgisch Koor tot kerstochtend met Caeciliakoor. 
Tweede kerstdag de traditionele viering met Har
monie Excelsior en in de middag de kerstsamen
zang met de familie Valkering. Wat kun je je dan 
rijk voelen met zoveel muzikaliteit in een parochie. 

Vrijwilligersavond
Vrijdag 17 januari was de jaarlijkse vrijwilligers
avond in “Heeren van Limmen”. Onze parochie 
kent ruim 250 vrijwilligers, die ieder op zijn of haar 
eigen wijze een steentje bijdraagt. De een wat 
meer op de voorgrond, als acoliet, als voorganger 
in een avondwake, als lector of koorlid. De ander 
wat meer achter de schermen op het parochiese
cretariaat, als lid van de tuinploeg, de Marthagroep 
of in een van de vele werkgroepen.
Een avond vol muziek met medewerking van 
 Joyride, die al snel zorgde voor een gezellige 
sfeer en veel dansende vrijwilligers. Daarnaast de 
goede verzorging door het team van “Heeren van 
Limmen”, de ingrediënten voor een zeer geslaagde 
avond.

Jaarlijks zetten we een groep vrijwilligers extra in 
het zonnetje en zoals elk jaar was dat weer een 

nieuws van de parochieraad
moeilijke keuze. Dit jaar hebben we gemeend dat 
de werkgroep communicatie deze eer toekomt. Zij 
die zorgen dat de website, die steeds meer ge
bruikt en gelezen wordt, uptodate blijft. Dat vraagt 
menskracht, tijd en energie.
De Limmertoren is een waardevolle schakel die vijf 
keer per jaar bij iedere bewoner, gelovig of niet, 
in de bus valt en dankzij de toewijding van deze 
groep blijft deze publicatie van hoge kwaliteit en 
relevant voor de gemeenschap.
De communicatie rondom “Actie kerstpakketten”, 
maakt dat we steeds weer rondom de kerstda
gen bij minderbedeelden een extraatje kunnen 
 brengen. 
De banners voor de kerk, die elke keer weer aan
geven wat op dat moment actueel is in en om onze 
parochie.
Zonder de inzet van Mieke Brockhoff, Ria Nijman, 
Romy Zwart, Rick Glorie, Johan Olling en  Eugène 
Brussee zou dit allemaal niet mogelijk zijn. De 
parochieraad waardeert de tijd, de energie en 
de  creativiteit van deze groep enorm. Zij zorgen 
ervoor dat de boodschap van de Corneliuskerk niet 
alleen gehoord en gelezen wordt, maar ook ontzet
tend wordt gewaardeerd.
In dit rijtje wil ik Rob Schijf niet onvermeld laten. 
Rob is tot afgelopen september ook jarenlang 
actief geweest in deze groep. Rob, ook voor jou 
vanaf deze plaats een groot woord van dank.

Jaarvergadering parochieraad
Op dinsdag 18 maart om 20.00 uur bent u van 
harte welkom in de ontmoetingsruimte achter in de 
kerk voor onze jaarvergadering. Naast de gebruike
lijke agendapunten, zoals financiën en bouw zaken 
zullen we deze avond ook nader kennis maken 
met onze nieuwe deken Marcelo Salão Rocha. Wij 
hopen velen van u te mogen begroeten.

Bloemendagen
Tijdens de bloemendagen, dit jaar van 19 t/m  
23 april, is ook de kerk weer opengesteld. We 
hopen weer vele bezoekers van binnen en buiten 
Limmen te mogen begroeten.

Kerkbalans
Als ik dit schrijf is Actie Kerkbalans in volle gang. 
Op dit moment is de stand ruim € 30.000,00. We 
weten dat er nog steeds geld binnenkomt. In de 
volgende Limmertoren publiceren we de opbrengst. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank. 
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nieuws van de parochieraad

Tafelen voor de Vastenactie
Zondag 30 maart is het weer tijd voor Tafelen voor 
de Vastenactie. Op verschillende adressen kunnen 
gasten genieten van een heerlijk driegangenmenu. 
Het voor, hoofd en nagerecht steeds op een ander 
adres, zodat je zowel als gastheer en vrouw en als 
deelnemer steeds met andere tafelgenoten zit. Het 
doel van deze actie is niet alleen de verbondenheid 
met elkaar, maar ook de verbondenheid met het vas
tenactieproject, waarover meer in deze Limmertoren. 

Adresgegevens
In onze administratie lopen we er tegenaan dat niet 
alle persoonsgegevens kloppen en dan doel ik met 
name op de emailadressen. Als u emailadres ver
andert, wilt u dit dan doorgeven aan het secretari
aat van de kerk? Bij voorbaat heel hartelijk dank.
Deze Limmertoren bestrijkt de periode tot eind 
april. Het is nog vroeg, maar bij deze wil ik u een 
goede vastentijd toewensen en heel prettige paas
dagen.

Namens de parochieraad en namens pastor 
 Eugène Brussee een hartelijke groet,

Gerardine Vahl-Res

Vrijwilligersavond. Foto: Nico Snel 
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De veertigdagentijd
Voordat Jezus zijn openbare leven begint, ontvangt 
Hij uit handen van Johannes de Doper een doopsel 
van bekering. Wij weten dat Jezus tijdens deze doop 
de heilige Geest ontvangt en er klinkt een stem uit 
de hemel, die zegt: “Deze is mijn welbeminde Zoon. 
Luister naar Hem”. 
Jezus staat aan het begin van zijn roeping. Deze 
roeping verandert zijn leven helemaal. Het is voor 
Hem niet mogelijk om zo maar, van de ene dag op 
de andere, van ‘baan’ te veranderen. 
Hij trekt zich veertig dagen terug in de woestijn om 
zich daar gedegen voor te bereiden op zijn nieuwe 
verkondigingstaak. Hij ondergaat in de barre om
standigheden van de woestijn een periode van heel 
direct contact met God.
‘Woestijn’ betekent in de bijbel: het ontbreken van 
vruchtbaar land, van planten, van overvloed. Het 
is een gebied van kaalheid en droogte, van extre
me hitte en van hevige koude in de nacht. Luxe en 
extra’s bestaan er niet. Menselijk leven is er nog net 
mogelijk. In een woestijn is het behoorlijk afzien. 
Doordat alleen de allereerste basisbehoeften aan
wezig zijn, worden mensen niet afgeleid door allerlei 
andere dingen. De mens wordt hier als het ware 
teruggeworpen op zichzelf en daardoor ook op God. 
Hierdoor kan er in een woestijn ruimte in de mens 
komen voor de wezenlijke vraag in ons bestaan: 
“Waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, wat is 
mijn opdracht in dit leven?” Een woestijnperiode kan 
heel louterend zijn.
In de bijbel zien we een ander voorbeeld van een 
woestijnperiode. Nu gaat het niet om één persoon, 
maar om een heel volk. We kunnen denken aan de 
uittocht van de Joden uit Egypte. Tijdens deze tocht 
door de woestijn worden deze Hebreeërs, het latere 
volk van Israël, zich bewust van hun verhouding 
tot God en zij leren hoe zij met elkaar om dienen te 
gaan. Ze ervaren dat God hen in leven houdt; Hij 
geeft hen te eten en te drinken. 
Een dergelijke woestijnperiode maakt ook Jezus door. 

Hij wordt zich bewust van zijn opdracht en vastend 
en biddend wordt Hij gesterkt door Gods kracht, door 
de heilige Geest. Na veertig dagen vol bekoringen en 
beproevingen is Hij klaar om aan de slag te gaan.
Jezus predikt een boodschap van bekering, net 
zoals Johannes de Doper dit vóór Hem deed. Jezus 
roept op om een andere weg in te slaan. De bood
schap van Jezus gaat over het Rijk van God dat 
nabij is. Kijk niet achterom naar wat geweest is. 
Kijk vooruit! Kijk naar Gods Rijk dat in stilte groeit in 
deze wereld. Blijf niet zitten waar je zit, maar bouw 
mee aan een nieuwe toekomst. Er is behoefte aan 
mensen die aan deze toekomst bouwen en Jezus 
gaat naar hen op zoek. Hij maakt een begin met de 
stichting van de kerk door de roeping van zijn eerste 
leerlingen. Zijn leerlingen zoekt hij niet onder ge
leerde mensen, zoals de schriftgeleerden. Hij roept 
gewone mensen, eenvoudige vissers.
De veertigdagentijd is aangebroken. Voor ons geen 
echte woestijnperiode, maar wel een tijd van bezin
ning, van doorbreken van gewoonten, van afzien van 
luxe. Zo kunnen wij na veertig dagen als herboren 
aan de slag gaan, om te bouwen aan een nieuwe 
toekomst!

Igno Osterhaus, pastor 

pastoraal woord
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liturgisch rooster
Za. 1 mrt. 19.00 uur Gezins Woord en 

Communieviering Carnaval
pastor Eugène 
Brussee

Coko Junior 

Kom verkleed naar de viering
Zo. 2 mrt. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Eugène 

Brussee
Liturgisch koor

ASWOENSDAG
Wo. 5 mrt. 19.30 uur Gebedsviering pastor  

Eugène Brussee
Spontaan koor

1e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zo. 9 mrt. 10.00 uur REGIOVIERING Eucharistie pastoor moderator 

Marcelo Salão 
Rocha + pastor Igno 
Osterhaus + pastor 
Eugène Brussee

Caeciliakoor  
Gemengd koor

Eerlijk & Werelds aanwezig

2e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Za. 15 mrt. 19.00 uur Meditatieve viering Johan Olling Samenzang

Zo. 16 mrt. 10.00 uur Eucharistievering pastor Jan Veldt Caeciliakoor

3e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Za. 22 mrt. 19.00 uur Meditatieve viering pastor Kiki Kint Samenzang

Zo. 23 mrt. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Eugène 
Brussee

Kleinkoor

4e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD (Laetare) / VASTENACTIEZONDAG
Za. 29 mrt. 19.00 uur Med. Themaviering 

Hongerdoek
pastor Kiki Kint + 
Johan Olling

Liturgisch koor

Zo. 30 mrt. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Kiki Kint Dameskoor

5e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Za. 5 apr. 19.00 uur Med. Boeteviering pastor Ber Leurink Samenzang

Zo. 6 apr. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Ber Leurink Vocaal ensemble

PALMPASEN/PALMZONDAG
Za. 12 apr. 19.00 uur PalmpasenPasen 

gezinsviering
pastor  
Eugène Brussee

CokoJunior

Zo. 13 apr. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Ber Leurink Herenzanggroep

WITTE DONDERDAG
Do. 17 apr. 19.30 uur Eucharistievering pastor Jan Veldt +  

pastor Eugène 
Brussee

Caeciliakoor

GOEDE VRIJDAG
Vrij. 18 apr. 15.00 uur Kruisweg pastor Eugène 

Brussee
Dameskoor

19.30 uur Oec. Gebedsv. (Prot. Kerk) pastor Eugène 
Brussee + Werkgr. 
Oecumene

Liturgisch koor

Neem een bloem mee voor de bloemengroet bij het kruis.
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PAASWAKE
Za. 19 apr. 22.00 uur Eucharistievering pastores Igno 

Osterhaus + Eugène 
Brussee

Liturgisch koor

1e PAASDAG
Zo. 20 apr. 10.00 uur Eucharistievering pastor Jan Veldt Caeciliakoor

2e PAASDAG
Ma. 21 apr. 10.00 uur Eucharistieviering pastor Igno 

Osterhaus
Orgel en 
Samenzang

Za. 26 apr. 19.00 uur Meditatieve viering pastor Kiki Kint Samenzang

Zo. 27 apr. 10.00 uur Woord en Com. viering pastor Kiki Kint Spontaan 
Paaskoor

Za. 3 mei 19.00 uur Meditatieve viering pastor Kiki Kint Samenzang

Zo. 4 mei 10.00 uur Woord en Com. viering pastor Eugène 
Brussee

Vocaal Kwartet

Za. 10 mei 19.00 uur Meditatieve viering Johan Olling Samenzang

Zo. 11 mei 10.00 uur Woord en Com. viering pastor Ber Leurink Kleinkoor

Za. 17 mei 19.00 uur Meditatieve viering pastor Kiki Kint Samenzang

Zo. 18 mei 10.00 uur Eucharistieviering  
1e Communie 

pastores Igno 
Osterhaus + Eugène 
Brussee

CokoJunior

Za. 24 mei 19.00 uur Med. Themaviering 
‘Franciscus’

Pastor Kiki Kint + 
Johan Olling

Liturgisch koor

Zo. 25 mei 10.00 uur Woord en Communieviering Kees Kroone Heren Zanggroep

liturgisch rooster

Pasen
Het evangelie van Paasmorgen volgens Marcus 
vertelt ons dat in de vroege morgen – de zon ging 
juist op en het donker ging het verliezen van het licht 
– een paar vrouwen naar het graf van Jezus gingen. 
Daar aangekomen zagen zij dat de steen voor de 
opening van het graf was weggerold. Zij zochten 
naar het lichaam van Jezus. Zij vonden het niet. Zij 
hoorden van hemelse boodschappers dat Jezus 
verrezen was uit de dood. ”Hij is niet dood, Hij leeft!”, 
werd hen gezegd… 

De vrouwen kwamen tot geloof. Zij vertelden het 
goede nieuws aan de andere leerlingen. Ook zij 
gingen zien, inzien en geloven. Zij vertelden het 
door aan iedereen die het maar horen wilde: Hij die 
mensen leven schonk, licht gaf aan mensen in het 
donker, vuur aan mensen in de kou, Hij die mensen 
deed opstaan uit de dood, is nu zelf opgestaan uit de 
dood. 

De kerk zegt het met Pasen de eerste leerlingen na: 
De Gekruisigde, Hij die gestorven en begraven is, 
gevallen als zaad in de grond, is tot bloei gekomen, 
want God heeft het leven sterker gemaakt dan de 
dood. Jezus overwon de dood. Het is alsof Hij ons 
vandaag wil zeggen: ‘Wees blij, de Heer is uit de 
dood opgestaan!’ Ga zien en geloven!
Dat is wat wij met Pasen zullen gaan vieren. Het is 
het feest van de Pascha, van de doortocht door de 
dood heen, naar het leven. De dood is slechts een 
tussenfase. Voor alle mensen is de dood een nood
zakelijke stap op onze weg naar het eeuwig leven. 

Met Pasen vieren wij de opstanding van de Heer en 
wij denken daarbij ook aan de opstanding van alle 
mensen na de dood. Door zijn dood en verrijzenis 
heeft Jezus de weg naar het eeuwig leven voor ie
dereen opengesteld. God heeft Jezus doen opstaan 
uit de dood. Wij mogen vieren dat de dood niet het 
einde is. Het is het begin van het nieuwe leven. 

Igno Osterhaus, pastor 
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kinderpagina

Rooster gastvrouwen 
2 maart Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal
9 maart Bernadette Glorie en Tonia van der 

Steen 
16 maart Margreet Admiraal en Willemien 

Hekkelmans 
23 maart Gre Snel en Ria Valkering 
29 maart Tineke Schijf en Margo Natte 
30 maart Yvonne Valkering en Ans Winder 
6 april Gitta van Diepen en Gerie Koot
13 april Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal
20 april Bernadette Glorie en Tonia van der 

Steen 
21 april  Margreet Admiraal en Willemien 

Hekkelmans 
27 april Gre Snel en Ria Valkering 
4 mei Tineke Schijf en Margo Natte 
11 mei Yvonne Valkering en Ans Winder 
18 mei Gitta van Diepen en Gerie Koot
24 mei Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal
25 mei Bernadette Glorie en Tonia van der 

Steen

Kerk op schoot 
Carnaval; zaterdagochtend  
1 maart van 10.30 tot  
+/ 11.15 uur. Kom verkleed

Palmpasen/Pasen; zaterdagochtend 5 april 10.30 
tot +/ 11.15 uur
Kerk op schoot is altijd een feestje voor de jonge kin
deren in onze gemeenschap. Het programma duurt 
van 10.30 tot +/ 11.15 uur en is speciaal gericht op 
kinderen tussen +/ 1,5 en 5 jaar, natuurlijk zijn ook 
jongere en oudere broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes 
van harte welkom.
Bij alle Kerk op schootbijeenkomsten lezen we een 
verhaaltje uit de bijbel en maken we een mooie knut
sel. Uiteraard staat er voor de volwassenen koffie en 
thee klaar, voor de kinderen drinken en iets lekkers. 
We hebben er veel zin in om jullie dan te zien! 

Anja en Romy

Schoolparochiemusical pasen
Dit jaar zullen we met Pasen weer een mooie 
Paasmusical neerzetten met de kinderen van de 
Kerkuil. De uitvoeringen hiervan vinden plaats op 
donderdag 17 april van 9.00 tot 10.00 uur en van 
10.30 tot 11.30 uur.

Terugblik op de viering met Coko 
junior en het liturgisch koor
“Wat een succes”, “Hartstikke leuk met de kin-
deren erbij” en “Kunnen we dit vaker doen” zijn 
uitspraken die we veel te horen kregen na de 
viering van zondag 26 januari. Het kinderkoor 
heeft samen met het liturgisch koor de muzikale 
begeleiding verzorgd voor deze mooie viering in 
het thema van het Jubeljaar ‘Pelgrims van hoop’.

Tijdens de viering kwamen er 2 pelgrims langs, 
zij vertelden over de reis die zij gaan maken naar 
Rome later dit jaar. Daarvoor hebben ze van de 
kinderen iets dierbaars gekregen om in hun rugzak 
te doen. Deze items zijn van persoonlijke waarde 
voor de kinderen en bieden hen hoop en troost in 
moeilijke tijden, en nu mag dit mee op reis.

Gezinsvieringen 
Carnaval; zaterdagavond 1 maart om 19.00 uur.
Kom verkleed naar de viering en neem, als je die 
hebt gemaakt, je masker mee. Het kinderkoor Coko 
Junior zingt en met z’n allen maken we muziek.

Palmpasen; zaterdagavond 12 april om 19.00 uur.
Je mag je Palmpasenstok meenemen.

Eerste communie; zondagochtend 18 mei om 
10.00 uur.
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kinderpagina

Vastenactie-ganzenbordspel
Op maandag 24 maart voor 
bovenbouwgroepen: help je mee?
Om de drie jaar verzorgt de werkgroep WOL samen 
met de werkgroep MOVHALE een scholenproject 
voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen 
‘Kleurenorkest’ en ‘de Kerkuil’. Wie komt er helpen? 
Al is het maar voor een dagdeel. Je kunt je aanmel
den op aanmelden.activiteit@corneliuskerklimmen.nl 
De kinderen worden d.m.v. een ganzenbordspel door 
de kerk aan het denken gezet hoe het voor leeftijds
genootjes in Burkina Faso is om te leven en een 
diploma te halen voor hun toekomst.
Meisjes ervaren hoe het is om een meisje in Afrika te 
zijn, als je thuis nodig bent omdat moeder doodziek 
is. Er wordt muziek gemaakt, Afrikaans gegeten, 
kleding gepast, water gehaald en op school in veel 
te krappe schoolbanken gezeten. Het doel is om een 
diploma te halen, waarbij je ziet hoeveel makkelijker 
dat in Nederland is dan in Burkina Faso.
Zo’n tiental klassen komen op maandag 24 maart 
voor het vastenactieganzenbordspel om het half uur 
de kerk binnen. De kinderen krijgen informatie over 
het Vastenactieproject en het spel en zijn daarna 
meer dan een uur met het spel bezig. We hebben 
daarbij veel hulp nodig om op verschillende plekken 
in het spel te assisteren en/of in gesprek te gaan met 
de kinderen. 

Werkgroep MOV  
(Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

Eerste communieproject  
2025 gestart
We zijn op weg gegaan naar de Eerste Com
munie, belangstellenden kunnen nog aanhaken. 
Zondag 26 januari zijn we met de groep begon
nen met een speurtocht in de kerk. De kinderen 
dwalen vrij door de kerk en leren deze zo kennen. 
Pastor Eugène kreeg leuke vragen.

Samen op weg naar de Eerste 
Communie
In acht bijeenkomsten werken ouder en kind sa
men toe naar de Eerste Communie, ondersteund 
door een werkboek voor thuis. We behandelen 
belangrijke thema’s zoals de doop, de Bijbel, 
bidden, de Goede Week en Pasen, en natuurlijk 
de betekenis van de communie. Dit traject is een 
mooie kans om samen het geloof te verdiepen en 
te beleven.

Interactieve en gezinsvriendelijke 
bijeenkomsten
We starten elk jaar met speurtocht om de kerk 
te ontdekken, waarbij iedereen welkom is – ook 
opa’s, oma’s en andere belangstellenden. In de 
daaropvolgende bijeenkomsten opent Pastor Eu
gène de avond, blikken we terug op de vorige keer 
en verdiepen we ons in het thema van de dag aan 
de hand van gesprekken, Bijbelteksten en liede
ren. We houden de bijeenkomsten toegankelijk en 
sluiten altijd af met het Onze Vader.

Ruimte voor beleving en vragen
Ons doel is om inhoud te bieden op een manier 
die aansluit bij de belevingswereld van de kinde
ren. Er is ruimte om vragen te stellen. Het belang
rijkste is dat kinderen en ouders samen op een 
laagdrempelige en inspirerende manier toewerken 
naar deze bijzondere mijlpaal.

Werkgroep Eerste Communie
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Vastenactie 2025  
samen met de WOL
‘Schapen voor vrede in Burkina Faso’
Om de drie jaar kiest de werkgroep Missie en Ont
wikkelingssamenwerking en Vrede van de parochies 
‘Bron van Levend Water’ en ‘Cornelius’ voor een 
project in Burkina Faso. 
Na jaren van terreur keren in Burkina Faso steeds 
meer ontheemden terug naar hun dorpen. De boeren 
raakten hun middelen van bestaan kwijt. Met hulp 
van Vastenactie gaat een aantal vrouwen schapen 
houden waarmee ze hun leven kunnen opbouwen.

Wat is er aan de hand?
Tot tien jaar geleden was Burkina Faso in West 
Afrika een veilig land. Toen trokken vanuit buurland 
Mali terroristen steeds verder het land in. Zo’n twee 
miljoen mensen verlieten hun dorpen en raakten 
ontheemd. Sinds 2022 heeft het land een nieuwe re
gering die hard werkt aan het bestrijden van terroris
me en herstel van de economie. Onder bescherming 
van door de overheid getrainde en bewapende vrij
willigers keren steeds meer mensen terug naar hun 
dorpen. Ze leefden van landbouw en veeteelt, maar 
raakten alles kwijt. De armoede is dan ook enorm. 
Vrouwen en kinderen hebben het 
extra zwaar, velen verloren hun man 
en vader.

Wat willen we bereiken?
In de stad Ouahigouya werkt de 
stichting Werkgroep Ontwikke
lingssamenwerking Limmen (WOL) 
al bijna dertig jaar samen met de 
plaatselijke ngo DSF. Met dit project 
wil de stichting een groep van twintig 
tot vijfentwintig vrouwen helpen een 

nieuw bestaan op te bouwen. Ze gaan schapen fok
ken en vetmesten, waarmee ze weer een inkomen 
kunnen genereren.

Hoe doen we dat?
De lokale partner selecteert de vrouwen en zorgt 
ervoor dat ze een training krijgen in het houden 
van schapen. Dat gaat niet alleen over het gezond 
houden van de dieren en het juiste voedermenu. Ze 
leren ook de mest verwerken en verkopen en krij
gen les in ondernemerschap en het voeren van een 
eenvoudige boekhouding. De materialen voor stallen 
en omheining worden aangeschaft en de schapen 
worden gekocht. Elke vrouw krijgt twee rammen en 
een ooi. De rammen worden vetgemest en verkocht 
rond de feestdagen. Van de opbrengst worden jonge 
rammen gekocht. Het geld dat overblijft kunnen de 
vrouwen gebruiken om hun kinderen naar school te 
sturen en medische zorg te geven. De vrouwen zor
gen zelf voor water, gras, hooi en de kosten van de 
dierenarts (ontwormen en inentingen). De vrouwen 
krijgen een jaar lang begeleiding.
Parochie H. Cornelius in Limmen voert campagne in 
samenwerking met parochie Bron van Levend Water 
in Heiloo en omstreken voor dit project om het beno

digde projectgeld in te zamelen. 
Dit project is door Vastenactie 
goedgekeurd voor een totaalbedrag 
van € 14.101. Hiervan wordt € 9.401 
bijeengebracht door de parochie. 
Vastenactie legt daar € 4.700 bij.

Werkgroep Missie Ontwikkelingssa-
menwerking en Vrede (MOV) van de 
parochies ‘Bron van Levend Water’ 
en ‘H. Cornelius’
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Sobere soepmaaltijden
De komende periode staan er vijf sobere soepmaal
tijden op het programma: de eerste is een oecume
nische maaltijd aan het begin van de Veertigdagen
tijd en wordt georganiseerd door het oecumenisch 
platform Limmen. De volgende vier maaltijden staan 
in het teken van de Vastenactie en worden georgani
seerd door de werkgroep MOVHALE.

De sobere soepmaaltijden beginnen om 18.00 uur 
en zijn rond 19.00 uur afgelopen. Iedereen is wel
kom. Neem zelf je soepkom en lepel mee. Na afloop 
staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor 
de Vastenactie. 

• 7 maart in de Corneliuskerk in Limmen, aanmel
den bij Margreet Denekamp, tel. 0725052871, 

margreetdenekamp@outlook.com of bij Agaath 
van Veen, tel. 063049666, agaathvanveen@
quicknet.nl

• 14 maart in de H. Willibrorduskerk in Heiloo, 
•  aanmelden via willibrorduskerk@ 

rkbronvanlevendwater.nl 
• 21 maart in de H. Jacobus de Meerdere kerk in 

Akersloot,
• aanmelden via 53yvsb6215@gmail.com of tel. 

0622248723
• 28 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in 

Egmond ad Hoef,
• aanmelden via coordinator@rkbronvanlevend 

water.nl of tel. 0725061364
• 4 april in de Corneliuskerk in Limmen,
• aanmelden via aanmelden.activiteit@ 

corneliuskerklimmen.nl
Voor de maaltijden in Heiloo, Akersloot en Limmen 
kun je ook tussen 9 en 12 uur bellen naar 072
5330906. De pastorie van de Willibrorduskerk is op 
die tijd op werkdagen bemenst. 

GRAAG AANMELDEN VÓÓR DONDERDAG
We vragen je om je vóór de donderdag dat je mee 
wilt eten en vieren, telefonisch of per email aan te 
melden op de hierboven genoemde adressen of te
lefoonnummers, zodat de organisatie zich goed kan 
voorbereiden op het aantal deelnemers.

Werkgroep Oecumene
Werkgroep MOV-HALE

Hongerdoek 2025  
‘Samen dromen – Liefde zij daad’
De hongerdoek Samen dromen - Liefde zij daad van 
Konstanze Trommer is de 25ste hongerdoek die ver
schijnt. Het fenomeen hongerdoek beleeft daarmee 
zijn 50jarig jubileum. 

Vastenactie werkt aan sociaaleconomische verbe
tering voor mensen in de marge, aan gerechtigheid 
voor mens en milieu. Deze 25e en alle voorgaande 
hongerdoeken tonen de spirituele basis van waaruit 
Vastenactie handelt: zuster en broederschap van 
álle mensen op deze wereld en respect voor en 
inclusie van randgroepen.
In de hongerdoeken weerspiegelt zich de door gelo
ven in God gedragen hoop op radicale verandering 
van onrechtvaardige economische verhoudingen die 
vele mensen op deze aarde tot slachtoffers ma
ken. En de hoop op een duurzame omgang met de 
natuur.

In de Regioviering op 9 maart wordt de nieuwe 
hongerdoek gepresenteerd en kan iedereen een A4 
meenemen met een afbeelding en met meer uitleg 
over de hongerdoek 2025. In de meditatieve vie
ringen in de veertigdagentijd op de zaterdagavond 
gaan we er verder op in.

12



dienstbaarheiddienstbaarheid

Dank aan de gulle gevers voor 
de kerstpakkettenactie
Veel gulle gevers hebben het weer mogelijk 
gemaakt dat de werkgroep Caritas van de Corne
liusparochie in december 75 adressen blij heeft 
gemaakt met een kerstpakket en een kerstattentie. 
Het is hartverwarmend om de betrokkenheid van 
de Limmers bij deze actie te ervaren. 
Tijdens de inzamelochtend in december was het in 
de kerk een komen en gaan van mensen die hun 
bijdragen kwamen brengen, en er werden ook dit 
jaar weer aanzienlijke financiële bijdragen gege
ven. Ook het inleveren van de emballagebonnen 
van statiegeldflessen gaf ons een prachtige op
brengst. Heel veel dank daarvoor!
Ook hartverwarmend zijn de reacties van dege
nen die een pakket krijgen. Mensen zijn verrast, 
ontroerd, blij en heel dankbaar. Hun ogen lichten 
op als blijkt dat er – juist in de kersttijd – aan hen 
wordt gedacht. 
Dit konden wij niet realiseren zonder uw hulp, dus 
beste inwoners van Limmen: enorm bedankt!
 

Arja, Kirsten, Romy en Corine 
namens werkgroep Caritas

Steun ook in 2025 de paasactie 
van de werkgroep caritas
Help je ons ook dit jaar om de Paasactie tot een 
succes te maken? Naast de kerstpakkettenactie in 
december is de Paasactie een jaarlijks terugkerende 
actie van de werkgroep Caritas. Ook met Pasen wil
len we de mensen in Limmen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken een extraatje geven. Mensen 
die financieel en ook vaak sociaal in een moeilijke 
situatie verkeren. Het blijkt elke keer weer dat er 
in onze omgeving heel wat mensen zijn die zo’n 
 extraatje echt hard nodig hebben.
Help je ons om de Paasactie ook in 2025 tot een 
succes te maken? Je kunt je bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer NL32RBRB0900833025 t.n.v. 
PCI Limmen.
Alvast veel dank voor je steun voor de Paasactie!

Werkgroep Caritas - Limmen

Caritas
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Dankzij donaties heeft Patrick tweedehands kleding  e.d. gekocht. 
GP Groot en ook veel particulieren droegen bij. “Geweldig! Dat stelt ze in
staat naar buiten te gaan, van de €14 p/week kun je niet eenvoudig kleding
en goede schoenen kopen, naast je persoonlijke verzorging, OV etc. Het is
echt geen vetpot… dat is een misvatting. De fundraise loopt nog steeds, het
geld wordt gebruikt voor kleding, materiaal en activiteiten die bijdragen aan
integratie en participatie." Kijk maar eens op de pagina middels de QR-code

Bijdrage aan de samenleving

“Het is heel fijn als de jongens
vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat is een
mooie manier om in contact te komen met
de buitenwereld. 

Kijk naar de mogelijkheden... Er is een
arbeidstekort, er zijn in Limmen zeker
vacatures die kunnen worden opgevuld. Of
verenigingen die kampen met een
vrijwilligers schaarste.“ 
Ousmane, de kok, werkt inmiddels bij Soepp
in Alkmaar. Drie jongens werken in
Amsterdam bij Roetz Fair Factory, waar
fietsen worden gemaakt van gebruikte
fietsframes. Een aantal heeft zijn emplooi
elders gevonden Er zit veel kennis onder de
mannen. Van ICT-er tot kleermaker.

Er gebeurt al veel! Zo zijn er taalmaatjes, die
Nederlands geven. De jongens helpen op
landgoed Ter Coulster, bij het witte kerkje,
de tuinploeg bij Vredeburg. Maandelijks
koken voor alleenstaande ouderen in
Limmen. Allemaal met vrijwilligers.
Wekelijks ruimt een groep zwerfvuil, samen
met Karin. Marion helpt op allerlei gebied.
Mirjam speelt jeu-de-boules in het park. 
En na vanavond zijn er nog meer mensen die
iets tot stand willen brengen. Nina en Sofie
namen 8 man mee naar het strand voor een
wandeling. Zo hoort het te gaan!

Waarom dit diner? 

Patrick zet zich al bijna 2 jaar belangeloos in
voor de groep, veelal jonge, mannen die zijn
opgevangen bij Fletcher. 
“Zij willen ontzettend graag deelnemen aan de
samenleving. Daarvoor moet je wel contact
maken en daar wringt het vaak. 
Er wordt gezegd:  ‘Leer Nederlands en
integreer’  Dat is wel erg kort door de bocht.
Zij staan 0-1 achter en beseffen hoe er soms
naar ze wordt gekeken. Integratie komt van 2
kanten... anders werkt het niet. Door deze
avond hoop ik een voorzetje te geven."

“Ik moest ook het vertrouwen winnen van de
jongens, want hoewel ik me had voorgesteld,
hadden zij geen idee waarom ik hen opzocht.
Op zo’n moment realiseer je je des te meer dat
zij gewend zijn dat niet iedereen op hen zit te
wachten. Laat staan hen benadert."

Contact
De tafelschikking is bepaald door lootjes. Zo mixt iedereen met elkaar. Er zijn
Limmers, van jong tot oud, die elkaar misschien groeten bij de bakker en slager
maar nog nooit echt hebben gesproken. Het gaat allemaal soepel en harmonieus.
Ook met de vluchtelingen. Gesprekken over hun achtergrond, vaak hebben zij veel
meegemaakt, missen familie en vrienden, het is indringend soms. Maar het gaat
ook over hobby’s en interesses. Over voetbal, muziek, de natuur, geloof en politiek.
Er worden telefoonnummers uitgewisseld. Sommige gasten bieden na afloop aan
om ook vrijwilliger te worden.  Het is nu al geslaagd!!

Een verbindende maaltijd 
Het is vrijdag 20 december 17:00 uur. De bovenzaal van de Vredeburg vult zich
met een gemêleerd gezelschap van 70 mensen. Een groep bewoners van het
Fletcher hotel en evenveel Limmenezen zijn uitgenodigd om elkaar te
ontmoeten en te dineren.  Pastor Eugène verwelkomt iedereen met een tekst
ter bezinning. Patrick de Winter is de initiatiefnemer van dit evenement, een
aantal enthousiaste vrijwilligers heeft zich bij hem aangesloten. Vredeburg
werd beschikbaar gesteld en de Corneliuskerk (ism Caritas) nam de kosten op
zich. Burgemeester Ben Tap is aanwezig en spreekt.

DONATIES
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Doe mee met ‘Tafelen voor  
de Vastenactie’ op zondag  
30 maart 2025
Meld je aan!
‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt plaats op zondag 
30 maart vanaf 17.00 uur. Als er veel gastadressen 
zijn, kunnen we ook veel eters laten deelnemen. 
Dus geef je op als kok of als deelnemer. Je kunt je 
aanmelden tot donderdagavond 27 maart bij:  
aanmelden.activiteit@corneliuskerklimmen.nl. 
Informatie en spelregels volgen daarna.

Hoe werkt het?
Het idee is dat je als deelnemer een driegangendiner 
hebt op drie verschillende adressen in Limmen. Je 
meldt je om 17.00 uur in de ontmoetingsruimte van 
de Corneliuskerk, je betaalt voor het driegangendi
ner ten minste € 20, per persoon en je wordt dan 
– in koppeltjes van twee – naar een bepaald adres 
gestuurd voor het voorgerecht. 
Na het voorgerecht krijg je – op de afgesproken tijd 
– als koppel een envelop met het adres waar het 
hoofdgerecht genuttigd kan worden. En daarna krijg 
je het adres voor het toetje.

Degene die de gasten ontvangt, krijgt dus drie keer 
twee koppeltjes van twee gasten op bezoek. Als 
gastheer en/of gastvrouw eet je natuurlijk zelf ook 
mee. Een initiatief waar iedereen aan mee kan doen, 
maar meld je wel aan.

De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
Vastenactieproject. Het gaat bij deze actie om 
de verbondenheid met elkaar, en dat gebeurt als 
gevers en ontvangers samenkomen. Ook gaat 
het bij deze actie om de verbondenheid met het 
Vastenactieproject. 

Werkgroep MOV

‘Eerlijk & Werelds’ te gast
zondag 9 maart

Na de regioviering van zondag 9 maart zijn de vrijwil
ligers van ‘Eerlijk & Werelds’ aanwezig met een tafel 
vol wereldwinkelartikelen.

Een mooie gelegenheid om in deze tijd van vasten en 
bezinning concreet een daad te stellen als het gaat 
om armoede en oneerlijke verdeling in onze wereld. 
Door deze artikelen bij ‘Eerlijk en Werelds’ te kopen, 
steun je direct de mensen die het nodig hebben en 
blijft er niets aan de strijkstok hangen. Van harte aan
bevolen. 

Werkgroep MOV Corneliusparochie
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Franciscaan Rob Hoogenboom 
vertelt over de Franciscaanse 
beweging

Op donderdag 20 maart vertelt pastor Rob Hoogen
boom over Franciscus, de franciscaanse spiritualiteit 
en de franciscaanse beweging. De bijeenkomst be
gint om 19.30 uur en wordt gehouden in de ontmoe
tingsruimte van de Corneliuskerk in Limmen. De 
toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.

In onze samenwerkende parochies ‘H. Cornelius’ 
en ‘Bron van Levend Water’ kennen we pastor Rob 
Hoogenboom als voorganger in de kerken van 
Heiloo, Akersloot en Limmen. Deze avond biedt een 
mooie gelegenheid om hem beter te leren kennen. 
Rob Hoogenboom is studentenpastor, coördinator 
van stadsklooster La Verna en ministerprovinciaal 
van de Franciscanen in Nederland geweest.

Naast de reisgenoten die 
vanuit onze regio in april 
meegaan met de reis ‘In de 
voetsporen van Franciscus’, 
is iedereen van harte wel
kom die meer wil weten over 
Franciscus en het persoon
lijke verhaal van de Francis
caan Rob Hoogenboom.

Snuffelen in de bijbel  
in maart en mei
In maart beginnen we met de groep ‘Snuffelen 
in de Bijbel’ van de woensdagochtenden met het 
boek Exodus. Heel toepasselijk op weg naar Pa
sen, omdat veel verhalen in de veertigdagentijd 
teruggrijpen op het boek Exodus. 
Van harte uitgenodigd om mee te doen. De 
Bijbel ochtenden vinden plaats op woensdagoch
tend van 10.00 uur tot 11.30 uur in de pastorie 
van de Corneliuskerk. De data voor dit tweede 
blok zijn: 5, 12, 19 en 26 maart. Daarna gaan we 
in mei verder. Aanmelden is niet verplicht maar ik 
vind het leuk om te horen of je komt. 

Pastor Eugène Brussee  
(pastor@corneliuskerk-limmen.nl)

Mozesgroep
Op de donderdagen 27 maart, 10 april en 15 mei 
2025 komen de deelnemers van de Mozesgroep 
bij elkaar om te ‘snuffelen in de Bijbel’. De bijeen
komsten zijn in de pastorie en gespreksleider is 
Johan Olling. De avonden beginnen om 20.00 uur 
en we sluiten om 21.30 uur af. Data zijn nog onder 
voorbehoud; wijzigingen staan in de agenda op 
www.corneliuskerk.nl en de groepsleden krijgen 
automatisch bericht.

Het gaat in de Mozesgroep om het verhaal achter 
het verhaal in de vele geloofsverhalen die je in de 
Bijbel kunt lezen. Het zijn laagdrempelige bijeen
komsten en behalve de geloofsverhalen zijn vooral 
de eigen geloofsverhalen belangrijk. 

Wil je meer weten? Stuur dan een email naar: 
aanmelden.activiteit@corneliuskerklimmen.nl
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Wat is een jubeljaar?
In 2025 wordt in de katholieke 
Kerk een Jubeljaar of Heilig Jaar 
gehouden. Dit is een groot internationaal evenement 
waarbij allerlei tradities horen, zoals een pelgrim
stocht naar Rome en het passeren van de Heilige 
Deuren in de grote basilieken daar. Als thema voor 
het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus ‘hoop’ 
centraal gesteld.

In de kern is een Jubeljaar een jaar waarin mensen 
worden aangespoord om terug te keren naar de 
fundamenten van hun geloof en naar onderlinge 
verbroedering. Het is een jaar van het herstellen van 
relaties tussen mensen en ieders eigen relatie met 
God. Een Jubeljaar is ook een oproep tot bekering: 
het is een gelegenheid om eens goed naar je eigen 
leven te kijken en God te vragen je te begeleiden op 
de weg naar heiligheid. Bovenal staat in het Jubeljaar 
de ontmoeting met Christus centraal.

Joodse oorsprong
De traditie van Jubeljaren gaat terug op een voor
schrift in de Joodse wet van Mozes (Thora) om elk 
zevende jaar een sabbatjaar te houden: zes jaar 
werden de akkers bebouwd en in het zevende jaar 
bleef de grond braak liggen om tot rust te komen. Het 
zevende jaar was ook het moment om schulden kwijt 
te schelden. Na zeven keer zeven jaar (= 49) volgde 
in het vijftigste jaar een Jubeljaar. Het was een jaar 
om gronden aan de oorspronkelijke eigenaar terug te 
geven en om slaven vrij te laten (zie Leviticus 25:10). 
Jubeljaar is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘jo
bel’ of ‘yobel’ dat ramshoorn betekent. Hiermee werd 
in het oude Israël een ‘jobeljaar’ aangekondigd. In het 
Nieuwe Testament stelt Jezus zichzelf voor als dege
ne die het oude Jubeljaar voltooit, omdat hij “een jaar 
afkondigt dat de Heer welgevallig is” (Lucas 4,19). In 
de Middeleeuwen is de oude traditie van Jubeljaren 
door de katholieke Kerk overgenomen eerst elke 50 
jaar, later elke 33 jaar en sinds 1470 elke 25 jaar. 

Heilige Deur
De Heilige Deur is een van de meest kenmerkende 
tekenen van het Jubeljaar. Het openen ervan door 
de paus markeert het officiële begin van het Heilig 
Jaar. Een Heilige Deur passeren, is niet zomaar een 
manier om een kerk binnen te gaan. Het is een ge
loofshandeling die een overgang symboliseert. Elke 
pelgrim die door een Heilige Deur gaat, kan aan de 
woorden uit het evangelie van Johannes denken: “Ik 
ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered wor
den” (Johannes 10,9). Het gebaar drukt de beslissing 
uit om Jezus – de Goede Herder – te volgen en zich 
door hem te laten leiden.

Rond de waterput voorjaar 2025
Voor het tweede deel van het seizoen heeft 
de commissie weer een prachtig programma 
met wel 20 activiteiten samengesteld. De 
programmaboekjes, dit maal met witoranje kaft, 
kunt u afhalen in onze kerken. Zie ook onze 
website www.ronddewaterput.nl voor het laatste 
nieuws. Aanmelden kan via 
ronddewaterputnl@gmail.com of 072 5330906. 

Commissie ‘rond de waterput’ 

Lezing over Augustinus op  
3 april door Eugène Brussee

Augustinus, ge
boren in de vierde 
eeuw, is een van 
de belangrijkste 
kerkvaders van 
onze kerk. Veel 
theologie is ge
baseerd op zijn 
gedachtengoed, 
zowel binnen de 
katholieke als 
de protestantse 
traditie. Door zijn 
autobiografische 

werk en als filosoof is hij ook buiten de kerken 
gekend en gewaardeerd. Toch is niet allereerst 
zijn geleerdheid van belang maar staat bij hem 
juist het thema liefde centraal. Daarom wordt hij 
vaak afgebeeld met een brandend hart in zijn 
handen. 
Augustinus sprak daar niet alleen over maar 
beleefde dat ook. Hij had veel hechte vriend
schappen en heeft lange tijd een vriendin gehad 
met wie hij een zoon heeft gekregen. In gelovig 
opzicht is hij een herkenbare figuur juist voor 
onze tijd. 
In zijn studententijd leefde hij een losbandig 
leven en werd lid van een soort ‘new ageach
tige’ groep. De Bijbel sprak hem lange tijd niet 
aan omdat God al te menselijk werd voorgesteld. 
Maar de man die begon als dronken student 
kwam al zoekend tot geloof. Wie was hij en wat 
heeft hij ons vandaag nog te zeggen? 

Wie: pastor Eugène Brussee
Waar: Willibrordushuis,  
 Westerweg 267 in Heiloo
Wanneer: donderdag 3 april om 19.30 uur.
Kosten: 5 euro per persoon.
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in het licht gezet… 
Naam: Yvonne Zomerdijk-Vermeer
Leeftijd: Veel ouder dan ik me voel
Taken: Zorgen dat er aandacht blijft  
 voor ontwikkelingssamenwerking.

Stel jezelf even kort voor
Ik ben voorzitter van Stichting WOL (Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking Limmen). Ik ben al 
meer dan 30 jaar betrokken bij de werkgroep. Wij 
zetten ons in voor onderwijs in Burkina Faso en 
betrekken daar belangstellenden uit Limmen en 
omgeving bij. Ik heb dat altijd gedaan naast mijn 
gezin met drie kinderen en een baan als docent 
pedagogisch werk in het MBO. Inmiddels ben ik 
gepensioneerd en oma van zes kleinkinderen.

Wat doe je in de kerk? 
Voorheen hadden we samen met de werkgroep 
MOV (MissieOntwikkelingssamenwerkingVrede) 
ieder jaar een project in de kerk met de basisscho
len. De Limmer kinderen maakten kennis met het 
leven van kinderen in Burkina Faso. Omdat dit veel 
werk is en wij menskracht tekort komen, doen we 
het nu eenmaal in de drie jaar in de Vastenperiode. 
Met medefinanciering door Vastenactie hebben 
we dan een project voor Burkina Faso. WOL en 
de werkgroepen MOV van de HALE kerken orga
niseren dan verschillende activiteiten in de kerken 
in Heiloo, Akersloot, Limmen en Egmond. Soms 
organiseren we een optreden van Afrikaanse muzi
kanten in de Corneliuskerk. Daarnaast geef ik elk 
jaar een korte presentatie wanneer de kerkcollecte 
voor WOL is. Af en toe ook een langere presentatie 
over ons werk in Burkina Faso voor donateurs en 
belangstellenden in de ontmoetingsruimte.

Hoe lang doe je dat al? 
WOL staat los van de kerk, maar zolang ik me 
kan herinneren is er een samenwerking met de 
kerk. Vooral sinds het aantreden van Johan Olling. 
Johan is ook al meerdere keren in Burkina Faso 
geweest. Iedereen herinnert zich nog wel de fiets
tocht van Limmen naar Burkina Faso. Omgekeerd 
is onze coördinator in Burkina Faso, de heer Salif 
Sodré, meerdere keren in Limmen geweest en 
tijdens een viering aanwezig geweest.
 
Wat vind je het leukst aan je werk in 
de kerk? 
Ik vind het geweldig dat de kerk voor het project 
met de basisscholen ingericht wordt als een stukje 
Burkina Faso. Of als het Jambokoor Afrikaanse 
liederen komt zingen. Ruimte voor andere culturen. 
En zelfs voor schapen! Schapen zijn belangrijk in 
Burkina. Tijdens het project met de basisscholen 

zorgde Joop Koppes voor echte schapen. Dit jaar 
gaat het Vastenactieproject weer over schapen, 
dus wie weet, ruikt het in de kerk binnenkort weer 
naar een stal!

Hoe lang wil je er nog mee doorgaan? 
Zolang ik ertoe in staat ben!
 
Zijn er nog dingen die je graag wilt 
zeggen of meegeven?
De band tussen Limmen en Burkina Faso bestaat 
al heel lang. Wij hebben in de afgelopen 30 jaar 
met ups en downs ontzettend veel bereikt. Ik zou 
het heel fijn vinden als jongere mensen met ons 
werk willen doorgaan. Ontwikkelingssamenwerking 
en je verdiepen in andere culturen is een enorme 
verrijking voor je persoonlijkheid en je kijk op de 
wereld! Hoe meer vrijwilligers met ons meedoen, 
hoe meer we kunnen betekenen voor Burkina 
Faso. En wie weet, kunnen we dan weer ieder jaar 
een activiteit met de Limmer basisscholen orga
niseren! En steun dit jaar het Vastenactieproject 
“Schapen voor Vrede”.

Meehelpen als vrijwilliger?
Het vrijwilligerswerk bestaat voornamelijk uit het 
promoten van onze stichting en de projecten in 
Burkina Faso door het organiseren van voorlich
tingsactiviteiten en fondsenwerving. Maar ook hel
pen bij het spel over Burkina Faso dat we spelen 
in de Corneliuskerk. Aanmelden of meer informatie 
ontvangen kan door een mailtje te sturen naar 
info@stichtingwol.com.
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gemeenschap

Martha club
Onze vrijwilligers van de Martha Club worden 
op onderstaande data uitgenodigd om hun on
misbare vrijwillige werk te doen in en voor onze 
kerk:

Donderdag 20 maart groep 3
Dinsdag 1 april groep 1
Vrijdag 18 april groep 2
Donderdag 1 mei groep 3
Dinsdag 13 mei groep 1
Vrijdag 30 mei groep 2

Stille Omgang op 15 maart 2025 te 
Amsterdam
De Stille Omgang vindt dit jaar plaats in de nacht 
van zaterdag 15 maart op zondag 16 maart. Het Mi
rakel is nu 680 jaar geleden en de stad Amsterdam 
viert haar 750jarig bestaan. Wil je mee met de bus 
naar Amsterdam om de Stille Omgang te lopen dan 
kun je je hieronder rechtstreeks aanmelden (naam, 
telefoonnummer en/of emailadres) en betalen. Het 
thema van dit jaar is: ‘Luisteren naar de stem van 
God, Zijn oproep aanvaarden.’

Praktische informatie
• Vertrek op 15 maart om 19.45. Opstapplaats: 

Plein voor de Sint Laurentiuskerk in Heemskerk 
(Anthonie Veherentstraat 2). Gelieve 10 minuten 

van tevoren aanwezig te zijn. 
• Om 21.00 uur is voor ons de Eucharistieviering 

in de Obrechtkerk in Amsterdam (Jacob Obrecht
straat 30)

• Aansluitend wordt iedereen per bus naar het 
centrum van Amsterdam vervoerd en lopen we de 
Stille Omgang.

• Tegen middernacht of eerder vertrekken we vanaf 
het Rokin in Amsterdam weer naar Heemskerk 
met de bus.

• Kosten: 18 euro, over te maken op bankrekening
nummer NL 55 ABNA 0413 9227 23 t.n.v. H.A.J. 
Dekker inzake Stille Omgang.

• Opgeven bij: Roneke van der Linde,  
0611075678; roneke@ziggo.nl en Leny Dekker, 
0610812001, henkenlenydekker@ziggo.nl.

4 Mei-herdenking
Op zondag 4 mei houden we om 18.30 uur een 
herdenkingsplechtigheid in de Corneliuskerk.  
We nodigen je uit om aanwezig te zijn bij deze 
plechtigheid die voor de 80ste keer wordt 
 gehouden. 
Na de herdenking wandelen we in een stille tocht 
naar het monument op de grens tussen Limmen 
en Castricum.
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gemeenschap
Kribjesroute in Limmen met 
Kerstmis?

Ik ben Paul Cornelissen en woon, samen met mijn 
vrouw Ans, sinds 2 jaar in het mooie dorp Limmen.
Op 2e kerstdag 2024 liepen we met onze dochter en 
kleindochter in een dorpje in Gelderland de kribjes-
route. Met ons liepen er veel gezinnen met jonge 
kinderen door het dorp deze route.
Op meer dan 60 plaatsen waren er bij woonhuizen 
en enkele winkels kerststallen te bewonderen. De 
één had de kerststal voor het raam staan en de an
der had hem in de tuin gezet. Maar de essentie was 
dat iedereen er naar kon kijken als je er langs liep. 
We zagen prachtige oude kerststallen met mooie 
beelden maar ook heel mooie moderne nieuwe 
exemplaren. Ook waren er kerststallen die kinderen 
zelf hadden gemaakt. Elke kerststal met kribbe had 
een nummer en een letter, zo konden de kinderen 
bij het lopen van de route aan het einde, bij de grote 
kerststal in de kerk, een zin vormen. Daar werd dan 
een kleine beloning aan hen uitgereikt.
Wij vonden het erg leuk en genoten van de enthousi
aste reacties van de kinderen maar het was ook fijn 
om een tijdje buiten te kunnen zijn.
Mijn enthousiasme hiervoor is, zoals je merkt, groot. 
Ik vroeg me af of we dit in Limmen ook zouden kun
nen organiseren voor kerstmis 2025? Hierover heb 
ik een gesprek gehad met pastor Eugène Brussee. 
Hij vindt het een leuk idee en wil meewerken om dit 
te organiseren.
We hebben natuurlijk mensen nodig die dit gaan 
organiseren en boven alles willen we graag weten of 
de bewoners en winkeliers van Limmen hun kerststal 
voor kerstmis 2025 voor het raam of in de tuin willen 
zetten, zodat deze kan worden bewonderd door de 
mensen die de kribjesroute in Limmen gaan lopen.
Wil je de kribjesroute meeorganiseren en/of je 
kerststal in de kribjesroute op laten nemen, stuur mij 
dan een een email zodat we het idee verder kunnen 
uitwerken: pmcornelissen@gmail.com

Paul Cornelissen

Jaarvergadering Parochieraad
De Parochieraad van de Corneliuskerk nodigt de 
parochianen uit voor de jaarvergadering/parochie
avond op

dinsdag 18 maart om 20.00 uur in de ontmoe-
tingsruimte van de Corneliuskerk

De Parochieraad informeert de aanwezigen dan 
over de financiële situatie en over de gang van za
ken in het afgelopen jaar en de plannen voor 2025. 

Uiteraard is er ruimte om van gedachten te wisse
len over allerlei zaken en de actualiteiten van dat 
moment. 

Heel graag tot dinsdag 18 maart a.s.!

Namens de Parochieraad
Marianne Snel
Secretaris
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(x € 1.000)

Begroot Begroting Werkelijk Werkelijk

2025 2024 2024 (*) 2023
BATEN
Kerkbijdragen 35 35 36 35
Collecten 18 18 20 20
Stipendia/huwelijken/uitvaarten 21 22 25 25
Kaarsengeld 4 4 4 4
Kerkenveiling en giften 30 30 34 33

108 109 119 117

LASTEN
Persoonskosten 96 88 113 90
Salarissen, sociale lasten en pensioenpremies voor pastores,
dirigenten en organist
Kosten onroerend goed 149 139 139 144
Kosten verzekeringen, belastingen, energie (toekomstig) onderhoud van de 
kerk en b.g. pastorie
Kosten eredienst 17 16 17 15
Kosten altaarbenodigdheden, kaarsen, misboekjes, koren,
zangbundels en bloemen
Kosten pastoraal 19 20 20 18
Kosten parochiemededelingen (Rond de Limmer Toren),
werkgroepen, parochieavonden en parochiesecretariaat
Bijdragen Bisdom 48 45 46 44
Afdracht Bisdom en Solidariteitsfonds
Beheerskosten 12 13 14 16
Kosten bestuur, representatie, administratie. Telefoon,
automatisering en abonnementen

341 321 349 327

Saldo baten en lasten -233 -212 -230 -210

Opbrengst bezittingen en beleggingen 182 196 217 184
Grafrechten minus kosten kerkhof, rente obligaties en deposito's,
huur- en pachtopbrengsten minus kosten
Exploitatiesaldo -51 -16 -13 -26

 (*) voorlopig

financieel overzicht
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Henk Winder Gzn
Overleden op 1 juni 2024 op de leeftijd van 83 jaar.

Vader Henk werd geboren op 23 september 1940 in Lim
men als 1 van een tweeling. Samen met zijn tweeling broer 
 Gerard, helaas ook te vroeg overleden, lijken ze een on
bezorgde jeugd tegemoet te gaan. Maar in November 1943 
overlijdt hun Moeder en moet het gezin verder zonder haar. 
Henk en Gerard worden ondergebracht bij Opa en Oma 
Winder waar zij alle zorg krijgen die ze nodig hebben. In 
April 1945 hertrouwd Opa Gert met Nel v/d Eem, onze Opa 
en Oma. In zijn jeugd heeft Vader Henk bij de verkenners 
gezeten en ging hij met zijn vrienden op fiets vakanties. Ook 
hield hij er van om in het weekend diverse horeca gelegen
heden te bezoeken. Op zijn 14de is hij begonnen met werken 
bij Winder. Later kwam Vader Henk onze Moeder, Gre vd 
Hoorn, tegen met wie hij in December 1965 trouwde en op de 
Hogeweg in Limmen ging wonen. Daar zijn wij, Gé en Erik, 
geboren en hebben daar een goede jeugd gehad. Met vrien
den en familie hebben we daar ook mooie momenten mee 
mogen maken. Ook gingen onze ouders jaarlijks met hun 
vriendenploeg een weekendje weg wat later verlengt werd 
voor een week om nog even lekker rustig met zijn tweeën 
te zijn. Op 54 jarige leeftijd en na 40 dienstjaren gewerkt te 
hebben bij het familie bedrijf Winder kon Vader Henk gebruik 
maken van een goede VUT regeling. Hij bleef daarna nog 
oproepkracht om kleinere zendingen rond te brengen. In 1999 
verhuizen ze naar de Roelat in Limmen om toch even iets 
kleiner te gaan wonen. Wij zijn inmiddels de deur uit en Erik 
getrouwd met Anita, zij krijgen hun eerste kleinkind Roy. Acht 
jaar later gevolgd door Iris. Ze beleven mooie tijden met de 
kleinkinderen. In 2012 verhuizen ze nog een keer naar een 

appartement aan de Lage Weide in Limmen en wonen hier 
met veel plezier. Jullie gingen regelmatig met veel plezier 
naar Sneek in Friesland. Lekker op een terras zitten of op een 
bankje aan het Sneekermeer. Lekker met zijn tweeën en altijd 
overnachten bij vd Valk in Sneek.
Vader Henk krijgt dan last van COPD waar hij gelukkig goed 
mee overweg kon. Nadat hij later een paar keer gevallen was 
werd het lopen steeds iets minder. In de Corona tijd krijgt hij 
dan een nieuwe heup, wat nog niet meeviel, maar met zijn 
rollator kon hij zich redelijk redden. De laatste jaren nam de 
benauwdheid toe en begon hij vocht vast te houden. Maar hij 
zei altijd, als je vroeg hoe het met hem ging, met mij gaat het 
prima. Maar wij zagen wel wat veranderen aan hem, hij werd 
stiller. Het laatste jaar moesten we ook steeds vaker met 
spoed naar het ziekenhuis maar daar kwam hij dan toch weer 
iedere keer overheen. 

Een week voor zijn overlijden gaf Vader Henk aan dat het 
goed geweest was, hij had lichamelijk te veel last en wilde 
ons hier niet meer verder mee belasten. De laatste week was 
een mooie memorabele week waarbij de familie en vrienden 
thuis afscheid hebben kunnen nemen van hem, voor iedereen 
nam hij de tijd om nog herinneringen op te halen. Dat heeft 
ons allemaal erg goed gedaan. Op zaterdagochtend 1 juni 
is hij rustig overleden. Op vrijdag 7 juni na de kerkdienst is 
Vader Henk alléén, op muziek van Henk Wijngaard “met de 
vlam in de pijp”, naar het crematorium gegaan, dit was zijn 
wens. Op zondag 1 september hebben wij als gezin zijn as 
uitgestrooid bij hun favoriete stek aan het Sneekermeer.

Vader Henk, bedankt voor alles en het was goed zo,  
Gé, Erik, Anita, Roy, Iris, Thijs en Nancy.

Jan Schuit
overleden op 19 november 2024 op de leeftijd van 91 jaar

Mijn vader is 91 jaar geworden 
en drie eigenschappen teke
nen zijn leven: zijn passie voor 
muziek, zijn leergierigheid en 
zijn levenslust. 

Zijn passie voor muziek
Mijn vader kreeg al jong piano
les en later orgelles. Muziek 
werd zijn passie. Ook nadat hij 
trouwde met mijn moeder en 
in EgmondBinnen ging wonen 
stond muziek centraal. In EgmondBinnen werd hij al snel de 
vaste organist. Elke avond na zijn werk ging hij naar de kerk 
om orgel te spelen. En als hij thuis kwam ging hij vaak op de 
piano verder of las hij over muziek. 

Zijn leergierigheid
Mijn vader ging heel graag naar school. Hij was een ijverig en 
leergierig jongetje en wilde door naar de middelbare school. 
Maar helaas moest hij aan het werk. Hij bleef echter zeuren 
en mocht uiteindelijk naar de avondmulo. Hij vond het gewel
dig om Engels, Duits, Frans en Spaans te leren. Hij heeft ook 
bijna zijn hele leven orgelles gehad. En op zijn 88e nog bijna 
een jaar jazzpianoles. 

Zijn levenslust
Het overlijden van mama was een enorme klap voor mijn va
der en ook het overlijden van mijn broer Sjaak. Gelukkig kon 
hij terugkijken op een rijk huwelijk, waarbij het samen reizen 
hoogtepunten vormden. Hij had ook hele goede herinnerin
gen aan de parochiereizen van de Corneliuskerk waar aan 
mijn ouders een aantal keer hebben deelgenomen. Ondanks 
alles hield hij zin in het leven. Twee weken voor zijn overlijden 
zei hij nog: ‘Ik plak er nog twee jaartjes aan hoor’. Hij kon nog 
genieten van kleine dingen. Ook van het bijwonen van een 
dienst in de Corneliuskerk. Genieten van het orgelspel van 
Peter Rijs en de zang van het koor. Genieten van muziek.

in memoriam
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De Rond de Limmertoren is het parochieblad van 
de Corneliuskerk Limmen. Zij wordt samengesteld 
en verspreid in een oplage van circa 3250 stuks. 
Het blad wordt geheel verzorgd door vrijwilligers uit 
Limmen.

Redactie
Ria Nijman en Mieke Brockhoff

Opmaak
verloop.nl

Verspreiding
Indien u vragen heeft over de verspreiding, of ons 
blad niet meer wilt ontvangen, neemt u dan contact 
op met de heer Koppes:
06 426 654 06
koppesjoop@gmail.com

Drukwerk
Verloop
Ohmweg 31
2952 BD Alblasserdam

Kopij
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kunt u per 
email aanleveren vóór onderstaande data:

5/5: Hemelvaart + Pinksteren 220425

Graag versturen naar: 
limmertoren@corneliuskerklimmen.nl

contactcolofon
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Administratie
administratie@corneliuskerklimmen.nl
0615204954

Pastor 
Eugene Brùssee
pastor@corneliuskerklimmen.nl
0639142565

Bestuur
Gerardine Vahl Res
bestuur@corneliuskerklimmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerklimmen.nl

Kerkhofzaken
Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerklimmen.nl

Caritas
Matthé Mooij
caritas@corneliuskerklimmen.nl

Limmertoren Redactie
limmertoren@corneliuskerklimmen.nl

Penningmeester
Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerklimmen.nl
NL46 RABO 0336400756

Vastgoed
Nico Kaandorp
vastgoed@corneliuskerklimmen.nl

Parochiecentrum 
Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.

Het parochiecentrum is geopend op vrijdag 
tussen 14.00  16.00 uur en is bereikbaar op:
0615204954
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Lente van Hoop

De aarde ontwaakt, een nieuw begin, 
De zon kust de horizon met warme zonnestralen. 

Bloemen bloeien, de lucht is blauw, 
De lente komt, alles wordt nieuw.

De lente ademt leven, kwetsbaar en klein, 
En geeft nieuwe kracht en levensenergie 

Pasen viert het leven, een nieuwe tijd, 
Voor hoop, die bloeit in vrede, in strijd.

In de lente schuilt de kracht van de hoop, 
Pasen brengt het wonder van de opstanding 

Een nieuw seizoen, een nieuw verhaal, 
Pasen brengt ons de toekomst, het wonder, het ideaal


