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van de redactie
In dit laatste nummer van het seizoen is er aandacht 
voor het feest van Pinksteren. Tussen Hemelvaart 
en Pinksteren kan iedereen weer deelnemen aan 
het ‘lopend vuurtje’ van kerk naar kerk in de regio. 
Het Pastorale Woord is deze keer van pastor Eugè-
ne Brussee en gaat ook over de Heilige Geest van 
Pinksteren.
Verder vind je in dit nummer meer informatie over de 
bedevaart naar ’t Putje in Heiloo.
Op zondag 6 juli vieren we om 10.00 uur in de 
Corneliuskerk Dankzondag; voorganger is pastor 
Eugène Brussee en de muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door het Corneliuskoor samen met Coko 
Junior.
In het liturgisch rooster vind je alle vieringen tot de 
Startzondag op 21 september. Vanaf Pinksteren zijn 
er geen meditatieve vieringen op de zaterdagavond 
tot na de Startzondag. 
Voor het nieuwe seizoen 2025-2026 word je uitgeno-
digd om mee te denken over het jaarthema. 
En zet alvast de voorstelling ‘de Schemermens’ in je 
agenda op zaterdag 20 september in de Cornelius-
kerk. 
De redactie wenst je veel leesplezier en een goede 
zomer. 

Voor actuele berichten en de agenda kun 
je altijd terecht op de website van de kerk 
www.corneliuskerk.nl 
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Als ik dit schrijf liggen de paasdagen net achter ons. 
Met een goed gevoel kijken we terug op De Goede 
Week, de belangrijkste week van het kerkelijk jaar 
vol mooie vieringen. En dan het bericht op tweede 
paasdag: het overlijden van paus Franciscus. Waar 
hij eerste paasdag nog de wereld toesprak met war-
me woorden, gericht op vrede en hoop, kregen deze 
woorden achteraf een extra lading met name om de 
kwetsbaarheid en kracht die hij liet zien. Moge hij 
rusten in vrede.

BHV-cursus
Ook wij als parochie moeten zorgen voor een goed 
veiligheidsplan. Na de herbouw van de kerk is hier 
flink aan gewerkt. Hier hoort tevens een BHV (be-
drijfshulpverlening) training bij. In navolging van het 
afgelopen jaar zijn woensdag 2 april tien vrijwilligers 
van onze kerk op herhaling geweest. Onder de des-
kundige leiding van Brigitte Kleist is er geoefend met 
de AED, het bieden van eerste hulp bij ongelukken, 
wat te doen bij brand en voor op het kerkplein zijn er 
brandjes geblust. Hier hoort ook een onverwachte 
ontruiming bij. Te zijner tijd zal ook die geoefend wor-
den in de kerk. 

Openstelling kerk tijdens de bloemendagen
Tijdens de bloemendagen, waar we de kerk hebben 
opengesteld voor bezoekers, hebben de gastheren 
en -dames veel geïnteresseerden mogen ontvangen. 
Het was een gezellige drukte.,

nieuws van de parochieraad
Eerste Communie 2025
Zondag 18 mei zullen elf kinderen van binnen en 
buiten onze parochie hun eerste heilige Communie 
mogen ontvangen. Dit zal ongetwijfeld een feeste-
lijke viering worden. Alvast vanaf deze plaats een 
hartelijke felicitatie voor de communicantjes. 

Vooruitblik
Ondanks dat dit alweer de laatste Limmertoren van 
het seizoen is, staat er toch nog het een en ander 
te gebeuren. Zo zal er 24 mei een themaviering zijn 
met het thema: ‘In de voetsporen van Franciscus’. 
Een viering n.a.v. de parochiereis die plaats heeft 
gevonden van 23 april tot en met 1 mei. Veertig 
belangstellenden hebben samen met Johan Olling 
en Ruud Visser als reisleiders een reis gemaakt 
door Italië waar zij bezoeken hebben gebracht aan 
Florence, Assisi en Rome.  
In voorbereiding op weg naar Pinksteren, zal er ook 
dit jaar weer een Taizé projectkoor gevormd worden. 
Een viering die door velen zeer gewaardeerd wordt.
Zondag 15 juni viert pastor Jan Veldt zijn 65-jarig 
priesterjubileum. Dit belooft een feestelijke viering te 
worden.
Zondag 6 juli vieren we de Dankzondag, waarin we 
tijdens de dankviering, ondersteund door verschillen-
de koren, terugkijken op het afgelopen seizoen en 
de vrijwilliger van het jaar bekend zullen maken.

Tot slot wens ik u een heel goede zomer toe, een 
zomer voor de een dichtbij huis, een ander trekt er 
wellicht verder op uit. Ik wens u allen veel rust en 
ruimte voor bezinning.
Ook namens pastor Eugène Brussee en de leden 
van de parochieraad een hartelijke groet.

Gerardine Vahl-Res
vz parochieraad
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pastoraal woord
Geen starheid maar voluit leven

De aanwezigheid van Gods Geest is noodzakelijk 
om de kerk levend te houden en geen star instituut te 
laten zijn. In die zin sprak ook paus Franciscus, die 
net gestorven is als ik dit stukje schrijf, over de Geest. 
Hij zei : ‘Zonder de Heilige Geest zijn al onze inspan-
ningen zinloos’. 

Die rol van de Geest werd ook heel treffend verwoord 
tijdens de Wereldraad van Kerken van 1968  met 
de  volgende uitspraak: ‘Zonder de Heilige Geest is 
God ver, is Christus in het verleden, is het evangelie 
dode taal, is de Kerk slechts organisatie, het gezag 
heerschappij, de zending propaganda, de eredienst 
herinnering en het christelijk handelen een moraal van 
slaven. Maar in de Geest en in het handelen met Hem 
is de verrezen Christus aanwezig, wordt het evange-
lie kracht van leven, heeft de Kerk de betekenis van 
drieëne gemeenschap, is het gezag een bevrijdende 
dienst, de zending een Pinksteren, de liturgie herinne-
ring én anticipatie, het menselijk handelen vergodde-
lijkt.’

Zonder de Geest kunnen we als kerk dus wel in-
pakken. Maar met behulp van die Geest is er veel 
mogelijk, meer dan we denken. Jezus belooft die 
Geest als Hij, veertig dagen na zijn opstanding uit de 
dood, terug gaat naar zijn Vader, zijn Hemelvaart. Met 
Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest als een 
vuur over de leerlingen van Jezus kwam. Dat maakt 
dat zij erop uit gaan en gaan vertellen over Jezus. En 
iedereen verstaat hen. Gods Geest werkt in hen.

Zo zijn ook wij in deze tijd aangewezen op die Geest 
van God. We hebben die ontvangen bij onze doop 
en heel bijzonder bij ons vormsel. Maar het gaat er 
vooral om, dat je open staat voor wat die Geest kan 
bewerken, in jezelf, in de kerk en in de samenleving 
waarin we leven.  

Pasen als feest van bevrijding en verlossing kan ons 
hoop geven. Maar Pinksteren helpt ons om de hoop 
niet te verliezen. Omdat God ons door zijn Geest nabij 
is en helpt en inspireert, telkens weer opnieuw. En 
waar we star geworden zijn of opgesloten in onszelf 
kan deze Geest ons verzachten en openbreken en 
helpen voluit te leven, ook als gelovig mens. 

Pastor Eugène Brussee, diaken
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Za 24 mei 19.00 uur Med. Themaviering 
‘Franciscus’

Pastor Kiki Kint +
Johan Olling

Liturgisch koor 

Zo. 25 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering Kees Kroone Heren Zanggroep

HEMELVAART

Do 29 mei 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Ber Leurink Caecilia koor

Za. 31 mei 19.00 uur Meditatieve viering dhr. Johan Olling Samenzang

Zo. 1 juni. 10.00 uur Eucharistievering pastor  
Igno Osterhaus

Cantoren

PINKSTEREN

Za. 7 juni. 19.00 uur Meditatieve viering Taizé-
viering

dhr. Johan Olling Projectkoor - 
Liturgisch Koor

Zo. 8 juni. 09.00 uur Stille Eucharistieviering pastor  
Igno Osterhaus

Zo. 8 juni. 10.00 uur Oecumenische 
gebedsviering in de tuin bij 
de PKN kerk 

pastor 
Eugène Brussee

H. DRIE-EENHEID

Zo. 15 juni. 10.00 uur Eucharistieviering pastores Jan Veldt + 
Eugène Brussee

(65 jarig 
priesterfeest) 
Cornelius Koor

SACRAMENTSDAG

Zo. 22 juni. 10.00 uur Eucharistieviering pastor Jan Veldt Vocaal Kwartet

Zo. 29 juni. 10.00 uur Regioviering in Akersloot 
Eucharistieviering

pastores  
Igno Osterhaus +  
Eugène Brussee + 
pastoor moderator 
Marcelo Salão 
Rocha

DANKZONDAG

Zo. 6 juli. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor 
Eugène Brussee

Coko-Junior - 
Cornelius Koor

Zo. 13 juli. 10.00 uur Woord en Communieviering dhr. Kees Kroone Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 20 juli. 10.00 uur Eucharistieviering pastor Jan Veldt Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 27 juli. 10.00 uur Woord en Communieviering dhr. Kees Kroone Spontaan 
Vakantiekoor

liturgisch rooster
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Zo. 3 aug. 10.00 uur Eucharistieviering pastor  
Igno Osterhaus 

Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 10 aug. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Kiki Kint Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 17 aug. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor  
Eugène Brussee 

Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 24 aug. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Kiki Kint Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 31 aug. 10.00 uur Eucharistieviering pastor Igno 
Osterhaus

Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 7 sep. 10.00 uur Woord en Communieviering pastor Kiki Kint Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 14 sep. 10.00 uur Regioviering 
Eucharistieviering

Pastores  
Igno Osterhaus +  
Eugène Brussee

Spontaan 
Vakantiekoor

Zo. 21 sep 10.00 uur Startzondag 

liturgisch rooster

Rooster gastvrouwen 
24 mei Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal
25 mei Bernadette Glorie en  

Tonia van der Steen 
29 mei Margreet Admiraal en  

Willemien Hekkelmans 
1 juni Gre Snel en Ria Valkering 
7 juni Tineke Schijf en Margo Natte 
15 juni Yvonne Valkering en Ans Winder 
22 juni Gitta van Diepen en Gerie Koot
6 juli Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal
13 juli Bernadette Glorie en  

Tonia van der Steen 
20 juli Margreet Admiraal en  

Willemien Hekkelmans 
27 juli Gre Snel en Ria Valkering 
3 aug Tineke Schijf en Margo Natte 
10 aug Yvonne Valkering en Ans Winder 
17 aug Gitta van Diepen en Gerie Koot
24 aug Rina Luttikhuizen en  

Ria Admiraal
31 aug Bernadette Glorie en  

Tonia van der Steen 
7 sep Margreet Admiraal en  

Willemien Hekkelmans
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Tussen Hemelvaart en Pinksteren
‘Lopend Vuurtje’ 

Tussen Hemelvaart 
(29 mei) en Pinksteren (8 juni) zal er weer een ge-
bedsestafette gehouden worden in de regio. Geïnte-
resseerden en kerkgangers vanuit de parochie ‘Bron 
van Levend Water’ en de Corneliusparochie zullen 
dan - geïnspireerd door de aloude pinksternoveen - 
elke dag op een ander locatie of kerkplek om 19:00 
uur bij elkaar komen voor een korte gebedsdienst ter 
voorbereiding op het Pinkster feest. 
De 7e kaars wordt aangestoken tijdens de medita-
tieve-Taizé-Pinksterviering op zaterdagavond 7 juni 
in de Corneliuskerk te Limmen. Een speciale viering 
waarbij het Taizé-projectkoor de vierstemmige sa-
menzang muzikaal zal ondersteunen.
Elke avond zal er dus één kaars meer op de 7-armi-
ge kandelaar aangestoken worden, zodat op zater-
dagavond de volheid van het licht van Pinksteren in 
ons midden brandt en wij als het ware het licht van 
Pasen zelf uitstralen. 

Hieronder het schema met de locaties van de zeven 
‘Lopende Vuur’ vieringen. 

vrijdag 30-5: Willibrorduskerk Heiloo
maandag 2-6: Corneliuskerk Limmen 
dinsdag 3-6: Jacobuskerk Akersloot 
woensdag 4-6: Adelbertusakker Egmond-Binnen 
donderdag 5-6: HMM Alacoquekerk Egmond  

 a/d Hoef 
vrijdag 6-6:  Willibrorduskerk Heiloo
zaterdag 7-6: Corneliuskerk Limmen

vieringen

8

Kom ook een Meditatieve
Viering meevieren 
Door een rustgevende sfeer, stilte, teksten en de 
steun van koorleden van het liturgisch koor die 
Taizé-acclamaties zingen, maken we ruimte voor 
onszelf, de ander en de ‘ANDER’. Er branden 
waxinelichtjes en bij de opstanding-icoon kunnen 
kaarsjes aangestoken worden. We nodigen ieder-
een uit om aan deze vorm van liturgie-vieren deel 
te nemen.

Data van meditatieve vieringen op de zaterdag-
avonden tot en met Pinksteren zijn op:
• 24 mei
• 31 mei
• 7 juni
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de 
sfeer te komen is het verstandig zeker 10 minuten 
van tevoren aanwezig te zijn en het stil te maken 
in je hart. 

Tot na de startzondag op 21 september van het 
nieuwe seizoen, zijn er geen zaterdagavondvierin-
gen. Na de startzondag pakken we de draad weer 
op en zijn er zowel op zondag als zaterdag weer 
vieringen; de eerste meditatieve viering van het 
seizoen 2025-2026 is dan op zaterdag  
27 september. Kijk ook op www.corneliuskerk.nl 

Werkgroep meditatieve vieringen
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vieringen

Geef je op voor deelname aan
het Taizé-projectkoor

Op weg naar Pinksteren start Peter Rijs weer 
een Taizé-projectkoor. Koorleden, kerkgangers 
en geïnteresseerden kunnen deelnemen aan dit 
projectkoor.

Het instuderen van de vierstemmige Taizé-ac-
clamaties staat gepland op maandag 2 juni van 
19.15 tot 20.30 uur in de Corneliuskerk. Het Tai-
zé-projectkoor zingt vervolgens in de meditatieve 
Pinksterviering op zaterdag 7 juni om 19.00 uur.

Tijdens deze viering wordt ook de zevende kaars 
van de menorah aangestoken als afsluiting 
van het ‘Lopend Vuurtje’ tussen Hemelvaart en 
Pinksteren langs zeven kerken in onze regio. 
We sluiten de viering af – nadat we het licht van 
de Paaskaars aan elkaar hebben doorgegeven 
– met het uit blazen van de Paaskaars en het los-
laten van duiven. Tijdens de repetitieavond in de 
Corneliuskerk in Limmen zullen bassen, tenoren, 
alten en sopranen hun eigen partijen leren onder 
leiding van Peter Rijs.  
Op zowel maandagavond 2 juni als op zaterdag 
7 juni is er koffie en thee en ook gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

Deelname aan het projectkoor is gratis. Geef je 
naam en adres alvast door dan krijg je in mei 
nog een bevestiging met de precieze gegevens 
van  
de repetitie en de viering toegestuurd:  
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Werkgroep Liturgisch Koor 

Oecumenische Pinksterviering in
de open lucht

Met Pinksteren, zondag 8 juni om 10.00 uur, is er 
een oecumenische gebedsviering in de tuin bij de 
protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan. Als katho-
lieke parochie samen met de Protestantse Gemeen-
te vieren we het Pinksterfeest met elkaar. 

De werkgroep Oecumene van de Corneliusparochie 
is bij deze viering betrokken.
Leden van de koren zijn uitgenodigd de samenzang 
muzikaal te ondersteunen. 
Na de viering is er ontmoeting met koffie en thee. 
Laten we deze mooie oecumenische Pinkster traditie 
levend houden.
Werkgroep Oecumene van de Corneliusparochie

In de Corneliuskerk is er om 9.00 uur een stille  
eucharistieviering
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Priesterjubileum  
pastor Jan Veldt
Het is al 65 jaar 
geleden: op 11 
juni 1960 wijdt 
bisschop J.P. 
Huibers 18 jonge 
mannen tot pries-
ter in de Haarlemse Sint Bavo kathedraal. Pastor 
Jan Veldt is één van hen en is tot zijn eigen 
verbazing, weliswaar op bescheiden schaal, nog 
steeds actief als priester. Een oud gezegde luidt: 
“Priester blijf je in eeuwigheid” en daarmee ver-
goelijkt hij dat voorgaan, ondanks enige beper-
kingen die zijn leeftijd met zich meebrengt. Hij is 
geboren in 1933... reken maar uit.....

Er schuilt iets van een koppige gedrevenheid in 
hem als het om priesterlijk functioneren gaat. De 
ervaring van zoveel jaren en zijn interesse in wat 
aan spirituele literatuur nog op de markt komt, wil 
hij graag delen. Tegelijk houdt hij van stijl in de 
liturgie, niet star en stijf en op de automatische 
piloot, maar eigentijds en het liefst in mooi en 
verzorgd taalgebruik.

Huub Oosterhuis is tot op vandaag zijn grote 
inspirator. Dié is het... die zijn visie op geloven, in 
woord en lied laat horen. Dié is het... die dage-
lijks voedsel voor de ziel aanreikt.
Iedere dag leest pastor Veldt één van Oosterhuis 
150 vrij vertaalde psalmen en probeert er een 
vers van te onthouden. Dat onthouden en door 
de dag heen herhalen, is niet gemakkelijk, maar 
het traint zijn hersenen en houdt hem bij de les, 
iedere dag een les voor het leven.

De dag waarop het memorabele feit van die 
priesterwijding 65 jaar geleden herdacht wordt, 
is zondag 15 juni om 10.00 uur met een feeste-
lijke viering in de Corneliuskerk. Het thema voor 
die viering is zo’n vers, voor deze dag geplukt uit 
psalm 49:

Dank elkaar
voor ogenlicht en levensadem
en je liefsten het allermeest.

Die liefsten ... dat zijn er velen, ook zijn mede-
parochianen in Limmen, de beminde gelovigen, 
zoals men vroeger zei. Maar gelovig of niet, twij-
felend of zoekend...u bent van harte welkom.

vieringen
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Ziekenzalving op 10 juni in  
de Cameren
Op dinsdag 10 juni zal in de viering van 10.30 uur 
in de Cameren de mogelijkheid geboden worden de 
ziekenzalving te ontvangen.
Pastor Igno Osterhaus en pastor Eugène Brussee 
zullen in deze viering voorgaan.
Parochianen die zich bij deze viering willen aanslui-
ten zijn van harte welkom

Pastor-diaken Eugène Brussee

Dankviering Corneliusparochie 

Op zondag 6 juli om 10.00 uur is er een 
gemeenschapsviering ter afsluiting van 
het seizoen. Tijdens deze viering zingt het 
Corneliuskoor samen met het kinderkoor ‘CoKo 
junior’. Ook de Eerste Communicanten van het 
afgelopen seizoen zijn aanwezig. Het is een 
kindvriendelijke en feestelijke viering voordat de 
vakantieperiode aanbreekt. 
Op zaterdagavond 5 juli is er daarom geen 
viering. Iedereen is op zondagmorgen om 10.00 
uur van harte uitgenodigd. 
 
Ook maken we aan het eind van deze viering 
de vrijwilliger van het jaar bekend. Na de viering 
is er (als het weer het toelaat) koffiedrinken en 
gezelligheid in de pastorietuin. Een gezellige 
afsluiting van een seizoen rond het thema: ‘Vrede 
Vraagt Verbinding’. 
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Kinderen voor Kinderen  
Sing en Swing

Zaterdag 14 juni van 
15.00 tot +/- 15.45 heb-
ben we weer een nieuwe 
editie van de Sing en 
Swing kinderviering.  
Dit jaar met bekende hits van Kinderen voor Kinde-
ren!

Iedereen is welkom om lekker met ons mee te 
zingen en te dansen in de kerk. Maar nog leu-
ker; ook dit jaar maken we er weer een speciaal 
project van met open lessen.

Vindt uw kind het leuk om het kinderkoor eens een 
aantal bijeenkomsten uit te proberen?  

We houden 2x een Kinderen 
voor Kinderen-thema repetitie 
op donderdagmiddag, na 
schooltijd van 14.45 tot 
15.30; op 5 en 12 juni.

Om deel te nemen aan 
dit kinderkoor project, 
stuur een mailtje met 
uw naam, uw num-
mer en de naam van 
uw kind(eren) naar  
kinderkoor@cornelius-
kerk-limmen.nl

Wij kijken er enorm naar uit!  
Hopelijk tot snel.

kinderpagina

Het feest van de Eerste Communie

Samen onderweg
Met een enthousiaste groep van 11 communicantjes 
zijn we onderweg gegaan naar hun Eerste Com-
munie. De start was een speurtocht door de kerk, 
waarbij de kinderen elkaar én de kerk op een speel-
se manier leerden kennen. Samen op weg richting 
de feestelijke viering op 18 mei. Elke twee weken 
stond een nieuw thema centraal, zoals de Doop, de 
Bijbel, Bidden, en de Goede Week en Pasen. Tijdens 
de bijeenkomst rondom de Goede Week liepen we 
een kindvriendelijke passieroute door de kerk, be-
geleid door juf Leonoor van De Kerkuil. Aan het eind 
kregen alle kinderen – én broertjes of zusjes die mee 
wilden doen – een houten kruis mee naar huis,  
met de uitnodiging om dit te versieren.

Samen ontdekken en verdiepen
In totaal zijn er acht bijeenkomsten, waarin ouder en 
kind samen op weg gaan. De belangrijkste onder-
delen van het geloof komen aan bod op een manier 

die toegankelijk en begrijpelijk is. In het werkboek 
kunnen de kinderen thuis verder aan de slag:  
ze oefenen met de liedjes, lezen alvast over het 
volgende thema en kunnen hun creativiteit kwijt in 
tekeningen, bijvoorbeeld over hun favoriete Bijbel-
verhaal. Op deze manier verdiepen ouder en kind 
samen het geloof, en groeit het besef van de be-
tekenis van de Eerste Communie.

Ruimte voor beleving en vragen
We willen inhoud bieden die aansluit bij de leef-
wereld van kinderen, met ruimte voor verwondering, 
beleving én vragen. Het draait niet om ‘alles weten’, 
maar om samen ervaren en groeien. Het belang-
rijkste is dat ouders en kinderen samen, op een 
warme en laagdrempelige manier, toewerken naar 
een bijzondere mijlpaal in hun geloofsweg: de Eerste 
Communie ontvangen. Dit hebben we afgelopen 
zondag met een feestelijke viering gevierd. 

Werkgroep Eerste Communie
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dienstbaarheid
Vastenactie 2025: Schapen voor
Vrede in Burkina Faso

Wat is er veel gedaan in de Vastentijd voor het project 
in Burkina Faso! In de kerken was een kleine ten-
toonstelling over het project. Het scholenproject was 
weer een groot succes. Alle groepen 6, 7 en 8 van de 
Kerkuil en het Kleurenorkest zijn naar de Cornelius-
kerk gekomen om kennis te maken met het leven van 
kinderen in Burkina Faso. Er werd geoefend in het 
poepen op een latrine, de handen moesten op Afri-
kaanse manier gewassen worden, er werden pinda’s 
gestampt en pindakaas gemaakt, tropisch fruit ge-
proefd, op Afrikaanse manier thee gedronken, speel-
goed van afvalmateriaal gemaakt, Afrikaanse kleding 
gepast, geschreven op een lei en nog veel meer. Wie 
uiteindelijk de zin raadde die gevormd werd met de 
letters die onderweg verdiend konden worden, kreeg 
een diploma van de basisschool van Burkina Faso. 
Een van de kinderen zei dat het superpuper tof was!
Toen de landelijk organisatie van Vastenactie hoorde 
over deze activiteit, wilden zij dit met eigen ogen zien. 

Een medewerker van Vastenactie is langs geweest 
en heeft een leuk verhaal met foto’s gemaakt op hun 
website: https://www.vastenactie.nl/parochies/ 
inspiratie/basisschoolleerlingen-ontdekken-het- 
leven-in-burkina-faso-met-een-levensgroot 

Natuurlijk ging het er ook om dat we geld inzamelden 
voor het project. Hopelijk hebben veel mensen een 
donatie via de QR code van ons project naar Vasten-
actie overgemaakt. Als fondsenwervende activiteiten 
hadden we o.a. de sobere soepmaaltijden met uitleg 
over het project, de kerkcollectes in Limmen, Aker-
sloot, Egmond en Heiloo, tafelen voor Vastenactie 
met 52 deelnemers en 13 kokers, de speelgoedmarkt 
van de Kerkuil, de statiegeldactie bij AH in Limmen, 
donaties ter gelegenheid van een familiefeest en niet 
te vergeten de actie om een persoonlijk schaap te 
sponsoren voor een vrouw in Burkina Faso. Er zijn 
wel 30 schapen gesponsord! Een schaap sponso-
ren kan nog steeds, evenals een vrouw helpen met  
het opzetten van een kippenfokkerij. Maak hiervoor 
100 euro over op NL18 RABO 0336 4265 77 t.n.v. 
Stichting WOL. Vermeld op uw overschrijving uw 
e-mailadres (zonder @) en of u een schaap of een 
kippenhok wilt sponsoren. Stichting WOL houdt u dan 
op de hoogte van het project en u ontvangt t.z.t. een 
foto van de vrouw die het schaap of de kippen heeft 
ontvangen.

Wat het uiteindelijke bedrag is geworden dat is inge-
zameld, weten we nog niet. Dit maakt Vastenactie pas 
in juni bekend. Het streefbedrag is €9.401. Als we dat 
bedrag halen, legt Vastenactie er €4.700 (50%) bij en 
kunnen minstens 25 vrouwen en hun familie geholpen 
worden met twee rammen en een ooi plus stalmateri-
aal. Zo werken we aan de rehabilitatie van getrauma-
tiseerde vrouwen, bouwen we de veestapel weer op 
in het door terroristen getroffen gebied en zorgen we 
dat de vrouwen over geld beschikken voor onderwijs 
en gezondheidszorg voor hun kinderen.

Namens de MOV groepen van de Corneliusparo-
chie en de parochie Bron van Levend Water en de 
vrouwen in Burkina Faso: heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage aan dit project!

Yvonne Zomerdijk-Vermeer
Voorzitter Stichting WOL  
(Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen)
www.stichtingwol.com 
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Pinkstergebed, 
Geïnspireerd op het Veni Sancte Spiritus

Kom, Geest van Leven
Schijn in onze duisternis,
Verlicht ons met uw vuur.

Kom, Geest van troost
Maak ons hart licht en vrij,

Troost ons in tijden van verdriet.

Kom, Geest van rust,
Geef ons ontspanning na hart werken
Laat ons hier-en-nu écht samen zijn.

Leid ons weer op goede wegen
Als we verdwalen

Als we koud en kil worden,
Als we de moed verliezen.

Wees aanwezig in ons leven
Met bevrijdende wijsheid

En met leven-gevende adem.

Kom, Geest van Gods liefde,
Geef ons de kracht

Om ons open te stellen voor u,
Om elkaar in liefde bij te staan
Om gul te delen van uw gaven.

Kom, Heilige Geest
Zet ons in vuur en vlam.

Amen

(Juliëtte van Deursen-Vreeburg)

dienstbaarheid

Caritas
Paasattentie dankbaar ontvangen
Beste mensen,

In de week voor Pasen hebben wij een groot 
aantal gezinnen en alleenstaanden een super-
marktbon overhandigd, vergezeld van een zakje 
paaseitjes en een bijpassende kaart. Wat geeft 
het iedere keer toch weer een goed gevoel om dit 
te kunnen doen voor onze mededorpsgenoten. 
Ook onze overleden Paus Franciscus had een 
groot hart voor de armen en het feest van Pasen 
nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naas-
ten, veraf maar ook dichtbij, die het niet zo goed 
hebben als wij.

Dichtbij dus een bon voor mededorpsgenoten, 
veraf hebben wij een technische school in Kenia 
€300 geschonken voor de aanschaf van school-
banken. Caritas houdt voor ons niet op bij de 
dorpsgrens.

Wij willen u hartelijk bedanken dat wij dit mede 
door uw bijdrage hebben kunnen doen.

Onze volgende activiteit zal zijn dat wij voor de 
gezinnen met kinderen op de basisschool, die 
vaak niet op vakantie kunnen, een vakantiepak-
ketje samenstellen met daarin producten waar-
mee binnen of buiten gespeeld kan worden. Vorig 
jaar enthousiast ontvangen!

Blijf de voedselbank steunen
Achter in de kerk, in de Mariakapel staat ook nog 
steeds de bank waar een ieder spullen op kan 
zetten die dan elke week naar de Voedselbank 
gebracht worden.  U zult begrijpen, de voedsel-
bank voorziet het gehele jaar in een behoefte en 
u kunt dus ook het hele jaar door producten bij 
ons afgeven.

Pastorie H.Corneliuskerk Limmen t.a.v. 
werkgroep Caritas
Dusseldorperweg 74
1906 AL Limmen
Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v.  
H.Corneliuskerk inz. PCI

13



MIVA-collecte op 
16 en 17 augustus

Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2025 vindt 
de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Ver-
voer is in ontwikkelingslanden van levens belang. 
Je kunt je gift ook overmaken op bankrekening 
NL42 INGB 0000 0029 50, t.n.v. MIVA, Breda

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun roeping 
zien anderen te helpen. MIVA heeft een lange tradi-
tie in het ondersteunen van deze mensen met  
onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen, 
zodat zij nog meer mensen kunnen helpen.
Eén mens kan het verschil maken in het leven van 
velen. Daarom steunt MIVA kleinschalige projecten 
in ontwikkelingslanden. De projecten richten zich 

op verschillende ontwikkelingsthema’s waaronder 
kinderrechten, mensenrechten, gezondheidszorg 
en vrouwen(rechten).

Week Nederlandse Missionaris
(WNM) 

Elk jaar is er de Pinksteractie van Week Nederland-
se Missionaris (WNM). Dit jaar loopt de Pinksteractie 
van 31 mei tot en met 8 juni. De opbrengsten van 
deze actie zorgen ervoor dat missionarissen en 
missionair werkers financieel ondersteund worden in 
hun bestaanszekerheid en persoonlijk welzijn. Erg 
belangrijk, want dat geeft hun alle ruimte en rust om 
zich volledig te richten op de ondersteuning van de 
meest kwetsbare medemens. 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen 
en missionair werkers zich in voor anderen. Dat 
doen zij altijd en overal ter wereld. Traditiegetrouw 
hebben we ook in 2025 weer twee bijzonder missio-
narissen die de Pinksteractie een persoonlijk gezicht 
geven. Dit jaar zijn dat Mirella en Marc. 

Lekenmissionaris Mirella werkt sinds 2022 in Ghana. 
Eerst bij een vrouwenproject op het platteland en 
sinds kort bij een doveninstituut. Dankzij de steun 

van WNM kan ze haar hart volgen en zich inzetten 
voor een rechtvaardiger wereld. 
Missionair werker Marc van der Post woont en werkt 
sinds 2001 in de straatarme volkswijk El Jagüel in 
Buenos Aires. Hij zet zich met hart en ziel in voor 
de mensen die het onder de toch al moeilijke om-
standigheden extra zwaar hebben, zoals kinderen 
of mensen met een beperking. Het maakt hem een 
rijk mens, vindt hij: “Ik heb hier geleerd om naar de 
wereld te kijken vanuit het gezichtspunt van arme 
mensen. Dan zien de dingen er heel anders uit! Ik 
leer nog steeds veel van de soepelheid waarmee de 
mensen hier omgaan met tegenslagen, onverwach-
te moeilijkheden en de hardheid van het leven. De 
ondersteuning van WNM geeft mijn gezin en mij een 
basis in bestaanszekerheid, waardoor we ons hele-
maal kunnen richten op ons missionaire werk. Daar 
ben ik dankbaar voor.”

Net als Mirella en Marc staan alle andere missio-
narissen en missionair werkers altijd klaar voor de 
ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens 
de Pinksteractie! Op Pinksteren wordt er gecollec-
teerd voor dit doel.

dienstbaarheid
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verdieping
Dekenale bedevaart 2025 naar 
’t Putje in Heiloo

Beste parochianen, 

In dit Jubeljaar mogen wij als Pelgrims van Hoop 
op dekenale bedevaart naar ’t Putje in Heiloo 
gaan. Graag nodigen wij u/jou uit om met ons mee 
te gaan op onze dekenale bedevaart op zondag 
22 juni a.s. Er is voor u, voor jou, een mooi pro-
gramma samengesteld door de organisatie van ’t 
Putje.

We hopen vele parochianen uit het Samenwer-
kingsverband Alkmaar-Zuidschermer-Bergen en 
Schoorl, parochie St. Joannes de Doper, parochie 
H. Dionysus en het samenwerkingsverband van de 
parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius 
te mogen begroeten op onze dekenale bedevaart 
naar ’t Putje.

Laten we samen deze bedevaart beleven in deze 
onrustige tijden, op zoek naar hoop en verbinding 
met God en met elkaar.

Programma
14.00 uur We ontmoeten elkaar onder het genot 

van koffie/thee bij het Oesdom, waar 
we met elkaar kennis kunnen maken 
en bijpraten met (oude) bekenden. 

 Voor wie wil is er gelegenheid om 
de kruisweg te bidden en/of biecht-
gelegenheid.

15.00 uur Eucharistieviering in de Bedevaartka-
pel

16.00 uur Afsluiting met Sacraments-/kaarsen-
processie en Mariagroet bij de Gena-
dekapel

Kosten
De kosten voor de bedevaart bedragen € 12,50 
per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en taart 
tijdens de ontvangst en een goodiebag. Deze is 
voorzien van een duurzame thermobeker met 
OLV-logo voor koffie/thee (gratis refills op deze 
middag), een waterflesje van OLV om water van de 
put in te doen, kaartje/folder met dank en info en 
een kaars met windkapje voor de processie. 

Aanmelden
Uw/jouw aanmelding ontvangen we graag voor  
12 juni a.s.

De aanmelding en betaling voor onze bedevaart 
verloopt via uw lokale secretariaat. 

U kunt zich ook aanmelden via bedevaartdeke-
naatalkaar25@gmail.com en de kosten overmaken 
op rekeningnummer NL46 RABO 0327 0640 21 
t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water o.v.v. 
Dekenale Bedevaart 2025.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee op 
bedevaart te gaan. We hopen velen van u te mo-
gen begroeten op zondag 22 juni a.s.!

Hartelijke groet, mede namens de dekenale pasto-
res,

Deken-pastoor Marcelo Salão Rocha

Hulp gevraagd voor onze dekenale bedevaart

Voor onze dekenale bedevaart op zondag 22 
juni a.s. zijn wij op zoek naar parochianen die de 
vrijwilligers van het Heiligdom willen ondersteunen 
bij de koffie/thee service. Helpt u mee om onze 
bedevaart tot een succes te maken? 

U kunt zich aanmelden bij:  
bedevaartdekenaatalkaar25@gmail.com
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Laatste bijeenkomst Mozesgroep

Donderdag 19 juni 2025 om 19.30 uur is de laatste 
bijeenkomst dit seizoen van de Mozesgroep om te 
‘snuffelen in de Bijbel’ in de pastorie van de Corneli-
uskerk. 
Het zijn leerzame en inspirerende bijeenkomsten 
waar naast het geloofsverhaal, het vooral gaat om je 
eigen verhalen. 
Gespreksleider is Johan Olling.

Voor jongeren die de Bijbel
willen leren lezen
In september wil ik met de groep ‘Bijbelavonden 
voor jongeren’ proberen wat meer handvatten te 
geven hoe de Bijbel te lezen en van daaruit te kij-
ken wat je er zelf mee kunt in je leven. ‘De Bijbel 
is niet een boek om van kaft tot kaft te gaan lezen 
maar een zoekboek,’ zoals een priester onlangs 
zei. Want er staat veel in dat onbegrijpelijk is en 
je zelfs in de war kan brengen. Er zijn al een paar 
jongeren die meedoen. Wil je je bij deze groep 
aansluiten of wil je informatie ontvangen over de 
data mail dan naar: pastor@corneliuskerk-lim-
men.nl. 

Pastor Eugène Brussee

Nieuw werkjaar samen
voorbereiden
Wie samen wil nadenken over een nieuw jaarthe-
ma voor onze Corneliusparochie en de parochie 
‘Bron van Levend water’ is van harte welkom op 
dinsdagavond 24 juni om 19.30 uur in de ont-
moetingsruimte van de Corneliuskerk in Limmen. 
Het wordt een brainstormavond om op creatieve 
wijze vorm te gaan geven aan het werkjaar 2025 
2026. Ieders talent is van belang. Dus heel graag 
tot 25 juni!

Pastor Eugène Brussee

Promoveren op Augustinus

Op 3 april mocht ik een lezing geven over Augus-
tinus in de Willibrorduskerk in Heiloo. Het was een 
fijne avond met een levendige discussie.  
Inhoudelijk ging het over de onderwerpen die ik in 
mijn proefschrift beschrijf. Voor wie het leuk vindt om 
de verdediging van mijn proefschrift mee te maken: 
je bent van harte welkom op vrijdag 31 oktober om 
13.30 uur in de grote aula van Tilburg University in 
Tilburg.

Pastor Eugène Brussee

Schema Martha club

Vrijdag  30 mei   groep 2
Donderdag  12 juni   groep 3

Dinsdag  24 juni   groep 1
Vrijdag  11 juli   groep 2
Donderdag  24 juli   groep 3

Dinsdag  5 augustus  groep 1
Vrijdag  22 augustus  groep 2
Donderdag  4 september  groep 3

Dinsdag  16 september  groep 1

verdieping/gemeenschap
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gemeenschap
Vooraankondiging voorstelling 
‘De Schemermens’

Het muzikaal verteltheater ‘Trio Wilde Eend’ voert op 
zaterdag 20 september om 19.00 uur de theatrale 
voorstelling ‘De Schemermens’ op in de Cornelius-
kerk. Hetzelfde gezelschap heeft in februari dit jaar 
onder grote belangstelling de indrukwekkende en 
ontroerende voorstelling ‘De poppenspeler van  
Warschau’ opgevoerd.

Het verhaal gaat over Salomon Zeitscheck, een 
joodse man op leeftijd. Hij vult zijn eenzame dagen 
met lezen en schrijven, wandelen en mijmeren. Na 
de Tweede Wereldoorlog houdt slechts één ding hem 
nog bezig: het leed dat hem is overkomen en vooral 
het grote waarom. Hoe houd je je staande te midden 
van wreedheid, haat en oorlog? Daarover voert  
Salomon de denker pittige dialogen met zijn andere 
helft, gevoelsmens Zeitscheck. 

Sinds zijn terugkeer uit het concentratiekamp leeft 
hij in een schemergebied. Op de grens van dag en 

nacht voelt hij zich thuis en vertoeft hij tussen de 
schimmen van zijn verdwenen geliefden. Zoekend 
naar antwoorden in de Bijbel herontdekt Zeitscheck 
de tragische figuur van Job met wie hij een sterke 
verwantschap voelt, omdat die alles verloor en toch 
niet verbitterd raakte. Maar Job maakte één kardinale 
fout: hij begon een rechtszaak tegen God, maar zette 
die niet door. Dat wil Zeitscheck anders doen en gaat 
op zoek naar zeventig juryleden. Dan krijgt hij een 
geschenk van een jonge vrouw dat alles in een ander 
licht zet. 

Tijdens de theatrale vertelling klinken klassieke com-
posities van o.a. Edvard Grieg, Jean Sibelius, Pjotr 
Tsjaikovski en Dimitri Sjostakovitsj, maar ook Russi-
sche tangomuziek van Pjotr Leschenko en moderne 
klezmer-jazz van John Zorn. Deze theatrale voor-
stelling is gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ 
van de bekroonde schrijver Abel J. Herzberg (1893 
- 1989). Romanpersonage Salomon Zeitscheck wordt 
vaak beschouwd als het alter ego van de schrijver. 
Daarnaast is geput uit ‘Tweestromenland’, de dag-
boekaantekeningen van Abel Herzberg tijdens de 
gevangenschap in concentratiekamp Bergen-Belsen.

SCHEMR 
MENS

over leven na een oorlog

MUZIKAAL VERTELTHEATER 

TRIO WILDE EEND

Salomon Zeitscheck is een joodse man 

op leeftijd. Hij vult zijn eenzame dagen 

met lezen en schrijven, wandelen en 

mijmeren. Na de Tweede Wereldoorlog 

houdt slechts één ding hem nog bezig: 

het leed dat hem is overkomen en 

vooral het grote waarom. Hoe houd je je 

staande te midden van wreedheid, haat 

en oorlog? Daarover voert Salomon de 

denker pittige dialogen met zijn andere 

helft, gevoelsmens Zeitscheck. 

Sinds zijn terugkeer uit het concentra-

tiekamp leeft hij in een schemergebied. 

Op de grens van dag en nacht voelt hij 

zich thuis en vertoeft hij tussen de 

schimmen van zijn verdwenen gelief-

den.  
Zoekend naar antwoorden in de Bijbel 

herontdekt Zeitscheck de tragische  

figuur van Job met wie hij een sterke 

verwantschap voelt, omdat die alles 

verloor en toch niet verbitterd raakte. 

Maar Job maakte één kardinale fout: hij 

begon een rechtszaak tegen God, maar 

zette die niet door.  Dat wil Zeitscheck 

anders doen en gaat op zoek naar  

zeventig juryleden. Dan krijgt hij een 

geschenk van een jonge vrouw dat alles 

in een ander licht zet.  
 

muziek 
Tijdens de theatrale vertelling klinken 

klassieke composities van o.a. Edvard 

Grieg, Jean Sibelius, Pjotr Tsjaikovski 

en Dimitri Sjostakovitsj, maar ook  

Russische tangomuziek van Pjotr  

Leschenko en moderne klezmer-jazz 

van John Zorn.  

 
Deze theatrale voorstelling is gebaseerd op de novelle 

‘Drie rode rozen’ van de bekroonde schrijver Abel J. 

Herzberg (1893 - 1989). Romanpersonage Salomon 

Zeitscheck wordt vaak beschouwd als het alter ego van 

de schrijver. Daarnaast is geput uit ‘Tweestromen-

land’, de dagboekaantekeningen tijdens de gevangen-

schap van Abel Herzberg in concentratiekamp 

Bergen-Belsen. 

Trio Wilde Eend staat bekend om hun 

mengeling van indrukwekkend vertel-

theater, meeslepende melodieën en 

sprankelende improvisaties.  

Hun vorige voorstelling ‘De poppenspeler 

van Warschau’ werd bijna honderd keer 

gespeeld en kreeg overal lovende  

kritieken. 
 
 

Contact en informatie 
Gottfrid van Eck 

tel. 06 - 2831 6474 

info@wilde-eendproducties.nl 

www.wilde-eendproducties.nl 

Gottfrid van Eck, theaterspel en klarinetten 

Juul Beerda, accordeon en theaterspel 

Jiska ter Bals, viool en theaterspel 

 
Eugène Ligtvoet, scriptadvies en regie
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Terugblik op de parochiereis 
‘In de voetsporen van Franciscus 
van Assisi’

Op woensdagmorgen 23 april vertrokken we met 
43 ‘pelgrims’ vanaf de Corneliuskerk naar Italië. Na 
een voorspoedige vlucht van Amsterdam naar Pisa 
kwamen we aan het eind van de middag in ons hotel 
aan in Montecatini Terme. We hadden afgesproken 
dat we elke dag voorafgaand aan het diner een half 
uurtje bij elkaar zouden komen voor een ‘meeting’: 
een samenzijn waar we de dag samen doornamen 
met ruimte voor bezinning en een vooruitblik naar de 
volgende dag. 

Deze eerste avond stonden we stil bij de spiritualiteit 
van Franciscus. Franciscus die ons duidelijk wilde 
maken dat wij mensen te vaak denken dat de wereld 
om ons draait. Maar Franciscus – in zijn gebeden, 
aantekeningen en legendes – maakt ons duidelijk 
dat het draait om God. Van Hem komt steeds weer 
het initiatief. Een initiatief dat ons oproept daarvoor 
open te staan en het te beantwoorden. Dat maakte 
Franciscus aan het einde van zijn leven duidelijk in 
het bekende ‘Zonnelied’. 

Tijdens de bezinning ontstaken we zeven kaar-
sen n.a.v. het scheppingsverhaal. In dat prachtige 
gedicht dat aan het begin van het Bijbelboek is 
geplakt wordt duidelijk dat wij mensen samen met 
onze broeders en zusters zon, maan, sterren, wind 
en water, als mens - naar Gods beeld geschapen 
– geroepen worden Gods schepping te beheren en 

gemeenschap
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Zijn handen en voeten te zijn. Zeven kaarsen die 
we in de loop van de week brandend achter zouden 
laten op plekken waar we een korte gebedsdienst of 
stiltemoment zouden houden. 

Zo lieten we een kaars achter in Florence in de kerk 
van Santa Croce waar onze geestelijke pelgrim-
stocht zou beginnen. In deze kerk halen pelgrims 
hun eerste pelgrimsstempel op hun tocht via Assisi 
naar Rome. We plaatsten de kaars bij de Fran-
ciscus-icoon waarbij men - heel toepasselijk - ook 
een schilderij had geplaatst van de overleden Paus 
Franciscus die niet voor niets de naam Franciscus 
als pausnaam had gekozen. 

In Siena lieten we een brandende kaars achter in 
de kerk van San Domenico waar de relieken van 
Catharina van Siena bewaard werden. Bij aankomst 
in Assisi was de uitvaart van paus Franciscus in volle 
gang. Staande in een kring hielden we een korte be-
zinning en ontstaken we de derde kaars die we later 
die ochtend een plek zouden geven bij de crypte in 
de basiliek waar Sint Franciscus van Assisi begraven 
ligt. 

Verder stonden we in Assisi stil bij Sint Clara van As-
sisi en ook bij pater Jan Hopman die jaren geleden 
bij een pelgrimstocht rond Assisi omgekomen is. We 
hielden ook een korte bezinning bij de Porziunco-
lakapel, waar een reusachtige kathedraal de Santa 
Maria degli Angeli overheen gebouwd is. 

Ook bijzonder was de zondagsdienst in de parochie-
kerk van St. Rufino in Assisi. De kerk waar Francis-
cus en Clara ooit als baby’s gedoopt werden.

In Rome sloten we onze denkbeeldige pelgrimstocht 
af en bezochten de basiliek van St. Jan van Latera-
nen. Voor de kerk stonden we nog stil bij een groot 
beeld van Franciscus met zijn eerste leerlingen. Een 
herinnering aan het feit dat Franciscus zijn klooster-
regel kwam aanbieden aan de paus. 

Sommigen van de groep zijn naast de heilige deu-
ren van de basilieken St. Jan van Lateranen en Sint 
Pieter ook nog de heilige deur van de basiliek Santa 
Maria Maggiore gepasseerd. In deze basiliek werd 
Paus Franciscus zaterdag 26 april begraven.
Natuurlijk hebben we nog veel meer gezien en be-
leefd op deze reis die alweer eindigde op donderdag 
1 mei voor de Corneliuskerk.

Wil je iets van de sfeer proeven van deze reis dan 
ben je van harte welkom op zaterdag 24 mei om 
19.00 uur in de Corneliuskerk. Er is dan een medi-
tatieve themaviering rond Franciscus van Assisi. We 
staan dan stil bij de spirituele invloed die Franciscus 
van Assisi ons heeft nagelaten en in beweging heeft 
weten te zetten. En je kunt een reisverslag per dag 
lezen op www.corneliuskerk.nl onder Actueel.

Johan Olling

Foto’s: Gré Snel

gemeenschap
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Johan van der Steen
Overleden op 19 maart 2025 op 
de leeftijd van 79 jaar
Pap, je had een grote hobby en dat was rijden/
werken. En dat werken is, denken we, erfelijk. 
We mochten als kinderen altijd al mee naar 
Purmerend. We gingen blij ’s morgens om half 
4 met gesmeerde broodjes mee in de vrachtwa-
gen. Mama heeft onze blijde gezichten rond die 
tijd nooit begrepen. Toen we even ouder werden 
en het soms heel druk was gingen we in ploegen 
mee.

We gingen ook elk jaar op vakantie. Het was 
max een 5-daagse vakantie die om de markt van 
Purmerend was gepland. Die 5 dagen gingen we 
ook elke dag wat leuks doen. We zijn in heel wat 
pretparken en vooral achtbanen geweest. Later 
zijn we samen met de kleinkinderen een paar 
keer naar de Efteling geweest als 1 grote familie.

Werken stond op 1 samen met ons, wij vonden 
het altijd normaal. Ook op al je kleinkinderen 
ben je super trots. Wij vonden het prachtig om te 
zien hoe jij een sterke band met je kleinkinderen 
opbouwde. Ze kwamen altijd heel graag bij jullie, 
niks was voor jou te gek.

De laatste dagen dat we veel bij je konden zijn 
en jou een keer konden helpen i.p.v. jij ons, zei 
je na de hulp standaard: ‘bedankt, ga nou maar 
weer aan het werk, want dat moet doorgaan’. 
Je had een enorm plichtsbesef naar anderen en 
wilde het liefst niemand tot last zijn, tot het laatst 
de dokter toe.

Je gaf ook veel mensen advies als ze er om 
vroegen. Daar werd veel waarde aan gehecht. 
Maar ook zeker aan ons, als we twijfels hadden 
over het werk, waar je altijd zeer in geïnteres-
seerd was.

Dan waren de laatste maanden je woorden ‘je 
moet het zelf weten, maar mijn zegen heb je’. De 
laatste dag was het onze beurt Pap: ‘je moet het 
zelf weten maar onze zegen heb je’.

Bedankt dat je onze vader was, we houden van 
je.

in memoriam

Kees Admiraal 
Overleden op 28 februari op  
de leeftijd van 82 jaar
Kees is geboren in Limmen op 26 december 
1942, tweede kerstdag. Zijn ouders waren Jan 
Admiraal en Pietje Dekker. Hij was het 7de kind 
en had 2 broers en 4 zussen. Na de lagere jon-
gensschool Cornelius ging hij naar de mulo en 
later naar een economische opleiding. Nadat 
hij enige tijd in Amsterdam op een bank had 
gewerkt, werd hij via kapper Jan Stuifbergen 
door Dick Wester gevraagd om bij GP Groot 
te komen werken. Dit was het begin van een 
prachtige carrière. Uiteindelijk werd hij samen 
met Dick (tot zijn pensioen) en Gerrit Groot 
mededirecteur van dit snelgroeiende bedrijf. 

Hij was heel sociaal ingesteld en heeft veel 
gedaan voor de Limmer gemeenschap. Denk 
aan de brandweer, oprichting van de carnavals-
vereniging, drijvende kracht bij VV Limmen, zijn 
inzet tot het behoud van de Vredeburg en de 
huidige Heeren van Limmen,zijn bijdrage aan  
de Zonnebloem. 

Kees trouwde in 1969 met Riet, nadat hij haar 
had ‘gekocht’ op de kerkeveiling. Riet bood een 
kavel aan voor twee avonden oppassen, voor 
80 gulden kon Kees die twee avonden met haar 
uit. Ze kregen twee dochters; Mariëtte en Elles. 
Ze zijn ruim 55 jaar gelukkig getrouwd geweest. 
Kees kon genieten van zijn klein kinderen Lisa, 
Wessel, Xara en Fenne. 

Kees hield graag van een feestje. Alle jubilea 
werden samen met de Admiralen, Zomerdijken 
en heel veel vrienden gevierd. Ook werd er 
geen kermis over geslagen. 

Kees heeft optimaal van het leven genoten. Hij 
heeft veel mooie reizen gemaakt, zowel met de 
kinderen en kleinkinderen als met vrienden. 
Helaas belandde hij 18 februari onverwachts in 
het ziekenhuis. De reumatische aandoening die 
hij sinds november had bleek op zijn longen ge-
slagen en hij overleed op 28 februari in het bij-
zijn van zijn gezin. We missen hem ontzettend 
maar kijken terug op hele mooie her inneringen. 
Voor altijd in ons. 

Riet en de kinderen, schoonzoons en  
kleinkinderen 
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misintenties
Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraag 
voor onderstaande intenties.

Zaterdag 24 mei 19.00 uur: Jaap Groot en Doortje 
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoon-
zoon Kees, Cees Bakker en Nelly Bakker-Komen.

Zondag 25 mei 10.00 uur: Gerrit Bakkum en Lies 
Bakkum-Zuurbier en overl.kinderen, Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Siem Hollenberg en 
Annie Hollenberg-Zandbergen, Rem Min en Jo Min- 
Limmen, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker- 
van Rooijen, Gre Liefting-Zandbergen, Claudia 
Rijs-Salomon, Dina Hageman-Regtop,  
Wil Meijer-Sombroek.
overleden familie Kuijs-de Groot

Zondag 1 juni 10.00 uur: Martinus Augustijn en  
Maria van Roode, Fam.Admiraal-Commandeur,
Frans Glorie, Jan Glorie, overleden ouders  
Nuyens-Kusch en overl.fam., Annie van der Steen,
Sjaak Seignette, Tim Baltus, Wim Metzelaar en  
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Co van der Steen, 
John Luttikhuizen, Petrus .d. Park en Maria v.d.
Park-Oudhuis, Jan Dekker, Bart Dirkson en Janie 
Dirkson-van der Molen, Henk Winder, Jaap Welboren 
en overl.fam.Welboren-Ligthart, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute.

Dinsdag 4 juni 10.30 uur: Cor Hoogeboom en 
Thea Hoogeboom Marx

Zaterdag 7 juni 19.00 uur: Walt Pepping en  
Truus Pepping-Buur, Will Pepping, Theo Swart, 
Gre Dekker-Oud, Nico Beentjes en  
Gre Beentjes-Fatels, 

Pinksteren
Zondag 8 juni 10.00 uur: Tim Baltus, Wim Metze-
laar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Ton en Regien 
Bolten-Min, Kees Admiraal, Cor Schol, Theo Dirkson, 
Hans Zwart en overl.familie, Jans Min, overleden 
ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Pe Pepping en 
overl.fam., Gre Liefting-Zandbergen,Jaap van der 
Steen en Corrie van der Steen-Mosch, Joop en Riek 
Holla- Bakker, zoons Jan en Gerard en achterkleinkin-
deren Justin en Isa, Loes Keijzer en familie, Arie Smit, 
Gerard  Rietveld en Corrie Rietveld-Pronk, Harry 
Zandbergen, Alice Groot, Sjaak Groot.

Zondag 15 juni 10.00 uur: Ada Beentjes, Jaap Groot 
en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en 
schoonzoon Kees, Cees Castricum, Wim Metzelaar 
en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Marga Beentjes- 
Zweerman, Lies Al, Nico Beentjes en Gre Beentjes- 

Fatels, Joop Glorie, Helena Min, Piet Weyers en Fien 
Weyers-Haker, Toon Kerssens en Trudy Kerssens- 
Weyers, Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, Gerda 
Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper- 
Schagen, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der  
Molen, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp 
en Peter, Loes Keijzer en familie, Frans Scheepmaker 
en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Jan Schuit,  
Hannie Schuit-Orij, zoon Sjaak Schuit, overl. Fam. 
Schuit-Orij, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico 
Wulp en Peter Jaap Welboren en overl. fam.  
Welboren-Ligthart, Alice Groot, Sjaak Groot, Herman 
van der Sande en Truus van der Sande- Sander

Zondag 22 juni 10.00 uur: Annelies Bakkum-Smit, 
Gre Dekker-Oud, Adelva de Graaff, Rem Min en Jo 
Min-Limmen, Piet Mooij, Frans Scheepmaker en Riet 
Scheepmaker-van Rooijen, Gre Liefting-Zandbergen, 
Claudia Rijs-Salomon, Afra Koot en overl.ouders, 
Martha Koot-v.d.Meij, Dina Hageman-Regtop,  
Nack Kaandorp en Nelly Kaandorp-Brakenhoff,  
Arie Mooij en overl.familie,Theo Stap en  
Lucie Stap-Mondé, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp- 
Wulp, Angelique Levering-Kaandorp, overl. fam.  
Kaandorp-Wulp, overleden familie Kuijs-de Groot

Zondag 29 juni 10.00 uur: Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Piet Kaandorp en Wil  
Kaandorp-Smit, Marjon Schepers-van der Vel-
den, Dick van der Velden, Co Jonker-Krom, Wil 
Meijer-Sombroek, Arie Smit, Jan Rotteveel en Annie 
Rotteveel-v. Stralen, Nico Droog, Jan Schuit, Hannie 
Schuit-Orij, zoon Sjaak Schuit, overl. Fam. Schuit-Orij, 
Alice Groot,  Sjaak Groot.

Zondag 6 juli 10.00 uur: Aad Kaandorp en Carla 
Kaandorp-Duin, Martinus Augustijn en Maria van 
Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie  
Metzelaar-v.d.Maat, Frans Glorie, Jan Glorie
overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Elly 
Pepping-Bruin, Rem en Lies Pronk, Annie van der 
Steen, Sjaak Seignette, Co van der Steen, opa en 
Oma Vleugel, Hennie en Lindy Vleugel en over.fam. 
Vleugel en Putter, Gre Liefting-Zandbergen, John 
Luttikhuizen, Jan Dekker, Frans Glorie en overl.fam. 
Glorie en Baltus, Piet Winder Jzn., Cees Winter en 
Alie Winter-Lute.

Dinsdag 8 juli 10.30 uur: Cor Hoogeboom en Thea 
Hoogeboom-Marx

Zondag 13 juli 10.00 uur: Lies Al, Ada Beentjes, 
Theo Dirkson, Fam.Admiraal-Commandeur, Joop 
Glorie, Hans Zwart en overl.familie, Jans Min, Pe 
Pepping en overl.fam., Ed Kuijper en Anja Kuijper- 
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misintenties
Schagen, Jaap van der Steen en Corrie van der 
Steen-Mosch, Joop en Riek Holla-Bakker, zoons Jan 
en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa, Tiny 
Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van  
Rooijen, Cees Bakker en Nelly Bakker-Komen.

Zondag 20 juli 10.00 uur: Annelies Bakkum-Smit, 
Will Pepping, Theo Swart, Marga Beentjes- 
Zweerman, Nico Beentjes en Gre Beentjes-
Fatels, Helena Min, Frans Scheepmaker en Riet 
Scheepmaker-van Rooijen, Gre Liefting-Zandbergen, 
Afra Koot en overl.ouders, Arie Mooij en overl.familie, 
Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-
Wester en overl.familie, Alice Groot, Sjaak Groot. 

Zondag 27 juli 10.00 uur: Aad Kaandorp en Carla 
Kaandorp-Duin, Cees Castricum, Adelva de Graaff, 
Rem Min en Jo Min-Limmen, Marjon Schepers-van 
der Velden, Martha Koot-v.d.Meij, Dina Hageman-
Regtop, Wil Meijer-Sombroek, Jan Kaandorp en Ria 
Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp, overl.
fam. Kaandorp-Wulp, Gerard  Rietveld en Corrie 
Rietveld-Pronk, overleden familie Kuijs-de Groot

Zondag 3 augustus 10.00 uur: Martinus Augustijn 
en Maria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Walt Pepping en Truus 
Pepping-Buur, Lies Al, Jaap Groot en Doortje Groot-
Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., 
Annie van der Steen, Sjaak Seignette, Co van der 
Steen, Gre Liefting-Zandbergen, John Luttikhuizen, 
Jan Dekker, Piet Winder Jzn.

Dinsdag 5 augustus 10.30 uur: Cor Hoogeboom en 
Thea Hoogeboom-Marx

Zondag 10 augustus 10.00 uur: Ada Beentjes, Theo 
Dirkson, Fam.Admiraal-Commandeur,
Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Hans Zwart 
en overl.familie, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, 
Jaap van der Steen en Corrie van der Steen-Mosch, 
Joop en Riek Holla- Bakker, zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa, Bart Dirkson en 
Janie Dirkson-van der Molen
Wil Meijer-Sombroek, Arie Smit, Andre Winder en 
Trien Winder-Metselaar, Alice Groot,  Sjaak Groot.

Zondag 17 augustus 10.00 uur: Gerrit Bakkum 
en Lies Bakkum-Zuurbier en overl.kinderen,Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Will 
Pepping, Theo Swart, Gre Dekker-Oud, Lies Al, 
Helena Min, Jans Min, Dick van der Velden, Co 

Jonker-Krom, Gre Liefting-Zandbergen, Tiny Wulp-
Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Loes 
Keijzer en familie, Theo Stap en Lucie Stap-Mondé, 
Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique 
Levering-Kaandorp, overl.fam. Kaandorp-Wulp, Alice 
Groot, Sjaak Groot.

Zondag 24 augustus 10.00 uur: Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Joop Glorie, Adelva 
de Graaff, Rem Min en Jo Min-Limmen, Frans 
Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, 
Claudia Rijs-Salomon, Kees Louwe en Joke Louwe-
Dirkson, Afra Koot en overl.ouders,Dina Hageman-
Regtop, Arie Mooij en overl.familie, Joke Kuijper-Min, 
Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en overl.familie.

Zondag 31 augustus 10.00: Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Marga 
Beentjes-Zweerman, Siem Hollenberg en Annie  
Hollenberg-Zandbergen, Gre Liefting-Zandbergen 
Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique  
Levering-Kaandorp, overl.fam. Kaandorp-Wulp,
overleden familie Kuijs-de Groot.

Dinsdag 2 september 10.30 uur: Cor Hoogeboom 
en Thea Hoogeboom-Marx

Zondag 7 september 10.00: Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur, Martinus Augustijn en Maria 
van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Frans Glorie, Jan Glorie, over-
leden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Annie van 
der Steen, Sjaak Seignette, Co van der Steen, Piet 
Weyers en Fien Weyers-Haker, Toon Kerssens en 
Trudy Kerssens-Weyers, Jan Dekker, Loes Keijzer en 
familie, Piet Winder Jzn., Cees Winter en Alie 
Winter-Lute, Alice Groot,  Sjaak Groot.

Dinsdag 9 september 10.30 uur: Cor Hoogeboom 
en Thea Hoogeboom-Marx

Zondag 14 september 10.00: Ada Beentjes, Will 
Pepping, Theo Swart, Marga Beentjes-Zweerman, 
Gre Dekker-Oud, Theo Dirkson, Fam.Admiraal-
Commandeur, Hans Zwart en overl.familie, Jans Min,  
Pe Pepping en overl.fam., Gre Liefting-Zandbergen, 
Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Martha Koot- 
v.d.Meij, Jaap van der Steen en Corrie van der Steen-
Mosch, Joop en Riek Holla- Bakker, zoons Jan en 
Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa, Tiny 
Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Corrie Bakker-Vrugt, Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper 
en Nel Kuijper-Wester en overl.familie.
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De Rond de Limmertoren is het parochieblad van 
de Corneliuskerk Limmen. Zij wordt samengesteld 
en verspreid in een oplage van circa 3250 stuks. 
Het blad wordt geheel verzorgd door vrijwilligers uit 
Limmen.

Redactie
Ria Nijman en Mieke Brockhoff

Opmaak
verloop.nl

Verspreiding
Indien u vragen heeft over de verspreiding, of ons 
blad niet meer wilt ontvangen, neemt u dan contact 
op met de heer Koppes:
06 426 654 06
koppesjoop@gmail.com

Drukwerk
Verloop
Ohmweg 31
2952 BD Alblasserdam

Kopij
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kunt u per 
e-mail aanleveren vóór onderstaande data:

Nr. 1 – 12-08-2025 – Startzondag
Nr. 2 – 30-09-2025 – Allerzielen en Advent
Nr. 3 – 18-11-2025 – Kerstmis
Nr. 4 – 20-01-2026 – Veertigdagentijd en Pasen
Nr. 5 – 14-04-2026 – Hemelvaart en Pinksteren

Graag versturen naar: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

contactcolofon
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Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl
06-15204954

Pastor 
Eugene Brùssee
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
06-39142565

Bestuur
Gerardine Vahl- Res
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Caritas
Matthé Mooij
caritas@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren Redactie
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
NL46 RABO 0336400756

Vastgoed
Nico Kaandorp
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Parochiecentrum 
Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.

Het parochiecentrum is geopend op vrijdag 
tussen 14.00 - 16.00 uur en is bereikbaar op:
06-15204954
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‘Vrede Vraagt Verbinding’ 
(muziek en tekst: Marja Kraakman)

Zie eens door de ogen van een kind, 
dat zijn vlieger oplaat, vol vertrouwen in de wind. 

Kijkt hij met liefde hemelshoog  
tot aan die mooie regenboog 

en leert ons even  
in verbondenheid te leven.

Vrede vraagt verbinding, 
liefde vraagt om ons 

Samen voor de vrede,  
tot aan de horizon.

Zie eens, al die moeders hand in hand, 
bundelen hun krachten voor de vrede in hun land. 

Er klinkt een lied dat men verstaat 
dwars door de muren van de haat. 

Hoor hun gebeden: 
‘t is een roep om voor te leven

Vrede vraagt verbinding, 
liefde vraagt om ons 

Samen voor de vrede,  
tot aan de horizon.

Vrijheid vraagt van ons om op te staan. 
Laat de harten spreken, kijk de ander altijd aan. 

Elk puur en liefdevol gebaar 
verbindt de wereld met elkaar. 

Het is een zegen, 
in verbondenheid te leven. 

Vrede vraagt verbinding, 
liefde vraagt om ons 

Samen voor de vrede,  
tot aan de horizon.


