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Dit is het eerste nummer van het 
parochieblad voor dit seizoen. We 
presenteren het blad in een nieuw jasje, met 
een frisse lay-out. De vertrouwde pijlers 
Vieren, Dienen, Leren en Gemeenschap 
blijven uiteraard behouden. De vormgeving 
en het drukwerk zijn vanaf nu in handen van 
Studio Welgraven uit Limmen. We kijken uit 
naar een prettige samenwerking.

We beginnen het nieuwe kerkelijke jaar met het jaarthema: ‘Durf te dromen’. Het themalied, 
prachtig gemaakt door Marja Kraakman, vind je op de achterzijde van dit blad. Zij neemt ons 
ook mee in het verhaal achter de tekst en muziek.

Pak vooral je agenda erbij: veel werkgroepen starten binnenkort met hun activiteiten en 
verschillende data zijn al vastgelegd.

Op de kinderpagina lees je over het kinderkoor, de schoenendoosactie, de schoolmusicals en 
de kinderkerk. De energie spat van de pagina af! Daarnaast is er informatie over de Eerste 
Communie en het Vormsel voor het komende seizoen.

Het vieringenrooster begint met de regioviering in Heiloo. Onze eigen startzondag is op 21 
september met een feestelijke viering in de Corneliuskerk.

Ook de vertrouwde rubrieken zijn weer aanwezig: het pastorale woord, nieuws van de 
parochieraad en In het licht.

De redactie wenst je veel leesplezier!

Voor actuele berichten en de volledige 
agenda kun je altijd terecht op 
www.corneliuskerk.nl
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NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Korte terugblik
Zondag 15 juni werd het 65-jarig priesterfeest 
van pastor Jan Veldt gevierd. In een stampvolle 
kerk ging pastor Jan Veldt voor in de door hem 
zelf samengestelde viering. Een prachtige liturgie 
m.m.v. het Corneliuskoor en speciale medewer-
king van Hans de Goede op trompet.
Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie. 
Pastor Veldt is geliefd bij velen en we hopen dat 
hij nog lang gezond van geest en lichaam in ons 
midden actief mag blijven.

Tijdens de dankviering van 6 juli werd de vrijwil-
liger van het jaar bekendgemaakt. Dit jaar is de 
keus op een totaal verraste Ria Nijman gevallen. 
Ria raakte jaren geleden betrokken bij de kerk 
door de voorbereidingen van de Eerste Commu-
nie van haar jongens. Ze raakte geïnteresseerd in 
de verdieping van de geloofsverhalen, ze begon 
meer en meer achter de schermen van het paro-
chiegebeuren te doen. Ze verzorgde de redactie, 
lay-out en samenstelling van het parochieblad 
de Limmer Toren. Na al die jaren doet Ria dat nu 
nog steeds en met heel veel verantwoordelijk-
heidsgevoel. Kortom een vrijwilligster die niet op 
de voorgrond treedt, maar achter de schermen 
o, zo belangrijk is voor onze parochie. Ook vanaf 
deze plaats een hartelijke felicitatie.

Tijdens deze viering ging ook een groot woord 
van dank naar onze parochiefotograaf Nico Snel. 
Al diverse jaren maakt Nico de foto’s tijdens spe-
ciale vieringen, zoals bij het Eerste Communie-
feest, de kerstvieringen en het Caeciliafeest voor 
onze website en de Limmer Toren. Altijd kunnen 
we een beroep doen op Nico. Daarom een specia-
le waardering voor Nico!

Wisseling in de parochieraad
Na ruim 15 jaar trouwe inzet hebben we half 
juli afscheid genomen van Nico Kaandorp. In de 
parochieraad was Nico met zijn bouwtechnische 
achtergrond de man van het vastgoed en ver-
antwoordelijk voor onze kerk en de panden die 
we als kerkgemeenschap beheren. En dit heeft 
hij uiterst secuur gedaan. Want er is nogal wat 

op zijn pad gekomen, niet alleen lekkende daken 
en subsidieaanvragen, maar niet te vergeten 
de complete verbouwing van het Piusgebouw 
tot woonhuis en de pastorie tot appartementen 
en vergaderzalen tot de herbouw van de kerk 
na de brand op 3 mei 2018. En de kerk staat 
er weer: stevig, mooi en toekomstgericht. Een 
symbool van geloof en doorzettingsvermogen 
– en zijn hand zit in elke steen, elke dakpan en 
elke beslissing die genomen is. Helaas laat zijn 
gezondheid niet toe om verder lid te zijn van de 
parochieraad. 
Nico, namens ons allemaal: dank je wel voor je 
inzet, je vakkennis, je geduld en je betrokkenheid. 
We zullen je missen in het bestuur, maar je werk 
blijft zichtbaar – elke dag opnieuw.
Op dit moment zijn we in gesprek met een moge-
lijke opvolger voor Nico. Ik hoop u in de volgende 
Limmertoren hier meer over te kunnen vertellen.

Pastor-diaken Steve Purperhart
We zijn blij u te kunnen melden dat per 1 augus-
tus 2025 pastor-diaken Steve Purperhart is be-
noemd voor de Corneliusparochie en de parochie 
Bron van Levend Water. Steve is geboren in Suri-
name in een gezin van zes kinderen. Hij heeft een 
katholieke achtergrond, maar groeide op in een 
spiritueel diverse omgeving.  Toen het gezin van 
Purperhart naar Nederland verhuisde, begon 
voor Steve de innerlijke zoektocht naar wat hem 
echt raakte. Dit bracht hem naar de abdij van 
Egmond, waar hij vijftien jaar als benedictijn 
leefde. In die periode voltooide hij zijn priesterop-
leiding en werd hij zeven jaar geleden tot diaken 
gewijd. Daarna verbleef Steve drie jaar bij de 
trappisten in de abdij van Zundert. Daar ontdek-
te hij dat hij toch meer in de wereld, samen met 
en voor mensen wilde leven. Wij wensen Steve 
een warm welkom toe en zien uit naar een fijne 
samenwerking.

Pastor Mario Agius
Daarnaast kunnen wij u ook melden dat we blij 
zijn dat per 1 september pastor Mario Agius 
(spreek uit als Adjoez) wordt aangesteld als 
pastor voor beide parochies. Op het moment van 

Als ik dit schrijf zitten we nog midden in de vakantieperiode. Velen van jullie zullen 
genoten hebben van mooie reizen, voor anderen zal het heerlijk thuis zijn al vakantie 
zijn. Maar voor allen een periode om tot bezinning te komen en even een pas op de plaats 
te maken om straks weer met frisse moed een nieuw kerkelijk jaar in te kunnen gaan.
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schrijven van deze Limmertoren, geniet pastor 
Mario nog van een welverdiende vakantie. In een 
later stadium zal hij zich verder voorstellen. 
Met het vertrek van pastor Jan-Jaap van Peper-
straten in de regio Alkmaar, Bergen en Schoorl, 
is ook daar versterking van het pastoresteam 
gewenst. Het bisdom heeft daarom besloten om 
zowel pastor Mario en pastor-diaken Steve een 
aanstelling te geven in beide regio’s.
In de komende periode zal het pastoresteam 
bekijken hoe men invulling kan geven aan de 
onderlinge taakvervulling.

Een nieuwe website
Tijdens de laatste parochieraadvergadering 
begin juli, is de parochieraad meegenomen in 
de uiteindelijke vormgeving van de vernieuwde 
website. Mieke Brockhoff en Johan Olling hebben 
het afgelopen half jaar samen met een bureau 
hard gewerkt om de parochiewebsite te vernieu-
wen, zowel het uiterlijk als de techniek erachter. 
Zondag 6 juli is de website de lucht ingegaan. 
Met deze vernieuwing zijn we als parochie weer 
op de toekomst voorbereid. Mieke en Johan, ook 
vanaf deze plaats heel hartelijk dank! 
En ik raad u aan om zeker een kijkje te nemen op 
www.corneliuskerk.nl

Regioviering
Op zondag 14 september is de eerste regioviering 
van dit seizoen van de Cornelius Parochie en de 
parochie van Bron van Levend Water. Tijdens 
de viering wordt het nieuwe jaarthema Durf te 
dromen gepresenteerd. Deze viering vindt plaats 
in de Willibrorduskerk in Heiloo.
Zondag 21 september vindt de startzondag voor 
de Cornelius Parochie plaats.

Tot slot wens ik u allen een inspiratievol kerkelijk 
jaar toe en we kijken uit naar de samenwerking 
met de nieuwe voorgangers.

Met een vriendelijke groet
namens de parochieraad,
Gerardine Vahl-Res

Durf te dromen
We staan aan het begin van een nieuw 
werkjaar. Zelf ben ik intussen bijna een jaar 
actief in deze regio. En in juli ben ik met mijn 
gezin verhuisd naar Limmen, dus wat dichter 
bij alles. Dat is fijn. Het scheelt een hoop op en 
neer reizen. En wonen in de omgeving waarin je 
werkzaam bent, heeft een toegevoegde waarde. 
Dat heb ik tenminste zo ervaren in al die jaren 
dat ik in Ouderkerk aan de Amstel werkzaam 
en woonachtig was. Ik hoop velen van jullie 
tegen te komen onderweg.
Bij een nieuw werkjaar hoort ook een nieuw 
thema. In juni is gekozen voor het thema ‘Durf 
te dromen’.  Het is op een bijzondere wijze tot 
stand gekomen met allen die daarbij aanwezig 
waren. Iedereen kreeg het woord. Het belang 
van vrede kwam aan bod en er werd gesproken 
over hoop en over oog hebben voor een ander 
en dat iedereen erbij hoort, over liefde en 
verbondenheid en leven vanuit je hart en 
over vertrouwen en nog veel meer. En toen 
noemde iemand het thema ‘Durf te dromen’.  
Het leek vervolgens alsof alles wat gezegd 
was tot dan toe samenkwam in die woorden. 
De hoop op een betere wereld waarin vrede 
en verbondenheid belangrijk zijn en ook een 
wereld waarin ieder tot zijn recht komt.
Met dit nieuwe thema kunnen we dus vooruit. 
Want bij elk onderwerp en elke gebeurtenis kun 
je dromen hebben in de zin van verwachtingen 
of hoopvolle gedachten. En als gelovige 
mensen mogen we blijven dromen van een 
betere wereld en ons daar vervolgens ook voor 
inzetten. 
Bovendien heeft het ‘dromen’ in zich dat je je 
richt op wat je graag wilt en belangrijk vindt. 
Ook dat is goed. In die lijn is het hoopvol dat 
de wens (of droom) dat we versterking zouden 
ontvangen in het pastoresteam is uitgekomen 
met de komst van pastor-diaken Steve 
Purperhart en priester Mario Agius. Wie weet 
welke dromen van ons nog meer z’n vervulling 
krijgen dit jaar. 

Pastor-diaken Eugène Brussee

Pastoraal
woord



Zo 14 sept. 10.00 uur Regio 
Eucharistieviering

pastoresteam Regiokoor

in Willibrorduskerk te Heiloo

Zo 21 sept. 10.00 uur W&C viering
Startzondag

pastor Eugène Brussee Corneliuskoor

Za 17 sept. 19.00 uur Med. Themaviering pastor K.Kint en 
Johan Olling

Liturgisch koor

Week tegen Eenzaamheid

Zo 28 sept. 10.00 uur W&C viering Ber Leurink Cantoren

Za 4 okt. 19.00 uur Med. viering Johan Olling Samenzang

Zo 5 okt. 10.00 uur Eucharistieviering pastores Wim Bakker
en Eugène Brussee

koor Rejoice

Za 11 okt. 19.00 uur Familieviering met 
dopeling en 
schoenendoosactie

pastores Eugène Brussee
en Steve Purperhart

Coko Junior

Zo 12 okt. 10.00 uur Eucharistieviering pastor Igno Osterhaus Caeciliakoor

Za 18 okt. 19.00 uur Med. viering Kiki Kint Samenzang

Zo 19 okt. 10.00 uur W&C viering Kiki Kint Liturgisch koor

Za 25 okt. 19.00 uur Med. viering Johan Olling Samenzang

Zo 26 okt. 10.00 uur W&C viering Ber Leurink Dameskoor

Je kunt onze vieringen ook volgen via de livestream of terugkijken. 
Je vind alle informatie op www.corneliuskerk.nl onder ‘Vieringen’.

Liturgisch Rooster
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Rooster gastvrouwen 

21 september	 Gre Snel en Ria Valkering 
27 september	 Tineke Schijf en Margo Natte 
28 september	 Yvonne Valkering en Ans Winder 
  5 oktober	 Gitta van Diepen en Gerie Koot
12 oktober	 Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal
19 oktober	 Bernadette Glorie en Tonia van der Steen 
26 oktober	 Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 



Meditatieve vieringen beginnen weer 

Binnenkort gaan de meditatieve vieringen in de Corneliuskerk weer van start. De eerste is op 
zaterdag 27 september, een themaviering ter afsluiting van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Het 
Liturgisch koor onder leiding van Peter Rijs en de werkgroep Caritas geven inhoudelijk en met 
zang invulling aan deze themaviering. Na deze viering is er gelegenheid voor ontmoeting en nog 
even napraten met koffie of thee.  
Verder zijn er ook op zaterdag 4, 18 en 25 oktober meditatieve vieringen. 

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het prettig 
om zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn om rust te vinden, mee 
te zingen met de meerstemmige Taizé-acclamaties en een waxinelichtje 
aan te steken bij de opstandingsicoon om zo tot gebed en echte ‘stilte’ 
te komen. 

We willen door middel van een rustgevende sfeer en meditatieve 
Taizé-muziek ruimte maken voor onszelf, de ander en onze 
Schepper. Een inspirerende en helende vorm van liturgie-
vieren waar we iedereen graag voor uitnodigen.

Werkgroep Meditatieve vieringen
Werkgroep Themavieringen van het Liturgisch koor

VIERINGEN

Dinsdagochtendvieringen in ‘De Cameren” 
Elke dinsdagochtend om 10.30 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal van woonzorgcentrum ‘De 
Cameren’ met aansluitend koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. We gebruiken tijdens deze vieringen 
de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor. De vieringen zijn voor iedereen 
toegankelijk. 

Koor Rejoice zingt 
in de Corneliuskerk
In de Eucharistieviering van 
zondag 5 oktober zingt het koor 
Rejoice uit Ouderkerk a/d Amstel 
en Amstelveen. Bij het afscheid 
van pastor Eugène Brussee in 
Ouderkerk a/d Amstel hebben de 
leden van het koor beloofd een 
keer in Limmen te komen zingen. 
Dat gebeurt dus nu op 5 oktober. 
In deze viering gaan pastor Wim 
Bakker en pastor Eugène Brussee 
samen voor. Iedereen is van harte 
welkom.
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Terugblik; 
Kooruitje Coko Junior
Wat hebben we een fantastische dag gehad! Op 
zaterdag 28 juni zijn we met de kinderen van het 
kinderkoor een dagje naar Drievliet geweest. 
Dit om ze te bedanken voor hun muzikale inzet 
van het afgelopen schooljaar. We hadden enorm 
geluk met het heerlijke weer en hebben allemaal 
enorm genoten. 

We zijn de kinderen, ouders en betrokkenen 
dankbaar dat wij het afgelopen liturgisch jaar op 
hun hebben kunnen bouwen en samen met hen 
hebben kunnen werken aan mooie gezinsvierin-
gen. We hopen dat we ze ook aankomend seizoen 
volop gaan zien en vooral horen.

Kinderkerk
(vernieuwde naam)

Ook voor dit jaar hebben we weer een prachtig 
aanbod aan activiteiten voor kinderen van 
0 tot 12 +. In samenwerking met de lokale 
scholen de Kerkuil en het Kleurenorkest 
gaan we aan de slag met musicals voor o.a. 
de Kinderboekenweek, Kerstmis en Pasen. 
Daarnaast staan de gezinsvieringen vol muziek 
eens per maand op zaterdagavond op de 
planning. Ook doen we vanaf dit jaar meer ‘brede 
doelgroep’ kinderactiviteiten onder de naam 
‘Kinderkerk”. Denk hierbij aan maskers versieren 
met Carnaval, Palmpasen stokken versieren 
en dit liturgisch jaar willen we gaan afsluiten 
met een groot Zomerfeest. Wat wanneer precies 

plaats gaat vinden zie je hieronder. Dan kun je 
deze data alvast in je agenda zetten.

De planning

Schoolparochiemusicals
l	� Vrijdag 10 oktober 2025 

Kerkuil Kinderboekenweekmusical
l	� Donderdag 18 december 2025		

Kleurenorkest Kerstmusical
l	� Vrijdag 19 december 2025 

Kerkuil Kerstmusical
l	� Donderdag 2 april 2026			 

Kerkuil Paasmusical
	
Kinderkerk
We starten sterk met Sinterklaas in de kerk op 
Zaterdag 22 november 2025 om 10.30 uur. 
Deze activiteit richt zich op families met kinde-
ren tussen de 0 en 6 jaar, maar uiteraard is 
iedereen welkom! Wij zorgen voor voldoende eten 
en drinken en Sint zorgt voor cadeaus voor jong 
en oud(er)

l	� Zaterdag 22 november 2025			 
Sinterklaas

l	� Zaterdag 7 februari 2026 
Carnavalsmaskers maken voor het hele gezin

l	� Zaterdag 21 maart 2026 
Palmpasen stokken versieren

l	� Zaterdag 6 juni 2026 
Het grote Kinderkerk Zomerfeest!

Specifieke tijden volgen later dit jaar, houdt 
hiervoor dit parochieblad en onze vernieuwde 
website en socials in de gaten; corneliuskerk.nl of 
@corneliuskerk

KINDERPAGINA
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Gezinsviering met
‘CoKo junior’ en 
start schoenendoosactie 
Op zaterdag 11 oktober om 19.00 uur wordt de 
eerste gezinsviering van het seizoen 2025-2026 
gehouden. Alle gezinsvieringen het komend 
seizoen staan in het teken van het jaarthema: 
‘Durf te dromen’. Symbool daarbij staat een 
ster. Die zal als basis dienen om de dromen in 
te verzamelen. Ook wordt tijdens deze gezins-
viering het startsein gegeven voor de jaarlijkse 

Gezinsvieringen
Op zaterdag beginnen de gezinsvieringen om 
19.00 uur. Op zondagen beginnen de vieringen 
om 10.00 uur. 

l	� Zaterdag 11 oktober 2025 
Jaarthema, start schoenendoosactie 
en doopsel

l	� Zaterdag 22 november 2025		
Sinterklaas en inleveren schoenendozen

l	� Woensdag 24 december 2025		
Kerstviering om 19.00 uur

l	� Zondag 25 januari 2026 
Gezamenlijke viering (met het Liturgisch 
koor)

l	� Zaterdag 14 februari 2026 
Carnaval

l	� Zaterdag 28 maart 2026 
Palmpasen en Pasen	

Hierna volgen nog de 1e Communie op zondag 17 
mei en de Dankzondag op 28 juni.

Begin 2026 starten we met de voorbereiding op 
de Eerste Communie voor de Corneliusparo-
chie en de parochie Bron van Levend Water. De 
viering van de Eerste Communie in de Cornelius-
kerk in Limmen vindt plaats op:  zondag 17 mei 
2026.

Geloven is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. 
Wij willen jullie en jullie kind hierbij van harte 
ondersteunen.  
Heb je een zoon of dochter die in aanmerking 
komt, stuur dan alvast een e-mail en geef je kind 
op. De leeftijd van Eerste Communicanten is 

ongeveer 7 jaar of ouder. Op de basisschool zitten 
deze kinderen in groep 4 of hoger en kunnen 
dan al redelijk zelfstandig lezen en schrijven. 

Als je geïnteresseerd bent dan kun je je alvast 
opgeven door een e-mail te sturen aan 
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
    
Namens de werkgroep 
Eerste Communievoorbereiding
Pastor Eugène Brussee

Uitnodiging Eerste Communie 2026

schoenendoosactie. Het kinderkoor ‘CoKo junior’ 
o.l.v. Romy Hollenberg en Marja Kraakman geeft 
inhoud aan de gezinsvieringen met frisse liede-
ren, waaronder het nieuwe jaarthemalied . 
Meer informatie over de schoenendoosactie vind 
je op corneliuskerk.nl onder ‘Actueel’ en op schoe-
nendoosactie.nl

Wie wil er met ons meedoen?
CoKo Junior is ons kinderkoor. Hieraan doen kin-
deren mee die in groep 4 tot en met groep 8 zitten 
van de basisschool. We hebben het over muziek, 
we zingen, dansen, spelen op instrumenten, 
vieren verjaardagen en spelen muzikale spellen 
(ook digitaal). Kortom we  zijn muzikaal, gezellig 
samen. 
Iedere donderdagmiddag komen we samen voor 
een repetitie. We hebben een inloop vanaf 14.30 
uur. dan beginnen we met iets lekkers en drin-
ken, we komen even bij van de schooldag. Om 
14.45 uur start de repetitie, deze duurt tot 15.30 
uur. Vindt je kind het leuk om daar meer van te 
weten, of eens met ons mee te doen? Stuur een 
mailtje naar kinderkoor@corneliuskerk-limmen.
nl of loop eens bij ons binnen. 



KINDERPAGINA

Vormsel 2026
Maakt het verschil of je gelooft of niet. Sta je 
daardoor anders in het leven? Maak je andere 
keuzes? Wie is God voor jou? Wat doet Hij met je? 

Over deze en andere vragen gaan we in gesprek 
met hen die zich willen voorbereiden op hun 
Vormsel. Dat kan vanaf groep 8, ongeveer 11-12 
jaar. De viering voor de Corneliusparochie en de 
parochie Bron van Levend Water zal plaatsvin-
den op zondag 31 mei 2026 in Limmen. 

Praten over je geloof is niet zo gemakkelijk, voor 
niemand niet. Maar er over praten met leeftijds-
genoten die zich deze vragen ook wel eens stel-
len, kan wel hartstikke leuk zijn. En wie weet hou 
je er nog een leuke vriendenclub aan over ook.

Graag horen we vóór het einde van dit jaar 2025 
wie er mee wil doen. Na de voorbereidingsbijeen-
komsten is ieder vrij om te kiezen of hij/zij zich 
wel of niet laat ‘vormen’.

Via de mail houden we je verder op de hoogte, 
ook wanneer de bijeenkomsten zijn.
Laat wat horen via: vormselwerkgroep@corneli-
uskerk-limmen.nl

Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding
Pastor-diaken Eugène Brussee

DIENSTBAARHEID

Missio Wereldmissiemaand 
2025: Myanmar 

Missionarissen van Hoop 
Op 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt 
dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor het 
voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-Azia-
tische land gaat al vele jaren gebukt onder een 
bloedige burgeroorlog. Eind maart van dit jaar 

werd het land getroffen door een verwoestende 
aardbeving. De humanitaire en economische si-
tuatie is rampzalig. Er zijn ongeveer drie miljoen 
vluchtelingen in eigen land. 

Veel kerkelijke medewerkers zorgen in vluchtelin-
genkampen voor levensmiddelen en medicijnen, 
en voor onderwijs aan de kinderen en jongeren. 
Maar zeker zo belangrijk: door met de vluchtelin-
gen te praten en te bidden geven ze hun moed en 
hoop. 

Missio ondersteunt deze Missionarissen van 
Hoop in Myanmar. Help mee! 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand te ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie: www.missio.nl
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Streefbedrag gehaald
Tijdens de Vastentijd voerden de kerken in Lim-
men, Akersloot, Heiloo en Egmond en Stichting 
WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen) actie voor het project “Schapen voor 
Vrede” in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. 
Het project wordt tevens ondersteund door Vas-
tenactie. Het streefbedrag was €9.401,-. Als we 
dit haalden, zou Vastenactie €4.700,- bijleggen. 
We hebben het streefbedrag gehaald! Dank aan 
allen die hier aan meegewerkt hebben: de eters 
en kokers van tafelen voor Vastenactie, de speel-
goedmarkt van de Kerkuil, de statiegeldactie bij 
AH, de kerkcollectes, de giften tijdens de sobere 
soepmaaltijden, het bruidspaar dat donaties 
voor het project had gevraagd, de donaties die 
direct naar Vastenactie of naar Stichting WOL 
zijn overgemaakt. En niet te vergeten de spon-
sors van een schaap. Deze sponsors ontvangen 
binnenkort een foto van het schaap en de vrouw 
die het dier ontvangen heeft. In juni is het laatste 
geld overgemaakt naar Vastenactie en eind juni 
heeft Vastenactie het overgemaakt naar DSF, de 
partner van WOL in Burkina Faso.

Project is gestart
In juli is het project in Burkina van start gegaan. 
DSF heeft 20 vrouwen geselecteerd op basis van 
een aantal criteria die WOL en DSF vooraf heb-
ben opgesteld. Alle vrouwen hebben vanwege de 
terroristen hun dorp moeten ontvluchten. Nu is 
het weer veilig en keren ze terug naar het dorp. 
Alle vrouwen hebben ook schoolgaande kinderen 
en zullen de opbrengst van de schapen gebrui-
ken voor de scholing en verzorging van hun 
kinderen. Voor hun vlucht uit het dorp hadden de 
vrouwen al ervaring met het houden van scha-
pen. De geselecteerde vrouwen zijn extra kwets-
baar omdat de meeste hun man verloren zijn of 
hun man gehandicapt is geraakt.

60 schapen
In overleg met de provinciale directie voor ve-
terinaire zorg zijn 60 schapen gekocht. Door de 
schaarste aan schapen bleek de prijs voor een 
dier hoger dan was begroot. Daarom konden 
maar 20 vrouwen aan het project deelnemen 
in plaats van de geplande 25. Op advies van de 
directie voor veterinaire zorg krijgt iedere vrouw 
twee ooien en een ram en niet twee rammen en 
een ooi, zoals eerder het plan was. Men wil de 
veestapel weer zo snel mogelijk op orde brengen 
en daarom worden vanuit de overheid fokpro-
gramma’s gestimuleerd.

Scholing
Eind juli hebben de vrouwen een bijscholing 
gevolgd in het houden van de schapen. Aan de 
orde kwamen voeding, fokken, verzorging van 
lammeren, signaleren van ziekten. Het komende 
jaar worden de vrouwen nog begeleid, met name 
op economisch gebied zodat ze inkomsten uit de 
schapenhouderij kunnen verwerven.

Vrijdag 1 augustus was de grote dag: tijdens een 
ceremonie bij het kantoor van WOL en DSF in 
Ouahigouya werden de schapen aan de vrouwen 
overhandigd. Naast de drie schapen ontving ie-
dere vrouw drie zakken met veevoer en water- en 
drinkbakken. Alle vrouwen zijn individueel met 
hun schapen op de foto gezet. Binnenkort ont-
vangen de sponsors van een schaap hun foto!

Meer info: 
www.stichtingwol.com of info@stichtingwol.com
Donaties voor onderwijs in Burkina Faso blijven 
welkom op NL18 RABO 0336 4265 77.

Yvonne Zomerdijk-Vermeer
Voorzitter Stichting WOL

DIENSTBAARHEID

Schapen voor Vrede een succes in Limmen en Burkina Faso!
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DIENSTBAARHEID
Caritas uit de omringende dorpen Akersloot, 
Heiloo en de drie Egmonden. Iedere werkgroep is 
daarin met één of twee personen vertegenwoor-
digd. Jaarlijks zijn er twee vergaderingen waar-
bij elkaars initiatieven en activiteiten worden 
besproken en de jaarrekeningen en begrotingen 
worden goedgekeurd. Eens in de twee jaar komen 
alle leden van de werkgroepen, in totaal zo’n 25 
personen, bij elkaar om elkaar te leren kennen 
en van elkaar te leren. Tijdens zo’n bijeenkomst 
brengt één van de werkgroepen een onderwerp 
ter sprake, wat uitgebreid besproken wordt, 
eventueel met een gastspreker. 

Dit jaar neemt de werkgroep Caritas Limmen 
deze taak op zich. We hebben de Buchorganisatie 
Mee en de Wering uitgenodigd een uiteenzetting 
te geven over hun activiteiten. Zij gaan o.a. over 
de gemeentelijke toeslagen en geven toestem-
ming om gebruik te maken van de voedselbank. 
Een interessant onderwerp waarmee wij onze 
doelgroep mogelijk kunnen bijstaan. In ons vol-
gende bericht zullen we daarvan verslag doen.
Denk je nog aan onze voedselbank achter in de 
kerk? Bedankt alvast!

Pastorie H. Corneliuskerk Limmen
t.a.v. werkgroep Caritas, Dusseldorperweg 74, 
1906 AL Limmen
E-mail: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25 
t.n.v. H. Corneliuskerk inz. PCI

Schemermens
Het muzikaal verteltheater ‘Trio Wilde Eend’ 
voert op vrijdag 19 september om 20.00 uur de 
theatrale voorstelling ‘Schemermens’ op. De 
voorstelling vindt plaats in de Willibrorduskerk, 
Westerweg 265 te Heiloo. In een eerder bericht 
stond per abuis een onjuiste datum en plaats. 

‘Schemermens’ is een aangrijpend verhaal 
gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ en de 
oorlogsdagboeken van de joodse auteur Abel 
Herzberg (1893 – 1989).

Trio Wilde Eend heeft in februari dit jaar on-
der grote belangstelling de indrukwekkende en 
ontroerende voorstelling ‘De poppenspeler van 
Warschau’ opgevoerd.

Je bent van harte 
welkom bij deze 
voorstelling en we 
hopen op een grote 
opkomst. Er is na 
afloop een collecte 
ter bestrijding van de 
kosten.

Wie: 	 Trio Wilde Eend
Waar:	� Willibrorduskerk Heiloo, 

Westerweg 267
Wanneer:	� Vrijdag 19 september 2025, 

aanvang 20.00 uur

	 Caritas
	 Werkgroep Caritas 
	 Corneliuskerk Limmen
               

Een steuntje in de rug
voor iedereen
In ons vorige bericht hebben wij jullie al verteld 
over de bijdrage van €300 aan de stichting Mago 
voor de aanschaf van schoolbankjes op een 
technische school in Kenia. We hebben een mooie 
bedankbrief ontvangen.
18 Kinderen in de basisschoolleeftijd van gezin-
nen uit onze doelgroep, hebben heel enthousiast 
een vakantiepakketje in ontvangst genomen, een 
dankbare activiteit kunnen wij zeggen.

Onze volgende activiteit 
is het onder de aandacht 
brengen van eenzaamheid 
in de ‘week van de een-
zaamheid’ die gehouden wordt van donderdag 
25 september t/m woensdag 1 oktober. Wij wer-
ken mee aan de meditatieve themaviering over 
eenzaamheid op zaterdag 27 september om 19.00 
uur.
De werkgroep Caritas maakt deel uit van een 
samenwerkingsverband met de werkgroepen 

VERDIEPING
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Met een groep in Limmen en een groep in Heiloo 
hebben we de laatste encycliek van paus Fran-
ciscus gelezen. Kortweg is de analyse van de 
inmiddels overleden paus dat onze samenleving 
lijdt omdat ze haar hart is kwijtgeraakt. Met de 
encycliek, getiteld Dilexit nos (Hij heeft ons liefge-
had), reikt de paus aan om een weg te wijzen hoe 
je het hart weer terug kunt vinden. Hieronder 
een aantal reacties van de deelnemers zelf. 

l	� ‘Ontdek je hart’ was de toepasselijke titel van 
de bijeenkomsten waarin we ons onderdom-
pelden in de laatste encycliek van Paus Fran-
ciscus. De Paus, maar zeker ook de medelezers 
en Ber gaven mij verrassend praktische hand-
vatten om mijn en andermans hart te ontdek-
ken. Ik heb ervan genoten om dit samen met 
andere nieuwsgierige mensen te mogen doen. 

l	� De lerende en de sociale aspecten van de bij-
eenkomsten waren voor mij waardevol.

l	� Voor mij was de aanleiding om met deze 
groep mee te doen mijn behoefte om mijn 
godsbeeld te verduidelijken en er met anderen 
over te spreken.

l	� Dilexit nos heeft me laten ervaren dat ik 
Jezus’ hart in mij draag en dit maakt dat mijn 
hart verenigd is met het goddelijke mysterie.

l	� Het geloof heeft mijn hart ontvankelijker 
gemaakt, maar er blijft werk aan de winkel. 
Ik mag niet achteroverleunen. Regelmatig on-
derhoud is vereist, maar ik doe het met liefde. 
De liefde van Jezus is voor mij leidraad. 

l	� Door met elkaar de encycliek te lezen en ons 
ons erin te verdiepen, heb ik ervaren dat de 
encycliek heel actueel is. De inhoud heeft 
betrekking op iedereen. Het heeft me aan het 
denken gezet over mijn manier van leven, van 
omgaan met anderen en met ‘de aarde als 
geheel’.

l	� Als iedereen deze tekst zou lezen en ernaar 
zou leven, zou de wereld er anders en mooier 
uitzien.

l	� Ik heb het lezen van de encycliek ervaren 
als het opladen van mijn accu. Het hart, als 
pomp, moet blijven kloppen, bonzen en slagen 
geven. Dat schreef ik op bij het woord hart. 
Liefde naar de wereld brengen, daar voel ik 
mij goed bij. Dus alles op z’n tijd en je laten 
inspireren en inspiratie zoeken. Eropuit gaan.

l	� We moeten werk maken van de missionaire 
kerk! Wat hebben we een rijkdom.

De encycliek laat zich lezen als een waardevolle 
cursus spiritualiteit. Ik was verrast door veel ele-
menten en de rijkdom aan ideeën. Prachtig dat 
ons geloof met deze tekst een schitterend alter-
natief biedt voor een bestaan waarin het vooral 
lijkt te gaan om economie en waarin we allemaal 
last hebben van geestelijke armoede.
De Nederlandse vertaling is inmiddels verkrijg-
baar. De moeite waard!

Ber Leurink

Mozesgroep gaat weer 
beginnen
De volgende Mozesgroep-avonden staan 
gepland op donderdag 18 september en donder-
dag 16 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

De Mozesgroep is een Bijbelgroep die één keer 
per maand bij elkaar komt op donderdagavond 
in de pastorie van de Corneliuskerk.
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten 
waarin naast het Bijbelverhaal dat besproken 
wordt ook het eigen persoonlijke levens- en 
geloofsverhaal de ruimte krijgt. Iedereen is 
welkom.

Gespreksleider dit seizoen is pastor Eugène 
Brussee. Wil je meer weten of meedoen neem 
dan contact op via de mail: 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of telefonisch 
06-39142565.

Ontdek je hart – de laatste encycliek 
van paus Franciscus
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Rond de waterput 
najaar 2025
Het nieuwe programmaboekje van ‘Rond de 
waterput’ - met rood-witte kaft - is vanaf begin 
september beschikbaar en is dan in de kerken 
van de regio verkrijgbaar.

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de ge-
zamenlijke kerken. Op het programma voor het 
najaar staan diverse activiteiten, lezingen en 
gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, 
zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daar-
naast is er aandacht voor kunst en muziek. Je 

In april 2026 organiseren we een bijzondere 
parochiereis naar Andalusië. We duiken in de 
fascinerende Gouden Eeuw van deze regio, die 
hier al in de 8e eeuw begon. Vijf eeuwen lang 
was Andalusië een unieke plek waar joden, 
moslims en christenen grotendeels vreedzaam 
samenleefden. De invloeden van deze periode 
zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar, vooral in 
de magnifieke steden van de ‘Gouden Driehoek’: 
Granada, Córdoba en Sevilla.

Granada met het imposante Alhambra, Cordoba 
met de unieke Mezquita-kathedraal en Sevilla 
met zijn pracht en praal aan de Guadalquivir. 
De Mezquita was kortgeleden nog in het nieuws 
nadat er brand was uitgebroken. Hopelijk valt 
de schade mee en kunnen we de gecombineerde 
moskee-kathedraal van binnen toch goed 
bezichtigen.
Naast de “Gouden Driehoek” staan ook Malaga, 
Ronda, Gibraltar, het witte dorpje Mijas, Cadiz en 
Jerez op het programma. De 9-daagse reis vindt 
plaats na Pasen in de tweede en derde week van 
april.

De rode draad van de reis en de 
voorbereidingsavonden zijn de verbindingen en 
verschillen van de drie wereldgodsdiensten. De 
informatieavond is op donderdag 25 september 
om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de 
Corneliuskerk. Die avond is er meer bekend over 
het programma, de locatie van de twee hotels die 
we reserveren, de precieze data en de prijs.

De belangstelling voor de reis is nu al 
overweldigend en het is spijtig dat als je je 

nu aanmeldt als geïnteresseerde, je op de 
reservelijst komt. 
Dat de reis al vol is met belangstellenden, 
heeft te maken met de afspraak die gemaakt 
is met diegenen die de afgelopen jaren al 
eerder met een parochiereis zijn mee geweest. 
Zij en ook diegenen die zich aangemeld 
hebben als geïnteresseerden voor toekomstige 
parochiereizen, hadden als eersten de 
mogelijkheid zich aan te melden. 

Heb je niettemin belangstelling voor de 
Andalusië-reis of mogelijke toekomstige 
parochiereizen mail dan naar aanmelden.
activiteit@corneliuskerk-limmen.nl    

Pastor Ruud Visser en Johan Olling

kunt ook genieten van een mooie film of een 
bijzondere wandeling.  Hierbij is ook aandacht 
voor cultureel relevante en maatschappelijke 
onderwerpen. Iedereen is van harte welkom om 
aan deze activiteiten deel te nemen.

Kijk vooral nog even op de website of er bijzon-
derheden zijn:  www.ronddewaterput.nl  
Aanmelden : ronddewaterputnl@gmail.com of 
072-5330906 

De parochiereis in 2026 gaat naar Andalusië
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Leden van de Mozesgroep ‘Snuffelen in de 
Bijbel’ ondernamen samen met Johan Olling de 
afgelopen jaren zo’n drietal dagexcursies per 
jaar. De Mozesgroep gaat verder met als ge-
spreksleider pastor Eugène Brussee. 

Om de dagexcursies voort te zetten, is de werk-
groep dagexcursies opgericht. Er zijn zoveel 
mooie en inspirerende tentoonstellingen, musea 
en leerzame plekken dat het goed is dat aan 
meerderen aan te bieden want alleen ga je niet 
gauw naar zo’n tentoonstelling. 

Tot nu toe ging de groep met het openbaar ver-
voer, maar omdat de locatie van de tentoonstel-
ling ‘Bijbelse Zandverhalen’ in Elburg moeilijk te 
bereiken is met openbaar vervoer, maken we op 
woensdag 15 oktober gebruik van auto’s om naar 
Elburg te gaan. Als je ook mee wilt en misschien 
met je eigen auto wil rijden en eventueel een of 
meer passagiers mee te nemen, dan horen we 
dat graag. 

Als je interesse hebt in deze inhoudelijke dag- 
excursies of je wil graag op de hoogte gehouden 
worden van mogelijke toekomstige excursies 

vanuit de Corneliusparochie, stuur dan een mail: 
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl. 

De tentoonstelling ‘Bijbelse Zandverhalen’ is 
gevestigd in de oude, historische blikfabriek in 
Elburg. Prachtige voorwerpen als oude botters, 
metershoge sluisdeuren, originele deuren uit het 
Midden-Oosten en smeedijzeren hekken verbin-
den de 300 Bijbelverhalen in zand. Machtige 
farao’s en levensechte olifanten imponeren op 
indrukwekkende wijze. Bijbelse personages lijken 
hardop tot ons te spreken om ons het verhaal 
achter het geloofsverhaal te vertellen. 

Het is de kunstenaars gelukt met deze zandsculp-
turen-tentoonstelling een verbinding te leggen 
tussen kunst, cultuur en Bijbelverhalen.
Op deze excursiedag op woensdag 15 oktober 
gaan we natuurlijk de Hanzestad Elburg be-
zoeken en stil staan bij de Joodse Sjoel in deze 
havenstad waar de geschiedenis van joodse 
families in Elburg een belangrijke plek heeft. 

Werkgroep dagexcursies

VERDIEPING

Dagexcursie naar Bijbelse zandverhalen in Elburg



Kerk- en Jeugdveiling: 
vrijdag 7 november  2025 

Een mooie traditie 
die blijft terugkeren
Een kenmerk van tradities is dat ze regelmatig 
terugkeren. Dat geldt ook voor onze jaarlijkse 
Kerk- en Jeugdveiling, die al jarenlang plaats-
vindt op de eerste vrijdagavond van november.
De opbrengst van de veiling komt ten goede aan 
de parochiegemeenschap en onze jeugdvereni-
gingen. Dankzij deze financiële steun krijgen de 
jeugdverenigingen nét wat meer ruimte om hun 
activiteiten te organiseren en uit te breiden.

Jeugd- en sportverenigingen spelen een be-
langrijke rol in het sociale leven van een dorp. 
Ze brengen mensen samen, bevorderen betrok-
kenheid en zorgen voor verbinding tussen jong 
en oud. Onze veiling draagt daar op een mooie 
manier aan bij.
Heeft u interessante producten om te veilen of 
andere leuke ideeën voor een kavel, laat het ons 
weten door een briefje in de bus van de pastorie 
te doen of stuur een email naar kerkeveiling@
gmail.com
Wij ontvangen u graag op vrijdag 7 november 
2025!

Werkgroep Kerk- en Jeugdveiling
 

GEMEENSCHAP
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VOG voor bepaalde 
vrijwilligers nodig
Vanuit het Bisdom wordt gevraagd om als 
parochie te voldoen aan het preventiebeleid 
inzake grensoverschrijdend gedrag zoals 
dat door het Bisdom is vastgesteld. Kort 
samengevat betekent dit dat voor specifieke 
groepen vrijwilligers binnen de parochie een 
Verklaring Omtrent Gedrag moet worden 
aangevraagd. Voor bestuursleden, medewerkers 
en voorgangers geldt dit preventiebeleid al. 

Welke vrijwilligers onder de regeling vallen 
wordt momenteel afgestemd met het Bisdom. 
Uitgangspunten om onder de regeling te vallen 
zijn: het namens de parochie omgaan met 

GEMEENSCHAP
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kwetsbare personen of kinderen en/of het binnen 
de parochie toegang hebben tot financiële/
waardevolle middelen of tot bestanden met 
persoonsgegevens.
 
Dat zal betekenen dat onze parochie voor 
vrijwilligers die onder de regeling vallen een 
VOG moet overleggen aan het Bisdom (het 
aanvragen van een VOG voor vrijwilligers kan 
gratis). Dat aanvragen gaat digitaal maar 
daarvoor is medewerking van de vrijwilliger 
nodig zowel voor de aanvraag en het verkrijgen 
(de aangevraagde VOG wordt aan de vrijwilliger 
toegestuurd). Wij verwachten eind dit jaar de 
vrijwilligers voor wie een VOG nodig is met een 
brief te kunnen informeren. In die brief zal ook 
de procedure beschreven staan hoe de VOG 
aangevraagd kan worden en hoe wij vanuit de 
parochieraad u als vrijwilliger (indien
gewenst) kunnen assisteren met de aanvraag. 
Hierbij bent u alvast voorbereid indien u als 
vrijwilliger de brief gaat ontvangen.
 
Het parochiebestuur Bron van Levend Water 
en Cornelius

Schema Martha club

Donderdag	 4	 september	 groep 3

Dinsdag	 16	 september	 groep 1

Vrijdag	 3	 oktober	 groep 2

Donderdag	 16	 oktober	 groep 3

Dinsdag	 28	 oktober	 groep 1

Vrijdag	 14	 november	 groep 2

Cornelius Parochie
Limmen



In het licht gezet
Naam:  Lianne Pirovano
Leeftijd: 60 jaar

Stel jezelf even kort voor:
Mijn naam is Lianne Pirovano en ik ben 60 jaar 
jong. Ik ben getrouwd met Theo Al en we zijn 
beiden betrokken bij de parochie. 

Wat doe je in de kerk? 
In 1979 ben ik lid geworden van het 
Jongerenkoor, dat is later Liturgisch koor 
geworden. Ik zing bij de meeste koren, behalve 
bij de Herenzanggroep en het kinderkoor. Ook 
ben ik sopraansoliste en daarnaast een actief 
betrokken lid van de werkgroep Caritas.

Hoe lang doe je dat al? 
Het zingen doe ik al een lange tijd. Bij Caritas 
ben ik sinds 2013 betrokken.

Wat vind je het leukst aan je werk in de kerk? 
De stem is een mooi instrument om emotie 
over te brengen en het geeft ook troost. Als 
mensen dan zeggen dat ze kippenvel krijgen 
of dat ze erg geraakt zijn, dan weet ik dat ik 
goed gezongen heb.  Vanuit de werkgroep 
Caritas is het fijn om iets te doen voor 
mensen die het niet zo breed hebben. Altijd 
blije gezichten als we iets komen brengen. Ik 
vind het ook kicken dat we de laatste keer 
voor €1000 aan boodschappen heb kunnen 
halen van de gedoneerde tegoedkaartjes van 
de Postcodeloterij.

Naam: Theo Al
Leeftijd: 70 jaar

Wat doe je in de kerk? 
Ik ben lid van de parochieraad. Ook 
ben ik als drager verbonden aan de 
begrafenisvereniging St. Martinus en 
actief bij de tuinploeg die het kerkhof 
onderhoudt. Ik breng de Limmer Toren en 
de brieven voor de Kerkbalans rond in het 
dorp. Daarnaast loop ik af en toe met de 
collecteschaal rond in de kerk.

Hoe lang doe je dat al? 
Sinds 2018/2019 voor de Corneliuskerk, 
dus nu zo ruim 6 jaar. Ooit ben ik wel  
begonnen als misdienaar en daarna 
ongeveer 12 jaar penningmeester geweest 
bij de PCI wat nu bekend staat als 
werkgroep Caritas.

Wat vind je het leukst aan je werk in de 
kerk? 
De saamhorigheid met de mensen. 
Bijvoorbeeld met de tuingroep werk ik 
met mensen die ik doorgaans niet in de 
kerk zie. Maar dat maakt de verbinding 
juist wel heel mooi.

Zijn er nog dingen die je graag wilt 
zeggen of meegeven? 
Mijn (Lianne) lieve, bijzondere oom Co, 
frater Linus die zijn leven lang in Kenia 
heeft gewerkt, heeft een prachtige quote 
waar wij helemaal achter staan: om 
altijd iets goed te zien in mensen en niet 
te snel oordelen.

GEMEENSCHAP
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Ontstaan van het jaarthemalied 
‘Durf te dromen’ 

integreren in het lied?”, dacht ik. Van daaruit 
kwamen de volgende thema’s naar voren: 
•	 persoonlijke pijn en verdriet, 
•	 zorg voor/en om Gods schepping,  
•	� de verdeeldheid en het machtsdenken in de 

wereld.

Dan... vanuit een ‘beginpositie’ - de actuele 
situatie - ontstaat er een klank wat vervolgens 
door woorden in beweging word gezet; een 
muzikale lijn die naar de ‘droom’ toe rijkt! 
Deze dromen staan niet op zich, maar vragen 
ons om in beweging te komen, in een wereld die 
ons steeds weer uitdagingen biedt. 
 
Dit alles is ontstaan, door mij middels gebed 
open te stellen voor inspiratie. Ik hoop dat u allen 
een punt van herkenning zult vinden in dit lied 
en mogelijk tot een (innerlijke) beweging zult 
worden aangezet. 

Warme groet, 
Marja Kraakman

(Het lied vindt u op de achterpagina)

Dankbaar
Dankbaarheid was het thema in de dankviering van 6 juli. Dat ik aan het einde van de viering naar 
voren werd gevraagd als vrijwilliger van het jaar was een verrassing. Terugkijkend hierop kan ik zeggen 
dat ik besef een radertje van een goed draaiend geheel te zijn, er gebeurt heel veel in deze parochiege-
meenschap. Trots mogen we daarop zijn en ik ben dankbaar daar deel van te mogen uitmaken. 

Ria Nijman

Hoe ontstaat een lied, waar komt de inspiratie 
vandaan, en wat is er eerder: het woord of de 
muziek? 
Tijdens de zoektocht naar het nieuwe jaarthema 
werd het eerste zaadje geplant. We waren met 
een grote groep mensen bijeen, waarbij ieder 
zijn/haar  idee in de groep mocht inbrengen. 
Door met elkaar in gesprek te gaan werd 
uiteindelijk het nieuwe jaarthema geboren: “Durf 
te dromen”. 
 
“Wat komt er nu in je op, wat voel je erbij, waar 
brengt het je naartoe?” 
De volgende zinnen/woorden kwamen naar 
voren als: bouwen aan vrede; jij hoort erbij; 
milieu; zorg voor moeder Aarde; op vleugels van 
hoop; rechtvaardige wereld; oog hebben voor de 
ander; I have a dream.... enz. 

Toen ik thuiskwam heb ik eerst een moodboard 
gemaakt en al deze ingevingen opgeschreven 
rondom het thema ‘Durf te dromen’. 
“Hoe kan ik deze verschillende aspecten 
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IN MEMORIAM

Cor Hoogeboom
Overleden op 20 april 2025
Op de leeftijd van 92 jaar.

Cor Hoogeboom is geboren in Limmen als zoon 
van vader Jacob en moeder Maartje. Vader 
Jacob was Koster en woonde vlak naast de 
Corneliuskerk. Het Zienieklaas verhaal van 
Toon Hermans zou daar geschreven kunnen 
zijn. Maar samen met de broers Wim en Ko 
ontwikkelde Cor in die tijd een gezellige humor. 

Op de kermis ontmoette hij een stralende dame, 
Thea, en samen vertrokken ze naar Purmerend. 
Via een goede vriendin kwam er uiteindelijk een 
mooie baan als boekhouder bij de Firma Kuyper, 
en konden ze naar Alkmaar verhuizen.
Het ging goed in de groothandel van groente 
en fruit. Er kwam meer personeel en Cor was 
één van de eersten die tomaten en aardbeien 
in de computer had en daarmee rekeningen, 
grootboeken en balansen kon maken. 
Zingen was een grote passie van Cor en Thea. 

Ze hebben in álle katholieke kerkkoren van 
Alkmaar gezongen. Ondertussen had Cor nog 
een hobby gevonden: Strand. Het strand van 
Egmond Binnen is natuurlijk het mooist; maar 
omdat daar de zon niet altijd schijnt gingen Cor 
en Thea regelmatig op vakantie. Met de auto, 
de bus en het vliegtuig werden de stranden van 
Italië, Joegoslavië, Corsica, Griekenland, Spanje, 
Tunesië, Marokko, Gambia en Thailand bezocht.

Vier jaar geleden zijn Thea en Cor naar de 
“Cameren” gegaan. Diverse oude bekenden 
kwamen daar ook wonen, en Cor heeft met velen 
van hen een fijne, gezellige tijd gehad. Maar 
vooral ook door de warme en liefdevolle zorg van 
het personeel van de Cameren. 
Vorig jaar verloor hij Thea, de liefde van zijn 
leven. 
Begin dit jaar stroomde de energie ook uit zijn 
lijf. Hij bleef wel positief en vrolijk en wilde zo 
lang mogelijk door. Maar opeens ging toch zijn 
kaarsje uit.

Wij gaan Cor, zijn humor, positiviteit, spelletjes, 
warmte en zijn liefde voor iedereen, ontzettend 
missen.

Tiny Baltus-Veldt
Overleden op 28 april 2025
Op de leeftijd van 87 jaar

Mama is een dochter van Piet ‘de Paus’ Veldt en 
Henrika Schuit Ze was de eerste dochter, na drie 
zoons, in het gezin van totaal 12 kinderen. En ze 
was heel welkom, want ze was al snel de spil van 
het gezin en dat bleef ze ook.
Mama wilde wel leren maar daar was geen 
ruimte voor. Maar ze heeft zichzelf ontwikkeld 
en is altijd met haar tijd meegegaan. Engels 
leren, met de computer leren omgaan, bridgen 
en nog veel meer. Ze was reislustig, pa niet. Toch 
ging ze met haar vier jonge kinderen - zonder 
pa - met de trein naar Duitsland. Dat reislustige 
is gebleven: buiten de busreisjes met pa ging ze 
op hoge leeftijd nog naar Amerika, India, Italië, 
Israël en Ibiza. Ze was trots op haar reizen en liet 
haar vakantieboeken graag aan iedereen zien.
Werken kon ze als geen ander: voor de EBA 
maakte ze thuis indianentooien en ander 
speeltuig. Schooltjes schoonmaken deed ze tot 
haar knie het echt niet meer toeliet. Iemand 
helpen in de huishouding deed ze met liefde. Op 
hoge leeftijd reed ze nog tafeltje dekje. En voor 

bijna de hele familie heeft ze kamers behangen 
en gordijnen gemaakt. Ook voor de kerk heeft 
ze zich veel ingezet. Zingen in het koor was 
haar passie. Ze heeft er 60 jaar lang plezier aan 
beleefd. Ook de metershoge gordijnen zijn van 
haar hand. Kortom, stilzitten was niet aan haar 
besteed. 
Lovende woorden. Ze drukte ons nog zo op het 
hart dat we haar niet de hemel in mochten 
prijzen. Maar er zijn ook best strubbelingen 
geweest in het gezin. Mama was altijd degene die 
alles weer recht maakte, recht praatte of op een 
andere manier ervoor zorgde dat iedereen weer 
door één deur kon.

Met de hele familie was ze hecht, iedereen 
kwam over de vloer, iedereen was welkom. Ook 
wij, haar kinderen, waren altijd welkom en we 
kwamen dan ook graag. Zij maakte van haar 
huis ons thuis. We zullen haar enorm gaan 
missen. Iedereen zal haar missen.
En in liefde laten we haar los. 

De kinderen

(de uitgebreide versie van het In Memoriam vind 
je op de website corneliuskerk.nl)
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Jan Stuifbergen
Overleden op 15 mei 2025
Op de leeftijd van 88 jaar

Jan Stuif was een bekende en vooral geliefde 
man in Limmen – en een ware kapperslegende. 
Al vanaf zijn veertiende stond hij fulltime in de 
kapsalon samen met zijn vader te werken. Hij 
trouwde met Ank en ze namen de kapperszaak 
over. Hij knipte er lustig op los en deed dat tot 
zijn 79ste, het was zijn lust en zijn leven. 

In al die jaren werd er veel verbouwd. Er kwam 
een winkeltje bij dat onder Anks handen uitgroei-
de tot het klein warenhuis dat het nu nóg is. 

Het gezin groeide; er kwamen 4 zoons en een 
dochter, maar helaas voor Jan had geen van de 
kinderen interesse in het kappersvak.
Toen Ank al op vrij jonge leeftijd de diagnose 
Alzheimer kreeg, veranderde Jans leven ook 
drastisch. Hij werd een zorgzame en liefdevolle 
mantelzorger, naast het fulltime knippen. Híj 
kocht nu de verjaardagscadeautjes, schreef lieve 
kaartjes en ontdekte hoe hij moest koken.

Er werd altijd al veel gefietst door het stel, 
later op de tandem en daarna werd de duofiets 
noodzakelijk. Maar altijd lachend, zwaaiend en 
groetend door Limmen en verre omstreken. Ank 
overleed toen ze allebei 64 waren. Jan wilde, ook 
nu hij alleen was, blijven genieten van het leven. 
Hij ontdekte tijdens zijn fietstochtjes de lelies in 

de stalletjes langs de 
weg; machtig mooi 
vond hij die. Wekelijks 
haalde hij 10 bossen 
of meer en bond die 
met vier extra spinnen 
vast op zijn fiets. Hij 
stapte neuriënd op en 
begon vrolijk aan zijn 
rondje van uitdelen. 
Zo verdiende hij zijn 
bijnaam Bloemenrid-
der van Limmen. 

Zo’n 5 jaar later ontmoette hij Rina. Hoe mooi 
is dat om nog een tweede liefde tegen het lijf te 
lopen. En wat hebben ze nog veel ondernomen in 
de 19 jaren die ze samen deelden. 

Hoe jammer dat Jan zijn geliefde geboortehuis 
aan de Kerkweg, na 88 jaar, in januari van dit 
jaar moest inruilen voor een appartement in De 
Cameren. Maar hoe fijn en liefdevol is hij daar 
opgevangen. Wennen was nog wel een issue, 
daarom was het mooi om zijn definitieve af-
scheid toch nog vanaf de Kerkweg te kunnen re-
aliseren. Hij zal enorm gemist worden, maar wat 
had hij een mooi, waardevol, gezellig en vooral 
goed geleefd leven!

(de uitgebreide versie van het In Memoriam vind 
je op de website corneliuskerk.nl)

IN MEMORIAM
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Ons gebed wordt in de komende vieringen 
gevraagd voor onderstaande intenties

Zondag 21 september 10 uur:
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Joop Glorie, 
Adelva de Graaff, Helena Min, Rem Min en Jo 
Min-Limmen, Rem en Lies Pronk, opa en Oma 
Vleugel, Hennie en Lindy Vleugel en overleden 
fam. Vleugel en Putter, Gerard Winder, Afra 
Koot en overleden ouders, Cees Koot, Tiny Wulp-
Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Loes Keijzer en familie, Jan Kaandorp en Ria 
Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp, 
overleden fam. Kaandorp-Wulp, Henk Winder, 
Kees Admiraal en overleden families Admiraal-
Zomerdijk, Mariëtte Kaandorp, Piet Mooij en 
overleden ouders Verver Druyven.

Zaterdag 27 september 19.00 uur:
Annelies Bakkum-Smit

Zondag 28 september 10.00 uur: 
Will Pepping, Theo Swart, Gre Dekker-Oud, Frans 
Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, 
Marjon Schepers-van der Velden, Gre Liefting-
Zandbergen, Claudia Rijs-Salomon, Kees Louwe 
en Joke Louwe-Dirkson, Dina Hageman-Regtop, 
Arie Mooij en overleden familie, Arie Smit, 
overleden familie Kuijs-de Groot, Kees Admiraal 
en overleden families Admiraal-Zomerdijk, Gre 
Henselmans-Dekker overleden fam. Henselmans-
Dekker, Cor Hoogeboom en Thea Hoogeboom-
Marx.

Zaterdag 4 oktober 19.00: 
Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Lies Al.

Zondag 5 oktober 10.00 uur: 
Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Jan Glorie, Johan van der Steen, 
Annie van der Steen, Sjaak Seignette, Co van 
der Steen, Jan Dekker, Bart Dirkson en Janie 
Dirkson-van der Molen, Loes Keijzer en familie, 
Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-
Wester en overleden familie, Jaap Welboren en 
overleden fam.Welboren-Ligthart, Piet Winder 
Jzn., Cees Winter en Alie Winter-Lute, Herman 
van der Sande en Truus van der Sande- Sander, 
Kees Admiraal en overleden families Admiraal-
Zomerdijk, overleden ouders Nuyens-Kusch 
en overleden fam., Gre Henselmans-Dekker, 
overleden fam. Henselmans-Dekker, Joop en Tiny 
Baltus-Veldt.

Dinsdag 7 oktober 10.30 uur:
Cor Hoogeboom en Thea Hoogeboom-Marx

Zaterdag 11 oktober 19.00:
Ada Beentjes, Jan Rotteveel en Annie Rotteveel-v.
Stralen, Nico Droog, Cees Bakker en Nelly 
Bakker-Komen.

Zondag 12 oktober 10.00 uur:
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Will Pepping, Theo Swart, Marga Beentjes-
Zweerman, Lies Al, Theo Dirkson, Fam.Admiraal-
Commandeur, Hans Zwart en overleden familie, 
Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Jans 
Min, Pe Pepping en overleden fam., Co van der 
Steen, Gre Liefting-Zandbergen, Jaap van der 
Steen en Corrie van der Steen-Mosch, Joop en 
Riek Holla- Bakker, zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa, Loes Keijzer 
en familie, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, 
Angelique Levering-Kaandorp, overleden fam. 
Kaandorp-Wulp, Kees Admiraal en overleden 
families Admiraal-Zomerdijk.

Zaterdag 18 oktober 19.00:
Nel Valkering, Peter van Veen. 

Zondag 19 oktober 10.00 uur: 
Lies Al, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Joop 
Glorie, Adelva de Graaff, Helena Min, Marjon 
Schepers-van der Velden, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Afra Koot en overleden ouders, 
Cees Koot, Martha Koot-v.d.Meij, Frans Glorie 
en overl.fam. Glorie en Baltus, Arie Mooij en 
overleden familie, Tiny Wulp-Vergouw en Bank 
Wulp, Nico Wulp en Peter, Frans Scheepmaker 
en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Arie Smit, 
Kees Admiraal en overleden families Admiraal-
Zomerdijk, Cor Hoogeboom en Thea Hoogeboom-
Marx, Mariëette Kaandorp.

Zaterdag 25 oktober 19.00:
Peter van Veen.

Zondag 26 oktober 10.00 uur:
Gre Dekker-Oud, Frans Scheepmaker en Riet 
Scheepmaker-van Rooijen, Dick van der Velden, 
Co Jonker-Krom, Gre Liefting-Zandbergen, 
Claudia Rijs-Salomon, Kees Louwe en Joke 
Louwe-Dirkson, Dina Hageman-Regtop, 
overleden familie Kuijs-de Groot, Kees Admiraal 
en overleden families  Admiraal-Zomerdijk, 
Johan van der Steen, Gre Henselmans-Dekker, 
overleden fam. Henselmans-Dekker.

MISINTENTIES



De Rond de Limmertoren is het parochieblad 
van de Corneliuskerk in Limmen. Het blad 
wordt samengesteld en verspreid in een oplage 
van circa 3250 stuks en wordt geheel verzorgd 
door vrijwilligers uit Limmen. 

Redactie 
Ria Nijman en Mieke Brockhoff 

Vormgeving en drukwerk
Studio Welgraven in Limmen

Verspreiding 
Als je vragen hebt over de verspreiding of ons 
blad niet meer wilt ontvangen, neem dan contact 
op met de heer Koppes, 06 426 654 06,
koppesjoop@gmail.com 

Kopij 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kun je per 
e-mail aanleveren vóór onderstaande data: 

Nr. 2	 – 30-09-2025	– Allerzielen en Advent
Nr. 3	 – 18-11-2025	– Kerstmis 
Nr. 4	– 20-01-2026	– 40-dagentijd en Pasen
Nr. 5	 – 14-04-2026	– Hemelvaart en Pinksteren 

De kopij graag versturen naar:
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 

Administratie 
administratie@corneliuskerk-limmen.nl 
06-15204954 

Pastor Eugene Brùssee 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
06-39142565 

Parochieraad 
Gerardine Vahl- Res (vz)
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 

Misintenties 
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl 

Kerkhofzaken 
Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl 

Caritas 
Matthé Mooij 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl 

Limmertoren Redactie
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester 
Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
NL46 RABO 0336400756 

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl 

Parochiecentrum
Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen

Het parochiecentrum is elke vrijdag 
geopend tussen 14.00 - 16.00 uur en is
telefonisch bereikbaar op 06-15204954.

COLOFON CONTACT
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Durf te dromen 
Jaarthema 2025-2026
Tekst/ muziek Marja Kraakman

Zeg, wat heb jij meegemaakt.
Tijden van pijn hebben jou geraakt.
Ik zie in je ogen zoveel verdriet,
wat een ander niet ziet.
Maar jij hoort erbij!
Deel je gedachten,
dan kun je dromen verwachten.
Pak mijn hand, durf het aan,
Ik zal dichtbij je staan…..
Durf te dromen!

Hoor hoe de natuur verstomt.
Tranen, verzuurd, vallen op de grond.
Leef in harmonie met moeder Aarde,
zij is van waarde.
Geef haar weer kracht,
om ons te geven:
Adem en liefde en leven.
Sterk onze banden,
versta haar verlangen, ja…
Durf te dromen!

Zie wat om ons heen gebeurt.
Daden van haat heeft de mens verscheurd.
Vrede vraagt om verbinding, 
zie elkaar staan, hoor elkaar aan.
Op vleugels van hoop,
geeft God ons vertrouwen,
Om op elkaar te gaan bouwen.
Voor vrede, rechtvaardigheid,
Hoop en saamhorigheid…..
Durf te dromen!

Durf te dromen,
durf te geven,
durf te vragen,
durf te leven!


