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Wat fijn: op het eerste nummer in de nieuwe opmaak hebben we veel positieve reacties 
gekregen! Mensen vonden het blad duidelijker en prettiger om te lezen – daar doen we het 
voor.

In dit nummer deelt diaken Steve Purperhart een pastoraal woord over Allerzielen en de 
Advent. Op de achterkant vind je een mooi gedicht dat bij Allerzielen past. En in aanloop naar 
kerst kun je meedoen aan de Agapémaaltijd en de Adventsactie – van harte aanbevolen!

Op vrijdag 7 november om 19.30 uur is het weer tijd voor de Kerk- en Jeugdveiling in ‘Heeren 
van Limmen’. Daar is ook een nieuwe rubriek uit voortgekomen: een jeugdvereniging die een 
deel van de opbrengst ontvangt, vertelt zelf wat ze doet en hoe ze de bijdrage van de veiling 
besteedt.

De Caritas staat stil bij het diaconaal weekend op 15 en 16 november. Verder delen 
werkgroepen wat er bij hen speelt, en natuurlijk zijn er de vertrouwde rubrieken.

Kortom: genoeg om te lezen, te ontdekken en aan deel te nemen in dit nieuwe parochieblad.

Voor actuele berichten en de volledige agenda kun je altijd terecht op 
www.corneliuskerk.nl
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NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Kerk- en Jeugdveiling
Op vrijdag 7 november bent u van harte welkom 
bij Heeren van Limmen. Vanaf 19.30 uur brengen 
de veilingmeesters de aangeboden kavels onder 
de hamer. We hopen op een gezellige avond met 
veel belangstelling en mooie biedingen, zodat we 
samen ook dit jaar weer de jeugd van Limmen 
kunnen ondersteunen. De catalogus met alle 
kavels wordt binnenkort bij u thuisbezorgd.

Allerzielen
Zondag 2 november om 19.00 uur vindt de Aller-
zielenviering plaats. Juist op deze dag beseffen 
we nog meer dan anders dat het leven eindig is. 
We staan stil bij het verdriet en gemis van onze 
dierbaren. In deze viering maken we als het ware 
een kring om elkaars verdriet en zoeken we een 
weg naar hoop en licht. Na de viering is er gele-
genheid om naar het met kaarsen en vuurkorven 
verlichte kerkhof te gaan om uw eigen dierbaren 
te bezoeken. Zij die een dierbare in het afgelopen 
jaar hebben verloren krijgen een persoonlijke 
uitnodiging.

Feest van Sint Caecilia
Op 22 november vieren we de gedenkdag van de 
Heilige Sint Caecilia, patrones van musici, zan-
gers, dirigenten en componisten. Deze bijzondere 
dag wordt op zondag 23 november luister bijge-
zet met medewerking van het Corneliuskoor.
Tijdens deze viering zetten we ook twee jubila-
rissen in het zonnetje: Johan Ollling, die al 25 
jaar lid is, en Nella Mooij, die zelfs 40 jaar deel 
uitmaakt van het koor. Wij feliciteren hen van 
harte met dit mooie jubileum. Wij nodigen u uit 
om samen met ons deze feestelijke viering mee te 
beleven.

Kerkbalans
Ik wil u alvast attent maken op de komende Kerk-
balans. Dit jaar met het thema “Geef vandaag 
voor de kerk van morgen”. Deze vindt plaats in 
de periode van 10 tot 24 januari 2026. Als u zich 
geroepen voelt om, tijdens uw dagelijkse wande-
ling, een aantal enveloppen te willen bezorgen, 
meld u zich dan aan bij bestuur@cornelius-
kerk-limmen.nl
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Namens de parochieraad en pastor Eugène 
Brussee een hartelijke groet,
Gerardine Vahl-Res

In onze parochie blijven mensen zich inzetten met hart en ziel, ieder op zijn of haar eigen 
manier. Soms nemen we afscheid van een vertrouwd gezicht, en gelukkig mogen we ook 
weer nieuwe krachten verwelkomen. Graag delen wij daarom een verandering binnen 
de parochieraad met u.
Zoals in een eerdere editie heb ik u gemeld dat wij deze zomer afscheid hebben genomen 
van Nico Kaandorp en wij op zoek waren naar een opvolger voor Nico. Deze hebben wij 
gevonden in Jaap-Jan Min. Jaap-Jan heeft evenals Nico een achtergrond in en kennis 
van bouw- en grondzaken. Hij heeft drie keer meegedraaid tijdens vergaderingen en 
heeft te kennen gegeven zich in te willen zetten voor onze parochieraad. Naast zitting in 
de parochieraad zal Jaap-Jan ook meedraaien in de commissie Vastgoed. 
Met zijn kennis en enthousiasme zien wij uit naar een mooie samenwerking. 
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Allerzielen en Advent

Tussen herinnering 
en verwachting
Allerzielen brengt ons dicht bij de namen 
en gezichten van wie ons zijn voorgegaan. 
Herinneringen worden tastbaar, alsof de 
tijd even wordt stilgezet. We horen hun stem 
in gedachten, voelen misschien zelfs nog de 
warmte van een hand. Soms is er ook pijn: van 
wat niet verzoend is, ongezegd blijft, of spijt 
die blijft knagen. Toch hopen we dat met het 
verstrijken van de tijd, oude wonden helen en het 
onverzoende dragelijk wordt.
Gisteren nog leken zij bij ons te zijn, met een 
glimlach, een woord, een gebaar. Hun laatste 
woorden dragen we mee in ons hart. Toch is er 
een leegte ongevuld, het zwarte gat van gemis, 
waarin het lichaam is gezakt, en wij blijven 
achter met slechts hun gebeente of een beetje as 
en verloren vragen.

Dát maakt Allerzielen meer dan een moment 
van herinnering. Het opent de blik naar voren, 
naar wat komt, naar wat beloofd is. Het 
herinnert ons eraan dat we met onze geliefden 
verbonden blijven in God. Ons geloof zegt: dit is 
niet het einde. Het diepste van wie we zijn, ons 
ik, onze ziel, is geroepen naar een andere plek. 
In menselijke woorden kunnen we dit nauwelijks 
uitdrukken. We stamelen dat er licht is, dat er 
vrede en verzoening is, dat er een voltooiing 
is die ons verstand te boven gaat. Een groot 
mysterie. De traditie noemt het: geborgen zijn in 
het ontoegankelijke Licht van God.

En juist dit geloof verbindt Allerzielen met 
Advent. Want terwijl wij onze doden gedenken, 
richten wij ons ook op de toekomst. Advent is de 
tijd van uitzien en verwachten, van de belofte 
dat God zelf zal komen, dat het licht sterker is 
dan de duisternis. Het geloof in Christus leert ons 
dat de dood niet het laatste woord heeft. Dezelfde 
Heer die komt om de wereld te vernieuwen, is 
ook degene die onze gestorvenen draagt en ons 
troost schenkt in het gemis.

Daarom kunnen we met hoop naar de toekomst 
kijken. Het licht van Advent laat ons zien dat 
rouw en hoop geen tegenstellingen zijn, maar 
elkaars metgezellen. Verdriet mag er zijn, het 

gemis mag bestaan, maar tegelijk mag er de 
zekerheid zijn dat we niet alleen achterblijven. 
Onze dierbaren leven voort in God, en zo blijven 
wij met elkaar verbonden: zij in Hem, Hij in ons, 
en wij in elkaar.

Wanneer wij in deze dagen kaarsen aansteken, 
doen we dat niet enkel om de duisternis te 
verdrijven. We doen het ook als teken van 
verbondenheid, als symbool dat liefde sterker is 
dan de dood. Elke vlam zegt ons: er is licht dat 
niet dooft, er is aanwezigheid die blijft. Zoals de 
adventskaarsen ons stap voor stap dichter bij 
Kerstmis brengen, zo brengen ze ons ook dichter 
bij de belofte dat Gods toekomst groter is dan 
onze angst en sterker dan ons verdriet.

Zo mogen Allerzielen en Advent samenkomen: 
het gedenken van wie ons zijn voorgegaan en 
het verwachten van Hem dat ons tegemoetkomt. 
In dat tussengebied – tussen herinnering en 
verwachting, tussen gemis en verlangen – 
vinden wij Christus zelf. Hij is het Licht in onze 
nacht, de belofte van een nieuwe dageraad. En 
zo vertrouwen wij dat wie gestorven is, geborgen 
blijft in zijn liefde, terwijl wij met hen samen 
uitzien naar de dag waarop God alles nieuw zal 
maken.
En wie weet, als wij het stil maken in onszelf, 
kunnen wij de stem horen van onze dierbare. 
Niet als een echo uit het verleden, maar als een 
fluistering die ons draagt en troost.
Fluistering in de stilte. 

“�Troost je met dit feit: 
dat Hij bij je is, 
ik in Hem, Hij in mij, 
wij dicht bij jou, 
jij dicht bij mij.”

Steve Purperhart, 
diaken

Pastoraal woord



EVEN VOORSTELLEN...
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Sinds mijn 14e levensjaar maak ik deel van de 
Neocatechumenale Weg. Bij de WJD in Toronto 
in 2002 voelde ik dat God mij riep om alles - mijn 
familie, mijn land, mijn plannen - achter te laten 
en mijn hele leven in zijn handen te leggen. Na 
een jaar van onderscheiding over mijn roeping, 
heb ik mijn beschikbaarheid gegeven om overal 
in de wereld te gaan en per loting ben ik in 2003 
naar Nederland gestuurd. Ik was toen bijna 21 
jaar. 

Ik heb mijn priesteropleiding gedaan aan 
het internationaal diocesaan missionair 
grootseminarie Redemptoris Mater in Nieuwe 
Niedorp. Ik heb daar de Nederlandse taal 
geleerd, filosofie en theologie aan de Tiltenberg. 
Tussen mijn studiejaren ben ik op missiestage 
geweest, een jaar in Israël, een jaar in Duitsland 
en twee jaren met een priester en een missiegezin 
in Zuid Afrika. Deze ervaringen waren een ware 
verrijking voor mijn leven. Uiteindelijk ben ik 
door mgr. Punt in de Sint Bavo op 16 november 
2013 tot diaken en op 14 juni 2014 tot priester 
gewijd. 

Mijn eerste parochie was Heemskerk. Na drie 
jaar ben ik tot kapelaan benoemd voor de 
regio Hoorn. In die tijd heeft de bisschop mij 
ook gevraagd om op afstand kerkelijk recht 
te studeren aan een instituut voor kerkelijk 
recht te Lugano. Twee jaar later werd ik naar 
Groningen gestuurd waar ik zorg droeg voor vijf 
missiegezinnen. Voor de helft van de tijd bleef ik 
studeren. In 2021 heb ik mijn licentiaat behaald 
in kerkelijk recht aan de faculteit Pius X te 
Venetië. Ik werd tot kapelaan benoemd in Edam, 
Monnickendam en Ilpendam. 

Ik gaf les aan de seminaristen in Heiloo en 
werkte aan de kerkelijke rechtbank van ons 
bisdom. Vier jaar later ben ik door mgr. Hendriks 
gevraagd om weer opnieuw te beginnen. Het is 
niet makkelijk, maar ik ben er zeker van dat God 
weet wat Hij doet. 

Wij zijn in het Jubeljaar 
van de Hoop 2025. Ik ben 
zojuist teruggekomen van een 
pelgrimstocht naar Rome met 300 
jongeren uit Malta. Per 1 september vervolg 
ik mijn levensreis met jullie in de regio Alkmaar, 
Heiloo, Limmen, Akersloot en Egmond aan den 
Hoef. Ik woon in de pastorie van Oudorp met 
kapelaan Antonio Tocco. Ik hoop met jullie kennis 
te maken in de komende weken en om samen de 
liefde van God dieper te ontdekken en verder te 
verspreiden in ons leven. 

Ik wens jullie allen: Gods zegen!

Sinds 21 september hangt er in de kerk een 
‘hemelse’ ster met een wolk en daarin de tekst 
‘Durf te Dromen’. Datzelfde weekend is er ook 
een themadoek voor de Corneliuskerk ge-
plaatst met dezelfde tekst. Niet alleen in het 
kerkgebouw staan we komend werkjaar stil bij 
dit jaarthema maar ook daarbuiten.
Vooral bedoeld voor diegenen bij wie dromen 
en vertrouwen geen ruimte meer krijgen door 
oorlog, geweld, nepnieuws, miscommunicatie 
en polarisatie. Daarom hangt het themadoek 
‘Durf te Dromen’ duidelijk zichtbaar vóór de 
Corneliuskerk en geeft voorbijgangers hopelijk 
een stukje bemoediging.

Kapelaan Mario Agius
Ik heet Mario Agius. Binnenkort word ik 43 jaar. Ik kom 
uit Malta. Ik ben de oudste van vijf kinderen. Ik kom ook uit 
een grote familie: mijn vader was de vijfde van elf kinderen 
en mijn moeder de elfde van twaalf. Voordat ik de weg naar 
het priesterschap begon, ben ik afgestudeerd in economie aan de 
universiteit van Malta.



VIERINGEN
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Za 1 nov. 19.00 uur Meditatieve viering 
in het kader van 
Allerheiligen

Johan Olling Liturgisch koor

Zo 2 nov. 10.00 uur W&C viering Ber Leurink

Zo 2 nov. 19.30 uur Allerzielenviering Eugène Brussee
Avondwake groep

Corneliuskoor

Za 8 nov. 19.00 uur Meditatieve 
themaviering
Durf te dromen

Kiki Kint
Johan Olling

Liturgisch koor

Zo 9 nov. 10.00 uur Eucharistieviering Igno Osterhaus
Steve Purperhart

Vocaal kwartet

Za 15 nov. 19.00 uur Meditatieve viering Johan Olling Samenzang

Zo 16 nov. 10.00 uur Eucharistieviering Rob Hoogenboom Heren zanggroep

Za 22 nov. 19.00 uur Meditatieve viering Eugène Brussee Samenzang

Zo 23 nov. 10.00 uur W&C viering
Caeciliafeest

Eugène Brussee Corneliuskoor

Za 29 nov. 10.30 uur Kinderkerk - 
Sinterklaas

Za 29 nov. 19.00 uur Gezinsviering - 
Sinterklaas
Actie Schoenendoos

Eugène Brussee CoKo junior

Zo 30 nov. 10.00 uur Regioviering in 
Corneliuskerk Limmen

Pastoresteam Regiokoor

Za 6 dec. 19.00 uur Meditatieve viering Kiki Kint Samenzang

Zo 7 dec. 10.00 uur W&C viering Kiki Kint Klein koor

Za 13 dec. 19.00 uur Meditatieve viering Johan Olling Samenzang

Zo 14 dec. 10.00 uur W&C viering Eugène Brussee Dameskoor

Za 20 dec. 19.00 uur Meditatieve viering Johan Olling Samenzang

Zo 21 dec. 10.00 uur Eucharistieviering Pr. Mario Agius Liturgisch koor

Je kunt onze vieringen ook volgen via de livestream of terugkijken. 
Je vind alle informatie op www.corneliuskerk.nl onder ‘Vieringen’.

Rooster gastvrouwen 
  2	 november 10.00 uur	 Gre Snel en Ria Valkering 
  2	 november 19.30 uur	 Tineke Schijf en Margo Natte 
  8	 november	 Emmy Dirkson en Ans Winder 
  9	 november	 Gitta van Diepen en Gerie Koot 
16	 november 	 Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal 
23	 november	 Bernadette Glorie en Tonia van der Steen 
30	 november	 Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
  7	 december	 Gre Snel en Ria Valkering 
14	 december	 Tineke Schijf en Margo Natte 
21	 december	 Emmy Dirkson en Ans Winder 
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VIERINGEN

De meditatieve vieringen in 
november en december
Ook in november en december zijn er 
meditatieve vieringen. Op 1 november staan we 
stil bij Allerheiligen.

Verder in de maand november zijn er op de 
zaterdagen 15 en 22 november meditatieve 
vieringen. In december op de zaterdagen 6, 13 en 
20 december.

De vieringen beginnen steeds om 19.00 uur. Om 
in de sfeer te komen is het prettig om zeker 10 
minuten van tevoren aanwezig te zijn om rust 
te vinden, mee te zingen met de meerstemmige 
Taizé-acclamaties en een waxinelichtje aan te 
steken bij de opstandingsicoon

8 november meditatieve themaviering
Op zaterdag 8 november verzorgt de werkgroep 
Liturgisch koor een themaviering over het 
jaarthema ‘Durf te dromen’. Het Liturgisch koor 
o.l.v. Marja Kraakman geeft tijdens de viering 
inhoud aan het thema d.m.v. teksten, bezinning 

en zang. Daar 
nodigen we 
iedereen voor 
uit, iedereen is 
welkom. Na de viering 
is er gelegenheid voor 
ontmoeting en nog even 
napraten met koffie of thee. 

20 december meditatieve boeteviering
Extra aandacht vragen we ook voor de 
meditatieve boeteviering op zaterdag 20 
december ter voorbereiding op Kerstmis. 
Het woord ‘boeten’ komt uit de wereld van de 
visserij. Na het vissen worden de netten geboet. 
Met andere woorden ze worden weer hersteld, 
geheeld. Een mooi beeld als het gaat om de 
voorbereiding op het geboortefeest. Stil te 
worden en samen te komen en ons te verzoenen 
met onszelf, de ander en met God. 

Werkgroep meditatieve vieringen

Dinsdagochtendvieringen in ‘De Cameren” 
Elke dinsdagochtend om 10.30 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal van woonzorgcentrum ‘De 
Cameren’ met aansluitend koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. We gebruiken tijdens deze vieringen 
de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor. De vieringen zijn voor iedereen 
toegankelijk. 
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KINDERPAGINA
We zijn gestart!
De repetities van ons kinderkoor CoKo Junior 
zijn weer in volle gang en we zijn begonnen met 
de voorbereidingen van de eerste gezinsviering. 
We kijken er weer enorm naar uit.
 
Houdt uw kind ook van zingen en dansen? Dan 
zijn ze van harte welkom om mee te doen met 
het koor, deelname is gratis. Het is speciaal voor 
kinderen op de basisschool groep 4 tot groep 8. 
We hebben het over muziek, we zingen, dansen, 
spelen op instrumenten, vieren verjaardagen en 
spelen muzikale spellen (ook digitaal). Kortom we 
zijn muzikaal, gezellig samen.

Iedere donderdagmiddag komen we samen voor 
een repetitie. We hebben een inloop vanaf 14.30 
uur. Dan beginnen we met iets lekkers en wat te 
drinken, we komen even bij van de schooldag. 
Om 14.45 uur start de repetitie en deze duurt tot 
15.30 uur. Vindt uw kind het leuk om daar meer 
van te weten of een keertje met ons mee te doen? 

Stuur dan een mailtje naar: 
kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl
of loop eens bij ons binnen. 

Kinderboekenweekmusical
Ook dit jaar hebben we weer een hele mooie 
Kinderboekenweekmusical neergezet. Deze keer 
niet met de bovenbouw, zoals voorgaande jaren, 
maar met de kinderen uit groep 4 van de Kerkuil. 
Wat fantastisch om te zien hoe deze jonge 
kinderen zang, dans en toneel oppakken en hier 
hun eigen draai aan geven.

Het thema van de Boekenweek dit jaar was 
‘Vol Avontuur’ en dat was het zeker! Want de 
kinderen in het toneelstuk gingen op avontuur in 
het bos waar ze een magische sleutel vonden… 
Een sleutel die zorgde voor behoorlijk wat 
spanning en sensatie en waarbij samenwerken 
uiteindelijk tot een weg naar buiten kon leiden.

De volgende data kunnen alvast in de agenda
Woensdag 24 december 2025	 19.00 - 20.00 uur	 Kerstviering 
Zondag 25 januari 2026	 19.00 - 20.00 uur	 Gezamenlijke viering (met het Liturgisch koor)
Zaterdag 7 februari 2026 	 14.00 - 16.00 uur	 Carnavalsmaskers maken voor het hele gezin
Zaterdag 14 februari 2026	 19.00 - 20.00 uur	 Carnaval
Zaterdag 21 maart 2026 	 14.00 - 16.00 uur	 Palmpasen stokken versieren
Zaterdag 28 maart 2026	 19.00 - 20.00 uur	 Palmpasen en Pasen		
Zaterdag 6 juni 2026	 13.00 - 17.00 uur	 Het grote Kinderkerk Zomerfeest!

Op de planning
Het Sinterklaasfeest is op zaterdag 29 november (dit is verplaatst van de 22e en 

wordt dus de 29e). ’s Morgens vieren we het feest van 10.30 uur tot 11.30 uur 
voor de jonge kinderen met hun families.

In de avond vieren we het met de gezinnen 
met ‘oudere’ kinderen (6+), van 19.00 

uur tot 20.00 uur met muzikale 
begeleiding van het kinderkoor 

Coko Junior. Tijdens deze viering 
kunnen de schoenendozen voor 

de Schoenendoosactie worden 
ingeleverd.
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Samen op weg naar de 
Eerste Communie
In januari starten we in Limmen weer met het 
traject naar de Eerste Communie. Dit traject 
is niet alleen voor kinderen uit Limmen, maar 
staat open voor de hele regio: Castricum, 
Uitgeest, Akersloot, Egmond, Heiloo en Alkmaar. 
Ouders en kinderen kunnen zich nog aanmelden 
door contact op te nemen met pastor Eugène 
Brussee.

Tijdens acht interactieve bijeenkomsten werken 
ouder en kind samen toe naar deze bijzondere 
mijlpaal. Met een werkboek voor thuis verdiepen 
we ons in thema’s als de doop, de Bijbel, bidden, 
de Goede Week en Pasen, en natuurlijk de 
betekenis van de communie. Zo ontstaat er een 
mooie kans om het geloof samen te beleven en te 
verdiepen.
We starten elk jaar met een speurtocht door de 
kerk, zodat kinderen spelenderwijs alles leren 
kennen. Daarna openen we de bijeenkomsten 
met pastor Eugène, blikken we terug op de vorige 
keer en verdiepen we ons in het thema van de 
dag met gesprekken, Bijbelteksten en liederen. 
We sluiten altijd samen af met het Onze Vader. 
Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Ons doel is om inhoud te bieden die aansluit bij 
de belevingswereld van de kinderen, met ruimte 
voor vragen en gezamenlijke ervaringen. Zo 
maken we van de stap naar de Eerste Communie 
een inspirerende en verbindende ervaring voor 
gezinnen uit de hele regio.

Aanmelden of meer informatie:
Tel. 06-39142565
www.corneliuskerk.nl

Vormsel 2026
Maakt het verschil of je gelooft of niet. Sta je 
daardoor anders in het leven? 
Maak je andere keuzes? Wie is God voor jou? Wat 
doet Hij met je? 

Over deze en andere vragen gaan we in gesprek 
met hen die zich willen voorbereiden op hun 
Vormsel. Dat kan vanaf groep 8, ongeveer 11-
12 jaar. De viering voor de Corneliusparochie 
en de parochie Bron van Levend Water zal 
plaatsvinden op zondag 31 mei 2026 in Limmen. 

Graag horen we vóór het einde van dit 
jaar 2025 wie er mee wil doen. Na de 

voorbereidingsbijeenkomsten is ieder vrij om te 
kiezen of hij/zij zich wel of niet laat ‘vormen’.

Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding
Pastor-diaken Eugène Brussee

Schrijf je in!
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In ons vorige schrijven beloofde ik verslag te 
doen van onze bijeenkomst met vijf andere 
werkgroepen Caritas uit Akersloot, Heiloo en de 
Egmonden waarin de Buchorganisatie Mee en 
de Wering een uiteenzetting zou geven over hun 
activiteiten. Helaas is dat niet doorgegaan; wij 
hopen dat in de toekomst zo’n presentatie wel 
door kan gaan. Wel hebben wij de werkgroepen 
folders mee kunnen geven om daarmee onze 
doelgroep beter van dienst te kunnen zijn.                                                                                                                                            
           
Eenzaamheid
27 September heeft de werkgroep Caritas 
meegewerkt aan de kerkdienst met als thema 
‘Eenzaamheid’. In het kader van de week tegen 
de eenzaamheid werd in een mooie viering 
aandacht geschonken aan dit thema.

Diaconaal weekend 
15 en 16 november 2025
Werelddag van de armen zondag 16 november 
2025. De werelddag van de armen valt samen 
met het diaconale weekend, waarin wij de 
inwoners van Limmen oproepen zich solidair 
te tonen met hun medemensen, die om wat 
voor reden dan ook het niet zo breed hebben. 
Natuurlijk hebben wij ook oog voor de noden 
van mensen buiten Limmen; wij steunen een 
aantal organisaties met een kleine donatie. 

Maar speerpunt van onze activiteiten zijn de 
acties met Pasen en met de Kerstdagen. Met 
Pasen een bon van de supermarkt, met Kerst een 
mooi kerstpakket en een envelop met inhoud. 
De pakketten worden mede samengesteld uit 
pakketten die door u en andere dorpsgenoten 
in de Mariakapel worden neergezet. Ik hoop dat 
wij ook dit jaar weer mooie pakketten kunnen 
samenstellen. 
De enveloppen moeten natuurlijk ook van een 
inhoud worden voorzien en ik hoop dat wij in dat 
opzicht op u mogen rekenen. Ik wil de collecte 
van dat weekend graag bij u aanbevelen. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de 
Kerstactie. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook 
overmaken op de rekening van de Caritas of in 
een envelopje in de brievenbus van de pastorie 
doen met vermelding van Werkgroep Caritas. 

Tip: Bonusproducten uit de supermarkt zijn een 
leuke manier om de voedselbank te spekken!

Namens uw mededorpsgenoten: Bedankt!

Pastorie H. Corneliuskerk Limmen
t.a.v. werkgroep Caritas
Dusseldorperweg 74
1906 AL Limmen
E-mail: caritas@corneliuskerk-limmen.nl 
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. H. 
Corneliuskerk inz. PCI

	 Caritas
	 Werkgroep Caritas 
	 Corneliuskerk Limmen

Kledingbank voor Noord-Holland Noord nu in Beverwijk
De Kledingbank in Egmond aan de Hoef is eind vorig jaar definitief gesloten.
Voor inwoners van Noord-Holland Noord die in financiële nood verkeren
(zoals mensen met een bijstands-, Wajong- of WIA-uitkering, 65-plussers 
met alleen AOW of mensen in de schuldhulpverlening) is er nu hulp 
beschikbaar via de Kledingbank IJmond in Beverwijk.

Bezoekadres: Ambachtstraat 11, 1948 PB Beverwijk
Postadres: Postbus 285, 1940 AG Beverwijk
E-mail: info@kledingbankijmond.nl
Telefoon: 06-40512420
Website: www.kledingbankijmond.nl
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Koester een kind, bouw mee 
aan morgen
Overal ter wereld groeien kinderen op die niet 
de kansen krijgen waar ze recht op hebben. 
Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. 
Omdat ze anders zijn. Omdat hun familie in 
de marge leeft en omdat iedere dag een strijd 
is om te overleven. De 60e Adventsactie-
campagne staat stil bij deze kinderen. 

Wereldwijd kunnen talloze kinderen niet 
volwaardig meedoen in hun samenleving. 
Sommigen hebben een lichamelijke of geestelijke 
beperking, anderen trekken rond met hun 
families zonder vaste verblijfplaats of leven in 
extreme armoede. Allemaal kinderen die op 
een of andere manier buiten de boot vallen en 
die nauwelijks de kans hebben daar op eigen 
kracht aan te ontsnappen. En zo blijven ze vaak 
onzichtbaar – zonder onderwijs, zonder speciale 
zorg, zonder schoon water en gezond voedsel, 
zonder hoopvolle toekomst.

Adventsactie vindt dat ieder kind een 
volwaardige plek in zijn of haar gemeenschap 
verdient. Ieder kind doet ertoe en heeft het recht 
om mee te doen, om te leren, te groeien en bij te 
dragen. Daarom zet de jaarlijkse Kerstactie van 
de Nederlandse katholieke gemeenschap zich in 
voor kinderen die nu nog worden buitengesloten. 
Met lokale partners zorgt Adventsactie ervoor 
dat deze kinderen wél naar school kunnen, 
dat zij wél medische zorg krijgen en dat ze wél 
kunnen meedoen in hun gemeenschap.

Wat doet de Adventsactie? 

Water en groente in Nicaragua 
Gebrek aan water is een van 

de belangrijkste oorzaken 
van honger en ziekte 

op het platteland 
van Chinandega, 

Nicaragua. 
De aanleg 

van een 
waterput 

en moestuinen bij basisscholen helpt de 
gezondheid van kinderen - en hun families! - 
verbeteren. En dat komt hun schoolprestaties 
natuurlijk ten goede! Adventsactie steunt de 
aanleg van de waterput en moestuinen; partner 
ADENOCH zorgt voor de uitvoering ter plaatse.

Onderwijs en begeleiding in Kameroen
In het straatarme noorden van Kameroen zijn 
nauwelijks voorzieningen voor kinderen met 
een beperking. Ze worden bovendien vaak actief 
buitengesloten en blijven noodgedwongen 
thuis. Stichting Bethlehem zorgt onder meer 
voor toegang tot onderwijs, voor medicatie, 
behandelingen en operaties en waar nodig voor 
een prothese of rolstoel. Zo kunnen de kinderen 
volwaardig meedoen!

Scholing voor nomadenkinderen in India
In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten 
zijn analfabeet en hebben geen vast werk. Hun 
kinderen gaan nauwelijks naar school. Een van 
de belangrijkste programma’s van onze partner 
Tent is overbruggingsonderwijs in speciale 
scholingscentra; het bereidt de kinderen voor op 
regulier onderwijs.

Je kunt bijdragen aan de Adventsactie tijdens 
de collecte in het derde weekend van de advent 
op 13 en 14 december. Ook kunt je je gave 
overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag. Informatie vind je op 
www.vastenactie.nl.

Eerlijk&Werelds te gast 

Op zaterdag 15 en zondag 16 november bieden 
de vrijwilligers van ‘Eerlijk & Werelds’ na de 
vieringen wereldwinkelartikelen te koop aan. 
Een mooie gelegenheid om in deze tijd van 
geven en ontvangen concreet een daad te 
stellen als het gaat om armoede en oneerlijke 
verdeling in onze wereld. 
Door artikelen bij ‘Eerlijk en Werelds’ te 
kopen, steun je heel direct de 
mensen die het nodig hebben 
en blijft er niets aan de 
strijkstok hangen. Van harte 
aanbevolen!
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VERDIEPING

Preek van de Leek 
De ‘Preek van de Leek’ op 30 november a.s. wordt verzorgd door Rob van der Wal, klimaatburgemeester 
van Heiloo.
Sinds september 2021 mag Rob van der Wal zich klimaatburgemeester van Heiloo noemen. De 
klimaatburgemeester inspireert om stappen vooruit te zetten op het vlak van duurzaamheid en verbindt 
mensen, bedrijven en overheid met elkaar in deze zoektocht. 

Duurzaamheid is Robs missie. Daar heeft hij alles voor over. Zo veel, dat voor hem als ondernemer niet 
winstmaximalisatie maar de bewaring van Gods schepping het hoogste doel is. Zijn enthousiasme werkt 
aanstekelijk. Een inspirerend uur is gegarandeerd. 

Wanneer:	 zondag 30 november om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) 
Waar: 	 	 Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo 
Bijdrage: 	 er is een collecte bij de uitgang

Parochiereis naar 
Andalusië: ‘Drie 
wereldgodsdiensten’
Op donderdagavond 13 november om 
19.30 uur houden we de eerste inhoudelijke 
avond over de plaatsen en plekken die 
we bezoeken tijdens de parochiereis 
die plaatsvindt van 8 april t/m 16 april 
2026. De avond is bestemd voor de 43 
reisgenoten in de ontmoetingsruimte 
achter in de Corneliuskerk. 

Naast de ‘Gouden Driehoek’ Granada, 
Cordoba en Sevilla, staan we ook stil bij de 
drie wereldgodsdiensten. Joden, moslims 
en christenen hebben in Andalusië vijf 
eeuwen lang vreedzaam samengeleefd. 
Wat verbindt de drie wereldgodsdiensten 
en waar liggen de verschillen? 

De reis is vol maar als je op de hoogte wilt 
blijven van toekomstige parochiereizen, 
stuur dan een mailtje naar aanmelden.
activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Johan Olling en pastor Ruud Visser
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VERDIEPING
Rond de waterput
Hieronder enkele activiteiten die in 
oktober en november op stapel staan. Het 
volledige programma staat in het rood-
witte programmaboekje dat verkrijgbaar 
is in de kerken. Alle informatie staat ook 
op www.ronddewaterput.nl. Aanmelden is 
over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via 
ronddewaterputnl@gmail.com of telefonisch: 
072 5330906.

l	� Wilt u een Bijbeltekst op een geheel andere 
- maar zeer intensieve manier ervaren? 
Dat kan tijdens Bibliodans, op zaterdag 
1 november van 14.30-16.30 uur in de Ter 
Coulsterkerk. Aanmelden tot 20 oktober bij 
h.fromming@pknheiloo.nl   

l	� Drie avonden over najaarsheiligen zijn 
gepland in de Ter Coulsterkerk in Heiloo. 
De eerste avond - vrijdag 7 november om 
20.00 uur in de Ter Coulsterkerk - vertelt Ds. 
Robbert Blaauw over de heilige Willibrordus. 

l	� De groep Achterom komt met een nieuw 
programma getiteld ‘Niet te geloven’ op 
donderdag 20 november optreden in de Ter 
Coulsterkerk. Aanvang 20.00 uur.

l	� Op woensdag 26 november houdt Pastor 
Eugène Brussee een lezing over H. Augustinus 
in de Corneliuskerk te Limmen, aanvang 19.30 
uur.

l	� De Preek van de Leek wordt ditmaal gehouden 
door Rob van der Wal, klimaatburgemeester 
van Heiloo. U bent welkom in de Witte Kerk te 
Heiloo op zondag 30 november om 16.00 uur.

l	� In de Advent is er driemaal een avondgebed in 
de Witte Kerk, op 1, 8 en 18 december. Aanvang 
19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid deel te 
nemen aan een gesprek.

Commissie ‘Rond de waterput’

Terugblik voorstelling 
‘Schemermens’
De voorstelling ‘Schemermens’ op 19 september 
in de Willibrorduskerk in Heiloo was een 
bijzondere ervaring, met meeslepende muziek. 
Hieronder een klein impressie van deze avond.

We maakten kennis met de joodse advocaat 
Salomon Zeitscheck, of eigenlijk met twee 
mensen, de gevoelsmens en de verstandsmens 
Salomon. De laatste werd verbeeld door een 
levensgrote pop. Ze zijn voortdurend met 
elkaar in gesprek. Zo probeerde Zeitscheck te 
verwerken wat hij had meegemaakt in Bergen-
Belsen. Hij wist dat hij zijn geliefden niet meer 
terug zou zien en toch wachtte hij op hen. Hij 
voelde verwantschap met Job, die zijn gezin en 
bezittingen kwijtraakte, maar niet verbitterd 
raakte, ondanks dat hij gestraft leek te worden 
zonder dat hij schuld had.

In de dialogen met zichzelf ontdekte hij 
wel lichtpunten in de schemering, zoals de 
herinnering aan ene Miriam, een vrouw die hij 
ontmoette in het concentratiekamp. Zij bleef 

voor anderen zorgen, gaf haar laatste stukje 
brood weg, bleef het goede doen ondanks alle 
ontberingen en het onrecht om haar heen. 
Zeitscheck wilde een daad stellen en dacht erover 
om te gaan demonstreren met een groot bord: 
‘Het is niet zo, het is anders’, omdat geen enkel 
standpunt, geen enkele ideologie ooit absoluut 
is. Ook wilde hij, net als Job, een rechtszaak 
beginnen tegen God. Zo bleef hij worstelen met 
zijn gedachten. Aan het eind van het stuk bracht 
een onverwacht geschenk hem tóch houvast. Het 
zette Salomon op een ander spoor waarop hij 
verder kon.
    
Na de voorstelling was er gelegenheid om vanuit 
het publiek te reageren. Na enige aarzeling 
kwam het gesprek tussen hoofdrolspeler Gottfrid 
en de aanwezigen op gang. Er werd een link 
gelegd met de huidige situatie 
in de wereld, hoe ‘nooit meer’ tot 
‘steeds weer’ wordt. Maar ook hoe 
belangrijk het is de hoop niet te 
verliezen. Het sloot mooi aan bij 
ons jaarthema ‘Durf te dromen’.

Uit ‘Nieuws uit de Kerkstraat’ van 
Marieke Hoetjes
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Kerk- en Jeugdveiling 2025
Daar waar mensen samenkomen met hetzelfde 
doel of dezelfde inspiratie leidt dat tot 
verbinding. Dat gebeurt in de kerk en ook in 
een vereniging of club. En Limmen is daar rijk 
aan. Waaronder Scouting, Conquista, Tios, het 
jeugdvoetbal, de tafeltennisvereniging, de ijsclub 
en de tennisvereniging.  De verenigingen zijn 
actief betrokken bij de Kerk- en Jeugdveiling 
en hebben spullen en geld opgehaald. Een deel 
van de opbrengst van de veiling gaat naar de 
jeugdverenigingen en wordt verdeeld door de 
Stichting Katholieke Jeugdbelangen Limmen 
(SKJL).

De veiling vindt dit jaar plaats op vrijdag 7 
november. Vanaf 19.15 uur staan de deuren van 
‘Heeren van Limmen’ wijd open en is iedereen 

Conquista Limmen
Jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij de 
Stichting Katholieke Jeugdbelangen Limmen 
(SKJL), ontvangen een deel van de opbrengst van 
de Kerk- en Jeugdveiling. In deze en volgende 
edities van de Rond de Limmer Toren komt 
steeds één van de verenigingen aan het woord. 
Hieronder het verhaal van Conquista Limmen.

Conquista is het jongerencentrum in Limmen. 
In ons gebouw aan de Kerkweg 50 (tegenover de 
kerk) organiseren wij iedere week activiteiten 
voor de jeugd op de woensdagmiddag en 
de zaterdagochtend. Daarnaast is er iedere 
maand een disco. De activiteiten worden heel 
goed bezocht. Op onze facebookpagina en onze 
website (www.conquista.nl) kun je lezen welke 
activiteiten er zijn. Dit varieert van gamen, een 
speurtocht, schilderen, knutselen of gewoon 
lekker je eigen ding doen. Belangrijk is ook dat 
jeugd en jongeren hun verhaal kwijt kunnen. 
Onze jongerenwerkers bieden een luisterend oor 
en kunnen helpen als dat nodig is.

Conquista timmert ook aan de weg met een 
aantal grote activiteiten. Ieder jaar organiseren 
wij het timmerdorp in de laatste week van de 
zomervakantie op het Koekoeksveld. Afgelopen 
jaar deden er 198 kinderen mee. Het was weer 
een topweek. Conquista wordt hierbij fantastisch 

geholpen door heel veel vrijwilligers en sponsors. 
Een andere grote activiteit van Conquista is de 
avondvierdaagse. Die was dit jaar in de eerste 
week van juni. Ruim 700 deelnemers hebben 
die week een mooie wandelprestatie geleverd. 
Ook bij dit evenement kan Conquista altijd 
rekenen op betrokken vrijwilligers en sponsors. 
De laatste grote activiteit die we hier noemen 
is de Roefeldag. Deze organiseert Conquista 
samen met de beide basisscholen. Kinderen van 
de bovenste groepen gaan in groepjes langs 
bedrijven. De kinderen krijgen zo de kans om 
een kijkje te nemen achter de schermen van deze 
bedrijven en wat te leren van de verschillende 
beroepen en sectoren. Het is echt leuk om het 
enthousiasme te zien bij de kinderen én bij de 
bedrijven!
 
De inkomstenbronnen van Conquista zijn 
hoofdzakelijk de subsidie van de gemeente, 
inschrijfgeld voor de avondvierdaagse en het 
timmerdorp, sponsorbijdragen en een bijdrage 
van de SKJL.
Conquista is financieel gezond maar het houdt 
niet over. De bijdrage van de 
SKJL is een welkome aanvulling 
op ons budget. Deze zetten we in 
voor knutselmateriaal, games 
voor de spelcomputer, ander 
spelmateriaal en af en toe wat 
extra’s voor de kinderen.

GEMEENSCHAP

van harte welkom. U weet uit ervaring dat het 
een gezellige avond wordt met veel lekkers en 
leuke spullen of uitjes om te kopen. 
Dus aarzel niet om 
erbij te zijn.

Graag tot vrijdag 7 
november in ‘Heeren 
van Limmen’!

Pastor Eugène 
Brussee
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Agapémaaltijd
De vrijdag vóór de eerste zondag van de Advent - 28 november - is er in 
‘Ons Huis’ naast de protestantse kerk een oecumenische Agapémaaltijd om 
18.00 uur. Iedereen wordt uitgenodigd om iets te eten mee te nemen om samen 
te delen. Van harte welkom!

Opgave graag bij Margreet Denekamp: margreetdenekamp@outlook.com

Begin dit jaar heb ik in “Rond de Limmer 
toren”een oproep geplaatst om rond de komende 
kerstdagen in Limmen een kribjesroute te 
realiseren.  Dit houdt in dat mensen hun 
kerststal / kribje voor het raam of in de tuin 
zetten zodat iedereen deze tijdens een wandeling 
kan bewonderen. 
Ik zag dit in een dorp in Gelderland. Wij, onze 
kleinkinderen en vele dorpsbewoners vonden het 
erg leuk. Het was ook fijn om met de kerstdagen 
even een rondje te kunnen lopen.

Na deze oproep heb ik inmiddels acht positieve 
reacties gehad van inwoners van Limmen. 
Helaas is dat nog te weinig voor een leuke route 
door het dorp. Daarom nu opnieuw deze oproep.

Wilt u meedoen met het realiseren van 
een kribjesroute in Limmen?
Het maakt niet uit hoe de kerststal / kribbe eruit 
ziet. Deze mag oud of nieuw zijn, zelf gemaakt , 
van karton, hout of stof, gemaakt door kinderen 
of volwassenen. Hij mag binnen of buiten staan, 
ook kan hij in een winkel worden geplaatst. Als 
je de kribbe maar kunt bekijken als je langs het 
huis loopt. Het idee is om elke kribbe een 
nummer te geven met een letter zodat 
kinderen er een zin van kunnen 
maken. In de Corneliuskerk 
kan dan, aan het einde 
van de route, wellicht een 
kleine beloning worden 
verstrekt voor een goede 
oplossing.

Met pastor Eugène Brussee 
van de Corneliuskerk in 

Lukt het ons om rond komende kerstdagen in 
Limmen een KRIBJES-route te realiseren?

Limmen heb ik hierover in het voorjaar al een 
gesprek gehad. Hij vond het een leuk idee om dit 
te organiseren.
We hebben natuurlijk mensen nodig die dit gaan 
organiseren en boven alles willen we graag 
weten of de bewoners en winkeliers van Limmen 
hun kerststal / kribbe voor Kerstmis 2025 voor 
het raam of in de tuin willen zetten, zodat deze 
kan worden bewonderd door de mensen die de 
kribjesroute in Limmen gaan lopen. 
Als u wel zou willen meedoen maar geen 
kerststal / kribbe heeft, geen probleem! Er is 
iemand die er enkele beschikbaar wil stellen.

Heeft u belangstelling om uw kerststal in de 
kribjesroute op te laten nemen, of wilt u dit 
samen met mij organiseren, stuur mij dan 
een e-mail zodat we het idee verder kunnen 
uitwerken. pmcornelissen@gmail.com

Paul Cornelissen
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Als er nieuwtjes zijn vanuit de parochie of de 
kerk, wijzigingen in het vieringenrooster of 
mooie fotoreportages, dan kun je die meteen 
terugvinden op de website van de Cornelius 
Parochie.

Je vindt er ook alle informatie over de kerk, 
werkgroepen, de geschiedenis, hoe je mee kunt 
vieren of meedoen. Je vindt er ook informatie 
over de sacramenten, het kerkhof en je kunt er 
– ook als je in Canada of Australië bent - online 
het parochieblad lezen en heel gemakkelijk de 
vieringen meevieren via Kerk-TV.

Website Cornelius Parochie altijd up-to-date
Bezoek regelmatig de website www.cornelius-
kerk.nl en bekijk de bovenbalk op de homepage, 
de Agenda en de onderwerpen onder het kopje 
‘Actueel’. Mis je nog iets, of klopt de informatie 
niet, stuur dan een berichtje naar bestuur@
corneliuskerk-limmen.nl 
Wist je dat je ook heel gemakkelijk de website aan 
je startscherm kunt toevoegen? Op elke webpagi-
na - als je naar beneden scrolt – staat helemaal 
onderaan ‘Startscherm’; klik daarop en je vindt 
een link naar de website op je startscherm.

Werkgroep communicatie Corneliusparochie

Schema Martha club
Dinsdag	 28 oktober	 groep 1

Vrijdag		 14 november	 groep 2

Donderdag	 27 november	 groep 3

Dinsdag	   9 december	 groep 1

Vrijdag		 19 december	 groep 2

Donderdag	   8 januari	 groep 3
Cornelius Parochie
Limmen
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In het licht gezet
Naam:  Ans Winder
Leeftijd: 76 jaar
Taken: Eigenlijk een ‘Manus van alles’

Stel jezelf even kort voor:
Ik ben Ans Winder, getrouwd met Jan Winder, 
we hebben 2  kinderen, 2 schoonkinderen en 4 
kleinkinderen. We wonen allemaal in Limmen, 
het hele gezin. Sinds 14 jaar wonen wij nu op de 
Dusseldorperweg, vlakbij de kerk. Ik hou enorm 
van koken, bakken, schilderen en lezen, vooral 
tijdschriften, de krant en wat er binnenkomt met 
de post. Ook zit ik op gymmen bij de Tios op de 
dinsdagavond. 

Wat doe je in de kerk en hoelang al? 
In 1972 zijn we getrouwd en enkele jaren 
later vroeg Pastoor Ruiter om vrijwilligers 
en toen ben ik begonnen hier en daar met 
helpen bij onder andere de werkgroep Kerk en 
samenleving, dat is nu Caritas geworden, maar 
nu zit ik daar zelf niet meer bij. Destijds hielp ik 
overal mee met de uitvoering van verschillende 
activiteiten zoals het inpakken van pakketten, 
een wandelsponsorloop met de kinderen van 
school en het tafelen voor de Vastenactie. 
Nu zit ik ook bij de werkgroep MOV (missie, 
ontwikkeling en vrede) en dan sturen we ook 
verschillende acties aan om de ander te helpen, 
ook samen met de regio; dat stemmen we af in 4 
vergaderingen per jaar.
Ik open bijna dagelijks de kerk samen met Joop, 
ik open de Mariakapel, steek een kaarsje aan en 
hou de kapel netjes. En ik sluit hem ook iedere 

avond weer af. Daarnaast loop ik een wijk met 
de Rond de Limmer Toren en eens per jaar ga 
ik rond met de brieven voor de kerkbijdrage. 
Ook ben ik eens in de 6 weken vrijwilliger bij 
de Martha Club, om de kerk schoon te maken, 
stofzuigen en met een doek alles langs en dan 
houden we met de ploeg van 4 dames op een 
vrijdagmiddag alles netjes bij. En ik ben er 
met regelmaat na de viering samen met de 
andere dames als gastvrouw om iedereen te 
voorzien van koffie en wat lekkers. 
 
Wat vindt je het leukst aan je werk in de 
kerk? 
Ja, dat er in en om de kerk best veel gebeurt. 
Maar ook de verbinding, de gezelligheid, 
de betrokkenheid en het ontmoeten van 
mensen in de kerk. Ik ben erg nieuwsgierig, 
dat moet je ook wel zijn denk ik. Het biedt 
een kans om nieuwe mensen te leren 
kennen en om meer over elkaar te weten te 
komen.

Hoe lang wil je er nog mee doorgaan? 
Zolang als ik het kan, het goed gaat en de 
gezondheid het toelaat. Ja, ik wil er nog wel 
heel lang mee doorgaan, maar de jaartjes 
tikken ook door.

Meest bijzondere/fijne herinnering in je 
betrokkenheid bij de kerk?
Dat zijn er eigenlijk 2 soorten. Wat ik mooi 
en bijzonder vind is dat onze kinderen en 
kleinkinderen hier in de kerk zijn gedoopt. 
En dat is toch ook wel de tijd geweest toen 
het ‘1250 jaar Limmen was’. Het was iets 
van ons allemaal in het dorp. Er werden 
allemaal activiteiten georganiseerd, ook 
vanuit de kerk en we waren allemaal 
samen, dat was heel erg gezellig. Mooie 
herinneringen ook aan de betrokkenheid 
van de hele parochiegemeenschap.

Zijn er nog dingen die je graag wilt 
zeggen of meegeven?
Mijn hoop is dat er nog vele mensen 
naar de kerk blijven komen om in onze 
mooie en actieve gemeenschap elkaar 
te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. 
Dat we betrokken blijven want samen 
maken we er meer van.

GEMEENSCHAP
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IJs  Briefjes
Overleden op 28 augustus 2025
0p de leeftijd van 87 jaar

IJs is geboren als oudste zoon in het gezin van 
Siem Briefjes en Trien Kraakman. Na de lagere 
school en de Mulo ging IJs naar de Kweekschool 
in Beverwijk voor zijn opleiding als onderwijzer. 
De diensttijd volgde maar na een jaar werd hij 
benoemd door Meester Mok aan de toen nog 
jongensschool.
IJs trouwde met Tiny en ze kregen een huurhuis 
aan de Bogerdlaan 14. Daar werden 2 zonen ge-
boren, Hans Peter en Martijn. Na 9 jaar verhuis-
de het gezin naar de Vredeburglaan 28, daar is 
onze dochter Karine, geboren. De drie kinderen 
hebben bij IJs in de klas gezeten. Zij maakten dui-
delijk verschil: op school Meester, thuis Papa
Dertig jaar heeft IJs hier lesgegeven. Als gezin 
hebben we van lange vakanties kunnen genieten. 
Om nooit te vergeten is de reis naar Polen waar 
broer Ko toen woonde. De DDR bestond toen nog, 
dus zeer strenge controles onderweg! Toen de 
kinderen uitgevlogen waren ging IJs met Tiny 
samen reizen maken.
IJs werd gepensioneerd en op dat moment woon-
de onze oudste zoon in Malawi met zijn vrouw. 
Dus ook daar naartoe. En toen het gezin na een 
paar jaar naar de Filippijnen verhuisde, pakten 
IJs en Tiny weer het vliegtuig. Er waren daar 
intussen 2 kleinkinderen geboren! 

IJs had ook een goeie 
band met de Kerk. Hij 
was koster bij rouwen 
en trouwen en was 
lector. En tot het laatst 
van zijn leven was hij 
lid van het Caecilia-
koor. Ruim 40 jaar. IJs 
hield heel veel van zin-
gen in het koor. Leden 
van het koor legde bij 
de uitvaart een roos 
op zijn lege stoel die later op de kist werd gelegd. 
Een prachtig gebaar….          
IJs was een mensenmens en waardeerde ieders 
eigenheid. In Limmen is IJs bekend als Meester 
Briefjes. Voor zijn kinderen en schoonkinderen 
als een fijne Vader, en voor zijn kleinkinderen als 
een Opa met veel geduld, altijd interesse tonend 
voor alles waar ze mee bezig waren. En voor mij 
als een goeie echtgenoot en maatje.  
IJs was niet ziek, hij werd lichamelijk zwakker. 
Hij was zich bewust van het feit, ik ben in de 
laatste fase van mijn leven. Na een hele fijne dag 
samen, kwam de dood hem plotseling halen. Wat 
zullen wij hem missen, maar, we zullen zijn leven 
met ons nooit vergeten.

(de uitgebreide versie van het In Memoriam vind 
je op de website corneliuskerk.nl)

IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM

Peter Denneman smm
Overleden op 28 september 2025
Op de leeftijd van 80 jaar

Peter Denneman, op 7 januari 1945 geboren 
in Limmen, is overleden in Tilburg. Peter was 
Montfortaan en is jarenlang mediapastor 
geweest van de RKK/KRO. Op 4 oktober was zijn 
uitvaart in het Zuid-Limburgse Schimmert en de 
begrafenis op het kloosterkerkhof. 

Door de jaren heen ging hij ook voor in de 
Corneliuskerk, vooral toen zijn moeder nog leefde 
die woonde aan de Hogeweg. We herinneren 
ook de zondagochtend radio-uitzendingen die 
werden gehouden vanuit de Corneliuskerk. 

In het bijzonder de 
uitzending in het 
feestjaar 2002 toen de 
kerk 100 jaar bestond. 

We kennen Peter 
als een betrokken, 
sociale pastor, die 
openstond voor 
de veranderingen 
en vernieuwingen in de kerkliturgie. Hij bleef 
zijn dorp Limmen en in het bijzonder de 
Corneliuskerk altijd op afstand volgen. Mooi 
was het bezoek aan de kerk tijdens een familie-
Dennemandag rond een jubileumfeest. We zullen 
hem in onze dorps- en geloofsgemeenschap niet 
vergeten.

Gerard Beentjes
Overleden 7 september 2025
Op de leeftijd van 74 jaar

Gerrit is geboren en getogen in Limmen als zoon 
van Bank Beentjes en Annie Veeken.
Hij was nummer 8 uit een gezin van 11 kinderen.
Vanaf zijn veertiende jaar ging hij met zijn broer 
Kees mee naar Martens in Heemskerk om het 
loodgietersvak te leren.
Samen hebben ze ook veel voor 
monumentenzorg gewerkt, waar zijn liefde voor 
het oude loodgietersvak vandaan kwam

Bij Keuning in Heiloo ontmoette hij Carla met wie 
hij op 12 oktober 1972 trouwde.
Na eerst op de Den Burglaan te hebben gewoond, 
verhuisden ze in 1982 naar het Theebos waar ze 
41 jaar met veel plezier woonden.
Ze kregen 2 zoons Joris en Sander en 1 dochter 
Noortje.

Na Martens heeft hij nog jaren bij Kriek in 
Castricum gewerkt.
Op 62-jarige leeftijd ging hij met pensioen en 
genoot van zijn kleinkinderen, waar hij met zijn 
bakfiets heel wat kilometers mee gereden heeft. 
Ook heeft Gerrit veel geklust bij zijn kinderen, 
altijd makkelijk zo’n handige vader.

Door de brand in de kerk is hij meer dan een jaar 
bezig geweest om alle attributen uit de kerk weer 
op te knappen, waaronder de kroonluchter. Dit 
deed hij in zijn garage met veel plezier.

Daarna ging het langzaam minder met zijn 
gezondheid, en is hij, na een mooie maand in 
de hospice in Egmond te zijn geweest, rustig 
overleden op 7 september.

Wij zullen Gerrit heel erg missen, maar zijn 
dankbaar voor wat hij voor ons is geweest.



MISINTENTIES
Ons gebed wordt in de komende vieringen 
gevraagd voor onderstaande intenties

Zaterdag 1 november 19.00:
Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Will 
Pepping, Theo Swart.

Zondag 2 november 10.00 uur:
Martinus Augustijn en Maria van Roode, 
overleden ouders Nuyens-Kusch en overleden 
familie, Annie van der Steen, Co van der Steen, 
Kees Admiraal en overleden families Admiraal-
Zomerdijk, Gerard Balk en Ria Balk-Warmerdam, 
Jan Glorie, Sjaak Seignette, Gre Henselmans-
Dekker, overleden familie Henselmans-Dekker

Zondag 2 november 19.00 uur:
Hans Zwart en overleden familie, Piet Kaandorp 
en Wil Kaandorp-Smit, Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Ton 
en Regien Bolten-Min, Jan Bos, Gre Brakenhof-
Admiraal, Melanie van Diepen, Engel Valkering 
en Riet Valkering-Sprenkeling, Jan Duijkersloot 
en Tiny Duijkersloot-de Winter, Leo Verver, Jaap 
Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton 
en Sjaak en schoonzoon Kees, Siem Hollenberg 
en Annie Hollenberg-Zandbergen, Dick van der 
Velden, Co Jonker-Krom, Jans Min, Rem en Lies 
Pronk, Johan van der Steen, Piet van der Velden 
en Marie v.d.Velden-Bakker, Piet van der Velden 
jr., Piet Bakkum en Margaretha Bakkum-Bakker
Jaap Bakkum, Kees Groot en Ina Groot-Bakkum, 
Joop en Tiny Baltus-Veldt, Siem Admiraal en 
overleden ouders Admiraal-Hageman, Familie 
Pepping, familie Groot, Alice Groot en Sjaak 
Groot, Koos Glorie, Wim van Diepen en Rie van 
Diepen-Henselmans, Klaas Meegdes, Piet Weyers 
en Fie Weyers-Haker, Toon Kerssens en Trudy 
Kerssens-Weyers, Gerard Winder, Jan Kroon 
en Gerda Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Antoon Kroon, Jan Dekker, 
Ilias Iliopoulos en overleden familie Iliopoulos-
Dekker, Arie Mooij en overleden familie, Bart 
Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, Tiny 
Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique 
Levering-Kaandorp, overleden familie Kaandorp-
Wulp, Gerard Rietveld en Corrie Rietveld-Pronk, 
Jan Rotteveel en Annie Rotteveel-v.Stralen, 
Nico Droog, Henk Winder, Jopie de Ruijter-Hes, 
Jaap Welboren en overleden familie Welboren-
Ligthart, Johan van der Steen, Gre Henselmans-
Dekker overleden familie Henselmans-Dekker, 
Nack Kaandorp en Nelly Kaandorp-Brakenhoff, 

John Luttikhuizen, Petrus van der Park en 
Maria v.d.Park-Oudhuis, Kees Struijlaart, Leny 
Castricum -Bakker, JanSiem Valkering, Evert 
Zeeman, Wim Levering en overleden familie 
Levering-van der Wurff en kleinzoon Lars

Dinsdag 4 november 10.30 uur: 
Cor Hoogeboom en Thea Hoogeboom-Marx

Zaterdag 8 november 19.00 uur:
Nel  Valkering, Egon Voos.

Zondag 9 november 10.00 uur: 
Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Marga Beentjes-Zweerman, Lies Al, Theo 
Dirkson, Familie Admiraal-Commandeur, 
Hans Zwart en overleden familie, Jans Min, 
Pe Pepping en overleden familie, Gre Liefting-
Zandbergen, Martha Koot-v.d.Meij, Jaap van 
der Steen en Corrie van der Steen-Mosch, Joop 
en Riek Holla- Bakker, zoons Jan en Gerard 
en achterkleinkinderen Justin en Isa, Frans 
Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen,
Arie Smit, Piet Winder Jzn., Cees Winter en Alie 
Winter-Lute, Kees Admiraal en overleden families 
Admiraal-Zomerdijk, Cor Hoogeboom en Thea 
Hoogeboom-Marx

Zondag 16 november 10.00 uur: 
Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Lies Al, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Joop 
Glorie, Adelva de Graaff, Helena Min,Marjon 
Schepers-van der Velden, Piet Weyers en Fien 
Weyers-Haker, Toon Kerssens en Trudy Kerssens-
Weyers, Gre Liefting-Zandbergen, Afra Koot en 
overleden ouders, Cees Koot, Tiny Wulp-Vergouw 
en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Loes Keijzer 
en familie Kees Admiraal en overleden families 
Admiraal-Zomerdijk

Zondag 23 november 10.00 uur:
Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin, Will 
Pepping, Theo Swart, Marga Beentjes-Zweerman, 
Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van 
Rooijen, Claudia Rijs-Salomon, Kees Louwe en 
Joke Louwe-Dirkson, Dina Hageman-Regtop, 
Arie Smit, Kees Admiraal en overleden families 
Admiraal-Zomerdijk, Nel  Valkering, Peter van 
Veen, Egon Voos, Mariëtte Kaandorp
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Zondag 30 november 10.00 uur:
Siem Hollenberg en Annie Hollenberg-
Zandbergen, Gre Liefting-Zandbergen, Martha 
Koot-v.d.Meij, Loes Keijzer en familie, Jan 
Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique 
Levering-Kaandorp, overleden familie Kaandorp-
Wulp, Jan Schuit, Hannie Schuit-Orij, zoon 
Sjaak Schuit, overleden familie Schuit-Orij, 
overleden familie Kuijs-de Groot, Kees Admiraal 
en overleden familie Admiraal-Zomerdijk, 
Gre Henselmans-Dekker, overleden familie 
Henselmans-Dekker, Corrie Verver-Valkering

Zaterdag 6 december 19.00 uur:
Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Peter van 
Veen, Egon Voos

Zondag 7 december 10.00 uur:
Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Jan Glorie, Johan van der Steen, 
Annie van der Steen, Sjaak Seignette, Co van 
der Steen, Jan Dekker, Nack Kaandorp en Nelly 
Kaandorp-Brakenhoff, Loes Keijzer en familie, 
Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-
Wester en overleden familie, Piet Winder Jzn., 
Andre Winder en Trien Winder-Metselaar, Cees 
Winter en Alie Winter-Lute, Kees Admiraal en 
overleden familie Admiraal-Zomerdijk, overleden 
ouders Nuyens-Kusch en overleden familie, 
Gre Henselmans-Dekker, overleden familie 
Henselmans-Dekker

Zondag 14 december 10.00 uur:
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Will Pepping, Theo Swart, Marga Beentjes-
Zweerman, Theo Dirkson, Familie Admiraal-
Commandeur, Siem Hollenberg en Annie 
Hollenberg-Zandbergen, Hans Zwart en 
overleden familie, Jans Min, Pe Pepping en 
overleden familie, Co van der Steen, Gre Liefting-
Zandbergen, Jaap van der Steen en Corrie van 
der Steen-Mosch, Joop en Riek Holla- Bakker, 
zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen 
Justin en Isa, Kees Admiraal en overleden familie 
Admiraal-Zomerdijk, Cor Hoogeboom en Thea 
Hoogeboom-Marx

Zaterdag 20 december 19.00 uur:
Peter van Veen, Egon Voos

Zondag 21 december 10.00 uur:
Jan Bos, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, 
Joop Glorie, Adelva de Graaff, Helena Min, Frans 
Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, 
Marjon Schepers-van der Velden, Kees Louwe en 
Joke Louwe-Dirkson, Martha Koot-v.d.Meij, Tiny 
Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Arie Smit, Kees Admiraal en overleden familie 
Admiraal-Zomerdijk, Nel Valkering.



De Rond de Limmertoren is het parochieblad 
van de Corneliuskerk in Limmen. Het blad 
wordt samengesteld en verspreid in een oplage 
van circa 3250 stuks en wordt geheel verzorgd 
door vrijwilligers uit Limmen. 

Redactie 
Ria Nijman, Eugène Brussee en Mieke Brockhoff 

Vormgeving en drukwerk
Studio Welgraven in Limmen

Verspreiding 
Als je vragen hebt over de verspreiding of ons 
blad niet meer wilt ontvangen, neem dan contact 
op met de heer Koppes, 06 426 654 06,
koppesjoop@gmail.com 

Kopij 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kun je per 
e-mail aanleveren vóór onderstaande data: 

Nr. 3	 – 18-11-2025	– Kerstmis 
Nr. 4	– 20-01-2026	– 40-dagentijd en Pasen
Nr. 5	 – 14-04-2026	– Hemelvaart en Pinksteren 

De kopij graag versturen naar:
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 

Administratie 
administratie@corneliuskerk-limmen.nl 
06-15204954 

Pastor Eugene Brùssee 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
06-39142565 

Parochieraad 
Gerardine Vahl- Res (vz)
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 

Misintenties 
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl 

Kerkhofzaken 
Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl 

Caritas 
Matthé Mooij 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl 

Limmertoren Redactie
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester 
Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
NL46 RABO 0336400756 

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl 

Parochiecentrum
Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen

Het parochiecentrum is elke vrijdag 
geopend tussen 14.00 - 16.00 uur en is
telefonisch bereikbaar op 06-15204954.

COLOFON CONTACT

 23



Tot het dag wordt 

Ik zou je willen dragen
tot mijn laatste adem.
Jouw lachen 
in mijn geest gebrand
en in mijn hand
de kaars van wat ons heilig was
en van onsterfelijke woorden.

Daar ergens onderweg,
en God weet waar
zou ik een rustbank voor je zoeken.
Een lommerhoekje waar gewist wordt
wat je heeft bedroefd
en alles wat bezwaart.
En met jouw warmte
troostend in mijn kleren
zou ik waken,
uren, eindeloze nachten,
tot het dag wordt.
Tot wij geheeld en schoon
in dat onschendbaar licht
elkander kunnen zien
met nieuwe ogen. 


