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Voorwoord 

bij het programma ‘Rond de Waterput’ voorjaar-2026 
 
‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de 
regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en 
andere activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.  
 
Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel relevante en 
maatschappelijke onderwerpen. Ook belangstellenden die minder of 
niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte 
uitgenodigd! 
 
Op het programma voorjaar-2026 staan diverse activiteiten, lezingen en 
gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. U kunt ook 
genieten van mooie films of een bijzondere wandeling. 
 
U kunt u het best van te voren aanmelden.  
Kijkt u vooral nog even op de website of er bijzonderheden zijn: 
 
Informatie:    www.ronddewaterput.nl 
Aanmelden:  ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906 

 
U bent van harte welkom! 

 
Marieke Hoetjes, André Burghardt, Helga Frömming, Eugène Brussee,   
Igno Osterhaus en Ditje van Genderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ronddewaterput.nl/
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1. Op adem komen in het kleine kerkje naast de abdij in Egmond-Binnen.  
Elke twee weken kan dat. Op initiatief van 
de abt van de abdij komen we samen in de 
‘Buurkerk’. We maken het licht, laten ons 
verder leiden op het pad door te luisteren 
naar bekende en minder bekende verhalen 
uit de bijbel. We maken ruimte voor stilte 
en al dan niet hardop uitgesproken 
gedachten die ons bezighouden.  
Met elkaar zoeken we uit wat de dieren in 
de verhalen van Toon Tellegen vinden en 

we sluiten af met een kop koffie of thee. Wees welkom. 
Voor meer informatie: wijkomenopadem@gmail.com 
 

Wie:  Nico Knol en Marius Prein 
Waar:  Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen 
Wanneer:  vanaf maandag 19 januari om de week om 19.30 uur 
(19 jan., 2 en 16 feb., 2, 16 en 30 mrt., 13 apr., 11 en 25 mei, 8 en 22 juni)   
Bijdrage:  vrijwillige bijdrage na afloop (contant) 
 
 
2. Bijbels ABC in Limmen  
Het evangelie zoals Markus dat heeft opgeschreven is 
ouder dan zoals Mattheüs en Lukas dat hebben gedaan. 
De laatst genoemden hebben overigens wel dankbaar 
gebruik gemaakt van het werk van Markus.  
 

In deze winter willen we ons aan de hand van Markus 
laten mee nemen in het verhaal aangaande Jezus.  
We doen dat door zorgvuldig hoofdstuk voor hoofdstuk 
te lezen en te beluisteren en te bespreken. Uiteraard zal 
ook aan de orde komen waarom Johannes hier niet 
genoemd wordt.  
 

Wie:  ds. Dick Nicolai 
Waar:   ‘Ons Huis’, Zuidkerkenlaan 23 in Limmen 
Wanneer:  woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur 
  21 januari, 4 en 18 februari 
Aanmelden: dicknic@ziggo.nl of 072-7435166 

mailto:wijkomenopadem@gmail.com
mailto:dicknic@ziggo.nl
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3. Drie Bronnen Pelgrimsroute  
Welkom op de  
‘langste pelgrimsroute’ 
van Nederland, 40 
dagen wandelen door 
Heiloo en Egmond, de 
Sufi Trail. Maar liefst 
816 km wandelplezier 
vol mysterie, mystiek, 
natuur en 
geschiedenis.  
 

Het betreft een 
pelgrimsronde van 
20,4 km die gestart 
kan worden in Heiloo 

of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de drie bronnen en 
drie kloosters ook twee labyrinten te bezoeken. 
 

De route met de meeste Leylijnen en krachtplekken in Nederland, zegt men. 
We kunnen met een gerust hart stellen dat het Drie Bronnen Pelgrimsroute wel 
de mindfulste wandeling van Nederland is. 
 

Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te 
laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin 
ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je 
meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek zikrs (woord of korte zin 
langdurig herhalen) opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter 
inspiratie. 
  

Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor 
je in petto heeft door een keertje mee te lopen!  
 

Wanneer en waar: elke zaterdag  
v.a. station Heiloo om 9.55 uur  
 

Je hoeft je niet aan te melden,  
je kunt gewoon aansluiten!  
 

Meer informatie vindt u op sufitrail.nl  
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4. TIKVA  
Heb je last van onrust of stress?  
Verlang je naar een moment 
rust voor jezelf?  
Dan is TIKVA iets voor jou. 
 

TIKVA is een vorm van 
ontspanning met behulp van rustige bewegingen. Door het bewegen 
ontspant je lijf waardoor er ook rust in je hoofd ontstaat. 
De rustige bewegingen zijn eenvoudig en effectief, zorgen voor 
spieropbouw, vergroten de mobiliteit, zorgen voor een betere 
ademhaling en bevorderen de bloedcirculatie. Tussendoor bieden 
bemoedigende en opbouwende Bijbelteksten kracht en inspiratie. 
 

Op het eerste gezicht lijkt TIKVA op Yoga, maar het is wezenlijk anders. 
De bedoeling van TIKVA is dat lichaam en geest zich volledig richten op 
God en daardoor diepe rust wordt ervaren. Je hoeft niet slank en 
getraind te zijn. Iedereen kan meedoen. Het kan zelfs zittend op een 
stoel. 

De sessie duurt ca. drie kwartier en 
wordt geleid door Betty Nobel. 
Doe makkelijk zittende kleding aan 
en neem (als je het hebt) een matje 
mee.  
 

Aanmelden hoeft niet, maar het is 
wel prettig als je laat weten, dat je 
komt (h.fromming@pknheiloo.nl of 
06- 45 59 61 56). 
 

Wie:  Betty Nobel 
Wanneer:  donderdag 29 januari   
    21 mei en  
    18 juni  
Hoe laat:  om 19.30 uur  
Waar:  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
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5. Samen Koken Samen Eten 
In ieder geval t/m april is er eens per maand 
gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulsterkerk. 
Het driegangenmenu kost, incl. koffie of thee na afloop,  
€ 5,- (contant). Een glas wijn of frisdrank is € 1,50.  
Met diëten wordt rekening gehouden.  
 

Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Wanneer:  dinsdag(!) 3 februari, donderdagen 5 maart en 2 april; 18.00 uur 
Opgeven: Gina Timmerman: 072-8795384 of g_timmerman50@kpnmail.nl 
 
  
6. Een pas op de plaats in de 40-dagen tijd:  

Avondgebed in de stijl van Taizé 
De 40-dagen tijd is bij uitstek een tijd voor stilte, bezinning en reflectie. 
 

Elke donderdag vanaf 19 februari t/m    
2 april om 19.30 uur is er een 
mogelijkheid om de hectiek buiten de 
deur te laten en tot rust te komen tijdens 
het avondgebed in de stijl van Taizé.  
 

Wie:  ds. Helga Frömming 
Waar:  Kapel Ter Coulsterkerk, 
                 Holleweg 111 Heiloo  
Aanmelden: niet nodig 

 

Tip: Als u zich inschrijft voor de maaltijd op 5 maart in de Ter Coulsterkerk, kunt 
u direct daarna aansluiten bij het avondgebed. 
 
6a.    Loslaten wat niet goed doet:  
We kennen ze maar al te goed: de dingen, die 
ons niet goed doen: ongezonde gewoontes, 
kwellende gedachten, beperkende 
overtuigingen, gevoelens die we maar niet 
kunnen loslaten. 
 

De 40-dagentijd nodigt ons uit om los te laten 
wat ons niet goed doet, ons te ontdoen van 
belastende bagage om bevrijd voluit te kunnen leven.  

mailto:g_timmerman50@kpnmail.nl
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In deze gespreksgroep - aansluitend aan het 
avondgebed - onderzoeken we wat ons niet goed doet, 
hoe we de ballast kwijt kunnen raken en wat ervoor in 
de plaats zou kunnen komen. Zeven weken lang zijn wij 
elkaars weggenoten en steunen wij elkaar om lichter te 
leren leven.  
 

Wanneer: elke donderdag van 19 februari t/m 2 april  
Hoe laat:   ca. 20.15 uur 
Waar:    Kapel Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Aanmelden: niet nodig 
 
 
 
7. Het evangelie van Matteüs in het licht van ons leven 
Soms klinken woorden die we al vaak 
hebben gehoord ineens anders. Het 
zijn dezelfde woorden, en toch spreken 
ze nieuw. Een zin blijft hangen, een 
verhaal raakt aan wat ons vandaag 
bezighoudt en werpt licht op ons eigen 
leven. 
 

Wat gebeurt er als we daarbij samen 
stil durven te staan? 
  

Iedere laatste donderdagavond van de 
maand vanaf februari lezen wij samen 
het evangelie van Matteüs in een open 
en rustige sfeer en zoeken naar wat 
deze woorden voor ons betekenen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 

Wie:  diaken Steve Purperhart 
Waar:   Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo 
Wanneer:  laatste donderdag van de maand 19.30-21.00 uur 
  (26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni) 
Bijdrage: Vrijwillige bijdrage 
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8. Niet te geloven! 
“Niet te geloven!”, hoe vaak denken 
we dat niet in deze wonderlijke en 
spannende tijd? 
  

Een avontuurlijke reis langs hoogten 
van verwondering en afgronden van 
verbijstering. Over geloof en leven én 
over de kracht daarvan!    Een uurtje beeld, muziek en poëzie met achterom: 

• Hans van der Laan, fluit, EBI, klarinet en zang  
• Henk Engel, zang en gitaar 
• Henk van Meegen, piano 
• Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon 

 

Wanneer: zondag 1 maart om 16.00 uur 
Waar:  Protestantse Kerk Limmen (Zuidkerkenlaan 25) 

Bijdrage: € 7,50 per persoon (contant) 
 
 
9. Licht van binnenuit – Jan Mankes 
Van schilders kun je een manier van kijken 
leren die verrijkt, die je verder en meer laat 
zien dan de buitenkant.  
Zo’n schilder was Jan Mankes (1889 – 1920). 
We kijken naar zijn schilderijen, aards en 
concreet, maar tegelijk zo geschilderd alsof 
licht vanuit het schilderij naar je toekomt.  
 

Jan Mankes was getrouwd met Annie Zernike, 
de eerste vrouwelijke predikante van 
Nederland. We horen over de tijd waarin ze 
leefden, hoe ze elkaar ontmoetten en hoe hij 
met haar vorm gaf aan geestelijk leven. Een verhaal over de binnenkamer van 
het leven, intimiteit, stilte en wit, het wit van Mankes. 
 

Wie:  Jan Tulp 
Wanneer:  dinsdag 10 maart om 20.00 uur 
Waar:  Willibrorduskerk, Westerweg 267 Heiloo 
Bijdrage:    Vrijwillige bijdrage 
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10. 3 Filmavonden: Geloven in je dromen? 
We kijken de films in de grote zaal en na afloop praten we er over door.  

Begeleiding:  ds. Helga Frömming 
Wanneer:  31 maart, 16 april en 7 mei, 19.30 u.  
Bijdrage: € 5,- pp 
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo 
 

Dinsdag 31 maart: Ik zal zien  
Als de levenslustige Lot door een ongeluk blind 
wordt komt haar leven tot stilstand. Een verhaal 
over hoop en doorzettingsvermogen. Over het 
accepteren en leren leven met tegenslag en over 
dromen die niet in vervulling zullen gaan.  
 

Donderdag 16 april: Railway man  
Een waargebeurd aangrijpend verhaal over een Schotse 
luitenant als die oorlogsgevangene mee moest bouwen 
aan de brug over de rivier de Kwai (Thailand). Een verhaal 
over het verwerken van een traumatisch en gruwelijk 
verleden en de worsteling om te kunnen vergeven.  
 

Donderdag 7 mei: I’ll push you  
Justins grootste droom was 
het om de Camino de Santiago te lopen, maar een 
zeer progressieve spierziekte maakt deze droom 
onmogelijk. Hij kan niet meer lopen. Zijn vriend 
Patrick kent zijn droom en belooft hem om hem 
met zijn rolstoel te duwen - niet wetend waar hij 
aan begint en hoe ongelooflijk moeilijk dat zal zijn. 
Een verhaal van vriendschap, van 
doorzettingsvermogen en van de vastberadenheid 
om zich door geen enkele tegenslag te laten 
weerhouden om het doel te bereiken.  
Twee vrienden op een weg van 800 kilometer vol 
obstakels - een vriendschap die weigert op te 
geven ook als de weg onmogelijk lijkt. 

Let op! Deze film is Engels gesproken en de ondertiteling is Engels.  
Er is geen Nederlandse ondertiteling! 
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11. Van Timmerman naar Kunstenaar 
Het verhaal van Jos Apeldoorn  

 

Een eik is een eik 
En een den is een den 
Zo wil ik leven 
Ik wil zijn wat ik ben 
 

 

Ik hoef niet rijk te zijn, 
gevierd te zijn, niet groot te zijn of sterk 
Maar ik wil geen populier zijn 
die zich aanstelt als een berk 

- Toon - 
“Naast schilderijen maak ik ook houten beelden. Met hout ben ik opgegroeid 
bij de timmerwerkplaats van mijn vader in Egmond-Binnen. Vele generaties 
dorpstimmermannen en wagenmakers gingen mij voor. 
 

Toen in 2002 in Egmond-Binnen op een historische plek drie grote iepen door 
ziekte werden gekapt gebruikte ik deze voor mijn drie eerste manshoge 
beelden die iets vertellen over de historie van de Adelbertusakker. Ze zijn 
aldaar permanent te bezichtigen. 
Veel inspiratie heb ik opgedaan bij het zien van werk van Henry More en 
Barbara Hebworth. Het plezier in het creëren staat voorop.”  
 

Dinsdag 7 april vertelt Jos zijn verhaal in de Ontmoetingsruimte van het 
Willibrordushuis. U bent van harte welkom! 
 

Wie:   Jos Apeldoorn 
Wanneer: dinsdag 7 april, 20.00 uur 
Waar:   Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo 
Bijdrage: € 5  per persoon 
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12. Expositie: ‘Psalmen’  
Na acht jaar komt de expositie ‘Psalmen’ 
weer terug in Heiloo. Sommige psalmen zijn 
vervangen door nieuwe psalmen. En, 
aansluitend bij de tijd van het jaar, de 
Paastijd, zijn er ook lofpsalmen te zien. 
“De psalmen zijn levensliederen. Ik en velen 
met mij, kunnen zich daardoor makkelijk 
identificeren met de dichter van de psalmen”. 
 

Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles-
van Huizen met Textiele Werkvormen, vaak 
figuratief en soms abstract, gebruik makend 
van verschillende technieken en materialen. 
Marga werkt vrij en soms in opdracht, vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, 
de natuur en de cultuur. 
 

Wie:  Marga Jelles-van Huizen 
Waar: in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk, Westerweg 267, Heiloo 
Wanneer:  vanaf 9 april tot 3 juni  
 
 
13. Liturgie is het minst nuttige,...  
Samen nadenken over wat liturgie is, wat 
we vieren en hoe we vieren. Dat is de opzet 
van deze bijeenkomsten op donderdag 9 
april onder de titel: ‘Liturgie is het minst 
nuttige, maar het meest waardevolle’. Bij 
elke onderdeel van de liturgie dat ter sprake komt is er ruimte om eigen 
belevingen te delen. 
  

De bijeenkomst is in de middag in Heiloo om 14.00 uur in de Willibrorduskerk 
en in de avond in Limmen om 19.30 uur in de Corneliuskerk.  
Informatie en opgave via pastor@corneliuskerk-limmen.nl of 06-39142565 

Wie: Pastor-diaken Eugène Brussee 
Waar-1: ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk, Westerweg 267 
Wanneer:  donderdag 9 april van 14.00 tot 15.30 uur 
Waar-2: ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk, Dusseldorperweg 76 
Wanneer:  donderdag 9 april van 19.30 tot 21.00 uur 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
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14. Wandelend op zoek naar stilte 
Tijdens het wandelen vallen sommige dingen, die ons bezig houden gewoon op 
hun plaats. Het ritme van onze voetstappen en onze ademhaling lijken onze 
hersenen tot rust te brengen.  
In rust en kalmte kunnen we ons openen voor de stem van God.  
 

We wandelen een klein uurtje 
op gemoedelijk tempo in 
stilte door de natuur. Zo 
nemen we niet alleen de 
natuur bewust waar, maar 
komen ook zelf tot rust door 
de verbinding met de 
omgeving.  
 

Gedurende de laatste 15 
minuten is er de keuze om 
zachtjes ervaringen te delen 
of de wandeling in stilte af te 
maken.  
Aansluitend is er gelegenheid 
om bij een bakje thee of 
koffie na te praten en de 
nieuwe week in alle rust 
welkom te heten. 
 

Met:   Helga Frömming 
Zondag 19 april 15.00 uur,  

Startpunt: Ingang Adelbertusakker, Sint Adelbertusweg 31, Egmond 
Zondag 17 mei 15.00 uur,  

Startpunt: Parkeerplaats Baafje / Zwembad Loos, Heiloo 
Zondag 7 juni 15.00 uur,  

Startpunt: Ingang Adelbertusakker, Sint Adelbertusweg 31, Egmond 
 

* Bij slecht weer gaat de wandeling niet door. 
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15. Het boek Job: Over lijden en het zoeken naar zin 

Het verhaal van Job is bekend. Een rijk, 
welvarend en gerespecteerd mens wordt 
getroffen door enorme rampspoed. Daarmee 
staat Job model voor ieder mens die 
geconfronteerd wordt met lijden en ongeluk.  
De schrijver van het boek Job reflecteert 
uitgebreid op de vraag: waarom moeten 
mensen lijden? Speelt God daar een rol in? 
Is het menselijk lijden een straf?  
Of zijn wij mensen niet alleen tot heel veel in 
staat, maar ook gewoon heel kwetsbaar? 
  

Het boek Job bestaat voor een groot deel uit 
gedachtewisselingen tussen Job en zijn 
vrienden over het waarom van het lijden en 
uiteindelijk vooral over de vraag: wie is de 
mens, en: wie is God?   

 
Gerard Swüste (1945) is theoloog, werkte vele 
jaren voor de KRO-Radio en is al geruime tijd 
actief in de Amsterdamse Dominicuskerk. Hij 
publiceerde boeken met vertalingen en 
toelichtingen van de Psalmen, de drie Boeken 
van Salomo en de 12 Kleine Profeten.  
 

In september 2025 verscheen ‘Waar was jij toen ik…  
           het boek Job vertaald en toegelicht’. 

 

Wie: Gerard Swüste 
Waar: Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo 
Wanneer: dinsdag 28 april, 20:00 uur 
Bijdrage: € 5,- per persoon 
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16. Preek van de Leek door Geert Booij  
Verwondering en verbinding: de kracht van taal en literatuur 

Verwondering is de bron van wetenschappelijk onderzoek.  
In deze Preek van de Leek zal Geert Booij vertellen over de wetenschappelijke 
bestudering van taal, en hoe de indrukwekkende mogelijkheden van taal ons 
tot mensen maken. Taal maakt het mogelijk om met elkaar te communiceren 
op heel subtiele manieren, en om verhalen te vertellen over andere werelden, 
andere mensen, en andere tijden. Dit geeft het menselijk denken een grote 
flexibiliteit: we kunnen ons inleven in de wereld van andere mensen.  
Zo kan taal voor verbinding zorgen, en leiden tot ‘perspectivische lenigheid’.  
 

Dat geldt ook voor literatuur, waarin het (ver)beeldend gebruik van taal nieuwe 
werelden en perspectieven opent. Maar de kracht van taal is ook heel 
gevaarlijk omdat we met woorden de werkelijkheid op een bepaalde, soms 
misleidende manier kunnen voorstellen (fake news, framing). 
 

Verwondering over de wereld waar we in leven is ook een bron van religie. 
In religieuze tradities worden door middel van taal in de vorm van mythen, 
verhalen, gedichten, brieven en profetieën allerlei perspectieven geboden op 
het menselijk leven.  
Taal en literatuur kunnen op veel manieren mensen met elkaar verbinden. En 
dat hebben we nodig in een wereld vol tegenstellingen en polarisatie. 
 
Geert Booij, al bijna een halve eeuw inwoner van Heiloo, is emeritus-
hoogleraar Taalwetenschap van de Universiteit Leiden en was van 1981-2005 
hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit. Geert 
publiceerde diverse boeken en artikelen over taal (zie https://geertbooij.com). 
 

Wanneer:  zondag 31 mei om 16.00 uur 
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32, Heiloo  
Bijdrage:  er is een collecte bij de uitgang 

https://geertbooij.com/
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17. Expositie in de Kerkstraat van het Willibrordushuis  
Expositie Textielkunst van 4 juni tot 5 augustus. 
Een selectie van kunstwerken van  
Henny Pols en Marga Jelles. 
 

Henny en Marga wisselen kunstwerken van Bijbelse 
thema’s en Bijbelse verhalen af met hedendaagse 
abstracte kunstwerken.  
Zij maken tijdens hun werk gebruik van 
verschillende technieken en materialen. 
 

 
 
19. 
 
 

 
 

De activiteiten van de Raad van Kerken Castricum voor dit seizoen zijn weer 
gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. Iedereen is welkom! 
   

Uit het programma 2025 - 2026: 
• Zondag 1 februari klinkt om 15 uur in de Dorpskerk (Kerkpad 1, Castricum) 

Syrische poëzie van Zafer Alsadaka toegelicht door Arabiste Dafne van Baarle. 
• Ds. Rik Willemsen geeft vanaf donderdagmiddag 5 februari een cursus over 

Moderne Profeten om 14 uur in de Schakel (Kerkpad 3, Castricum) 
• In de Dorpskerk geeft Marcel Zijlstra op zondagmiddag 15 februari een 

Workshop Gregoriaans. 
• Poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek speelt op zondagmiddag 15 maart in 

Nieuw-Geesterhage (Geesterduinweg 3, Castricum) de kindervoorstelling 
‘Pasen - een nieuw begin’, verwerkt in een viering. 

• In het Parochiecentrum (Dorpsstraat 113,Castricum) houdt Pastor Eugène 
Brussee op woensdagavond 18 maart een lezing over Augustinus. 

• Op vrijdagavond 17 april vertelt pastoor Ruben Torres in het Parochiecentrum 
over de Kerk in de Filipijnen. 

• Trio Wilde Eend treedt op zondagmiddag 10 mei in de Dorpskerk op met het 
muzikale verteltheater Schemermens, over leven na een oorlog. 

  

Het volledige programma kunt u vinden op www.rvkcastricum.nl 
U kunt zich daar ook aanmelden of via een mail naar info@rvkcastricum.nl

http://www.rvkcastricum.nl/
mailto:info@rvkcastricum.nl
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Aanmelden kan via ronddewaterputnl@gmail.com of 072 - 5330906  
 

Datum Nr. www.ronddewaterput.nl Waar Blz. Tijd 

19 jan. 1 1e bijeenk.(elke 2 wkn) ‘Op adem komen’ Buurkerk Egm.-B. 2 19.30 u. 

21 jan. 2 1e bijeenk.(van 3)  Bijbels ABC   Ons Huis Limmen  2  14.30 u. 

24 jan. 3 ‘Drie bronnen’ pelgrimsroute (wekelijks) NS-station Heiloo  3  9.55 u. 

29 jan 4 1e bijeenk (van 3)  Tikva, bewegen tegen stress Ter Coulsterkerk 4 19.30 u. 

5 febr. 5 Samen koken samen eten (maandelijks) Ter Coulsterkerk  5 18.00 u. 

19 febr. 6 1e bijeenk. (wk.tm 2 apr.) Pas op de plaats & loslaten  Ter Coulsterkerk 5        
6 

19.30 u. 
20.15 u. 

26 febr. 7 1e bijeenk‘ Matteüs in het licht van ons leven’ Willibrordushuis   6  19.30 u. 

1 mrt. 8 Poëzie/muziek  Achterom: ‘Niet te geloven!’ PKN kerk Limmen  7 15.00 u. 

10 mrt. 9  Lezing Licht van binnen uit -Jan Tulp: Jan Mankes Willibrordushuis  7 20.00 u. 

31 mrt. 10  1e film van 3 Geloven in je dromen? -  'Ik zal zien’ Ter Coulsterkerk   8 19.30 u. 

 7 apr. 11  Jos Apeldoorn – van timmerman naar kunstenaar Willibrordushuis 9 20.00 u. 

 9 apr. 12  Expositie Psalmen – Marga Jelles Willibrordushuis 10 -- 

9 apr. 13  ‘Liturgie is het minst …’- Eugène Brussee (Heiloo) Willibrordushuis 10 14.00 u. 

9 apr. 13  ‘Liturgie is het minst …’- Eugène Brussee (Limmen) Corn.par. Limmen 10 19.30 u. 

16 apr. 10   2e film van 3 Geloven in je dromen?- 'Railway man’ Ter Coulsterkerk   8 19.30 u. 

19 apr.  14  1e van 3  Wandelend op zoek naar stilte Adelbertusakker    11 15.00 u. 

28 apr. 15  Gerard Swüste over het boek Job Willibrordushuis 12 20.00 u.  

7 mei 10  3e film van 3  Geloven in je dromen? – I’ll push you Ter Coulsterkerk 8 19.30 u. 

17 mei 14  2e van 3  Wandelend op zoek naar stilte P ’t Baafje, Heiloo 11 15.00 u. 

21 mei 4 2e bijeenk (van 3)  Tikva, bewegen tegen stress Ter Coulsterkerk 4 19.30 u. 

31 mei  17 Preek van de Leek: Geert Booij Witte Kerk Heiloo 13  16.00 u. 

4 juni 18 Expositie Textielkunst Willibrordushuis 14 - 

7 juni 14  3e van 3  Wandelend op zoek naar stilte Adelbertusakker 11 15.00 u. 

18 juni 4 3e bijeenk (van 3)  Tikva, bewegen tegen stress Ter Coulsterkerk 4 19.30 u. 

-  19 Raad van Kerken Castricum – seizoen 2025-2026 Castricum 14  . 
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