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In dit nummer van Rond de Limmer Toren staan we stil bĳ  de Veertigdagentĳ d, de periode 
van bezinning en voorbereiding op Pasen. In het pastorale woord geeft pastor-diaken Eugène 
Brussee een toelichting op deze voorbereiding en hoe u hier vorm aan kunt geven.

Verder leest u over de Vastentĳ d met aandacht voor de Hongerdoek, de Vastenactie en de 
Paasactie van Caritas. Er zĳ n verschillende mogelĳ kheden om mee te doen, zoals de sobere 
soepmaaltĳ den en Tafelen voor de Vastenactie.

Alle vieringen in deze periode – van de Goede Week tot en met Pasen en doorlopend tot 
Hemelvaartsdag – vindt u overzichtelĳ k terug in het liturgisch rooster.

De parochieraad kĳ kt terug op de kers� ĳ d en het geslaagde vrĳ willigersfeest, en werpt alvast 
een blik vooruit naar 2027, wanneer de Corneliuskerk haar 125-jarig jubileum hoopt te vieren. 
De parochieraad nodigt u ook uit voor de jaarvergadering op dinsdagavond 17 maart. 
Iedereen is van harte welkom.

Op de kinderpagina is er een terugblik op Kerstmis én een leuke oproep aan kinderen die 
houden van zingen en dansen om zich aan te sluiten bĳ  Coko-Junior.
Het Eerste-communieproject is inmiddels van start gegaan met een speurtocht door de kerk 
voor kinderen en hun ouders.

Wij wensen u veel leesplezier en een goede veertigdagentijd toe,
op weg naar het feest van Pasen.

Voor actuele berichten en de volledige agenda
kunt u altĳ d terecht op
www.corneliuskerk.nl
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NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD
Als we terugkij ken op de kerstperiode van 2025, 
kunnen we vaststellen dat veel kerkbezoekers, 
zowel uit Limmen als daarbuiten, hun weg 
hebben gevonden naar onze Corneliuskerk. 
De vieringen kenden een grote afwisseling: 
van kleuterkerst tot een familieviering, 
verzorgd door een zanggroep van kinderen en 
jongeren. Ook waren er de kerstavondviering 
met medewerking van het Liturgisch koor, 
de kerstochtendviering met het Caeciliakoor, 
de traditionele viering op tweede kerstdag 
met Harmonie Excelsior en in de middag de 
kerstsamenzang met de familie Valkering. 
Met zoveel muzikale betrokkenheid mag de 
parochie zich rij k prij zen.

Vrij willigersavond
Op vrijdag 16 januari vond de jaarlijkse 
vrijwilligersavond plaats bij “Heeren van 
Limmen”. Onze parochie telt meer dan 250 
vrijwilligers die ieder op hun eigen manier 
bijdragen. Sommigen zijn zichtbaar aanwezig, 
bijvoorbeeld als acoliet, voorganger bij een 
avondwake, lector of koorlid. Anderen leveren 
hun waardevolle inzet vooral achter de 
schermen, zoals op het parochiesecretariaat, in 
de trimploeg, de Marthagroep of binnen een van 
de vele werkgroepen.

Het werd een sfeervolle avond met muziek van 
Joyride, die al snel zorgde voor gezelligheid en 
een dansvloer vol enthousiaste vrijwilligers. 
In combinatie met de uitstekende verzorging 
door het team van “Heeren van Limmen” waren 
alle ingrediënten aanwezig voor een bijzonder 
geslaagde avond.

Zoals ieder jaar zett en we tijdens deze avond 
een groep vrijwilligers extra in het zonnetje. 
Dit jaar viel de eer aan Theo Al, Peter Nijman, 
Dick Meijer, Simon Commandeur, Dik Hageman 
en Louis Al. Deze zes heren vormen samen de 
dragers van Sint Martinus, ook wel de ‘kraaien’ 
genoemd. Zij staan nooit op de voorgrond, maar 
zijn er altijd: betrouwbaar, betrokken en met een 
groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Juist op 
de moeilijkste momenten zijn zij aanwezig, vaak 
met één blik genoeg om te weten wat er moet 
gebeuren.

Hun inzet vraagt soms extra zorg en creativiteit, 
altijd vanuit respect voor de overledene en de 
familie. Ook als het spannend wordt, handelen zij 
met professionaliteit en oog voor waardigheid.
Dat typeert deze groep: toegewijd, zorgvuldig 
en altijd dienstbaar. Daarom is het meer 
dan terecht dat zij worden benoemd tot 
Vrijwilligersgroep van het Jaar. Niet omdat ze 
opvallen, maar omdat ze er altijd zijn - lett erlijk 
en fi guurlijk.

Kerkbalans
Als ik dit schrijf is Actie Kerkbalans in volle 
gang. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage. In een later stadium zal de opbrengst 
worden gepubliceerd.

Tafelen voor de Vastenactie
Zondag 15 maart is het weer tijd voor Tafelen 
voor de Vastenactie. Op verschillende adressen 
kunnen gasten genieten van een heerlijk 
driegangenmenu. Het voor-, hoofd- en nagerecht 
steeds op een ander adres, zodat je zowel als 
gastheer en -vrouw en als deelnemer steeds 
met andere tafelgenoten zit. Het doel van 
deze actie is niet alleen de verbondenheid met 
elkaar, maar ook de verbondenheid met het 
vastenactieproject, waarover meer in deze 
Limmertoren. 

125-jarig bestaan Corneliuskerk
In 2027 bestaat onze kerk 125 jaar. Een 
gelegenheid die we niet in stilte voorbij willen 
laten gaan. Inmiddels hebben de eerste 
besprekingen hierover plaats gevonden. Een 
groep met enthousiaste mensen, die er samen 
iets moois van willen maken. U gaat hier zeker 
meer over horen.

Namens de parochieraad en het pastoresteam 
een hartelijke groet,

Gerardine Vahl-Res
voorzitt er parochieraadvoorzitt er parochieraadvoorzitt er parochieraad
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Jaarvergadering 
Parochieraad
De Parochieraad van de Corneliuskerk 
nodigt de parochianen uit voor de 
jaarvergadering op dinsdag 17 maart om 
20.00 uur (kerk open om 19.45 uur) in de 
ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk.

U wordt geïnformeerd over de fi nanciële 
situatie, over de gang van zaken in het 
afgelopen jaar en over de plannen voor 
2026. Uiteraard is er ruimte om van 
gedachten te wisselen over allerlei zaken 
en de actualiteiten van dat moment. 

Heel graag tot dinsdag 17 maart a.s.!

Namens de Parochieraad
Marianne Snel
Secretaris

Op weg naar Pasen
Een tijd van voorbereiding is meestal vreugdevol. 
Je verheugt je op een feestelijke of bijzondere 
gebeurtenis. Dat is anders bij de veertigdagentijd. 
Het is een tijd van soberheid en loslaten. Maar niet 
om te somberen maar om toe te leven naar dat 
feest van Pasen. Het is dan ook niet zomaar een 
feest zoals je een verjaardag viert bijvoorbeeld. 
Het is een feest van verlossing en bevrijding. Om 
dat goed te kunnen vieren moet je eerst het besef 
hebben verlossing en bevrijding nodig te hebben.
En dat is niet vanzelfsprekend. In het nieuws 
zien we genoeg mensen die de indruk wekken 
dat ze zichzelf geweldig vinden en alles naar hun 
hand willen zett en. Dan is er geen openheid voor 
verlossing en bevrijding. Omdat er geen besef 
is dat ze als mens beperkt zijn en ook omdat ze 
niet beseff en fouten te maken. Je voorbereiden 
op Pasen is dus ook: naar binnen kijken. Eerlijk je 
eigen leven onder de loep nemen en zien waar je 
afgesloten bent geraakt voor een ander en voor 
God. Om dat te kunnen doen moet je soms even 
pas op de plaats maken. In wat je eet of drinkt en 
ook in wat je doet of laat. 

Soms kun je denken: wat gebeurt er toch allemaal
in de wereld? Het gaat maar door. En wat voor
invloed heb ik daarop? Dan is het goed in herinne-
ring te roepen wat Jezus aan zijn leerlingen en 
dus ook aan ons heeft gezegd: jullie leven wel in de 
wereld maar jullie zijn niet van de wereld.
Wat betekent dat? Dat je niet opgaat in de wereld 
alsof je er mee samenvalt, zodat je daardoor een 
gezonde afstand kunt nemen van die wereld en 
wat daarin gebeurt. En om dan vervolgens vanuit 
je eigen verbondenheid met God iets positiefs te 
betekenen voor deze wereld. 

Afstand nemen en je losmaken hoort bij deze 
veertig dagen voorbereiding op Pasen. Je neemt 
afstand en maakt je los van alles wat je te veel 
bezighoudt en soms in je greep houdt. Om ruimte 
te geven aan je relatie met God. Een God die ons 
wil verlossen van kwaad, in ons en deze wereld, en 
die ons en deze wereld heel wil
maken waar we gebroken zijn.

Een goede voorbereiding
op Pasen,
Pastor-diaken
Eugène Brussee 

De droom van de veertigdagentijd

In een droom liep ik een winkel binnen;
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: “Wat verkoopt u hier?” 
“Alles wat u maar wilt”, zei de engel.

“O”, zei ik, “echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde,
geen honger en armoede meer,
gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect 
voor iedereen.”

”Wacht even”, zei de engel,
“u begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar zaden,
die kunt u zelf zaaien.”

Sanne Timmermans
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GEZINSCARNAVALSVIERING
Za 14 feb. 19.00 uur W&C viering Kiki Kint Coko Junior
Zo 15 feb. 10.00 uur W&C viering Steve Purperhart Caeciliakoor
ASWOENSDAG
Wo 18 feb. 19.30 uur Aswoensdagviering Eugène Brussee Spontaan koor
Zo 22 feb. 10.00 uur Regioviering

H. Jacobus Major Akersloot
Pastoraal team BvLW
en HC 

Aquarius -
De Meerzangertjes                  

Za 28 feb. 19.00 uur Medit. viering Johan Olling Samenzang
Zo 1 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering Mario Agius  en

Eugène Brussee
Klein koor

Za 7 mrt. 19.00 uur Medit. viering Kiki Kint Samenzang
Zo 8 mrt.  10.00 uur W&C viering Kiki Kint Dameskoor
EERLIJK EN WERELDS AANWEZIG
Za 14 mrt.  19.00 uur Medit. themaviering Kiki Kint/Johan Olling Liturgisch koor
Zo 15 mrt.  10.00 uur W&C viering Ber Leurink Caecilia koor
Za 21 mrt. 19.00 uur Medit. boeteviering Johan Olling Samenzang
Zo 22 mrt. 10.00 uur W&C viering Eugène Brussee Heren zanggroep
PALMPASEN/PALMZONDAG
Za 28 mrt. 19.00 uur Palmpasen-Pasen

gezinsviering 
Eugène Brussee Coko Junior

Zo 29 mrt. 10.00 uur Palmzondag
Eucharistieviering

Rob Hoogenboom Caecilia koor

WITTE DONDERDAG
Do 2 apr. 19.30 uur Eucharistieviering Jan Veldt en Eugène Brussee Caecilia koor
GOEDE VRIJDAG
Vrij 3 apr. 15.00 uur Kruisweg Steve Purperhart Dameskoor
Vrij 3 apr. 19.30 uur Oecumenische Gebedsviering

Protestantse kerk Limmen
Eugène Brussee Klein koor

PAASWAKE
Za 4 apr. 20.30 uur Eucharistievering Jan Veldt en Eugène Brussee Liturgisch koor
1E PAASDAG
Zo 5 apr. 10.00 uur W&C viering Kiki Kint Caecilia koor

2E PAASDAG
Ma 6 apr. 10.00 uur Eucharistieviering Mario Agius Spontaan koor
Za 11 apr. 19.00 uur Medit. Viering Ber Leurink Samenzang
Zo 12 apr. 10.00 uur Eucharistieviering Igno Osterhaus en

Eugène Brussee  
Liturgisch koor

Za 18 apr. 19.00 uur Medit. viering Johan Olling Samenzang
Zo 19 apr. 10.00 uur Eucharistieviering Mario Agius Caecilia koor
Za 25 apr. 19.00 uur Medit. viering Kiki Kint Samenzang
Zo 26 apr. 10.00 uur W&C viering Steve Purperhart Heren zanggroep
Za 2 mei 19.00 uur Medit. viering Johan Olling Samenzang
Zo 3 mei 10.00 uur W&C viering Eugène Brussee Dameskoor
Zat 9 mei 19.00 uur Medit. Themaviering Kiki Kint/Johan Olling Liturgisch koor
MOEDERDAG
Zo 10 mei  10.00 uur  W&C viering Kiki Kint Vocaal kwartet
HEMELVAARTSDAG
Do 14 mei  10.00 uur W&C viering Ber Leurink Vocaal heren kwartet
Je kunt onze vieringen ook volgen via de livestream of terugkijken.
Je vindt alle informatie op www.corneliuskerk.nl onder ‘Vieringen”

Rooster van 14 februari  t/m Hemelvaartsdag 14 mei 2026
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Aswoensdag
Op 18 februari beginnen we onze 40-daagse 
voorbereiding op Pasen met Aswoensdag.
Met dit uiterlijke teken van het askruisje op ons 
voorhoofd maken we ons innerlijke verlangen 
naar inkeer zichtbaar. De voorganger zal ons 
dan zeggen `Bekeer je en geloof in het Evangelie’ 
of ‘Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren’.

Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn dagen van 
vasten en onthouding. In de Vastentijd spoort 
de Kerk ons aan tot gebed, vasten en aalmoezen 
geven. Zo worden ons hart en ons leven geheiligd 
om het Paastriduüm in de Goede Week te vieren.
Ieder van ons is uitgenodigd om in het weekend 
van 14 en 15 februari en voor de viering van 
Aswoensdag oude palmtakjes te leveren. Men 
kan ze leggen in een mand achterin de kerk. 
Zo worden de oude palmtakjes verzameld om 
verbrand te worden en met de gezegende as 
worden we getekend op Aswoensdag.

Meditatieve boeteviering in de 
Veertigdagentijd
Op zaterdag 21 maart om 19.00 uur is de 
boeteviering onderdeel van de meditatieve 
viering ter voorbereiding op de Goede Week. 
We komen dan samen en worden stil rond het 
Hongerdoek, de Schrift, en het Doopwater om 
ons te verzoenen met onszelf, de ander, en met 
God en zijn schepping. 

Goede Week

Palmzondag
Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen en 
de eerste dag van de Goede Week. Op deze dag 
wordt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem 
gevierd. In de viering van Palmzondag neemt 
de processie nog altijd een centrale plaats in. 
Zo komen gelovigen bijeen in een kerk, kapel of 
andere geschikte plaats buiten de kerk. Gelovigen 
hebben palm- of buxustakken in de hand die 
worden gezegend en besprenkeld met wijwater. 

Wi� e Donderdag 
In de liturgie van Witt e Donderdag staat het 
Laatste Avondmaal centraal dat Jezus met zijn 
leerlingen gevierd heeft. Sommige kerken en 
in tal van kloosters vindt op Witt e Donderdag 
een plechtige voetwassing plaats. In navolging 
van Jezus wast en droogt de priester samen 
met zijn assistenten de voeten van gelovigen. In 
de Corneliuskerk wordt dit ritueel iets anders 
ingevuld. De voorganger wast mensen die dat 
willen de handen. 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag herdenkt de Kerk dat Jezus 
Christus werd gegeseld, aan het kruis werd 
genageld en stierf. Om 15.00 uur, het moment 
waarop Jezus stierf aan het kruis, wordt in onze 
kerken de kruisweg gebeden. In de avond om 
19.30 uur is er de oecumenische gebedsviering 
in de Protestantse kerk in Limmen en staat het 
lijdensverhaal centraal en de verering van het 
kruis. 

Vieringen in de Veertigdagentij d
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Rooster gastvrouwen
15 februari Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman
   1 maart Gre Snel en Ria Valkering 
  8 maart Tineke Schijf en Margo Natt e 
14 maart Emmy Dirkson en Ans Winder 
15 maart Gitt a van Diepen en Gerie Koot 
22 maart  Rina Lutt ikhuizen en Ria Admiraal 
29 maart Bernadett e Glorie en Tonia van der Steen 
   5 april Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman
  6 april Gre Snel en Ria Valkering 
12 april Tineke Schijf en Margo Natt e 
19 april Emmy Dirkson en Ans Winder 
26 april Gitt a van Diepen en Gerie Koot 
  3 mei Rina Lutt ikhuizen en Ria Admiraal 
  9 mei Bernadett e Glorie en Tonia van der Steen 
10 mei Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman
14 mei Gre Snel en Ria Valkering

Dinsdagochtendvieringen in ‘De Cameren” 
Elke dinsdagochtend om 10.30 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal van woonzorgcentrum ‘De 
Cameren’ met aansluitend koffi  edrinken in de ontmoetingsruimte. We gebruiken tijdens deze vieringen 
de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor. De vieringen zijn voor iedereen 
toegankelijk. 

KINDERPAGINA
Paaswake op Stille Zaterdag 
Aan het einde van Paaszaterdag begint bij 
zonsondergang de Paaswake, die duurt tot 
zonsopgang de volgende dag. Het is één van 
de oudste onderdelen van de christelijke 
Paasviering. De Paaswake bestaat uit vijf 
onderdelen: de lichtritus, de paasjubelzang, de 
dienst van het woord, de viering van het doopsel 
en de eucharistieviering. 
Lichtritus: het verduisterde kerkgebouw 
wordt gevuld met het Licht van Christus. Dit 
gebeurt met behulp van de paaskaars, die 
wordt aangestoken aan een paasvuur buiten 
de kerk. De paaskaars wordt vervolgens de kerk 
binnengedragen door de priester of een diaken, 
waarop de aanwezigen een eigen kaars aan 
de paarskaars ontsteken en dit vlammetje aan 
elkaar doorgeven. Zo wordt de ruimte langzaam 
steeds sterker verlicht. De diaken zet vervolgens 
de paasjubelzang in. Triomfantelijk en dankbaar 
klinkt door de kerk: ‘Laat juichen heel het 
hemelkoor van eng’len, laat juichen om die grote 

Koning, juichen om de overwinning! Laat de 
trompett en klinken in het rond!’ 
In de lezingen wordt het verband benadrukt 
tussen de bevrijding van het volk Israël uit 
Egypte en de bevrijding van zonden door 
Christus’ dood en verrijzenis. In de paaswake 
worden we bovendien uitgenodigd om 
ons doopsel te vernieuwen en worden de 
gelovigen besprenkeld met gewijd water. Als er 
volwassenen zijn die gedoopt willen worden, is 
deze nacht daar uitermate geschikt voor. Ook 
wordt in deze nacht altijd Eucharistie gevierd. 

Paaszondag
Na de Paaswake breekt Paaszondag aan; een 
dag die volledig in het teken van de verrijzenis 
staat, het grootste feest en belangrijkste feest 
van de christenen. De dagmis op Paaszondag 
is minder uitgebreid dan die van de Paaswake. 
De openingstekst luidt: ‘De Heer is werkelijk 
verrezen. Alleluja. Aan hem zij alle macht en 
glorie, nu en in eeuwigheid.’ 

De volgende data kunnen alvast in de agenda:
Zaterdag 14 februari 2026 19.00 - 20.00 uur Carnaval gezinsviering
Zaterdag 21 maart 2026  14.00 - 16.00 uur Palmpasen stokken versieren
Zaterdag 28 maart 2026 19.00 - 20.00 uur Palmpasen en Pasen 
Zondag 17 mei 2026  10.00 - 11.00 uur 1e Communie 
Zaterdag 13 juni 2026  13.00 - 17.00 uur Het grote Kinderkerk Zomerfeest!

Wat een feest!
Kerst in de kerk was ook voor de basisscholen van Limmen weer een feestje. Het Kleurenorkest had een 
mooie vertaling van het kerstverhaal met eigen muziek. De kinderen van de Kerkuil hebben traditie-
getrouw een echte kerstmusical opgevoerd. Op kerstavond hebben we met medewerking van Coko Junior 
een mooi kerstspel neergezet tijdens de gezinsviering. Er deden extra kinderen en volwassenen mee in het 
koor en natuurlijk was iedereen in de kerk welkom om lekker met ons mee te zingen. Wat een gezelligheid!

Zin in een muzikaal nieuw jaar?!
Houdt uw kind ook van zingen en dansen? Dan zijn ze van harte welkom om mee te doen met het koor, 
deelname is gratis. Het is speciaal voor kinderen van de basisschool van groep 4 tot groep 8. We hebben het 
over muziek, we zingen, dansen, spelen op instrumenten, vieren verjaardagen en spelen muzikale spellen 
(ook digitaal). Kortom we  zijn muzikaal gezellig samen. En aan het einde van ieder schooljaar gaan we als 
bedankje voor de kinderen een leuk dagje weg.

Iedere donderdagmiddag komen we samen voor een repetitie. We hebben een inloop vanaf 14.30 uur. 
dan beginnen we met iets lekkers en drinken, we komen even bij van de schooldag. Om 14.45 uur start de 
repetitie, deze duurt tot 15.30 uur. Vindt uw kind het leuk om daar meer van te weten, of eens met ons mee 
te doen? Stuur een mailtje naar kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl of loop eens bij ons binnen. Tijdens 
de aankomende repetities zullen we gaan oefenen voor een gezamenlijke viering met het Liturgisch koor, 
de Carnavals gezinsviering, Pasen, de Eerste communie en het grote kinderkerk zomerfeest!
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Data voorbereiding 
Eerste Communie 2026
We zijn begonnen aan de voorbereiding voor 
de Eerste Communie met een mooie groep uit 
alle locaties vanuit de Corneliusparochie en de 
parochie Bron van Levend Water.
We werken toe naar de viering van de Eerste 
Communie in de Corneliuskerk in Limmen op 
zondag 17 mei 2026.

De data van de voorbereidingsbijeenkomsten 
zijn: 
Zondag 8-2	 11.30 uur	� Speurtocht in de kerk
Woensdag 11-2	 19.00 uur	 Kennismaking
Woensdag 4-3	 19.00 uur	 ‘Doop’
Woensdag 18-3	 19.00 uur	 ‘Bijbel’
Woensdag 1-4	 19.00 uur	� ‘Goede Week 

en Pasen’
Woensdag 15-4	 19.00 uur	 ‘Bidden’
Woensdag 22-4	 19.00 uur	� ‘Communie’  

+ liedjes oefenen
Woensdag 13-5	 19.00 uur	� Oefenen viering 

+ liedjes oefenen

Als jouw zoon of dochter nog wil meedoen geef 
hem of haar dan zo snel mogelijk op. De leeftijd 
van Eerste Communicanten is rond de 7/8 jaar of 
iets ouder. Op school zitten deze kinderen in groep 
4 of hoger en kunnen dan al redelijk zelfstandig 
lezen en schrijven.  Bent u geïnteresseerd dan 
kunt u zich opgeven via 
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
       
Namens de werkgroep 
Eerste Communievoorbereiding
Pastor-diaken Eugène Brussee

Vormselvoorbereiding 2026
Praten over je geloof is niet zo gemakkelijk, 
voor niemand niet. Maar er over praten met 
leeftijdsgenoten, kan wel hartstikke leuk zijn. De 
voorbereidingsbijeenkomsten voor het vormsel 
zijn een goede gelegenheid om je geloof met 
elkaar te verdiepen. En wie weet houd je er nog 
een leuke vriendenclub aan over ook.

Op dinsdagavond 17 februari is er een 
ouderavond voor ouders van kinderen die zich 
willen voorbereiden op het vormsel.

De bijeenkomsten voor de vormelingen zijn eens 
in de twee weken telkens op een donderdagavond 
van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur. De data zijn: 5 en 
19 maart, 9 en 23 april en 7, 21 en 28 mei. 

Daarnaast is er op woensdag 1 april in de avond 
een viering in de kathedraal van Haarlem waar 
we met de vormelingen naartoe gaan omdat 
in die viering de olie waarmee ze gezalfd zullen 
worden gewijd wordt. 

De vormselviering zelf is op zondag 31 mei om 
10.00 uur in de Corneliuskerk in Limmen. 

Heeft u uw kind nog niet aangemeld maar wilt 
u dat alsnog doen, neem dan snel contact op via 
vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding
Pastor-diaken Eugène Brussee

DIENSTBAARHEID

Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard 
en moeilijk. Mensen leven er dicht op elkaar, 
moeten in hun eigen onderhoud voorzien en 
hebben niets om handen. Bisschop Eugenio 
Coter vraagt onze hulp bij het opzetten van 
het gevangenispastoraat in zijn bisdom. Dat is 
hard nodig vindt hij: “Mensen worden gevangen 
gezet, vaak al voor heel kleine misstappen en er 
wordt verder nauwelijks nog naar ze omgekeken. 
De voorzieningen zijn minimaal: een paar 
toiletten voor honderden mensen, nauwelijks 
verlichting, nauwelijks stromend water, geen 
ventilatie en veel meer mensen in de cellen dan 
waarvoor ze bedoeld zijn. De honger, verveling 
en uitzichtloosheid maken het leven hier extra 
hard. Bovendien hebben veel mensen die hier 
terechtkomen nauwelijks toegang tot juridische 
bijstand, waardoor ze vaak onnodig lang in de 
gevangenissen verblijven.” 

Het bisdom Pando is al langer actief betrokken 
bij de mensen in de drie gevangenissen in dit 
bisdom. Vrijwilligers brengen onder meer 
voedsel, kleding, boeken, zeep en aspirines en 
zorgen voor hulp bij het aanvragen van de juiste 
papieren om de toegang tot de rechtspraak 
mogelijk te maken. De nood overstijgt echter 
ruimschoots de capaciteit van de vrijwilligers. 

Een belangrijk onderdeel van het project is 
het organiseren van zinvolle dagbesteding die 
mensen in staat stelt praktische vaardigheden 
te leren, de voedselvoorziening te verbeteren en 
geld te verdienen. Veel gedetineerden hebben 
hun school niet afgemaakt. In samenwerking 
met een instituut voor volwassenonderwijs 
krijgen ze de mogelijkheid hun studie alsnog 
af te maken of een beroepsopleiding te volgen. 
Een ander onderdeel van het project is het 
bieden van psychologische en emotionele 
ondersteuning. Dit bevordert de mentale 
gezondheid van de gedetineerden, hun gevoel 
van eigenwaarde en veerkracht en draagt bij 
aan een betere sfeer onderling. Het project 
voorziet bovendien in gratis juridische 
ondersteuning en gratis toegang tot artsen en 
tandartsen, in samenwerking met het lokale 
ziekenhuis en de arts van de gevangenis.

De collecte in Limmen in het weekend van 14 
en 15 maart komt geheel ten goede aan dit 
vastenactieproject. Meer informatie en een 
nadere kennismaking met bisschop Eugenio 
Coter vind je op www.vastenactie.nl/vastenactie 
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Vastenactieproject 2026 
Ondersteuning van gevangenen

‘Eerlijk & Werelds’ te gast op 
14 en 15 maart
Tijdens het Vastenactieweekend van 14 en 15 
maart zijn de vrijwilligers van ‘Eerlijk & Werelds’ 
aanwezig met een tafel vol wereldwinkelartikelen.

Een mooie gelegenheid om in deze tijd van vasten 
en bezinning concreet een daad te stellen als het 
gaat om armoede en oneerlijke verdeling in onze 
wereld. Door artikelen bij ‘Eerlijk & Werelds’ te 
kopen, steun je direct de mensen die het nodig 

hebben en blijft er niets aan de strijkstok hangen. 
Van harte aanbevolen. 

Werkgroep MOV Corneliusparochie
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DIENSTBAARHEID
Hongerdoek 2026 ‘Samen dromen 
– Liefde zij daad’

verhoudingen die vele mensen op deze aarde tot 
slachtoffers maken. En de hoop op een duurzame 
omgang met de natuur.
In de regioviering op 22 februari in Akersloot 
wordt de hongerdoek gepresenteerd en kan 
iedereen een A4 meenemen met een afbeelding 
met meer uitleg over de hongerdoek. Ook ben 
je welkom bij de meditatieve vieringen op de 
zaterdagavonden in de veertigdagentijd. Dan 
hangt de doek centraal en wordt er elke week 
dieper ingegaan op één of meer thema’s die de 
kunstenares in de hongerdoek verwerkt heeft.

In het weekend van 14 en 15 maart staan we nog 
nadrukkelijker stil bij de vastenactie en is de 
collecte daar ook voor bestemd. Op zaterdagavond 
14 maart is er een meditatieve themaviering rond 
de hongerdoek m.m.v. het Liturgisch koor en op 
zondagavond 15 maart wordt de jaarlijkse actie 
‘Tafelen voor de Vastenactie’ in Limmen gehouden. 

Oecumenische sobere 
soepmaaltijden 
De komende periode staan er vier sobere soep-
maaltijden op het programma die we dit jaar 
oecumenisch willen houden. De vier maaltijden 
staan in het teken van de Vastenactie en worden 
georganiseerd door de werkgroep MOV-HALE in 
samenwerking met de Werkgroep Oecumene. 
De sobere soepmaaltijden beginnen om 18.00 
uur en zijn rond 19.00 uur afgelopen. Iedereen is 
welkom. Neem zelf je soepkom en lepel mee. Na 
afloop staat er een mandje voor een vrijwillige 
bijdrage voor de Vastenactie. 
•	� 20 februari in de Corneliuskerk in Limmen, 

aanmelden bij Margreet Denekamp, tel. 
072-5052871, margreetdenekamp@outlook.
com of bij Agaath van Veen, tel. 06-3049666, 
agaathvanveen@quicknet.nl 

•	� 27 februari en 14 maart in de kerk van H.M.M. 
Alacoque in Egmond ad Hoef,  aanmelden via 
coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl of 
tel. 072-5061364 

•	� 6 maart in de H. Willibrorduskerk in Heiloo, 
aanmelden via willibrorduskerk@ 
rk-bronvanlevendwater.nl

•	� 13 maart in de H. Jacobus de Meerdere kerk in 
Akersloot, aanmelden via 53yvsb6215@gmail.
com of telefonisch 06-22248723. 

Voor de maaltijden in Heiloo, Akersloot en 
Limmen kun je ook op werkdagen tussen 9 en 12 
uur bellen naar 072-5330906. De pastorie van de 
Willibrorduskerk is op die tijd geopend. 

Aanmelden vóór donderdag
We vragen je om je vóór de donderdag dat je mee 
wilt eten en vieren, telefonisch of per e-mail aan 
te melden op de hierboven genoemde adressen 
of telefoonnummers, zodat de organisatie 
zich goed kan voorbereiden op het aantal 
deelnemers. 

Werkgroep Oecumene 
Werkgroep MOV-HALE

Doe mee met ‘Tafelen 
voor de Vastenactie’ 
op zondag 15 maart
Meld je aan!
‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt plaats op 
zondag 15 maart vanaf  17.00 uur. Als er veel 
gastadressen zijn, kunnen er ook veel mensen 
komen eten. Wil je meedoen? Geef je dan op 
als kok of als deelnemer. Je kunt je aanmelden 
tot donderdagavond 12 maart via aanmelden.
activiteit@corneliuskerk-limmen.nl 

Hoe werkt het?
Het idee is dat je als deelnemer een driegangen-
diner hebt op drie verschillende adressen 
in Limmen. Je meldt je om 17.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk, je 
betaalt voor het driegangendiner ten minste 
€ 20,- per persoon en je wordt dan – in koppeltjes 
van twee – naar een bepaald adres gestuurd 
voor het voorgerecht. 

Na het voorgerecht krijg je - op de afgesproken 
tijd - als koppel een envelop met het adres waar 
het hoofdgerecht genuttigd kan worden. En 
daarna krijg je het adres voor het toetje.

Degene die de gasten ontvangt, krijgt dus drie 
keer twee koppeltjes van twee gasten op bezoek. 
Als gastheer en/of gastvrouw eet je natuurlijk 
zelf ook mee. Een initiatief waar iedereen aan 
mee kan doen, maar je moet je wel aanmelden.

De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
Vastenactieproject. Het gaat bij deze actie 
om de verbinding met elkaar en met het 
Vastenactieproject. En die verbinding komt tot 
stand als gevers en ontvangers samenkomen.

Werkgroep MOV
					   

Net zoals vorig jaar staat de hongerdoek 
Samen dromen - Liefde zij daad van Konstanze 
Trommer centraal in de veertigdagentijd. 
Het sluit mooi aan bij ons jaarthema ‘Durf 
te dromen’. Nu met uitleg en teksten die 
toegespitst zijn op de lezingen van de vastentijd 
2026.

In de vastentijd staan we elk jaar stil bij de 
vastenactie die werkt aan sociaaleconomische 
verbetering voor mensen in de marge, aan 
gerechtigheid voor mens en milieu. De 
hongerdoeken tonen elk jaar opnieuw de 
spirituele basis van waaruit de vastenactie 
handelt: zuster- en broederschap van álle 
mensen op deze wereld en respect voor en 
inclusie van randgroepen.
In de hongerdoeken weerspiegelt zich de door 
geloven in God gedragen hoop op radicale 
verandering van onrechtvaardige economische 
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Mozesgroep
De Mozesgroep is een Bijbelgroep die één keer 
per maand op donderdagavond bij elkaar komt 
in de pastorie van de Corneliuskerk. Het zijn 
laagdrempelige bijeenkomsten waarin naast het 
Bijbelverhaal dat besproken wordt ook het eigen 
persoonlijke levens- en geloofsverhaal de ruimte 
krijgt.

De volgende Mozesgroep-avonden staan telkens 
gepland voor de derde donderdag van de maand: 
19 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei van 19.30 
uur tot 21.00 uur. 

Gespreksleider is pastor Eugène Brussee. Wil je 
meer weten of meedoen neem dan contact op 
via de mail pastor@corneliuskerk-limmen.nl of 
telefonisch 06-39142565.

Bij belgroep voor jongeren
De Bijbel is een moeilijk te lezen boek. Wil je 
handvatt en om de Bijbel te kunnen begrijpen en 
je er zelf in te verdiepen? Doe dan mee met de 
Bijbelgroep voor jongeren. We zijn net begonnen 
met het eerste Bijbelboek Genesis, dus je kunt 
nog makkelijk aanhaken. De volgende
bijeenkomsten zijn op 12 februari en 26 maart.
Informatie en opgave bij pastor-diaken Eugène 
Brussee pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor-diaken Eugène Brussee

Rond de waterput
voorjaar 2026
Voor het tweede deel van het seizoen heeft 
de commissie weer een prachtig programma 
boordevol activiteiten samengesteld.
Het programmaboekje, ditmaal met paars-witt e 
kaft, kunt u afhalen in onze kerken. Zie ook
www.ronddewaterput.nl voor het laatste nieuws. 

Aanmelden via ronddewaterputnl@gmail.com
of 072 5330906. 

Veel vaste programmaonderdelen worden ook 
in 2026 voorgezet, maar er zijn ook nieuwe 
initiatieven:

•  Diaken Steve Purperhart gaat op de laatste 
donderdagavond van de maand met belang-
stellenden lezen in het evangelie van Matt eüs. 

•  In de Veertigdagentijd is er iedere donderdag 
om 19.30 uur een avondgebed in de Ter 
Coulsterkerk. Daarna kunt u deelnemen aan 
een gesprekgroep o.l.v. ds. Helga Frömming 

Help je ons ook dit jaar om de Paasactie tot een succes te maken? Naast de kerstpakkett enactie in 
december is de Paasactie een jaarlijks terugkerende actie van de werkgroep Caritas. Ook met Pasen 
willen we de mensen in Limmen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een extraatje geven. 

Mensen die fi nancieel en ook vaak sociaal in een moeilijke situatie verkeren. Het blijkt elke keer weer dat 
er in onze omgeving veel mensen zijn die zo’n extraatje echt hard nodig hebben. 
Help je ons om de paasactie ook in 2026 tot een succes te maken?
Je kunt je bijdrage overmaken op rek.nr. NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI Limmen.

Alvast veel dank voor je steun voor de Paasactie. 
Werkgroep Caritas

 Caritas
 Werkgroep Caritas
 Corneliuskerk Limmen

 Caritas
 Werkgroep Caritas
 Corneliuskerk Limmen

VERDIEPING

•  Op dinsdag 10 maart vertelt Jan Tulp over le-
ven en werk van de schilder Jan Mankes in de 
Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis.

•  Er worden weer fi lms gedraaid in de Ter 
Coulsterkerk. Ze draaien rond het thema 
’Geloven in je dromen?’ en sluiten daarmee aan 
bij ons jaarthema. De eerste fi lm is te zien op 
dinsdag 31 maart om 19.30 uur. 

•  Beeldhouwer en schilder Jos Apeldoorn komt 
zijn verhaal ‘van Timmerman tot Kunstenaar’ 
vertellen in de Ontmoetingsruimte in het 
Willibrordushuis op dinsdag 7 april, 20.00 uur.

•  Pastor Eugène Brussee denkt met ons na over 
liturgie: ‘het minst nutt ige, maar het meest 
waardevolle’. Donderdag 9 april om 14.00 
uur in het Willibrordushuis in Heiloo en om 
19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de 
Corneliuskerk in Limmen.

•  Gerard Swüste, bekend van KRO-radio, komt 
naar Heiloo voor een lezing over het boek 
Job op dinsdag 28 april om 20.00 uur in het 
Willibrordushuis.

Commissie ‘rond de waterput’ 

DIENSTBAARHEID

Steun ook in 2026
de paasactie
van de werkgroep Caritas
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Dank aan de gulle gevers 
voor de kerstpakkett enactie
Veel gulle gevers hebben het weer mogelijk 
gemaakt dat de werkgroep Caritas van de 
Corneliuskerk in december 75 adressen blij 
heeft gemaakt met een kerstpakket en een 
kerstatt entie. Het is hartverwarmend om de 
betrokkenheid van de Limmers bij deze actie te 
ervaren. Tijdens de inzamelmomenten was het 
in de kerk een komen en gaan van mensen die 
hun bijdrage kwamen brengen. De gekregen 
waardebonnen / activiteiten hebben ook een 
goede bestemming gekregen. Ook het inleveren 
van de emballagebonnen van statiegeldfl essen 
gaf ons een prachtige opbrengst. Heel veel dank 
daarvoor!
Hartverwarmend zijn de reacties van degenen 
die een pakket krijgen. Mensen zijn verrast, 
ontroerd, blij en heel dankbaar. Hun ogen lichten 

op als blijkt dat er
- juist in de kerstt ijd -
aan hen wordt gedacht.

Dit konden wij niet realiseren zonder uw 
hulp, dus beste inwoners van Limmen: enorm 
bedankt!

Arja, Kirsten, Romy en Corine
Namens werkgroep Caritas
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4 mei herdenking
Op maandag 4 mei houden we om 18.30 uur een 
herdenking in de Corneliuskerk. Meer informatie 
volgt later op www.corneliuskerk.nl onder 
Actueel en/of Agenda.

We nodigen iedereen uit om aanwezig te 
zijn bij deze herdenkingsplechtigheid. Na de 
herdenking wandelen we in een stille tocht naar 
het monument op de grens tussen Limmen en 
Castricum.

Schema Martha club 
Vrijdag    6 februari groep 2
Donderdag 19 februari groep 3

Dinsdag  3 maart groep 1
Vrijdag  20 maart groep 2

Donderdag   2 april  groep 3

Bezoek aan de Paus
Via deze weg wil ik de Corneliusparochie en de parochie Bron van 
Levend Water heel hartelijk danken voor het cadeau dat ik mocht 
ontvangen bij mijn promoveren eind oktober: een reis naar Rome 
voor mijn vrouw Susanne en mij en een ontmoeting met paus Leo 
XIV met de mogelijkheid om hem mijn proefschrift aan te bieden. 
Het was een fantastische ervaring. 

Pastor-diaken Eugène Brussee

4 mei herdenking
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Met zo’n 73 
deelnemers 

mag ik wel 
zeggen dat de 

eerste kribjesroute in 
Limmen een succes was. 

Zeer diverse kerstgroepen 
konden we bewonderen op de 

drie routes die waren uitgezet. Hoewel 
het de eerste dagen heel erg koud was, zijn 

er toen ook enthousiastelingen geweest die alles 
wilden bekijken. De laatste dagen was het weer 
wat aangenamer en dat was te merken aan het 
aantal bezoekers van de kribjes in het dorp.
Mijn twijfel of dit initiatief wel zou aanslaan in 
Limmen, is helemaal weg. Iemand mailde me 
zelfs: een traditie is geboren. Heel mooi vind ik 
dit.     
Graag wil ik alle deelnemers die hun kerstgroep/
kribbe wilden laten zien hiervoor hartelijk 
bedanken. U heeft heel veel mensen blij gemaakt. 
U weet niet hoeveel reacties ik mondeling of per 
mail heb gehad van mensen die het ontzett end 
leuk vonden dat we dit in Limmen hebben 
gedaan. Ook uit Castricum, Heiloo en Akersloot 
hadden we enthousiaste bezoekers.
Bij het organiseren van de Kribjesroute heb ik 
gelukkig wel hulp gehad van Ineke, Laura, Leo 

Ingezonden: Kribjesroute
Wat deden er veel inwoners uit ons dorp mee met het mooie initiatief om hun kerstkribjes te laten zien. 
Ik vond het een mooie activiteit tijdens de oppasdag in de kerstvakantie en ben met 4 kleinkinderen 
de paarse route gaan lopen. De kinderen liepen vooruit om toch vooral als eerste een eventuele 
lett er te ontwaren. Bij ieder kribje stonden we even stil om alle fi guren te zien. Al gauw kwamen er 
opmerkingen: “er zijn geen koningen” of “waarom hangt er hier geen engel boven de stal” of “alleen 
maar Maria en Jozef met Jezus”. Uitleg volgde, soms van een van de kinderen zelf.
Het werd een heerlijke wandeling met soms zelfs een snoeperij, die ze mochten pakken en zelfs een 
kerstmuts werd gescoord. Bij Achterweg 6 werden we uitgenodigd om binnen te kijken. We keken onze 
ogen uit, wat veel kerststalletjes waren er te zien. Ook een met hele grote beelden, de kinderen vonden 
het heel interessant en stelden ook wel vragen.
Zelf ben ik de groene route nog gaan lopen tijdens de 
koude, maar zonnige tweede kerstdag. Er stonden 
meerdere kribjes buiten, vaak in het kerstgroen, 
verrassend mooi. Wel was ik blij een routekaartje 
bij de hand te hebben met de adressen. Dat alle 
kinderen een “prijsje” kregen was de week erna weer 
een verrassing. Volgend jaar gaan we zeker weer! 
Ria Nijman

en mijn vrouw Ans. Hiermee heb ik meteen het 
team genoemd die dit volgend jaar weer gaat 
organiseren. We hebben goed samengewerkt, 
bedankt daarvoor.

42 Kinderen blij  na goede oplossing
puzzeltocht Kribjesroute Limmen
Op de laatste dag van 2025 mochten 42 kinderen 
in de Corneliuskerk in Limmen een beloning in 
ontvangst nemen omdat ze de puzzeltocht, als 
onderdeel van de 1e Kribjesroute Limmen, goed 
hadden. Dankzij de winkeliers Aker, Stuifbergen 
en Albert Heijn, die alle cadeautjes hadden 
gesponsord, lukte het ons om alle kinderen een 
aardigheidje te geven.
We hoorden vooral dat men het heel leuk heeft 
gevonden om de Kribjesroute te lopen of te 
fi etsen en dat de puzzeltocht net de extra prikkel 
was om er even op uit te gaan door het dorp.
Van alle kinderen en hun ouders kregen we te 
horen dat dit Kribjesroute-initiatief volgend jaar 
echt een vervolg moet krijgen. Dus dat gaan we 
zeker doen.
Op de website www.kribjesroutelimmen.nl zijn 
ook enkele kribjes te zien die de kijkers erg  mooi 
vonden.

Paul Cornelissen

De eerste Kribjesroute in Limmen
is weer voorbij 



In het licht gezet
Naam:  Carla Bakker
Leeftijd: 63 jaar
Taken: Lid van het dames- en liturgisch koor, de 
avondwakewerkgroep en lectrice bij uitvaarten

Stel jezelf even voor
Mijn naam is Carla, geboren in Limmen en ik 
woon er al mijn hele leven. Ik ben getrouwd met 
Jos de Winter, we hebben een dochter Benck en 
schoonzoon Sam; zij hebben samen een zoontje, 
onze kleinzoon Joop. Ik ben 2 dagen per week 
oppasoma en doe daarnaast nog vele andere 
activiteiten. Na mijn middelbare schoolopleiding 
heb ik jarenlang gewerkt als Medisch 
Secretaresse; hier ben ik ook voor opgeleid. 

De dood is bij ons altijd een open onderwerp 
geweest waar we met elkaar veel en fijn over 
kunnen praten. Na het overlijden van mijn 
ouders ben ik in oktober 2013 keukenvrijwilliger 
geworden bij het hospice in Alkmaar, Stichting 
Oase. Hier help ik met het verzorgen van 
ontbijt, lunch en diner. Ik heb daarvoor de 
tweejarige opleiding NIS gevolgd in Utrecht 
(Nederlands Instituut Stervensbegeleiding) 
met een onderdeel rouwverwerking. Door deze 

interesse ben ik ook 
terechtgekomen 
in de werkgroep 
avondwake en 
ben ik lectrice bij 
uitvaarten.

Samen met 
de werkgroep 
Herinnerings-
bijeenkomst, 
organiseer ik twee 
keer per jaar een 
bijeenkomst voor 
de nabestaanden 
van de gasten die 
in het halfjaar voor 
de datum van de te 
houden bijeenkomst 
in het Hospice 
zijn overleden. We 
kiezen dan een 
thema, zoeken daar 
gedichten bij en de 

avond wordt gevuld met muziek.

Mijn hobbies… ik lees graag. Geen hele zware 
literatuur, meestal in de categorie ‘Romans’. Ik ben 
helemaal niet creatief maar wel goed met taal. 
Daarnaast zou Jos zeggen ‘Winkelen is je hobby’. Ik 
hou er wel van om gezellig te shoppen. Ook sta ik 
graag samen met Jos op de dansvloer. 
En ik zit in een kookclub; met nog 5 dames, we 
koken 1x in de 5/6 weken met elkaar, dan sluiten 
de mannen aan om het samen op te eten. Eens per 
jaar koken de mannen en mogen wij aanschuiven.

Wat doe je in de kerk?
Ik ben aangenomen en gevormd, ik heb een 
katholieke opvoeding gehad en ben ooit begonnen 
in het kinderkoor en het jongerenkoor. Ik voel me 
er goed bij om mee te mogen en te kunnen doen. 
Het jongerenkoor werd het liturgisch koor, toen 
ben ik er heel even uit geweest, maar met een half 
jaartje heb ik het weer opgepakt. Ook Jos zat op 
het koor, die is meteen doorgegaan. Daarnaast ook 
doorgegaan naar het dameskoor, dat bestond al. 
Daar ben ik bijgegaan omdat er jong bloed nodig 
was; het dameskoor is zingen voor rouw en trouw.

Daarbij zit ik ook in de werkgroep Avondwake. 
Matthé is daar coördinator van. De groep bestaat 
verder uit Kees Kroone en Edith Bakker. Bij Matthé 
komt de aanvraag binnen. Wij nemen contact op 
voor gesprekken met nabestaanden en nemen 
rustig de tijd. We worden graag meegenomen 
in hoe het proces gegaan is. We proberen er 
altijd voor te zorgen dat een avondwake of een 
uitvaart vooral waardig en liefdevol is. Daarnaast 
verzorgen wij, de leden van de werkgroep 
Avondwake, in de namiddag van 2 november, 
lantaarntjes met brandende waxinelichtjes langs 
de paden op het kerkhof. Hierbij bieden steeds 
vaker ook andere parochianen een helpende hand. 
De viering van Allerzielen wordt in samenwerking 
met de pastor, werkgroep Avondwake en het koor 
vormgegeven.  
Hoe lang doe je dat al? 
Mijn hele leven ben ik al verbonden aan de kerk, 
vanwege mijn opvoeding. Vanaf mijn aannemen, 
dat was toen klassikaal met de juf erbij. Daarna 
ben ik altijd blijven zingen.

Ik ben pas met de werkgroep Avondwake 
begonnen toen Johan mij daarvoor heeft gevraagd. 
Dat was nadat mijn vader was overleden in 
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september 2007. Toen ben ik als duo 
begonnen met Edith omdat we daar beiden 
geen ervaring in hadden en na verloop van 
tijd hebben we zelfstandig de avondwakes 
op ons genomen. 
Wat vind je het mooiste aan je werk in de 
kerk? 
Ik ben heel blij dat het gebouw hier staat 
zoals het bedoeld was. Dat het een plek 
is van rust. Het mooiste is dat je mee 
kan doen, de betrokkenheid van onze 
gemeenschap en mijn eigen betrokkenheid 
om deel te nemen aan de koren en liturgie. 
Het mogen voorgaan in een wake of 
assisteren bij een uitvaart. Het mooiste 
vind ik ook het feit dat er zoveel mensen 
vrijwilligerswerk doen voor de kerk en 
gemeenschap.

Hoe lang wil je er nog mee doorgaan? 
Zolang ik fit blijf en mijn stem goed 
meewerkt, het zingen in het koor is 
gewoon fijn en gezellig.

Meest bijzondere herinnering in je 
betrokkenheid bij de kerk?
De doop van onze dochter in de 
Paasnacht was heel mooi en bijzonder, 
gedaan door Pastor Johan Olling 
destijds, met medewerking van het 
Liturgisch koor.
En de avondwakes  van mijn vader en 
moeder, omdat het hier in onze eigen 
kerk was. Het was een kerk vol en 
bij mijn vader was de intredemuziek 
prachtig. Het was ‘de Amboss Polka’ 
van de harddraverij. Dat zette de toon, 
heel sfeervol.
Bij beide wakes heeft het koor 
gezongen. We hadden als gezin heel 
veel inbreng en bij mijn moeder ben 
ik zelf voorgegaan. Dat was heel 
bijzonder.

Zijn er nog dingen die je graag wilt 
zeggen of meegeven?
Laten we met elkaar omgaan met 
zorg, aandacht en liefde. Dat we er 
zijn voor elkaar, dat vind ik echt 
belangrijk. Een luisterend oor, echt 
mensen zien zonder daar in eigen 
gedachten invulling aan te geven.

Jeugdverenigingen die zijn aangesloten 
bij de Stichting Katholieke Jeugdbelangen 
Limmen (SKJL), ontvangen een deel van de 
opbrengst van de Kerk- en Jeugdveiling. In 
ons parochieblad laten we steeds één van de 
verenigingen aan het woord. Hieronder het 
woord aan Tennisvereniging Limmen. 

Tennisvereniging Limmen is blij met 
uw steun!
De jeugdafdeling van Tennisvereniging 
Limmen is trots om zich te mogen 
presenteren in deze rubriek van Rond de 
Limmer Toren. Als actieve vereniging in ons 
dorp bieden wij kinderen en jongeren de kans 
om met plezier te tennissen, nieuwe vrienden 
te maken en zich zowel sportief als sociaal te 
ontwikkelen.

Wekelijks staan enthousiaste trainers klaar 
op De Voetel om onze jeugdleden tennis-
vaardigheden bij te brengen. Minstens zo 
belangrijk vinden wij sportiviteit, samen 
plezier maken en het gevoel dat iedereen 
erbij hoort. Van de eerste kennismaking met 
een racket tot het spelen van competitie-
wedstrijden: bij TV Limmen krijgt de jeugd 
alle ruimte om te groeien.

Als vereniging weten wij hoe waardevol 
de Kerk- en Jeugdveiling is voor Limmen. 
Betaalbare trainingen, materialen en 
begeleiding worden hiermee mogelijk 
gemaakt. We kunnen jaarlijks meerdere 
gezellige toernooien organiseren. Denk hierbij 
aan het populaire ouder-kind toernooi en 
het traditionele kersttoernooi: een sportieve 
afsluiting van het tennisjaar. Zo bieden wij 
onze jeugd de kans om laagdrempelig, actief 
en met plezier te sporten. 
Door mee te bieden op de veiling steunt u 
dus niet alleen een mooi initiatief, maar 
investeert u direct in de toekomst van de 
jeugd van Limmen. Namens alle jonge 
tennissers in Limmen: hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid en steun!
Kennismaken met tennis? Neem voor 
proeflessen contact op via jc@tvlimmen.nl 
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MISINTENTIES
Ons gebed wordt in de komende vieringen 
gevraagd voor onderstaande intenties

Zondag 15 februari 10.00 uur: Ton en Regien 
Bolten-Min, Joop Glorie, Joop van der Steen en 
Afra van der Steen-de Winter, Peter van Veen, 
Lies Al, Siem Limmen, Kees Louwe en Joke Louwe-
Dirkson, Helena Min, Jan Stuifbergen, Egon Voos, 
Gre Liefting-Zandbergen, Joop en Tiny Baltus Veldt, 
Gert-Jan Appelman.

De intenties van zondag 22 februari wordt in de 
regioviering in Akersloot gelezen.
Zondag 22 februari 10.00 uur: overleden familie 
Kuijs-de Groot, Nico Beentjes en Gre Beenjes-Fatels, 
Jos Liefting, Dick van der Velden, Co Jonker-Krom, 
Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, IJs Briefjes, Gert-Jan Appelman.

Dinsdag 24 februari 10.30 uur: IJs Briefjes.

Zondag 1 maart 10.00 uur: Martinus Augustijn 
en Maria van Roode, Jan Dekker, Jan Glorie, 
Gre Henselmans-Dekker, Overleden families 
Henselmans-Dekker, Mariëtt e Kaandorp, Jan 
Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique 
Levering-Kaandorp, overleden familie Kaandorp-
Wulp, Piet Mooij, overleden ouders Nuyens-Kusch 
en overleden familie, Johan van der Steen, Co van 
der Steen, Sjaak Seignett e, Annie van der Steen, Gre 
Liefting-Zandbergen, Kees Admiraal en overleden 
families Admiraal-Zomerdijk, Joop en Tinie Baltus-
Veldt.

Zaterdag 7 maart 19.00 uur: Adelva de Graaf, Piet 
Luijendijk, Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, 
Jan Rott eveel en Annie Rott eveel-van Stralen, Nico 
Droog, Arie Smit.

Zondag 8 maart 10.00 uur: Marga Beentjes-
Zweerman, Familie Admiraal-Commandeur, 
Theo Dirkson, Jans Min, Elly Pepping-Bruin, Pe 
Pepping en overleden familie, Joop van der Steen 
en Afra van der Steen-de Winter, Jan Stuifbergen, 
Hans Zwart en overleden familie, Jaap van 
der Steen en Corrie van der Steen-Mosch; Joop 
en Riek Holla-Bakker, zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa.

Dinsdag 10 maart 10.30 uur: Cor Hoogeboom en 
Thea Hoogeboom-Marx.

Zaterdag 14 maart 19.00 uur:  Joop Glorie, Adelva 
de Graaf, Will Pepping, Theo Swart, Peter van Veen, 
IJs Briefjes.

Zondag 15 maart 10.00 uur: Nico Beentjes en Gre 
Beenjes-Fatels, Martha Koot-van de Meij, Siem 
Limmen, Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, 
Helena Min, Joop van der Steen en Afra van der 
Steen-de Winter, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, 
Nico Wulp en Peter, Gre Liefting-Zandbergen, Joop 
en Tinie Baltus-Veldt, Gert-Jan Appelman.

Zaterdag 21 maart 19.00 uur: Ton en Regien 
Bolten-Min, Jos Liefting, Piet Luijendijk.

Zondag 22 maart 10.00 uur: overleden familie 
Kuijs-de Groot, Mariëtt e Kaandorp, Lies Al
Gerard Balk en Ria Balk-Warmerdam, Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Corry Bakker-
Vrugt.

Zaterdag 28 maart 19.00 uur: Jan Rott eveel en 
Annie Rott eveel-van Stralen, Nico Droog,
Joop van der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter.

Zondag 29 maart 10.00 uur: Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Peter van Veen, Egon Voos, Gre 
Liefting-Zandbergen, Joop en Tinie Baltus-Veldt.

Dinsdag 1 april 10.30 uur: Cor Hoogeboom en Thea 
Hoogeboom-Marx.

Zaterdag 4 april 20.30 uur: Walt Pepping en Truus 
Pepping-Buur, Sjaak Seignett e, Jan Stuifbergen.

Zondag 5 april 10.00 uur:  Kees Admiraal, Cor 
Schol, Martinus Augustijn en Maria van Roode, 
Gerard Balk en Ria Balk-Warmerdam, Ton en 
Regien Bolten-Min, Jan Dekker, Melanie van 
Diepen, Jan Glorie, Gre Henselmans-Dekker, 
overleden families Henselmans-Dekker, Nack 
Kaandorp en Nelly Kaandorp-Brakenhoff , Jan 
Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique 
Levering-Kaandorp, overleden familie Kaandorp-
Wulp, Jans Min, overleden ouders Nuyens-Kusch 
en overleden familie, Rem en Lies Pronk, Johan van 
der Steen, Co van der Steen, Sjaak Seignett e, Joop 
van der Steen en Afra van der Steen-de Winter, 
Harry Zandbergen, Kees Admiraal en overleden 
families Admiraal-Zomerdijk, Theo Meijer, IJs 
Briefjes, Gert-Jan Appelman. 

Maandag 6 april: Andre en Trien Winder-
Metselaar.

Zaterdag 11 april 19.00 uur: Joop Glorie, Adelva 
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IN MEMORIAM
Theo Meij er
Overleden op 23 oktober 2025 
Op de leeftijd van 83 jaar

Theo, de oudste van het gezin Meijer-Verdonk, 
heeft zijn hele leven in Limmen gewoond en is 
jaren tambour-maître bij de Limmer drumband 
geweest.

Theo bouwde met broer Piet een twee-onder-een-
kapwoning aan de Den Burglaan en trouwde in 
1966 met zijn grote liefde Bertie. Theo en Bertie 
kregen drie kinderen; Dick, Robert en Karin. 
Theo werkte bij Mats de Nijs en hij werd enorm 
gewaardeerd om zijn vakmanschap. Later 
ging Theo voor zichzelf beginnen; ”Th.P. Meijer 
tegelwerken en open haarden.” Zijn expertise 
heeft hij getoond! Hij heeft bij vele mensen in 
Limmen en omstreken prachtige tegelwerken en 
open haarden gemaakt. 

Theo hield van muziek, zijn tuin met fuchsia’s 
en vogels, windsurfen met zijn kinderen in 

Dirkshorn, mooie 
vakanties met het 
gezin in het buitenland, 
met de familie in de 
tuin tijdens de Limmer 
kermis of lekker met 
een biertje genieten van de zon.

In 1986 overleed plotseling en onverwacht de 
oudste zoon van Theo en Bertie, Dick. Dit grote 
verlies viel hen erg zwaar.

De laatste jaren woonde Theo heel prett ig op 
de Lage Weide. Hij genoot van het prachtige 
uitzicht. Na kerst 2024 ging het minder goed met 
de gezondheid van Theo. Toch bleef Theo zich 
vasthouden aan het leven en was ontzett end 
trots op zijn kinderen Robert en Karin, hun 
partners Geertje en Kees en de kleinkinderen. 
Op 23 oktober heeft hij in zijn slaap het leven 
losgelaten. Het is een troostrijke gedachte dat 
Theo in zijn leven voor velen iets heeft betekend. 

Rust zacht, lieve Theo! 

Bep Jak-Zentveld
Mam is geboren op 9 september 1939 in 
Rinnegom. Zij was de jongste in een gezin van 
dertien kinderen. Haar vader overleed toen mam 
pas dertien jaar oud was. Mam ging naar de 
huishoudschool en vervolgens werken in Huize 
Agnes.

Mam ontmoett e pap op een Nieuwjaars dans-
feest. In 1964 zijn zij getrouwd en gingen zij 
wonen bij de winkel en het loodgietersbedrijf 
Jak, dat zij samen runden met ome Dick en 
tante Coby. In 1965 werd Jan geboren. Een jaar 
later volgde Marleen en in 1968 werden Rob en 
Ben geboren. In 1972 verhuisden we naar de 
Rijksweg, waar in 1974 Jim werd geboren.

Zoals dat vroeger vaak ging, was mam altijd 
thuis voor ons. Ze was erg creatief: ze breide en 
maakte kleding voor ons. De vakanties werden 
altijd in Nederland gevierd. Pap en mam fi etsten 
veel samen.

Helaas overleed pap in 2001 op 62-jarige leeftijd, 

na een kort maar hevig 
ziekbed. Mam pakte het 
leven daarna moedig 
weer op. Het huis werd 
ingeruild voor een 
appartement aan de 
andere kant van de 
Rijksweg.

Mam was een trotse oma van negen 
kleinkinderen en één achterkleinkind. 

Tot aan haar 85e schonk zij koffi  e in De Cameren 
en was zij jarenlang vrijwilligster van De 
Zonnebloem. Hiervoor ontving zij zelfs een lintje 
in de Orde van Oranje-Nassau, iets wat zij zelf 
helemaal niet nodig vond. Dat was onze mam: 
bescheiden en altijd klaarstaand voor iedereen.

Eind juli kreeg mam helaas de diagnose 
longkanker met uitzaaiingen. Op 19 december 
overleed zij, op 86-jarige leeftijd. Gelukkig is haar 
een lang ziekbed bespaard gebleven.

Lieve mam, wat zullen we je missen.
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De Rond de Limmertoren is het parochieblad 
van de Corneliuskerk in Limmen. Het blad 
wordt samengesteld en verspreid in een oplage 
van circa 3250 stuks en wordt geheel verzorgd 
door vrij willigers uit Limmen. 

Redactie 
Ria Nijman, pastor Eugène Brussee en Mieke 
Brockhoff 

Vormgeving en drukwerk
Studio Welgraven in Limmen

Verspreiding 
Als je vragen hebt over de verspreiding of ons 
blad niet meer wilt ontvangen, neem dan contact 
op met de heer Koppes, 06 426 654 06,
koppesjoop@gmail.com 

Kopij  
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kun je per 
e-mail aanleveren vóór onderstaande datum: 

Nr. 5 – 14-04-2026 – Hemelvaart en Pinksteren 

De kopij graag versturen naar:
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 

Administratie 
administratie@corneliuskerk-limmen.nl 
06-15204954 

Pastor Eugene Brùssee
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
06-39142565 

Parochieraad 
Gerardine Vahl-Res (vz)
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 

Misintenties 
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl 

Kerkhofzaken 
Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl 

Caritas 
Matt hé Mooij 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl 

Limmertoren Redactie
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester 
Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
NL46 RABO 0336400756 

Vastgoed
Jaap-Jan Min
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl 

Parochiecentrum
Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen

Het parochiecentrum is elke vrij dag
geopend tussen 14.00 - 16.00 uur en is
telefonisch bereikbaar op 06-15204954.

penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
NL46 RABO 0336400756 

Vastgoed
Jaap-Jan Min
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl 

Parochiecentrum
Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen

Het parochiecentrum is elke vrij dag
geopend tussen 14.00 - 16.00 uur en is
telefonisch bereikbaar op 06-15204954.

COLOFON CONTACT
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MISINTENTIES
de Graaf, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, 
Angelique Levering-Kaandorp, overleden familie 
Kaandorp-Wulp, Siem Limmen, Will Pepping, 
Theo Swart, Jan Rott eveel en Annie Rott eveel-van 
Stralen, Nico Droog, Joop van der Steen en Afra 
van der Steen-de Winter.

Zondag 12 april 10.00 uur: Marga Beentjes-
Zweerman, familie Admiraal-Commandeur,
Nico Beentjes en Gre Beenjes-Fatels, Theo Dirkson, 
Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen,
Jos Liefting, Jans Min, Pe Pepping en overleden 
familie, Egon Voos, Hans Zwart en overleden 
familie, Gre Liefting-Zandbergen, Joop en Tinie 
Baltus-Veldt, Jaap van der Steen en Corrie van der 
Steen-Mosch, Joop en Riek Holla-Bakker, zoons Jan 
en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa.

Zaterdag 18 april 19.00 uur: Arie Smit, Peter van 
Veen.

Zondag 19 april 10.00 uur: Lies Al, Martha Koot-
van de Meij, Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, 
Piet Luijendijk, Helena Min, Joop van der Steen en 
Afra van der Steen-de Winter, Jan Stuifbergen, Tiny 
Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Theo Meijer, Sjaak Groot en Alice Groot, familie 
Groot en familie Pepping, Gert-Jan Appelman.

Zondag 26 april 10.00 uur: overleden familie Kuijs-
de Groot, Co van der Steen, Joke Mol-Rijk, Jan 
Rijk, Joop van der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter, Gre Liefting-Zandbergen, Theo Meijer, Joop 
en Tinie Baltus-Veldt.

Zaterdag 2 mei 19.00 uur: Walt Pepping en Truus 
Pepping-Buur, Will Pepping, Theo Swart.

Zondag 3 mei 10.00 uur: Martinus Augustijn en 
Maria van Roode, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-
Smit, Jan Dekker, Jan Glorie, Gre Henselmans-
Dekker, overleden families Henselmans-Dekker, 
overleden ouders Nuyens-Kusch en overleden 
familie, Rem en Lies Pronk, Johan van der Steen, 
Co van der Steen, Sjaak Seignett e, Kees Admiraal 
en overleden families Admiraal-Zomerdijk, Sjaak 
Groot en Alice Groot, familie Groot en familie 
Pepping, Corrie Bakker-Vrugt, Gert-Jan Appelman.

Dinsdag 5 mei 10.30 uur: Cor Hoogeboom en Thea 
Hoogeboom-Marx.

Zaterdag 9 mei 19.00 uur: Adelva de Graaf, Siem 
Limmen, Arie Smit, Jan Stuifbergen,
Peter van Veen.

Zondag 10 mei 10.00 uur: Familie Admiraal-
Commandeur, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-van de Maat, Ton en Regien 
Bolten-Min, Theo Dirkson, Jan Kaandorp en Ria 
Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp, 
overleden familie Kaandorp-Wulp, Jan Kroon en 
Gerda  Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Jans Min, Pe Pepping en overleden 
familie, Hans Zwart en overleden familie, Tiny 
Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Gre Liefting-Zandbergen, Joop en Tinie Baltus-Veldt
Jaap van der Steen en Corrie van der Steen-Mosch, 
Joop en Riek Holla-Bakker, zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa.



Als het blauw blauwer wordt hoog aan de hemel,
de narcissen geler in het groenere gras.
Als eierschalen breken,
vogels op en aan vliegen
om aas te voeren
en fris getjilp de ochtendnevel doorklieft.

Dan herleeft de natuur
na zijn winterdood.
En de mens?
Wat heeft de mens nodig
om op te staan
zijn oude ik achter te laten
in zijn dood versleten winterjas?

Paasgeloof.
Geloof dat
elke grafsteen kantelen kan,
elk goddelijk licht duisternis doorbreekt.
Geloof in
de kracht van het leven
sterker dan de leegte van de dood
Geloof dat verrijzenis gebeurt.

			   Kathleen Boedt 

Als het blauw 
blauwer wordt


