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VAN DE REDALTIE

Met veel plezier presenteren we u een nieuw nummer van ons parochieblad Rond de Limmer
Toren dat verschijnt in de mooie periode rond Hemelvaart en Pinksteren. In deze editie leest
u meer over de betekenis van deze bijzondere feestdagen en over de manier waarop we ze
samen kunnen beleven.

Zo kunt u tussen Hemelvaart en Pinksteren deelnemen aan het inspirerende ‘lopende
vuurtje’: een verbindende tocht van kerk naar kerk in onze regio. Een mooie kans om elkaar te
ontmoeten.

Het Pastorale Woord wordt deze keer verzorgd door Steve Purperhart, diaken.

Op zondag 28 juni vieren we Dankzondag: een feestelijke en muzikale viering met
medewerking van het Corneliuskoor, Coko Junior en het nieuw opgerichte Jongerenkoor,
waarover verderop meer in dit blad.

Wilt u meedenken over het nieuwe jaarthema voor het komende seizoen? U bent van harte
welkom op 23 juni om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk. We kijken uit
naar uw ideeén.

In het liturgisch rooster vindt u alle vieringen tot en met de startviering van 27 september.
Let op: vanaf Pinksteren vervallen de meditatieve vieringen op zaterdagavond, tot na de
startviering.

Ook nieuw: in het komende seizoen verschijnt Rond de Limmer Toren niet vijf, maar vier keer
per jaar. De data voor het aanleveren van kopij per editie vindt u achterin deze editie onder
het kopje Colofon.

De redactie wenst u inspirerende pinksterdagen
en een fijne, zonnige zomer!

Voor actuele berichten en de volledige agenda
kunt u altijd terecht op

www.corneliuskerk.nl
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NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Alweer de laatste Rond de Limmer Toren van
dit seizoen ligt voor u. Een seizoen waarin velen
zich, zichtbaar én achter de schermen, weer
hebben ingezet voor onze parochie. Daarvoor
willen wij u allen van harte bedanken.

Als ik dit schrijf liggen de paasdagen net achter
ons. Met een goed en dankbaar gevoel kijken we
terug op de Goede Week -de belangrijkste week
van het kerkelijk jaar- die werd gekenmerkt
door indrukwekkende en mooie vieringen.

Jaarvergadering

Dinsdag 17 maart was de jaarvergadering van
de parochieraad. Voor de pauze hebben we
geluisterd naar het uitgebreide jaarverslag
van onze secretaris en een zeer duidelijk
financieel verslag van onze penningmeester.
Beide zijn terug te lezen op de website van de
Corneliuskerk. Na de pauze gaf de werkgroep
Caritas van onze parochie een presentatie
over de geschiedenis van Caritas en de diverse
projecten die zij door het jaar heen verzorgen
voor de minder bedeelden in ons dorp. De avond
werd afgesloten met een gezellige nazit.

Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is naar wens verlopen. Het
totaalbedrag staat op dit moment op een bedrag
van bijna € 37.000,00 bijeen gebracht door 513
parochianen. Waar kerken het lang niet altijd
gemakkelijk hebben, zien wij een stijging van
het aantal parochianen dat onze kerk steunt en
ook de giften zijn hoger. Een groot woord van
dank aan u allen die onze kerk een warm hart
toedragen.

Openstelling kerk tijdens de bloemendagen
Tijdens de bloemendagen hebben we de kerk
opengesteld voor bezoekers; de gastheren en
-dames hebben veel geinteresseerden mogen
ontvangen. Het was een gezellige drukte.

Vooruitblik

Ondanks dat dit de laatste Rond de Limmer
Toren van het seizoen is, staat er ook nog

het een ander te gebeuren. Zo zal er, op weg
naar Pinksteren, weer een Taizéprojectkoor
georganiseerd worden. Een viering die door
velen zeer gewaardeerd wordt.

De regioviering op 14 juni in Heiloo staat in het
teken van het 25-jarig priesterjubileum en het
afscheid van Igno Osterhaus. En zondag 28 juni

vieren we de Dankzondag, waarin we tijdens
deze viering, ondersteund door verschillende
koren, terugkijken op het afgelopen seizoen en de
vrijwilliger van het jaar bekend zullen maken.

Rond de Limmer Toren

Al een aantal jaren kunt u genieten van ons
parochieblad in de nieuwe stijl waar we veel
positieve reacties op krijgen. Zo een blad

komt niet zomaar tot stand. Daar zit een
hardwerkende vrijwillige redactie achter, die er
veel tijd in steekt. Om dit ook leuk en haalbaar
te houden, hebben we in samenspraak met de
redactie afgesproken dat we met ingang van
het nieuwe seizoen niet vijf keer, maar vier keer
de Rond de Limmer Toren uitgeven: bij de start
van het nieuwe seizoen, aan het begin van de
advent, aan het begin van de vastentijd en net
voor Hemelvaart. Volgend voorjaar zullen we dit
evalueren en van daaruit kijken hoe we seizoen
2027- 2028 invullen.

Eerste Communie en Vormsel

Op zondag 17 mei zullen 12 kinderen van binnen
en buiten onze parochie hun eerste heilige
Communie ontvangen. Op zondag 31 mei

zullen 6 kinderen gevormd worden. Dit zullen
ongetwijfeld feestelijke vieringen worden. Alvast
vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie voor
de communicantjes en vormelingen.

125-jaar Corneliuskerk

In het vorige nummer van de Rond de Limmer
Toren schreef ik al iets over de eerste ideeén voor
de viering van het 125-jarig bestaan van onze
parochie in 2027. Inmiddels krijgen deze ideeén
steeds meer vorm. Het moet een feest worden
voor jong en oud, voor gelovig en niet-gelovig en
voor elk wat wils. In deze editie leest u meer over
de activiteiten. We houden u op de hoogte.

Tot slot wens ik u een hele goede zomer toe, een
zomer voor de een dichtbij huis, een ander trekt
er wellicht verder op uit. Ik wens u allen veel rust
en ruimte voor bezinning.

Ook namens pastor
Eugene Brussee

en de leden van de
parochieraad een
hartelijke groet.

Gerardine Vahl-Res




Tussen Hemelvaart
en Pinksteren

Samen met de vormelingen van onze parochies,
Bron van Levend Water en de Cornelius in
Limmen, waren pastor Eugéne en ik aanwezig
bij de Chrismamis in de kathedraal in Haarlem,
waar de olién werden gewijd, ook de olie
waarmee onze vormelingen gezalfd zullen
worden op 31 mei.

Wat mij raakte, was de grote groep geloofs-
leerlingen die helemaal vooraan zat: jonge
mensen, vol verwachting, vol enthousiasme.
Mensen die bewust hebben gekozen voor een
leven met Jezus, in gemeenschap met de kerk.

Deze jonge mensen deden mij denken aan

de leerlingen die achterbleven na Jezus’
hemelvaart, die ochtend. Ze stonden daar met
een mengeling van spanning en verwondering.
Jezus had hen geraakt, hen meegenomen, hen
gevormd en nu was

Hij weg, en toch ook niet. Er hing een belofte in de
lucht, zo licht als adem, zo tastbaar als een hand
die je net niet meer kunt vasthouden.

Misschien herkennen wij iets van dat moment in
ons leven. Ook wij staan soms in zo’n tussentijd:
tussen wat was en wat nog moet komen, tussen
Hemelvaart en Pinksteren, tussen verlangen en
vervulling. De hemel lijkt verder weg, en toch is
er dat stille weten dat we niet alleen zijn, dat er
Iemand met ons meeloopt, dichtbij, onzichtbaar
maar niet afwezig.

PASTORAAL WOORD

Dat is de Helper die ons met Pinksteren wordt
beloofd: de Trooster, de Heilige Geest. Hij zal bij
ons blijven en ons alles in herinnering brengen
wat Jezus ons geleerd heeft (Joh. 14, 25-26). Een
zachte maar krachtige Aanwezigheid die ons
herinnert aan wie we zijn: geliefde leerlingen. Wij
leven nu in zijn era; het tijdperk van

de Geest. Hij nodigt ons uit tot gemeenschap met
Christus en met elkaar.

Daarom nodigen wij u ook uit, in naam van
diezelfde Geest, op voorspraak van de Moeder
van de Heer en de heilige Jozef, ook als de
drempel hoog voelt. Kom bidden, ook als
woorden ontbreken. Kom delen, ook als uw
geloof klein lijkt. De Geest werkt in harten die
open durven blijven.

Moge de dagen tussen Hemelvaart en
Pinksteren, en alles wat daarna komt, voor u een
ruimte zijn waarin hoop kan ademen, gedragen
en geinspireerd door de Geest.

Diaken Steve Purperhart

Dinsdagochtendvieringen in ‘De Cameren”

Elke dinsdagochtend om 10.30 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal van
woonzorgcentrum ‘De Cameren’ met aansluitend koffiedrinken in de
ontmoetingsruimte. We gebruiken tijdens deze vieringen de lezingen en
liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor. De vieringen zijn

voor iedereen toegankelijk.

Op dinsdag 19 mei zal in de viering van 10.30 uur in de

Cameren de mogelijkheid geboden worden de ziekenzalving

te ontvangen. Pastor Mario Agius en pastor Eugene Brussee K
zullen in deze viering voorgaan. Parochianen die zich bij : 5
deze viering willen aansluiten zijn van harte welkom. (

Pastor Eugéne Brussee, diaken
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EEN BERICHT VAN PASTOR IGNO

Voorhout, 2 april 2026

Beste lezers,

Het is alweer bijna drie weken geleden dat ik mijn intrek nam in Schoonoord in Voorhout. Wat gaat

de tijd toch snel! Ik ben hier al helemaal gewend. De sfeer hier is zeer goed. [k ontmoet hier ook veel
(oud)collega’s van de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam. Ook heb ik veel contacten met
de hier wonende broeders van OLV van Zeven Smarten, vooral na onze gezamenlijke gebeden, na

de Eucharistie en tijdens de maaltijden. Gelukkig wonen hier ook ‘gewone mensen, met wel of geen
kerkelijke achtergrond. Kortom, het is hier een leuke mix van mensen bij elkaar. Ik voelde mij hier
meteen thuis. Het is de bedoeling dat ik hier door ga stromen naar een aanleunwoning. Deze woningen
zijn hier op het terrein ‘van de broeders, zoals men Schoonoord hier noemt.

Zojuist ben ik bij de oogarts geweest in een oogkliniek in Warmond. Zij heeft geconstateerd dat ik een
centrale retinale arterie occlusie (CRAO) heb. Dit klinkt heel eng... Het houdt in dat een slagadertje in
het netulies van mijn rechter oog afgesloten is geweest door een bloedstolsel ten gevolge van de tia. De
tia aan de rechter zijde van mijn hersenen is goed herstellende. Ik ben hier gelukkig goed uitgekomen.
Het had heel anders kunnen aflopen.... Daar ben ik de Heer dankbaar voor! Over anderhalf jaar word
ik weer bij de oogarts verwacht. Bij de neuroloog ben ik helemaal Rlaar.

Toen ik in Schoonoord binnenkwam, was ik behoorlijk ziek. (Te) kort na opname in het ziekenhuis werd
ik er alweer uit ontslagen. Dit was zeker niet conform mijn wens... Ai baja, pleegt men in Suriname

te zeggen. Dat is zo iets als ‘Oei, oei... Dit betekende vervolgens voor mij lange nachten alleen in de
pastorie in Egmond aan de Hoef. Men vond het terecht onverantwoord dat ik daar langdurig alleen
moest blijuen. Dankzij de hulp van Astrid Wittebrood, van Anneke, van mijn familie en van nog enkele
anderen, kon ik met spoed worden geplaatst, waar ik nu met veel genoegen mag vertoeven. Nu voel ik
mij redelijk hersteld. De huisarts in Voorhout heeft de behandeling van zijn collega in Egmond aan de
Hoef overgenomen.

Van onze vier kerken, van de werkgroepen en van talloze individuele mensen, heb ik enorm veel blijken
van belangstelling gekregen. Veel telefoontjes, brieven, kaarten en bloemen en bezoekjes zelfs, heb ik
gekregen van heel veel mensen. Opuallend is dat veel vertegenwoordigers van onze twee zusterkerken
mij een hart onder de riem hebben gestoken. Ik werd door veel mensen bedankt voor de ‘goede,
collegiale en oecumenische samenwerking: Dit heeft mij heel goed gedaan. Hetzelfde heb ik ervaren
van de kant van de Zorggroep Viva. Deze zorgkoepel beheert de verzorgingshuizen in onze regio. Ik heb
de afgelopen (bijna) vier jaar heel prettig met de medewerkers van Viva en met collega-urijwilligers
van de twee parochies samen mogen werken. Heel veel dank hiervoor!

Volgens mij is dit zo een beetje wat ik nu met jullie kan delen. Ik dank jullie allen heel hartelijk voor de
goede samenwerking, die ik met jullie heb mogen ervaren. Ik wens jullie nu alvast een zalig Pinksteren
toe en alle goeds voor de toekomst! Gods zegen gewenst!

Heel veel groeten,

Igno




Liturgisch Rooster van 9 mei tot en met 27 september

Zat9mei 19.00 uur Medit. Themaviering Kiki Kint/Johan Olling Liturgisch koor
MOEDERDAG
Zo10mei  10.00 uur W&C viering Kiki Kint Vocaal kwartet
HEMELVAARTSDAG
Dol4mei 10.00 uur W&C viering Ber Leurink Vocaal heren kwartet
Zal6mei 19.00uur Meditatieve viering Eugene Brussee Samenzang
Zo17mei 10.00 uur 1% Communieviering Wim Bakker Coko Junior
regio en Eugéne Brussee
PINKSTEREN
Za23mei 19.00uur Meditatieve Taizé-viering  Kiki Kint en Johan Olling Projectkoor/Lit. koor
Zo24mei 10.00uur Oecumenische viering Eugéne Brussee en One More Voice en
Helga Frémming samenzang
Protestantse kerk Limmen
Zo31lmei 10.00uur Vormselviering Marcelo Salao Rocha,
Steve Purperhart en
Eugéne Brussee
Zo7juni  10.00 uur Eucharistieviering Rob Hoogenboom Dameskoor
Zol4juni 10.00 uur Eucharistieviering Pastoresteam (afscheid
Willibrorduskerk Heiloo Igno Osterhaus)
Zo21ljuni 10.00uur W & Cviering Kiki Kint Samenzang
Zo28juni 10.00uur W & Cviering Eugene Brussee Corneliuskoor en
Dankzondag Coko Junior
Zo 5 juli 10.00 uur Eucharistieviering Pater Toon te Dorsthorst Spontaan Vakantiekoor
en Steve Purperhart
Zo12juli  10.00 uur W&C viering Kiki Kint Spontaan Vakantiekoor
Zo19juli  10.00 uur W&C viering Kees Kroone Spontaan Vakantiekoor
Zo26juli  10.00 uur W&C viering Eugene Brussee Spontaan Vakantiekoor
Zo2aug 10.00 uur Eucharistieviering Rob Hoogeboom Spontaan Vakantiekoor
Zo9aug 10.00 uur W&C viering Eugeéne Brussee Spontaan Vakantiekoor
Z016aug 10.00uur W&C viering Kiki Kint Spontaan Vakantiekoor
Zo23aug 10.00uur W&C viering Eugeéne Brussee Spontaan Vakantiekoor
Zo30aug 10.00uur Eucharistieviering Jan Veldt Spontaan Vakantiekoor
Zo6sept 10.00 uur Eucharistieviering Mario Agius Klein koor
Zo13sept 10.00 uur Regioviering Pastoraal team
H.M.M. Alacoque Egmond
aan de Hoef
Zo20sept 10.00uur Eucharistieviering Rob Hoogeboom Caeciliakoor
STARTZONDAG
Zo 27 sept 10.00 uur W&C viering Eugéne Brussee Corneliuskoor
Je kunt onze vieringen ook volgen via de livestream of terugkijken.
Je vindt alle informatie op wwuw.corneliuskerk.nl onder ‘Vieringen”




Hemelvaart, Pinksteren,
dankzondag en startviering

Met Hemelvaart — donderdag 14 mei - vieren

we dat Jezus teruggaat naar zijn Vader. Dat
gebeuren lijkt geen reden voor feest omdat
Jezus weggaat. Toch is het geen afscheid. Het

is een nieuw begin. Vanaf Hemelvaart wordt er
gebeden om de komst van de Heilige Geest die de
leerlingen zal helpen te leven in navolging van
Jezus en zijn Blijde Boodschap te verspreiden
onder velen.

Met Pinksteren — zondag
24 mei - vieren we dat de
Heilige Geest als een vuur
over de leerlingen van
Jezus komt. Dat maakt
dat zij erop uit gaan en
gaan vertellen over Jezus.
En iedereen verstaat hen; Gods Geest werkt in

hen. En nog steeds werkt die Geest in en buiten

de kerk. Zonder die Heilige Geest kunnen wij niet.
Het Taizé-projectkoor zingt vervolgens in de
meditatieve Pinksterviering op zaterdag 23 mei om
19.00 uur. Op zondag 24 mei is er een oecumenische
Pinksterviering in de protestantse kerk in Limmen
met als voorgangers dominee Helga Frémming en
pastor Eugene Brussee. Het koor ‘One More Voice’
zal de zang verzorgen.

Met Dankzondag — zondag 28 juni - sluiten we het
thema ‘Durf te dromen’ feestelijk af. Dit jaar met
liederen van het Corneliuskoor, het kinderkoor Coko
Junior alsook met liederen van het nieuw op te
richten jongerenkoor. We kijken met dankbaarheid
terug en vol verwachting vooruit.

Op zondag 27 september zullen we onze
startviering hebben in Limmen met een nieuw
jaarthema en met inbreng van de verschillende
koren. Daarbij gaan we op weg naar het
jubileumjaar 2027.

Pastor Eugéne Brussee, diaken

Meditatieve Themaviering met terugblik op de parochiereis

naar Andalusieée

Op zaterdag 9 mei om 19.00 uur houden we een
meditatieve themaviering over de parochie-reis
naar Andalusié die begin april heeft plaats-
gevonden. Centraal tijdens de reis stonden de
drie wereldgodsdiensten: Jodendom, Islam en
Christendom, die vanaf het begin van de 8ste
eeuw in harmonie met elkaar woonden en
werkten. Deze zogenoemde Gouden Eeuw en dat
wat de drie wereldgodsdiensten verbindt zal een
plek krijgen in deze viering.

Wil je iets van de sfeer proeven van deze reis dan
ben je van harte welkom. De deelnemers van

Lopend Vuurtje 2026

Tussen Hemelvaart (14 mei) en Pinksteren (24
mei) houden we vier gebedsbijeenkomsten
vanuit de Cornelius Parochie en de parochie
Bron van Levend Water als voorbereiding op
Pinksteren. Elke bijeenkomst begint om 19.00 uur
en duurt een goed half uur. De laatste viering
vindt plaats tijdens de meditatieve Taizéviering
op zaterdagavond 23 mei in de Corneliuskerk in
Limmen en wijkt qua inhoud dan ook iets af van
de andere drie vieringen.

de reis hebben na de viering nog een gezellig
samenzijn om herinneringen op te halen en
foto’s uit te wisselen. Na de meditatieve
themaviering is er voor alle
kerkgangers ook thee en koffie
om nog even na te praten
en elkaar te ontmoeten.
Ook kun je het dagelijkse
reisverslag lezen op
www.corneliuskerk.nl
onder Actueel.

Johan Olling

Hieronder de data en de locaties:
» Woensdag 20 mei:
Adelbertusakker Egmond-Binnen
- Donderdag 21 mei:
Willibrorduskerk Heiloo
« Vrijdag 22 mei: Jacobuskerk Akersloot
» Zaterdag 23 mei: Corneliuskerk Limmen
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Geef je op voor deelname aan het
Taizé-Pinksterprojectkoor

Op weg naar Pinksteren start Peter Rijs weer
een Taizé-projectkoor. Koorleden, kerkgangers
en geinteresseerden kunnen deelnemen aan dit
projectkoor.

Deelname aan het projectkoor is gratis. Geef je
naam en adres alvast door dan krijg je in mei
nog een bevestiging met de precieze gegevens
van de repetitie en de viering toegestuurd:
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl
Maandag 18 mei staat van 19.15 tot 20.30 uur het
instuderen van de vierstemmige Taizé-acclama-
ties gepland in de Corneliuskerk. Het Taizé-pro-
jectkoor zingt vervolgens in de meditatieve
Pinksterviering op zaterdag 23 mei om 19.00 uur.

Werkgroep Liturgisch koor

Tijdens deze viering wordt ook de laatste kaars
van de menorah aangestoken als afsluiting van
het ‘Lopend Vuurtje’ tussen Hemelvaart en Pink-
steren langs de kerken in onze regio. We sluiten
de viering af — nadat we het licht van de Paas-
kaars aan elkaar hebben doorgegeven — met het
uitblazen van de Paaskaars en het loslaten van
duiven.

Tijdens de repetitieavond in de Corneliuskerk in
Limmen zullen bassen, tenoren, alten en sopra-
nen hun eigen partijen leren. Op zowel maandag-
avond 18 mei als op zaterdag 23 mei is er koffie
en thee en ook gelegenheid elkaar te ontmoeten.

\_

16 augustus
23 augustus
30 augustus
6 september
20 september
27 september

4 )

Rooster gastvrouwen
9 mei Bernadette Glorie en Tonia van der Steen

10 mei Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman

14 mei Gré Snel en Ria Valkering

17 mei Tineke Schijf en Margo Natte

23 mei Emmy Dirkson en Ans Winder

31 mei Gitta van Diepen en Gerie Koot
7 juni Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal

21juni Bernadette Glorie en Tonia van der Steen

28 juni Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman
5juli Gré Snel en Ria Valkering

12 juli Tineke Schijf en Margo Natte

19 juli Emmy Dirkson en Ans Winder

26 juli Gitta van Diepen en Gerie Koot ——my.
2 augustus Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal ™ -
9 augustus Bernadette Glorie en Tonia van der Steen

Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman
Gré Snel en Ria Valkering

Tineke Schijf en Margo Natte

Emmy Dirkson en Ans Winder

Gitta van Diepen en Gerie Koot

Rina Luttikhuizen en Ria Admiraal




KINDERPAGINA

Samen op weg naar de Eerste
Communie - update!

In januari zijn we in Limmen gestart met het
traject naar de Eerste Communie. Inmiddels

zijn we halverwege en zijn we een leuke, actieve
groep kinderen en ouders die samen op weg zijn
naar deze bijzondere mijlpaal. Achter in de kerk
hangen inmiddels de portretten van de commu-
nicanten, een mooi vast gegeven in onze gemeen-
schap. Tijdens de bijeenkomsten werken ouder
en kind samen aan thema'’s als de doop, de Bijbel,
bidden, de Goede Week en Pasen, en natuurlijk de
betekenis van de communie. Met behulp van een
werkboek voor thuis wordt het geloof niet alleen
besproken, maar ook echt samen beleefd.

Vormselviering op 31 mei

In de afgelopen periode zijn diaken Steve
Purperhart en ik op weg gegaan met zes jonge
mensen om hen voor te bereiden op hun vormsel
dat plaatsvindt op 31 mei. Vijf kinderen in een
gezamenlijk voorbereidingstraject en nog iemand
die een eigen route volgt. Van hen komen er drie
uit Limmen, twee uit Akersloot en één uit Heiloo.
We hebben het met de vormelingen gehad over de
Heilige Geest als Helper en als Vuur, over bidden
als een vorm van contact met God en over je
eigen droom voor deze wereld. We zijn ook naar
de kathedraal in Haarlem geweest om de wijding
van de chrismaolie mee te maken waarmee de
vormelingen worden gezalfd op 31 mei. En we
gaan het nog hebben over hun eigen geloof en
hoe ze dat op hun manier kunnen uitdragen in
deze tijd. Een mooi traject met een hele bewust
en inspirerende inbreng van de kinderen zelf. We
wensen hen een mooi vormselfeest toe op 31 mei.

Pastor Eugéne Brussee, diaken

Meedoen met het kinderkoor

Elke bijeenkomst begint gezamenlijk met Pas-

tor Eugéne, waarna we terugblikken en verder
ingaan op het thema van de dag met gesprekken,
Bijbelverhalen, vragen en liederen. We sluiten
steeds samen af met het Onze Vader. Ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden blijven
van harte welkom om aan te sluiten.

Op zondag 17 mei om 10.00 uur vieren we samen
de Eerste Communie, een feestelijk en betekenis-
vol moment waar we met elkaar naartoe leven.

Werkgroep Eerste Communievoorbereiding.

Update door Rosa
en Anouk

Wij waren in Haarlem naar de Sint BAVO ka-
thedraal. De kathedraal was echt super groot
en de orgels waren ook heel groot en luid. Toen
we in de auto zaten erheen duurde het heel lang
voordat we eindelijk een parkeerplekje hadden
gevonden en in de kathedraal was voor ons

nog net een krap plekje, maar andere mensen
moesten stoelen erbij halen. We begrepen niet
alles want ze spraken veel in het Latijn; er was
ook een heel groot koor. Waar wij voor kwamen
was de olie waar wij mee worden gezalfd als we
gevormd worden. De bisschop ging die wijden.
En de viering duurde ook langer dan we gewend
zijn, wel 2 uur. Het was heel indrukwekkend.

Heb je zin om zaterdag 13 juni met ons mee te zingen en dansen tijdens een

‘Bonte Middag'?

We repeteren op donderdagen van 14.45 tot 15.30: 21 en 28 mei, 4 en 11

juni staan in het teken van het Zomerfeest. Zit je in groep 4 t/m 8 van de
basisschool, we kijken ernaar uit je snel te zien. Geef je op door een mailtje te

sturen naar kinderkoor@-corneliuskerk-limmen.nl.
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KINDERPAGINA

Hij is opgestaan!

We hebben het natuurlijk over de Paasmusical
van de Kerkuil waarin Jezus weer is opgestaan.

. e Het blijft mooi om ieder jaar weer opnieuw deze
De voorbereldlng op Pasen bijzondere gebeurtenis op te mogen voeren. Na
weken van oefenen heeft dit jaar niet groep 4,
maar de kinderen van het schoolkoor een fantas-
tische Paasmusical opgevoerd in de kerk.

Op zaterdag 21 maart hadden we een hele
gezellige en geslaagde bijeenkomst van kinder-
kerk. We hebben gezongen, gelezen, gebeden en

daarna allemaal hele mooie Palmpasenstokken Deze data niet vergeten in de agenda te zetten:
gemaakt. Maar ook thuis hebben de kinderen + Zondag 17 mei, 10.00 - 11.00 uur

niet stil gezeten met het maken van de Palmpa- 1le Communie

senstokken. Op zaterdag 28 maart hebben alle + Zaterdag 13 juni, 14.00 - 16.00 uur

kinderen hun mooie creaties laten zien tijdens de Het grote Kinderkerk Zomerfeest!
gezinsviering. Ook zijn deze avond alle communi- + Zondag 28 juni, 10.00 -11.00 uur

canten van dit jaar voorgesteld. Dankzondag

Zaterdag 13 juni om 14.00 is het 20 ver!

De eerste editie van het Grote Kinderkerk Zomerfeest.
Het belooft een leuke middag te worden voor de hele familie, van jong tot
oud. Dus papa's, mama's, broertjes, zusjes, opa's en oma's, kom allemaal;
iedereen is welkom om mee te doen.

We gaan grote (voornamelijk oud Hollandse) spellen spelen zoals blikken
werpen en zakken lopen. Ook zullen we samen een optreden instuderen en
sluiten we rond 16.00 uur met een ‘Bonte Middag'’ vol leuke optredens af!

Wil je meedoen met het kinderkoor, of met een eigen groepje een optreden
doen tijdens de bonte middag? Laat het even weten door een mailtje te
sturen naar kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl \ /

CJ?(%(O 7 In samenwerking —
N R met optreden van
Hopelijk zien we jullie dan?!
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Een steuntje in de rug voor
iedereen

Acties en reacties van de Caritas

Namens alle bewoners van ons mooie dorp

die met Pasen een supermarkt bon van ons
ontvingen, willen wij u hartelijk bedanken voor
uw bijdrage waardoor wij dit weer mogelijk
konden maken. Een aantal fijne reacties mochten
wij ontvangen. Hieronder kunt u er eentje lezen:

"Wij zijn al jaren ontzettend blij met alle
mooie pakketten en attenties vanuit jullie. Dit
soort dingen maken de feestdagen net wat
draaglijker. Zojuist ook weer een lekRkere zak
met paaseitjes en een cadeaukaart mogen
ontvangen, waarvoor 1000x dank.

Fijn om te weten dat mensen aan je denken.
Met warme groet”

Dankbare mensen, daar doen we het voor!

De Oekraiense mensen, die aan de Oosterzijweg
wonen, hadden een actie op touw gezet om
gewonde soldaten in Oekraine van kleding te
voorzien. Van soldaten die gewond zijn geraakt
en verzorgd moeten worden, moet namelijk vaak
de kleding kapot geknipt worden om een goede
verzorging mogelijk te maken. Wij hebben een
pakket ondergoed en sokken geschonken.

Dinsdag 17 maart jl. hebben wij na de
jaarvergadering van de Cornelius Parochie een
uiteenzetting gegeven van onze activiteiten. Deze
werd positief ontvangen. In deze uiteenzetting
hebben wij verteld dat Caritas Limmen deel
uitmaakt van een samenwerkingsverband
tussen de werkgroepen Caritas van de HALE:
Heiloo, Akersloot, Limmen en de drie Egmonden.

MIVA - collecte op 15 en 16 augustus
Missie-Verkeersmiddelen Actie

MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om
anderen te helpen. Daarom ondersteunt zij al
sinds 1935 lokale hulpverleners in Afrika en Azié.

Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde
netwerk kan MIVA hulpverleners voorzien van
het juiste vervoers- of communicatiemiddel of
zonnepanelen. Zo vergroot MIVA hun bereik
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Nz Caritas

Werkgroep Caritas
r/ N3
,’ b Corneliuskerk Limmen

Binnenkort komen wij bij elkaar om de
jaarrekeningen door te nemen en ervaringen
uit te wisselen. Ook bij het Noodfonds, een
samenwerkingsverband tussen de werkgroepen
Caritas en de diaconieén binnen de gemeente
Castricum, staat het controleren van de
jaarrekening op de agenda de komende
vergadering.

Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen
Dusseldorperweg 74

1906 AL Limmen

E-mail: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v.
H.Corneliuskerk inz. PCI

Ten slotte willen wij uw aandacht vragen voor
een initiatief van Patrick de Winter, die een
Stichting heeft opgericht om o.a. verbindende
maaltijden met de nieuwkomers in het Fletcher
hotel te organiseren. Een kaart kost € 50,
waarmee u naast uzelf ook de maaltijd betaalt
voor één van de bewoners van Fletcher.
Voor info over tijden en locaties
verwijzen wij u graag naar:
participatie-nieuwkomers.
weticket.io

| | )
Ondersteunt met
vervoer en communicatie

waardoor zij in staat zijn om meer mensen te
helpen. Juist op die plekken waar de hulp het
hardst nodig is en levens kan redden.

Je kunt je gift ook overmaken op bankrekening
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Breda



DIENSTBAARHEID

Week Nederlandse Missionaris

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.

Elk jaar wordt in de Pinksterweek gecollecteerd
voor de Nederlandse missionarissen. Dit jaar is

de collecte van 16 tot en met 25 mei. De opbrengst mnmt

van de collecte is van levensbelang voor de

missionarissen en missionair werkers. WNM hun persoonlijk welzijn, onder meer door bij te
zorgt dat zij een basis in bestaanszekerheid dragen aan hun verlof.

krijgen, zodat ze zich volledig kunnen richten

op het bijstaan van de meest kwetsbare Uw bijdrage maakt het mogelijk dat
medemensen wereldwijd. Dat doet WNM onder missionarissen en missionair werkers hun
meer door verzekerings- en sociale premies werk kunnen voortzetten en is voor hen een
voor haar rekening te nemen. Ook ondersteunt belangrijke morele steun. Meer info:
WNM-missionarissen en missionair werkers in www.weeknederlandsemissionaris.nl

Hai allemaal,

I|"'|||_| gaan i bsn I|_||:|:|.-|-.:'. l|r|1i:|u|g:: Maaiste,
op 2% & 30 mel, om geld in te zamelen voor het KWF.
Daarmee zorgen we samen voor een
beter lavan met en nd kanker.
Wil jij ons sponsaren? Het Is hard nadig,
Heal erg bedankt! Liefs Ramy




VERDIEPING

Dagexcursie naar de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

Op woensdag 13 mei gaan we naar de Bijbelse
Tuin in Hoofddorp. De Bijbelse Tuin in
Hoofddorp is een initiatief van pastor Kees
van Lent. Hij zorgde ervoor dat de tuin achter
de Joannes de Doperkerk kon worden tot

wat hij nu is. Vanuit een wat verwaarloosde
Kloostertuin, ontstond er een inspirerende
tuin met wel 50 beelden. De meeste beelden zijn
van de hand van de bekende kunstenaar Karel
Gomes. Andere beelden zijn van Antoinette
Otten en ook een aantal beelden zijn gemaakt
door de zusters van het St. Lioba klooster in
Egmond.

Het doel van de Bijbelse Tuin is om figuren en
verhalen uit de Bijbel uit te beelden en tastbaar
te maken. Ook is er door de jaren heen een tuin
ontstaan met planten en bomen die een Bijbelse
symboliek vertegenwoordigen. Een rondleider
legt ons de vele verhalen achter de beelden en
de planten en bomen uit en ook de verhalen
over de visie van de kunstenaars op de door hen
gecreéerde beelden.

We kunnen met het openbaar vervoer en dan
met de bus vanaf station Hoofddorp of lopend
naar de Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg
1073 te Hoofddorp. We maken er meestal een
dagje van met ook tijd voor koffie of thee en later
een lunch. Dit alles is mogelijk bij de Bijbelse Tuin
of bij een nabijgelegen Brasserie.

Als je interesse hebt in deze inhoudelijke
dagexcursie of wil je op de hoogte gehouden
worden van toekomstige excursies vanuit de
Corneliusparochie, stuur dan een mailtje naar
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Driemaal per jaar organiseert de werkgroep
dagexcursies, een excursie naar een museum of
bezoeken we een inspirerende tentoonstelling
of historische plek. Zo hebben we dit seizoen de
‘Bijbelse Zandverhalen'’ in Elburg bezocht en het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Werkgroep dagexcursies




VERDIEPING

spiritualiceit en geloofsverdieping

Rond de waterput
voorjaar 2026

De bijeenkomsten van dit voorjaar zijn zeer
goed bezocht en dat geeft ons het enthousiasme
om ook voor komend najaar weer een mooi
programma op te gaan tuigen. Maar eerst de
activiteiten in mei en juni, weer een gevarieerd
aanbod.

Na Pasen is de Kerkstraat van het
Willibrordus-huis verrijkt met een
tentoonstelling van naaldkunstwerken van
de hand van Marga Jelles. De werken blijven

hangen tot 3 juni. Daarna worden de werken
gewisseld voor een zomerexpositie met
naaldkunst van de hand van Henny Pols en
Marga Jelles.

Zondag 17 mei kunt u deelnemen aan een
stiltewandeling in Heiloo onder leiding van Ds.
Helga Fromming. De aanvang is om 15.00 uur
en er wordt gestart bij zwembad Het Baafje.

Op zondag 31 mei houdt de heer Geert Booij de
Preek van de Leek in de Witte Kerk te Heiloo.
Aanvang 16.00 uur.

Wanneer u aan één van de activiteiten wilt
deelnemen is opgave gewenst: dan weten we
op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen
en kunnen wij u altijd bereiken in geval van
wijzigingen.

Opgeven via: ronddewaterputnl@gmail.com
of 072 5330906.

Bijbelgroepen vanuit de Corneliuskerk

In de afgelopen periode zijn er maandelijks twee
Bijbelgroepen samengekomen in de pastorie
van de Corneliuskerk: de ‘Mozesgroep’ en de
‘Bijbelgroep voor jongeren’.

Met de Mozesgroep zijn we bezig met het
Lucasevangelie. Allereerst de geboorte van
Johannes de Doper en Jezus en hun eerste
optreden, waarbij opvalt dat Jezus in alles wat
Hij doet mensen probeert tot hun recht te laten
komen.

Met de Bijbelgroep voor jongeren zijn we bezig
met de verhalen uit het boek Genesis: hoe moet
je die lezen en wat kun je ermee? Bijzonder is het
om te lezen over het ontstaan van het volk Israél,
wat niet losstaat van de situatie van het Israél
vandaag de dag.

Komend seizoen zullen beide groepen doorgaan.
Mocht iemand willen aansluiten dan kan dat
altijd. Zo nodig kun je even wat bijgepraat
worden om samen de draad weer op te pakken.
Juist omdat de verhalen uit de Bijbel in elke
viering een belangrijke plek hebben, is het zinvol
daar wat dieper op in te gaan op deze manier.

Pastor Eugéne Brussee, diaken
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Jubileum 125-jarig bestaan
van de Corneliuskerk in 2027

Volgend jaar, om precies te zijn op 15 april 2027,
bestaat onze mooie Corneliuskerk 125 jaar. We
willen daar uitgebreid bij stilstaan met mensen
van binnen en buiten de kerk. Het mag een feest
worden voor het hele dorp.

De opzet is om elke maand een of meerdere ac-
tiviteiten te organiseren. Zo staat er een Passion
gepland in maart, is er een viering met de bis-
schop én een gemeenschapsviering in april rond
de jubileumdatum van 15 april en zijn er concer-
ten gedurende het hele jubileumjaar. Ook wordt
er een 26km (1+25) lange wandeling of fietsroute
gemaakt onder de naam ‘Corneliuspad’ langs
verschillende ‘heilige plaatsen’ in en om Limmen
en een speurtocht voor diverse leeftijden.
Bovendien komt er een boekje over de historie
van de kerk, een tentoonstelling met kerkschat-
ten en is er het plan om een apart biertje te
maken voor het jubileum van de kerk.

Sommige activiteiten, zoals de Passion en de
wandeling langs heilige plaatsen, organiseren
we samen met Heiloo aangezien de Willibrordus-
kerk volgend jaar haar 100-jarig jubileum viert.

Nieuw Jongerenkoor

Op Dankzondag - 28 juni - zal het nieuw opgerich-
te Jongerenkoor van de Corneliuskerk een aantal
liederen laten horen. In het nieuwe seizoen gaan
we met dit koor een aantal vieringen verzorgen.
Een tiental jongeren hebben aangegeven mee te
willen doen met het nieuwe Jongerenkoor. Marja
Kraakman en ik zullen dit koor begeleiden. Marja
als pianiste en zij heeft ervaring met koren. Zelf
werk ik vanuit mijn ervaring als zangeres/zang-
lerares en het geven van stemvorming aan koren.
We hebben er heel veel zin in! Als er jongeren zijn
die graag mee willen doen, meld je dan bij mij aan
via e-mail: susannebrussee@gmail.com

We zingen in ongeveer vier vieringen per jaar, die
we telkens als een project voorbereiden in vier
avonden. De leeftijd van de jongeren ligt tussen de
16 en 30 jaar. Ook jongeren uit de andere kerken
in de regio zijn van harte welkom om mee te doen.

Susanne Brussee-van de Vosse

Daarnaast krijgen de al bestaande activiteiten
vanuit en rondom onze Corneliuskerk in het jubi-
leumjaar een extra accent, zoals de vrijwilligers-
avond, de carnavalsviering van het kinderkoor,
de vastenactie, de parochiereis, de kermis en de
Kerk- en jeugdveiling.

In de komende Limmertorens besteden we uit-

gebreid aandacht aan het jubileum en de feeste-
lijkheden. En ook via andere kanalen houden we
je op de hoogte van onze jubileumactiviteiten.
Houd ook onze website wmcorneliuskerk.nl

goed in de gaten. i

We kijken uit naar een
feestelijk jubileumjaar!

Pastor Eugéne Brussee,
diaken

Schema Martha club

Dinsdag
Vrijdag
Donderdag 2 juli

2 juni
19 juni

groep 1
groep 2
groep 3
groep 1
groep 2
13 augustus  groep 3
25 augustus groep1
11 september groep 2
24 september groep 3
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Dinsdag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag

14 juli
31juli




Woensdag 8 april: de eerste dag
van de Parochiereis naar Andalusié

Dereis van Limmen naar Torremolinos

Om 5.45 uur stonden alle reisgenoten van

de parochiereis naar Andalusie voor de
Corneliuskerk om hun bagage in de bus te laten
plaatsen. ledereen was vol goede zin en mooi op
tijd. Even na 12.00 uur landde de groep van 42
reisgenoten in Malaga, Spanje.

Wandelen naar de kerk van St Michael

Nadat de sleutels van de kamers uitgedeeld
waren, spraken we af een wandeling te maken
naar het oude centrum van Torremolinos. Een
behoorlijke klim! Boven op de berg stond nog
een oude uitkijktoren uit de tijd van de Moren.
Gelukkig was er een lift naar de top van het
historische dorpje waar een achttal van de groep
dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Daarboven bezochten we het kerkje van de
patroonheilige van Torremolinos: Sint Michael.
De legende lijkt erg veel op het verhaal van Joris

GEMEENSCHAP

en de draak. Velen verdwenen daarna nog even
in de gezellige winkeltjes en we sloten samen af
met een wandeling over de boulevard.

Het was ondertussen opgehouden met regenen
en flanerend langs het strand zagen we ook nog
zandsculpturen met mythologische afbeeldingen.
Ja, mooi om iets van Torremolinos te hebben
gezien waar veel toeristen niet aan toe komen.
Om 19.30 uur sloten we de dag af met een korte
bijeenkomst en een bezinning rond de drie
wereldgodsdiensten waarna we aanschoven aan
het dinerbuffet. Een eetfabriek in een gigantisch
grote eetzaal waar gezinnen, hele families en ook
wij ons tegoed konden doen aan een overdaad
aan heerlijk eten.

Interesse gewekt?
Kijk dan op www.corneliuskerk.nl onder Actueel.
Daar vind je ook de verslagen van de andere
dagen.

Foto: Gré Snel

[T

Denk mee over het jaarthema voor 2026-2027

Na het prachtige thema ‘Durf te dromen’ van afgelopen jaar gaan we ons richten op een nieuw
jaarthema voor en de parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie. Ieder die daarbij wil
meedenken is van harte welkom op dinsdagavond 23 juni om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de
Corneliuskerk in Limmen. We zullen daarbij zeker ook een verbinding zoeken met de jubilea in 2027 van
de Corneliuskerk (125-jarig bestaan) en de Willibrorduskerk (100-jarig bestaan). Heel graag tot 23 juni!

Pastor Eugéne Brussee, diaken
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In het licht gezet

Naam: Thijmen Konijn
Leeftijd: 25 jaar
Taken: Acoliet

Stel jezelf even kort voor: wie ben je, wat doe
jein dagelijks leven, waar woon je, wat zijn je
hobby’s?

Ik ben fulltime loodgieter, al ruim 8 jaar, begon-
nen met werkend leren tot mijn afstuderen en
daarna in dienst gegaan. Nu woon ik nog thuis
maar als het af is ga ik wonen in een van de
nieuwe appartementen op het Moerbeilint.

Ik hou van veel dingen, boulderen, golf, de
scouting en ik probeer imker te worden, net als
mijn vader; ik vond het in het begin vooral leuk
om het vooral samen te doen met mijn vader.

Nu ben ik er voor het tweede jaar mee bezig en
het is een heel leerproces, nu gaat het beter. Ook
ben ik leiding bij de scouting, daar noemen ze me
Jacala op woensdagavond bij de grote jongens
welpen (van 8 tot 12 jaar).

Wat doe je in de kerk en hoe lang al?

IR ben acoliet en gelovige, ik probeer te helpen
waar ik kan. Inmiddels weet ik mijn weg wel
goed te vinden en ze mogen me alles vragen. Als
acoliet ondersteun ik de voorganger, ik draag
bijuoorbeeld het kruis, geef de hosties en het
wierrook aan. Ik ben er waar nodig om het de
pastor of priester makkelijk te maken zodat

hij zich kan
focussen op
de inhoud van
de mis.

Ik kom uit
een gezin met
4 kinderen,
we zijn allen
gedoopt

en van

huis heb ik
meegekregen
‘God is liefde!
Maar ik dacht
dat er meer
was.
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Na de Corona-periode zag ik hoeveel kwaad
eris in de wereld en als er kwaad is moet er
ook goed zijn. Zo ben ik op zoek gegaan en
heb ik de bijbel eens open gedaan. Ik wist
eigenlijk niet waar ik moest beginnen of hoe
ik het moest begrijpen en toen vond ik een
bijbelavond van Johan Olling. Daar ben ik
heen gegaan, het ging over Jezus, over het
zaad planten; ik heb toen een luciferdoosje
gehad met zaadjes als aandenken en dat heb
ik nog steeds. Die dag is bij mij het zaadje
geplant.

Wat vind je het leukst aan je werk in de
kerk?

Ik ben blij met het gevonden geloof, ik

ben er gelukkig mee. Ik heb rust en vrede,
blijdschap.

Het leukste vind ik acoliet zijn, maar de
voldoening komt uit dat ik daar mensen
blij mee maak, dat maakt het alles waard.
Ik werd gevraagd door pastor Veldt en heb
daarna 3x meegelopen met Peter Bakker, zo
ben ik erin gerold en ik wil niet meer terug.

Hoe lang wil je er nog mee doorgaan?
God weet het, ik voel mij geroepen, dus
zolang als het gaat.

Meest bijzondere/fijne herinnering in je
betrokkenheid bij de kerk?

Een eucharistieviering vind ik het

mooist. Vorig jaar met het 65-jarig
priesterjubileum van pastor Jan Veldt,
ging het nog verder. Hoe de pastor toen in
het zonnetje werd gezet vond ik erg mooi.

Zijn er nog dingen die je graag wilt
zeggen of meegeven?

Eens per maand komen we samen in de
pastorie om met pastor Eugéene de bijbel
te lezen en te bespreken. We hebben

het over wat er geschreven staat en
daar geeft de pastor context bij. Graag
wil ik de jongeren uitnodigen voor

de bijbelavonden, of misschien ken je
iemand die hier interesse in heeft. Laat
het vooral weten aan pastor Eugéne
door een mailtje te sturen naar
pastor@corneliuskerk-limmen.nl



Jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij de Stichting Katholieke
Jeugdbelangen Limmen (SKJL), ontvangen een deel van de opbrengst van

ENSCHAP

de Kerk- en Jeugduveiling. In ons parochieblad laten we steeds één van de
verenigingen aan het woord. Hieronder het woord aan Tios Limmen.

TIOS bestaat inmiddels 67 jaar. En daar zijn we
enorm trots op. Ooit begonnen als meisjes/
damesclub, met toen nog een “geestelijk adviseur”
namens de r.k. kerk, kwam er al snel gym voor
jongens en heren bij. In die jaren gebeurde dat alle-
maal nog in het Parochiehuis Sint Maarten, via veel
omzwervingen inmiddels in de sportzaal aan de
Hogeweg. Er is veel veranderd in de loop der jaren.
Van stencils die op de fiets werden rondgebracht

en handmatig geinde contributie tot de vereni-
gings-app van nu en de automatische incasso. De
vereniging heeft niet stilgestaan. En nog steeds kijkt
het bestuur hoe zij de leden nog beter kan bereiken
en enthousiasmeren. Kinderen komen op jonge leef-
tijd, haken weer af bij de studerende fase en keren
dan vanaf hun 30e of iets ouder weer terug. Dat is
ook begrijpelijk, maar soms wel jammer. Bewegen
is en blijft belangrijk, dat geldt voor elke leeftijd.

In de loop der jaren is ook het aanbod aan lessen
enorm veranderd. Waar eerst de nadruk lag op
turnlessen, zijn het nu de danslessen voor de jeugd
en de bodyshape/fundance en bewust bewegen
lessen voor de middelbare leeftijd en senioren. De

leeftijd van de leden loopt van ongeveer 4 jaar tot
90 jaar! Op dit moment telt de vereniging bijna 200
leden die, in een prettig en gezellig verenigingsver-
band, actief bezig zijn om hun conditie op peil te
houden. De bijdrage van de SKJL is ieder jaar bij-
zonder welkom. Zo hebben wij dit jaar een nieuwe
muziekinstallatie op ons verlanglijstje staan en is
de EHBO-uitrusting getipgraded. Ook presenteert
de afdeling dans zich ieder jaar weer tijdens de
Sinterklaasintocht. De vereniging beschikt over een
heel mooie en uitgebreide tevens zeer overzichte-
lijke website www.tioslimmen.nl Daar vind je alles
wat je weten wilt over de vereniging, de verschil-
lende leeftijdscategorieén, wat zij doen en kunnen,
de leerkrachten en nog veel meer. Neem er even de
tijd voor en wil je nog iets meer weten, neem dan
contact op met een van de bestuurs-
leden.

“Plezierig sporten in je eigen dorp,
dat doe je samen met anderen bij
TIOS™

TIOS is, blijft en houdt je jong!

IN MEMORIAM

Jan Valkering

Overleden 25 november 2025
Op de leeftijd van 74 jaar

Jan is geboren aan de Visweg als 4de in de

rij van 13 kinderen, zoon van Jan en Corrie
Valkering-Min. Wij kregen eind 1974 verkering en
al snel wilden wij samenwonen. Dus op zoek naar
woonruimte, die we vonden aan de Middenweg.
Er moest wel getrouwd worden; op 17 december
1975 gingen de ringen om. Een prachttijd hebben
wij daar gehad. Na 3,5 jaar verhuisden we naar
de Burg. Bosmalaan. Hier hebben we ruim

40 jaar heel fijn gewoond. Daar zijn de drie

zoons geboren. In 2020 zijn we verhuisd naar

het Berkenlint. Jan heeft altijd gewerkt in de
chrysanten bij Engel Valkering aan de Visweg.
Later bij Hageman aan de Lijnbaan in Heiloo in
de broeitulpen. Helaas moest hij daar stoppen
door een bedrijfsongeval aan zijn been. Na
herstel heeft Jan nog genoten als postbezorger in
zijn dorp. Hier haalde hij veel voldoening uit.

Zijn hobbytuin is altijd zijn grootste passie
geweest, eerst aan de Visweg en de laatste 6
jaar bij de Diaconie. Hij deelde zijn oogst met
velen. Ook was hij fan van AZ en had een brede,
algemene interesse, waaronder vooral muziek.
Ons gezin werd uitgebreid met 2 schoondochters
en 3 kleinkinderen. Dit heeft Jan veel vreugde
gebracht. In mei 2025 zijn we nog fijn mee
geweest op vakantie met de KBO. Wat hebben we
hiervan genoten.

Plots werd eind juni alles anders! Tweemaal
gevallen met de fiets op de tuin. Een opname

in het ziekenhuis volgde, van daaruit naar

een revalidatiecentrum. Hier werd helaas

de diagnose vasculaire dementie aan zijn
kortetermijngeheugen vastgesteld. Een grote
schok voor ons allen. Er werd hem plots veel
ontnomen. Jan verhuisde naar De Cameren en
was dankbaar voor alle zorg en medewerking,
die hij daar kreeg. In Jan zijn woorden:

“See you*
Het is Rlaar, het is goed zo

Lieve Jan, we hebben je in liefde losgelaten.
Bedankt voor 50 jaar trouw.




Maria Valkering

Overleden 2 december 2025
Op de leeftijd van 79 jaar

Op 2 december 2025 is onverwacht overleden
onze lieve moeder en oma, Ria Valkering.

Ria was een warme en zorgzame vrouw die altijd
0og had voor haar familie. Haar kinderen en
kleinkinderen waren het belangrijkste in haar
leven. Ze laat vier kinderen en drie kleinkinderen
achter, die haar herinneren als iemand die liefde
en aandacht gaf waar dat nodig was.

In 1967 werd Ria bloemenkoningin van Limmen.
Ze hield van wandelen en fietsen, en speelde
graag bridge en yahtzee. Haar breinaalden

en naaimachine waren zo lang het kon haar
gezelschap, wat vele creaties heeft opgeleverd.

Piet Winder

Overleden 3 maart 2026
Op de leeftijd van 96 jaar

Piet wordt geboren op 14 februari 1930 als 1e
kind van Gert Winder en Door Metzelaar. Er
zouden nog 13 broers en zussen volgen. In 1943
in de 2e wereldoorlog overlijdt zijn moeder, hij is
dan pas 13 jaar oud. Gert trouwt met Nel van der
Eem. Tante Nel wordt moeder Nel.

Na de oorlog gaat pap werken bij Winder-
Limmen in de bloembollentransport. De
glorietijd brak aan; tulpen, narcissen en
hyacinten deden het goed op de rijke geestgrond.
Pap heeft mam ontmoet bij het Putje in Heiloo

en de drie meiden Dorien, Lida en Petra worden
geboren. We zijn opgegroeid aan de Hogeweg,
‘Limmenliefkleinaardigdorpje’, naast het bedrijf
Winder. Achter ons woonden opa en oma Winder.
Pap heeft hard en lang gewerkt, op vakantie
gingen we niet, wel dagjes uit. Later zijn we met

Dit maakt de
herinneringen aan
haar tastbaar.

Wij koesteren de
herinneringen aan
haar lach, haar kracht en de momenten die
we samen mochten beleven. Ria, onze moeder
en oma, zal in onze harten voortleven en nooit
worden vergeten.

Vlieg maar mam, je bent nu urij
laat je ballast nu maar los
in ons hart blijf je dichtbij

we weten dat je altijd bij ons bent

ook al zien we je nu niet

en al missen we je meer dan we Runnen zeggen
liefde weegt meer dan verdriet

z'n allen naar Turkije, op wintersport en nog
meer leuks geweest. Hij had een grote liefde voor
sport en gezelligheid. Carnaval, kermis, voetbal
en de familiefeestjes. Als trotse opa van 7 klein-
en 4 achterkleinkinderen heeft hij met mam en
alleen heerlijk gewoond op het geliefde stekkie op
‘Het Hoog'aan de Rijksweg.

En toen... was je “schoonop”, zoals je zelf zei.

Met zoveel kracht als de zon die in het voorjaar
de bloemen doet ontluiken is pap heel tevreden
heen gegaan. Het is goed, maar we zullen je
missen, Adios.

Je reed langs de velden

en de weg was je thuis

bracht kiemkracht in bloei naar menig huis
De seizoenen gaan door

en de bollen gaan bloeien

We laten je los

waar herinneringen blijuen groeien



Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd
voor onderstaande intenties

Zaterdag 9 mei 19.00 uur: Frans Smit, Siem Limmen,
Arie Smit, Jan Stuifbergen, Peter van Veen, Will Pep-
ping, An van Bleisem- Ahling en familie Ahling, Siem
van Bleisem en familie Van Bleisem.

Zondag 10 mei 10.00 uur: Familie Admiraal-
Commandeur, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie
Metzelaar-van de Maat, Ton en Regien Bolten-Min,
Theo Dirkson, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp,
Angelique Levering-Kaandorp, overleden familie
Kaandorp-Wulp, Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes,
Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Jans Min, Pe
Pepping en overleden familie, Hans Zwart en overle-
den familie, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico
Wulp en Peter, Gre Liefting-Zandbergen, Joop en Tiny
Baltus-Veldt, Jaap van der Steen en Corrie van der
Steen-Mosch, Joop en Riek Holla-Bakker, zoons Jan en
Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa, Co van
der Steen.

Dinsdag 12 mei 10.30 uur: Ben Gerits.

Zaterdag 16 mei 19.00 uur: Jos Liefting, Elly Pep-
ping-Bruin, Will Pepping, Theo Swart, Nel Valkering,
Nicolaas Verver, Theo Meijer, Siem Limmen.

Zondag 17 mei 10.00 uur: Marga Beentjes-Zweerman,
Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Joop Glorie,
Martha Koot-van de Meij, Piet Luijendijk, Helena Min,
Co van der Steen, Egon Voos, Tiny Wulp-Vergouw en
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Gert-Jan Appelman.

Dinsdag 19 mei 10.30 uur: Ben Gerits.
Zaterdag 23 mei 19.00 uur: Frans Smit.

Zondag 24 mei 10.00 uur-Oecumenische viering
Protestantse Kerk: Kees Admiraal, Cor Schol, Siem
Hollenberg en Annie Hollenberg-Zandbergen, Jans
Min, Overleden ouders Nuyens-Kusch en overleden
familie, Harry Zandbergen, Gre Liefting-Zandbergen,
Joop en Tiny Baltus-Veldt, Gerard Rietveld en Corrie
Rietveld-Pronk, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van
der Molen.

Zondag 31 mei 10.00 uur Vormselviering: Gerrit Bak-
kum en Lies Bakkum-Zuurbier en overleden kinderen,
Siem Limmen, Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson,
Joop van der Steen en Afra van der Steen-de Winter,
Jan Stuifbergen, Peter van Veen, IJs Briefjes, Gert-Jan
Appelman, Adelva de Graaf, Will Pepping, Theo Swart,
familie Jaap Min en Riet Schouten, overleden familie
Kuijs-de Groot.

Dinsdag 2 juni 10.30 uur: Cor Hoogeboom en Thea
Hoogeboom-Marx, Frans Smit, Ben Gertis.
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MISINTENTIES

Zondag 7 juni 10.00 uur: Martinus Augustijn en Maria
van Roode, Jan Dekker, Jan Glorie,

Gre Henselmans-Dekker, overleden families Hensel-
mans-Dekker, overleden ouders Nuyens-Kusch en
overleden familie, Johan van der Steen, Co van der
Steen, Sjaak Seignette, Gre Liefting-Zandbergen, Kees
Admiraal en overleden families Admiraal-Zomerdijk,
Joop en Tiny Baltus-Veldt, Bart Dirkson en Janie
Dirkson-van der Molen, Joop Glorie, Walt Pepping

en Truus Pepping-Buur, Siem Limmen, Will Pepping,
Theo Swart, Frans Smit, uit dankbaarheid bij een
60-jarig huwelijk.

Zondag 14 juni 10.00 uur: Familie Admiraal-
Commandeur, Nico Beentjes en Gre Beentjes-

Fatels, Ton en Regien Bolten-Min, Theo Dirkson,
Martha Koot-van de Meij, Will Pepping, Theo Swart,
Theo Meijer, Jaap van der Steen en Corrie van der
Steen-Mosch, 1Js Briefjes, Joop en Riek Holla- Bakker,
zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en
Isq, Lies Al, Marga Beentjes-Zweerman, Jos Liefting,
Piet Luijendijk, Jans Min, Arie Smit, Jan Stuifbergen,
Egon Voos, Hans Zwart en overleden familie, Joop

en Tiny Baltus-Veldt, Chris Hageman en Tiny Hage-
man-Mandjes.

Zondag 21 juni 10.00 uur: Tim Baltus, Wim Metze-
laar en Jannie Metzelaar-van de Maat, Jan Kroon

en Gerda Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuij-
per-Schagen, Helena Min, Piet Mooij, Theo Stap en
Lucie Stap-Mondé, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp,
Nico Wulp en Peter, Gre Liefting-Zandbergen, Theo
Meijer, Joop Glorie, Adelva de Graaf, Nack Kaandorp
en Nelly Kaandorp-Brakenhoff, Jan Kaandorp en

Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp,
overleden familie Kaandorp-Wulp, Pe Pepping en
overleden familie, Joop van der Steen en Afra van der
Steen-de Winter, Gert-Jan Appelman, Bart Dirkson en
Janie Dirkson-van der Molen, overleden familie Win-
der-Schol, uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk.

Zondag 28 juni 10.00 uur: Piet Kaandorp en Wil
Kaandorp-Smit, Siem Limmen, Kees Louwe en Joke
Louwe-Dirkson, Nel Valkering, Dick van der Velden,

Co Jonker-Krom, Joop en Tiny Baltus-Veldt, Jan Jak
en Bep Jak-Zentveld, Will Pepping, Theo Swart, Jan
Rotteveel en Annie Rotteveel-van Stralen, Nico Droog,
Peter van Veen, Siem Limmen, overleden familie Kuijs-
de Groot, Herman van der Sande en Truus van der
Sande-Sander.

Zondag 5 juli 10.00 uur: Martinus Augustijn en
Maria van Roode, Jan Dekker, Jan Glorie, Gre Hensel-
mans-Dekker, overleden families Henselmans-Dek-
ker, Carla Kaandorp-Duin, overleden ouders Nuy-
ens-Kusch en overleden familie, Elly Pepping-Bruin,
Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Rem en Lies
Pronk, Johan van der Steen, Co van der Steen,



MISINTENTIES

Sjaak Seignette, Gre Liefting-Zandbergen, Kees Admi-
raal en overleden families Admiraal-Zomerdijk, Jan
Jak en Bep Jak-Zentveld, Frans Glorie, Tim Baltus,
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-van der Maat.

Dinsdag 7 juli 10.30 uur: Cor Hoogeboom en Thea
Hoogeboom-Marx, Ben Gerits.

Zondag 12 juli 10.00 uur: Lies Al, familie Admiraal-
Commandeur, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels,
Theo Dirkson, Adelva de Graaf, Ed Kuijper en Anja
Kuijper-Schagen, Jans Min, Pe Pepping en overleden
familie, Hennie en Lindy Vleugel, overleden familie
Vleugel-Putter, Hans Zwart en overleden familie, Theo
Meijer, Wim van Duin, Jaap en Jo Koning dochter
Thea en schoonzoon Ton, Jaap van der Steen en Cor-
rie van der Steen-Mosch, Joop en Riek Holla-Bakker,
zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en
Isa, Siem Limmen.

Zondag 19 juli 10.00 uur: Joop Glorie, Piet Luijendijk,
Helena Min, Will Pepping, Theo Swart, Arie Smit, Joop
van der Steen en Afra van der Steen-de Winter, Jan
Stuifbergen, Egon Voos, Tiny Wulp-Vergouw en Bank
Wulp, Nico Wulp en Peter, Gre Liefting-Zandbergen,
IJs Briefjes, Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel
Kuijper-Wester en overleden familie, Frans Smit.

Zondag 26 juli 10.00 uur: Carla Kaandorp-Duin,
Martha Koot-van de Meij, Jos Liefting, Siem Limmen,
Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, Tiny Wulp-Ver-
gouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Joop en Tiny
Baltus-Veldt, Will Pepping, Theo Swart, Gerard Riet-
veld en Corrie Rietveld-Pronk, Will Pepping, overleden
familie Kuijs-de Groot.

Zondag 2 augustus 10.00 uur: Lies Al, Martinus Au-
gustijn en Maria van Roode, Jan Dekker, Jan Glorie,
Gre Henselmans-Dekker, overleden families Hensel-
mans-Dekker,Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp,
Angelique Levering-Kaandorp, overleden familie
Kaandorp-Wulp, overleden ouders Nuyens-Kusch

en overleden familie, Walt Pepping en Truus Pep-
ping-Buur, Johan van der Steen, Co van der Steen,
Sjaak Seignette, Gre Liefting-Zandbergen, Kees Admi-
raal en overleden families Admiraal-Zomerdijk.

Dinsdag 4 augustus 10.30 uur: Cor Hoogeboom en
Thea Hoogeboom-Marx.

Zondag 9 augustus 10.00 uur: Familie Admiraal-Com-
mandeur, Theo Dirkson, Adelva de Graaf, Martha
Koot-van de Meij, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen,
Pe Pepping en overleden familie, Will Pepping, Theo
Swart, Peter van Veen, Andre en Trien Winder-Metse-
laar, Hans Zwart en overleden familie, Joop en Tiny
Baltus-Veldt, Jaap van der Steen en Corrie van der
Steen-Mosch, Corrie van der Steen-Kapteijn en
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Antoon van der Steen, Joop en Riek Holla-Bakker,
zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en
Isa, Siem Limmen, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van
der Molen.

Zondag 16 augustus 10.00 uur: Lies Al, Gerrit Bakkum
en Lies Bakkum-Zuurbier en overleden kinderen, Mar-
ga Beentjes-Zweerman, Jan Kaandorp en Ria Kaan-
dorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp, overleden
familie Kaandorp-Wulp, Helena Min, Jans Min,

Joop van der Steen en Afra van der Steen-de Winter,
Dick van der Velden, Co Jonker-Krom, Tiny Wulp-Ver-
gouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Gre Lief-
ting-Zandbergen.

Zondag 23 augustus 10.00 uur: Joop Glorie, Martha
Koot-van de Meij, Siem Limmen, Kees Louwe en Joke
Louwe-Dirkson, Piet Luijendijk, Arie Smit, Jan Stuif-
bergen, Joop en Tiny Baltus-Veldt, Will Pepping, Theo
Swart, Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuij-
per-Wester en overleden familie.

Zondag 30 augustus 10.00 uur: Siem Hollenberg

en Annie Hollenberg-Zandbergen, Jan Kaandorp

en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaan-
dorp, overleden familie Kaandorp-Wulp, Theo Stap

en Lucie Stap-Mondé, Nel Valkering, Egon Voos, Gre
Liefting-Zandbergen, 1Js Briefjes, Siem Limmen, Will
Pepping, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metze-
laar-van der Maat, overleden familie Kuijs-de Groot,
Tim Baltus.

Dinsdag 1 september 10.30 uur: Cor Hoogeboom en
Thea Hoogeboom-Marx.

Zondag 6 september 10.00 uur: Martinus Augustijn
en Maria van Roode, Jan Dekker, Jan Glorie, Gre Hen-
selmans-Dekker, overleden families Henselmans-Dek-
ker, Nack Kaandorp en Nelly Kaandorp-Brakenhoff,
overleden ouders Nuyens-Kusch en overleden familie,
Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Johan van der
Steen, Co van der Steen, Sjaak Seignette, Kees Ad-
miraal en overleden families Admiraal-Zomerdijk,
Joop en Tiny Baltus-Veldt, Corrie Bakker-Vrugt, Siem
Limmen, Jan Jak en Bep Jak-Zentveld.

Zondag 13 september 10.00 uur: familie Admiraal-
Commandeur, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels,
Theo Dirkson, Adelva de Graaf, Ed Kuijper en Anja
Kuijper-Schagen, Jans Min, Pe Pepping en overleden
familie, Jan Rotteveel en Annie Rotteveel-van Stralen,
Nico Droog, Joop van der Steen en Afra van der Steen-
de Winter, Hans Zwart en overleden familie, Gre Lief-
ting-Zandbergen, Jaap van der Steen en Corrie van
der Steen-Mosch, Joop en Riek Holla-Bakker, zoons
Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa,
Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester
en overleden familie.



De Rond de Limmertoren is het parochieblad
van de Corneliuskerk in Limmen. Het blad
wordt samengesteld en verspreid in een oplage
van circa 3250 stuks en wordt geheel verzorgd
door vrijwilligers uit Limmen.

Redactie
Ria Nijman, pastor Eugéne Brussee en Mieke
Brockhoff

Vormgeving en drukwerk
Studio Welgraven in Limmen

Verspreiding

Als je vragen hebt over de verspreiding of ons
blad niet meer wilt ontvangen, neem dan contact
op met de heer Koppes, 06 426 654 06,
koppesjoop@gmail.com

Kopij
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ kun je per
e-mail aanleveren véo6r onderstaande data:

Nr1 16-08-2026 Startzondag

Nr 2 01-11-2026 Advent en Kerstmis

Nr3 10-01-2027 Veertigdagentijd en Pasen
Nr 4 04-04-2027 Hemelvaart en Pinksteren

De kopij graag versturen naar:
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

CONTACT

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl
06-15204954

Pastor Eugene Brussee
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
06-39142565

Parochieraad
Gerardine Vahl-Res (vz)
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Caritas
Matthé Mooij
caritas@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren Redactie
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester

Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
NL46 RABO 0336400756

Vastgoed
Jaap-Jan Min
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Parochiecentrum
Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen

Het parochiecentrum is elke vrijdag

geopend tussen 14.00 - 16.00 uur en is
telefonisch bereikbaar op 06-15204954.
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Pinksteren is openstaan
voor een kracht

die je bouven jezelf uittilt.
Is warm lopen

voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.

Is geloven dat

heel gewone mensen

iets buitengewoons

tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Greet Brokerhof-Van der Waa




